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Kloosters                                                                                                             Geurt Roffel                     
 

Elders in deze Kerkbrief vind je een uitnodiging om 
mee te gaan op kloosterbezoek. Graag neem ik je in 
deze opening alvast een beetje mee in wat je daar 
kunt verwachten. 
 
De eerste keer dat ik in een klooster kwam, was aan 
het begin van mijn studie, ik denk dat ik twintig was. 
Onze theologische studievereniging had het gebruik 
om eens per jaar een kloosterweekend te 
organiseren, toevallig in hetzelfde klooster in Egmond 
waarnaar we ook het bezoek organiseren. Ieder van 
ons kreeg er een aparte kamer, met een houten vloer, 
wastafel, bed, tafel, stoel en leeslamp. En uitzicht op 
de kloostertuin. De broeders informeerden of we 
gewekt wilden worden voor het morgengebed, 
mobieltjes waarmee je gemakkelijk een wekker kunt 
zetten bestonden nog niet. Wekken ging met een klop 
op de deur, waarna je dan slaperig ‘ja’ moest roepen. 
 
Dat morgengebed begon vroeg, als ik het me goed 
herinner iets na vijven. Het was dan nog koud in de 
kerkruimte, en rillerig van zowel kou als slaap werkten 
we ons door de verschillende boekjes waarin alle 
elementen van de dienst stonden. Steeds was ik net te 
laat om een lied mee te zingen, soms miste ik waar 
een heel gedeelte stond.  
Na een klein half uur was ik weer op mijn kamer, waar 
het overigens niet veel warmer was. Het was al te laat 
om weer te gaan slapen en te vroeg om al aan de dag 
te beginnen. Wat doe je in zo’n tussentijd? Ach… ik 
ging maar achter de wat ongemakkelijke tafel zitten, 
pakte een schrift en begon te schrijven wat me inviel. 
Was het een gebed? Een brief? Een dagboek? Het 
hield het midden tussen alle drie. En buiten, in de 
kloostertuin, werd het langzaam licht. 
 
Het is met die tussentijd dat kloosters mijn hart 
hebben gestolen. De tijd verloopt anders in zo’n uur 
en dat is een apart gevoel, dat je moet ervaren om te 
weten hoe het is. Aan de ene kant is er tijd te over. 
Steeds als je je horloge checkt en denkt: ‘Het zal wel 
bijna tijd zijn’, blijken er nog maar een paar minuten 
verstreken. Je kunt zelfs het gevoel krijgen niet te 
weten wat je met al die tijd aan moet. En aan de 

andere kant: als de bel voor het ontbijt gaat, komt die 
onverwacht veel te snel. Je hebt nog van alles te doen. 
 
Monniken legden me uit dat zij zich oefenen om bij 
het luiden van de bel hun pen neer te leggen, al is het 
midden in een zin. Als er weer tijd is, pakken zij de pen 
op en schrijven zo verder. Inmiddels kan ik dat zelf 
ook een klein beetje. 
De dagen door reikte het klooster me een leven aan 
waarvan ik niet wist dat het bestond. Een leven waar 
de broeders met hun bezoekers eten in stilte. Soms 
wordt er tijdens zo’n maaltijd een boek voorgelezen. 
Een leven waar in de diensten de psalmen door-en-
door worden gezongen, vers na vers, zodat je ze 
steeds beter leert kennen. En waar het werk met rust 
en aandacht wordt verricht. Het spreektempo van de 
monniken lag ook lager dan dat van ons, hun 
bezoekers. Ze dachten na, en soms kwam er 
nauwelijks antwoord. 
  
Mocht je kunnen meedoen aan het kloosterbezoek, 
dan raad ik je zeker aan het te proberen. Het is als het 
dompelen van je hoofd in een andere werkelijkheid. 
En als je gaat, volg dan vooral alle diensten, van de 
vroegste tot de laatste. En houd je aan de bedtijden 
van het klooster, ook al vind je dat je dan opmerkelijk 
vroeg moet gaan slapen. Gewoon om te ervaren wat 
het je doet.  
Ben je geïnteresseerd, maar voelt een bezoek nog als 
te veel? Reserveer dan de avond van 8 september. 
Dan gaan we in de Grote Zaal in gesprek over 
kloosterspiritualiteit en -ervaringen. 
  
 
Het kloosterbezoek organiseer ik samen met Jan 
Uittenbroek en Kars. Kars en ik kunnen, vanwege ons 
werk, helaas niet mee eind oktober. Mocht er een 
volgende keer komen, dan hopelijk wel. We nodigen 
leden van alle geloofsgemeenschappen uit die 
Kamerik rijk is, omdat we denken dat het gesprek in 
het klooster ten goede komt, èn het geloofsgesprek in 
Kamerik.  
 
Geurt Roffel 
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Pastoraal                                                                                        
 

De jarigen in de komende maand: 
 
Dhr. Cees Nieuwenhuizen 
Dhr. Thom de Kort 
  
Wij wensen de jarigen een gezegend 
nieuw levensjaar en Gods nabijheid toe.  
  
Pastoraal  
Wij denken aan de zieken, de bejaarden,  mensen   
in de verzorgingshuizen,  aan mensen die in rouw zijn  
en aan mensen die geopereerd zijn en zij die het 
moeilijk hebben.  
Wij wensen allen kracht en Gods nabijheid toe. 
    
Met hart en ziel geloven,  
In t ’duister van de nacht,  
Waar vrede is verstoven  

En mensen zijn veracht,  
Daar mogen wij ons geven,  
Tot troost in nood en pijn.  
Wij mogen medeleven,  
Een steun, een schuilplaats zijn,  
Draag Heer uw kerk op handen  
En voer ons steeds weer aan,  
Uw licht, Uw vuur zal branden,  
Waar wij Uw wegen gaan.  
Draag ons als uw beminden,  
-beelddragers van Uw Zoon-  
Doe troost en vrede vinden,  
Door kracht die in ons woont.  
(Gedicht van Kees Hoogendoorn)  
   
Hartelijke groet van het pastoraal team  
Judy de Groot en Alfons van Leeuwen.  

 

 

KAMERIK NAAR HET KLOOSTER  
 

Wie gaat er enkele dagen mee naar een klooster? 
Van 26-28 oktober 2026 organiseren we een 
kloosterbezoek in de Benedictijner abdij van Egmond. 

We verblijven van maandagmiddag tot 
woensdagmiddag in het mooie gastenhuis van de 

abdij. Gebed en stilte zijn belangrijk voor de 
Benedictijnen. Tijdens ons verblijf sluiten we aan bij 
hun dagelijkse gebedsdiensten. Daarnaast is er ruimte 
voor ontmoeting en een thema in eigen kring. Het 
thema van het weekend is: Vacare Deo, je vrij maken 
voor God. Maar hoe doen de monniken dat? En wat 
kunnen we daarvan leren voor onze eigen situatie? 
Vooraf aan het kloosterbezoek organiseren we op 8 
september 2026 een informatieavond in de 
Ontmoetingskerk. Deze bijeenkomst is voor iedereen 
die meer wil weten over het klooster, ook voor wie 
niet meegaat. 
Voor het kloosterbezoek zijn 16 deelnemersplaatsen 
beschikbaar en we willen graag een mix maken van 
deelnemers uit de verschillende 
geloofsgemeenschappen. Hoe mooi is het om elkaar 
te ontmoeten en beter te leren kennen. Bij te veel  
opgaven gaan we loten. Het vervoer naar Egmond is 
met eigen auto / carpoolen. De kosten zijn rond de 
€140. Mocht dit een bezwaar zijn, dan kunt u dat 
laten weten en zoeken we naar een oplossing. 
U kunt zich voor het kloosterbezoek aanmelden tot 
uiterlijk 15 juni via: uittenbroek@hotmail.com 
De filmpjes op het YouTube-kanaal 
(www.youtube.com/@AbdijEgmond1) geven alvast 
een mooie indruk van het klooster. Meer informatie 
vindt u ook op hun website: www.abdijvanegmond.nl 
 
Namens de Ontmoetingskerk in Kamerik:  
ds. Geurt Roffel 
Namens de Parochiekerk in Kanis:  
Jan Uittenbroek

http://www.youtube.com/@AbdijEgmond1
http://www.abdijvanegmond.nl/
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Vanuit de commissie Kerk in Actie: Bangladeshmarkt                                                                                                                                                                           
 

Het is bijna 30 mei, de dag waarop de 
Bangladeshmarkt plaatsvindt op het plein van de 
Ontmoetingskerk. De markt is van 9.00 tot 14.00 
uur. We hopen dat het weer ons welgezind is. Bij 
regen is het in de kerk.  
We hopen vooral dat de Bangladeshmarkt goed 
bezocht zal worden. Dus: KOM VOORAL NAAR DE 
BANGLADESHMARKT. De opbrengst is voor 
kinderen in Bangladesh. Met wat de markt  

opbrengt, kunnen we kinderen in Bangladesh een 
betere toekomst geven. En als je komt, doe je ook 
jezelf een plezier. Het zal heel gezellig zijn op de 
markt en er is van alles te koop.  
De voorbereidingen zijn in volle gang. We hebben 
spullen voor de markt ontvangen en er zijn 
mensen die ons willen helpen. Fijn! Maar we 
kunnen nog meer goed verkoopbare spullen 
gebruiken. Denk daarbij o.a. aan brocante en 
curiosa, boeken, spelletjes en speelgoed. Dit is 
dus een goed moment om nog even rond te 
kijken in huis of je wat overbodige spullen hebt. 
Als je wat beschikbaar hebt, kun je contact 
opnemen met Maaike de Jong, telefoonnummer 
06-15171605. We kunnen ook nog wel wat hulp 
gebruiken. Als je je geroepen voelt, kun je contact 
opnemen met Anton Admiraal, telefoonnummer 
0616398109

 
 

Pinksterdienst in de Open Poort                                                                    Geurt Roffel               
 

Op 24 mei zijn we met de hele gemeente te gast in de 
Open Poort in Harmelen (Hendriklaan 1). Vorig jaar 
kwam een groot aantal gemeenteleden van de Open 
Poort naar de Ontmoetingskerk voor de eerste 
gezamenlijke Pinksterdienst. Prachtig om zo'n 
feestdag samen te mogen vieren. De dienst begint om 
10u.  
 
In de Open Poort is wie wil welkom om mee te doen 
aan twee activiteiten die daar maandelijks 
plaatsvinden en die laten zien waar de Open Poort 
voor staat.  
 
Ten eerste zijn er aan het einde van de dienst brieven 
beschikbaar van Amnesty International. Mensen 
kunnen een van deze brieven meenemen naar huis, 
ondertekenen en versturen aan de ambassade van 
een land waar mensen onterecht gevangen zitten, 
worden mishandeld of bedreigd. Maandelijks zijn er 
vier brieven beschikbaar waardoor op deze manier 
(groepen) mensen in de aandacht komen die onrecht 
overkomt. Eén van die vier wordt in de Open Poort 
aangeboden. 

Ten tweede is er maandelijks een inzameling voor de 
Voedselbank. Gemeenteleden nemen producten mee 
die ze over hebben of die ze met het oog op de 
Voedselbank aanschaften en leveren die in in manden 
die voorin de kerk staan.  
 
Tips voor producten voor de Voedselbank: 
- Houdbare melk 
- potten oploskoffie 
- Bloem 
- Mais in blik 
- Limonadesiroop 
- Vegetarische soep in blik 
- Witte rijst 
- Pasta (geen volkoren of spaghetti) 
- Shampoo 
- Zonnebrandmiddel 
Nog tips: 
Geen alcoholhoudende producten. 
 
Van harte welkom in de Open Poort! 
 
Anja van Kesteren/Ria Griffioen/Geurt Roffel 

 
 
 

Kerkdienst zondag 24 mei 10.00         Pinksterdienst in de Open Poort in Harmelen                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel   
 



 

  
4 

 
  

Kerkdienst zondag 31 mei 10.00                              
 

Voorganger  : Dhr. dr. Anton Admiraal 
Begeleiding  : Henk Hilgeman 
Kosters   : Ina en Jako 
Ouderling  : Alfons 
Diaken   : Anton 
Collecte  : Pastoraat 
Lector   : Yvonne Kruk 
Mediateam  : Bob en Coby 
Kindernevendienst : Sandra van Vliet 
Koffie schenken : Corrie en Piet 

 
 

Kerkdienst zondag 7 juni 10.00                                                                          Avondmaal                                                                                                                                                                                                  
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Begeleiding  : Addo Dam 
Kosters   : Marjolein en Aarnoud 
Ouderling  : Marjolein en Alfons 
Diaken   : Adriaan en Jannita 
Collecte  : Diaconie – Voedselbank Woerden en Kerk in Actie 
Lector   : Vike 
Mediateam  : Kars en Dineke 
Kindernevendienst : Geen 
Koffie schenken : Coby en Nees 

 
 

Kerkdienst zondag 14 juni 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Voorganger  : Mevr. ds. Sophia Oomen 
Begeleiding  : George Pluimakers 
Kosters   : Matsy en Hans 
Ouderling  : Arie 
Diaken   : Roelof 
Lector   : Siena 
Collecte  : Jeugd 
Mediateam  : Arie en Vike 
Kindernevendienst : Sandra Okkerman 
Koffie schenken : Klaas en Cootje 
 
 
 

Kerkdienst zondag 21 juni 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Voorganger  : Dhr. ds. Jan Esveldt 
Begeleiding  : Sjoerd Plantenga 
Kosters   : Siena en Paul 
Ouderling  : Judi 
Diaken   : Marieke 
Lector   : Klaas  
Collecte  : Pastoraat en Kerk in Actie 
Mediateam  : Marieke en Bert 
Kindernevendienst : Nellie 
Koffie schenken : Jan Stol en Piet-Jan 
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OPENLUCHTDIENST zondag 21 juni 16.00                                             park Mijzijde                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Op DV zondagmiddag 21 juni om 16:00 uur is er de jaarlijkse openluchtdienst in het Mijzijde park in Kamerik. Ook dit 
jaar verzorgt de fanfare de muziek wat altijd zorgt voor een mooie sfeer zo met muziek op het open veld.  
De voorganger tijdens de dienst is Simon Roest. Simon Roest is gevangenispredikant, ofwel geestelijk verzorger voor 
justitie. Een geestelijk verzorger werkt vanuit de overtuiging dat een gedetineerde zijn last niet alleen hoeft te 
dragen en dat geen mens is afgeschreven. In persoonlijke gesprekken en door het organiseren van gespreksgroepen 
en vieringen worden gedetineerden ondersteund in het vele dat er gebeurt als het leven tot stilstand lijkt te komen. 
Een mooie en boeiende roeping. 
Voor de openluchtdienst zetten wij banken neer zodat er voor iedereen een zitplaats is. Als u comfortabel wil zitten 
adviseren we een eigen stoel mee te nemen. De dienst zal ongeveer 1 uur duren. Voor de kinderen liggen er 
kleurplaten en potloden om eventueel wat te kleuren tijdens de dienst. Na de dienst is er wat te drinken. 
Iedereen is van harte welkom! 
 
Voorganger  : Dhr. Simon Roest, gevangenispredikant 
Begeleiding  : Muziekvereniging Nieuw Leven Kamerik 

 
 
 

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code 
 

Komt het even niet uit om naar de kerk te gaan? Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd: 
ontmoetingskerk kamerik - YouTube 

 
Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt. 
Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt: 
Actuele Liturgie - OneDrive (sharepoint.com) 

 
Deelnemen aan de collecte kunt u doen via de kerk-app of via bijgaande QR code 
of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar: 

IBAN NL65RABO0331154072 Diaconie Protestantse gemeente Kamerik 
IBAN NL72RABO0339749407 Diaconie Protestantse gemeente Kamerik inzake 
Commissie Kerk in Actie 
 

Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via deze link 
vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot de collectes 
van die zondag berekend worden. 
PayPaymentRequest (rabobank.nl) 
Collecte via kerkapp (donkey mobile) 
 
 
 

Oud papier ophalen op zaterdag 6 juni                                                                                              
 

Starttijd: 
Ophalen in: 

08.00 – auto 1 
Teckop, Oud Kamerik, Kanis 

08.00 – auto 2 
Dorp Oost 

Belader 1: 
Belader 2: 

Jaco 
Peter 

Rens 
Arie Veenis 

Starttijd: 
Ophalen in: 

Vanaf 09.30 – auto 1 
Dorp west 1 

Vanaf 09.30 – auto 2 
Dorp west 2 

Belader 3: 
Belader 4: 

Maarten 
Henk 

Wim 
Kees-Dirk 

Catering: Geertje Om 09.30 is er koffie en thee! 

https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://ontmoetingskerkkamerik-my.sharepoint.com/personal/administrator_ontmoetingskerkkamerik_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadministrator%5Fontmoetingskerkkamerik%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FLiturgie%2FActuele%20Liturgie&ga=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Nj48lK83RcGRSQgFxH3LSg&qsl_reqcnt=1
https://give.donkeymobile.com/app.donkeymobile.kamerikpknontmoetingskerk
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De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.  
Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op vrijdag 12 juni bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website. 
De volgende Kerkbrief verschijnt op donderdag 18 juni. 
De Kerkbrief wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom 
eerst uit de Kerkbrief verwijderd. Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten! 
Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto’s, privégegevens enz. uit de Kerkbrief te gebruiken of te 
verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad! 
 
Predikant   : dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt)     

                               : dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Scriba   : scriba@ontmoetingskerkkamerik.nl 

Coördinatoren kosters : Gert en Joke Vergunst 0348-401587, 06-23471115 (Joke), 06-22183184 (Gert).  

   : koster@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Kerk   : Hallehuis 4  06-30761446    
Website   : www.ontmoetingskerkkamerik.nl 
Redactie Kerkbrief : kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl  
 
Vertrouwenspersoon Classis Utrecht klik hier 

 

Nieuwsbulletin van de Raad van Kerken Woerden klik:   https://www.kerkeninwoerden.nl/agenda 

 

 

mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
http://www.ontmoetingskerkkamerik.nl/
mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/vertrouwenspersonen/
https://www.kerkeninwoerden.nl/agenda
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