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Avondmaal                                                                                                             Geurt Roffel                     
 

Maaltijd van de Heer op Witte Donderdag: van harte 
uitgenodigd 
 
Op 2 april om half acht staat voorin de 
Ontmoetingskerk een gedekte tafel. De beker van het 
avondmaalsservies bevat wijn en onder doeken staat 
brood klaar, wijn en druivensap. Het is Witte 
Donderdag en we gedenken in de kerk het laatste 
avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen deelde voor 
zijn dood.  
Bijzonder is dat in deze dienst de drie 
avondmaalscatechisanten zullen meehelpen die de 
afgelopen periode catechisatie volgden over de 
Maaltijd van de Heer. Ze helpen de diaconie bij de 
voorbereidingen en tijdens het avondmaal. Van harte 
hoop ik dat veel mensen erbij zijn, uit de 
Ontmoetingskerk en misschien ook wel van om de 
Ontmoetingskerk, als ondersteuning van de kinderen 
die zich met me verdiepten in de waarde van de 
Maaltijd van de Heer. 

Tijdens de twee catechesebijeenkomsten brandde in 
mijn ontvangstruimte de avondmaalskaars. Die kaars 
biedt een mooie aanleiding voor gesprek. Erop zijn 
onder meer symbolen van korenaren en 
druiventrossen te zien, een alfa en een omega, en een 
Paaslam op een troon. Aan de hand van die symbolen 
gaan we in gesprek over het avondmaal en het breken 
van het brood, het delen van de wijn. Daarbij 
betrekken we gaandeweg allerlei verhalen die de 
deelnemers al kennen uit de Bijbel, en ervaringen en 
indrukken van avondmaalsdiensten die ze 
meemaakten. Zo lukt het om op een goede manier te 

praten over hoe zij zelf de waarde van het avondmaal 
zien en wat het betekent voor Jezus. 
  
Van oudsher geldt Witte Donderdag als de viering 
waarin we gedenken dat Jezus het avondmaal 
instelde. Op deze avond, direct voorafgaand aan de 
Goede Vrijdagdienst, vieren we als het ware met de 
leerlingen van Jezus die eerste keer mee dat Jezus hen 
vroeg om brood en wijn na zijn dood en opstanding te 
blijven delen, en daarbij te spreken van zijn gebroken 
lichaam, zijn vergoten bloed. Opdat ieder zou ervaren 
dat er een weg loopt door de dood, een weg van 
genade en vergeving, tot in Gods hart.   
 
Ook op 19 maart brandde de avondmaalskaars, en 
ditmaal in de grote zaal. Bij de sobere maaltijd 
spraken we met dertig aanwezigen over onze 
ervaringen met de Maaltijd van de Heer. Fijn en 
waardevol was het dat ook mensen aansloten uit de 
hervormde gemeente, de gereformeerde gemeente, 
Cama-Parousia en de parochie. Dat verbreedde het 
gesprek en het palet aan ervaringen. 
We spraken heel persoonlijk, in steeds wisselende 
groepjes van vijf, over hoe je bijvoorbeeld het 
avondmaal bij voorkeur aanduidt. Spreek je liever 
over ‘heilig avondmaal’, of ‘Maaltijd van de Heer’? 
Woorden doen ertoe en wat voor de één de viering op 
afstand plaatst, brengt die voor de ander juist dichtbij. 
We spraken over wat voor ons de kern is van de 
Maaltijd. Iemand noemde ‘verbondenheid’, een ander 
‘vergeving’, weer een ander ‘uitnodiging’, nog een 
ander: ‘geraaktheid’. En meer.  
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Ook ging het over het delen van voedsel en geld met 
mensen die weinig tot niets hebben. Mooi om daarin 
met elkaar mee te kijken en elkaars onmacht en 
ervaring daarmee te kunnen horen. En het ging, onder 
veel meer, over de verbinding van het avondmaal met 
de nood van de wereld. Hoe krijgt de Maaltijd de 
goede plek, als gave om met het eigen leven na te 
volgen? Ondertussen vloog de tijd voorbij en aten we 
rijst met een bonenschotel en yoghurt toe – met dank 
aan de commissie Kerk in Actie.  

Het mooist vond ik hoe mensen die verschilden in hun 
ervaring van het avondmaal een zo groot luisterend 
oor voor elkaar hadden dat ze het niet eens werden, 
maar wel meevoelden met de ander en daar woorden 
aan gaven. 
Op aangeven van een van de groepjes wensten we 
elkaar aan het slot van de avond allemaal de ‘vrede 
van Christus’. 
Geurt Roffel 

 

Pastoraal                                                                                        
 

In memoriam Gijsje Willemsen-Verhoeks 
 
Op zondag 22 februari is rustig in haar slaap overleden 
Gijsje Willemsen-Verhoeks. 
Gijsje werd geboren in Leiderdorp op 4 mei 1931, 
waar ze gewoond heeft tot haar trouwen. 
Gijsje was de 4e in een gezin van 12. Ze ging graag naar 
school en had vooral plezier bij de muziek- en 
dramalessen. In die tijd werden er nog complete 
gedichten uit het hoofd geleerd! 
Helaas werd die mooie tijd onderbroken door de 
oorlog. Gijsje was goed in rekenen en werd er al snel 
op uit gestuurd om etensbonnen te wisselen om met 
zoveel mogelijk eten thuis te komen. 

Na de oorlog moest ze tot haar spijt in het huishouden 
ondersteunen en mocht ze niet verder leren, wat ze 
op latere leeftijd wel heeft ingehaald. 
Al vroeg kreeg ze verkering met Wim Willemsen. 
Echter trouwen duurde nog even; woningnood! 
Via een collega van Wim uit Kamerik kwamen ze hier 
terecht. 
Vele vakanties in binnen- en buitenland en ook 2 
dochters werden geboren. 
Helaas kwam aan die mooie tijd een einde toen Wim 
onverwachts op 74-jarige leeftijd overleed. 
Moedig heeft ze het leven weer opgepakt wat nu op 
94-jarige leeftijd ten einde is gekomen. 
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Pastoraal. 
Op 13 maart is Anke Arensman uit Utrecht weer thuis 
gekomen. 
Haar herstel blijft een lange weg, met zorgen. 
Ze vindt het fijn als we haar en Gerard ondersteunen 
in gebed om herstel 
en aanvaarding van de situatie zoals die is en dat de 
therapie waarmee 
zij begonnen is verlichting geeft in haar lijden. 
Zij bedankt alle gemeenteleden die haar 
ondersteunden met kaarten en gebed 
in deze moeilijke tijd. 
Namens Anke en Gerard. 
 

Co Honig was afgelopen maand met hartklachten 
opgenomen in het ziekenhuis. 
Zijn stent in de bypass is vervangen door een groter, 
De dag na de operatie mocht hij weer naar huis. 
Wij wensen jullie beterschap en Gods nabijheid. 
 
We denken ook aan de zieken en bejaarden, 
mensen in verpleeghuizen, mensen in rouw en zij die 
het moeilijk hebben. 
 
Wij wensen U allen Gods Nabijheid toe. 
Hartelijke Groet,  
Pastoraal team Judi en Alfons 

 
 

De jarigen in deze maand 
 

4 april: dhr. Bert van Viegen,  
12 april: dhr. Dennis Koster, 

15 april: mevr. Marijke Verheul, 

 
 
 

 
 

Stille week                                                                                                                     Diaconie                                                                                    
 
Aan de vespers in de Ontmoetingskerk doen iedere woensdagavond een aantal geloofsgenoten van de Hervormde 
Kerk mee.  Dit ervaren we als verbindend en waardevol.  Andersom nodigt de Hervormde Kerk ons ook uit voor hun 
bijeenkomsten die in de stille week van maandag tot en met donderdag worden gehouden.   De vesper op de 
woensdagavond in de Ontmoetingskerk gaat overigens ook gewoon door.  
 
Vanuit de Hervormde Kerk: 
in de Stille Week organiseert de Hervormde Kerk in Kamerik  ook dit jaar weer bijeenkomsten. 
Op maandag t/m donderdag  zijn dit korte bijeenkomsten met meditatie, zang en gebed. 
Op zaterdagavond is er een zangavond door het Kameriks chr. gem. koor Immanuel. 
Alle avonden beginnen om 19:30 uur, behalve op dinsdag 31 maart. Dan houdt de basisschool Eben-Haëzer om 
18:30 uur de Paasviering in de kerk en begint de bijeenkomst wellicht iets later. 

 
 
 
 

Kerkdienst zondag 29 maart 10.00                                                                 Palmzondag                                                                                                                                                                                                                            
 

Voorganger  : Dhr. dr. Henk Post 
Begeleiding  : Gert van Zoelen m.m.v. het combo 
Kosters   : Matsy en Hans 
Ouderling  : Judi 
Diaken   : Adriaaan 
Lector   : Corrie Sloof 
Collecte  : Kerk in Actie 
Mediateam  : Marieke en Bert 
Kindernevendienst : Tamaike 
Koffie schenken : Jan Stol en Piet-Jan 
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Kerkdienst donderdag 2 april 19.30                             Witte Donderdag - Avondmaal                                                                                                                                                                       
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Begeleiding  : Tjeerd Kies 
Kosters   : Siena en Paul 
Ouderling  : Bert en Marjolein 
Diaken   : Aarnoud en Adriaan 
Collecte  : Kerk in Actie 
Lector   : Geurt 
Mediateam  : Kars en Adriaan 

 
 

Kerkdienst vrijdag 3 april 19.30                                                                   Goede Vrijdag                                                                                                                                                                             
 

Voorganger  : Dhr. Henk Aantjes 
Begeleiding  : Henk Hilgeman 
Kosters   : Joke en Gert 
Ouderling  : Alfons 
Diaken   : Anton 
Mediateam  : Adriaan en Dineke 

 
 

Kerkdienst zaterdag 4 april 22.00                                                                    Avondwake                                                                                                                                                                                              
 

Voorganger  : Dhr. dr. Anton Admiraal  
Begeleiding  : Sjoerd Plantenga 
Kosters   : Joke en Gert 
Ouderling  : Bert 
Diaken   : Roelof 
Mediateam  : Arie en Vike 

 
 

Kerkdienst zondag 5 april 10.00                                                                                  Pasen                                                                                                                                                                                                              
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Begeleiding  : Wim Kusee m.m.v. de cantorij 
Kosters   : Matsy en Hans 
Ouderling  : Henk 
Diaken   : Marieke 
Lector   : n.n.b. 
Collecte  : Diaconie – Gevangenenzorg Nederland 
Mediateam  : Kars en Bert 
Kindernevendienst : Sandra van Vliet 
Crèche   : Lyzanna en Marieke 
 
 

Kerkdienst zondag 12 april 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Voorganger  : Mevr. pastor Joke Pennewaard 
Begeleiding  : Wim Kusee 
Kosters   : Ina en Jako 
Ouderling  : Alfons 
Diaken   : Aarnoud 
Lector   : Joke Vergunst 
Collecte  : 1e Jeugd en 2e Kerk in Actie 
Mediateam  : Bob en Coby 
Koffie schenken : Jos en Geralda 
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Kerkdienst zondag 19 april 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Voorganger  : Mevr. ds. Gilda Polderman 
Begeleiding  : Henk Hilgeman 
Kosters   : Joke en Gert 
Ouderling  : Judi 
Diaken   : Adriaan 
Lector   : Roelof 
Collecte  : Pastoraat 
Mediateam  : Arie en Vike 
Kindernevendienst : Sandra Okkerman 
Koffie schenken : Petra en Willy 

 

Kerkdienst zondag 26 april 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Voorganger  : Dhr. ds. Tjeerd de Boer 
Begeleiding  : Wim Kusee 
Kosters   : Ina en Jako 
Ouderling  : Henk 
Diaken   : Anton 
Lector   : Piet Sloof 
Collecte  : Diaconie – Stichting Present 
Mediateam  : Marieke en Bert 
Kindernevendienst : Nellie 
Koffie schenken : Mariëtte en Jan 

 

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code 
 

Komt het even niet uit om naar de kerk te gaan? Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd: 
ontmoetingskerk kamerik - YouTube 

 
Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt. 
Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt: 
Actuele Liturgie - OneDrive (sharepoint.com) 

 
Deelnemen aan de collecte kunt u doen via de kerk-app of via bijgaande QR code 
of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar: 

Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via deze 
link vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot de 
collectes van die zondag berekend worden. 
PayPaymentRequest (rabobank.nl) 
Collecte via kerkapp (donkey mobile) 
 
 

Collecteopbrengsten februari 2026                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://ontmoetingskerkkamerik-my.sharepoint.com/personal/administrator_ontmoetingskerkkamerik_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadministrator%5Fontmoetingskerkkamerik%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FLiturgie%2FActuele%20Liturgie&ga=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Nj48lK83RcGRSQgFxH3LSg&qsl_reqcnt=1
https://give.donkeymobile.com/app.donkeymobile.kamerikpknontmoetingskerk
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Nieuws van de commissie kerk in actie                                                                
 

Broeders en Zusters, 
 
Hierbij weer een update van de KIA: 
 
Afgelopen vergadering hadden we Arjan Bikker, ons KIA 
contactpersoon vanuit de PKN-Utrecht op bezoek. 
Doel was om te kijken wat voor ervaringen hij heeft met projecten 
binnen andere gemeenten, zodat we direct met werkbare ideeën aan de 
slag kunnen, er kwamen leuke suggesties voorbij, waarvan we er een 
aantal gaan oppakken. 
 
Bangladeshmarkt 
Op 30 mei zal er een markt zijn op het plein van de Ontmoetingskerk (bij droog weer binnen). Er zal van alles te koop 
zijn op de markt. O.a. brocante, boeken en speelgoed. Daarnaast zal er ook koffie en thee met zelfgebakken koek en 
taart, en ook soep met broodjes verkocht worden. De opbrengst van deze markt is voor ons projectland Bangladesh.  
Voor deze markt zijn we op zoek naar goed verkoopbare spullen, m.n. brocante en speelgoed. Daarom vragen we 
iedereen om eens goed in huis, in de schuur en op zolder rond te kijken of er spullen zijn die je niet meer nodig hebt. 
Als je spullen beschikbaar hebt, kun je contact opnemen met Maaike de Jong, telefoonnummer 06-15171605.  
De voorbereiding van de markt kost wel wat tijd, maar het is ook leuk om te doen. Het zou fijn zijn als we daarbij wat 
hulp zouden krijgen. Dat geldt ook voor de dag waarop de markt is. We hebben mensen nodig om achter de kramen 
te staan en ook voor het schenken van koffie en thee. Als je helpen wilt, bij de voorbereiding en/of op 30 mei, kun je 
contact opnemen met Anton Admiraal, telefoonnummer 0616398109.  
 
Commissielid gezocht 
Een van de leden van de commissie Kerk in Actie stopt voor de zomer. Voor haar zoeken we een vervanger. Als je 
interesse hebt, kun je contact opnemen met Anton Admiraal. Hij kan je informatie geven over de commissie en over 
wat er gevraagd wordt van de commissieleden.   
 
Bangladesh Project: Opleiding predikanten en kerkelijk werkers 
Het St. Andrew's Theological College, het theologische opleidingscentrum van de Kerk van Bangladesh, leidt mensen 
op voor een taak in de kerk, bijvoorbeeld als predikant of gemeentewerker. Aan het opleidingscentrum studeren niet 
alleen leden van de eigen kerk op, maar ook studenten van andere denominaties. Er zijn 36 voltijdstudenten en het 
programma duurt 4 jaar. Dit betekent dat er gemiddeld 9 studenten per jaar afstuderen. Naast deze academische 
opleiding heeft het centrum ook een cursus voor gemeenteleden ontwikkeld en leiden zij trainers op om deze cursus 
in lokale gemeenten te verzorgen. Deze cursus wordt veel door jongeren gevolgd. Zij leren er meer over het 
christelijk geloof en kunnen daardoor beter aan leeftijdsgenoten uitleggen wat het geloof voor hen betekent. 
Daarnaast inspireert de cursus hen om een taak in de kerk op zich te nemen. 
 
Diaconale activiteiten 
Via haar diaconale afdeling Shalom zet de kerk activiteiten op voor kwetsbare groepen, zoals inheemse 
gemeenschappen en afgelegen dorpen. Met steun van Kerk in Actie ondersteunt Shalom 3.000 huishoudens in drie 

gemeenschappen in Noord-Bangladesh om hun inkomsten te verhogen. 
Shalom verzorgt hier onder meer trainingen in duurzame landbouw, 
veeteelt en beroepsopleidingen voor jongeren en vrouwen, zoals een 
naaiopleiding. Vrouwen die deze opleiding volgen, krijgen ook een 
naaimachine zodat zij direct aan de slag kunnen om een eigen inkomen te 
verdienen.    
 
Het bijzondere hiervan is dat de 2 voorgangers van de afgelopen 
zendingsdiensten hieraan meegewerkt hebben ! 
Zo komt het toch weer wat dichterbij. 

 
Met vriendelijke groet, 
De KIA werkgroep 
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Aan het werk!                                                                
 

Onze dominee Geurt Roffel is niet alleen in de Ontmoetingskerk of de Open Poort te vinden. 
Nee, hij, en met hem dominee Lugthart van de Hervormde Kerk, is ook graag te gast bij de 
leerlingen van de Eben-Haëzer. Hier is hij druk aan het werk met een kleutergroep. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 De ontmoeting                                                                                                                            
 

 

Op vrijdag 17-4-2026 organiseren we een avond voor u en voor wie u mee wilt nemen. 
De kern van deze avond is elkaar (binnen en buiten onze kerk) ontmoeten, maar ook samen de Vader, Zoon en H. 
Geest. Inloop 18.00 uur. We starten om 18.15 uur met een gezamenlijk diner.  
 
Vervolgens wordt het thema kort besproken door een voorganger of spreker.  
Deze avond verzorgt ds. Geurt Roffel de inleiding.  
Daarna gaan we met elkaar in groepjes hierover nadenken en doorpraten. 
We sluiten de avond af rond 20.30 uur met gebed en samenzang. 
Voor de onkosten staat er een potje.  
Aanmelden kan via de intekenlijst of via app Alfons 06-50918721 
 
Vriendelijke groet van uw koks die avond, 
Pastoraal ouderlingen: 
Judi de Groot & Alfons van Leeuwen  
 
(aanmelden vóór 15 april via app Alfons of intekenlijst in de kerk) 
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Actie kerkbalans, Donkey Touch en jaarcijfers 2025          
 
Actie kerkbalans 
Wij zijn u dankbaar voor uw toezegde vrijwillige bijdragen actie kerkbalans voor 2026.  
 
Donkey Touch (sticker op de buitenste stoelen en/of banken) 
De QR code die in beeld komt tijdens de collecte kunt u scannen met uw smartphone. Er verschijnt een pop-up die u 
naar het geefgedeelte brengt. U kunt ook de stickers gebruiken op de buitenste stoelen en/of banken. U houdt uw 
smartphone voor deze sticker en een pop-up verschijnt die u naar het geefgedeelte brengt. 
 
Jaarcijfers 2025 
Op de komende gemeentevergadering van 12 april a.s. zullen de jaarcijfers over 2025 van de Ontmoetingskerk, 
Diaconie en alle commissies besproken.  
 
 
 

Oud papier ophalen op zaterdag 4 april                                                                                              
 

Starttijd: 
Ophalen in: 

08.00 – auto 1 
Teckop, Oud Kamerik, Kanis 

08.00 – auto 2 
Dorp Oost 

Belader 1: 
Belader 2: 

Marcel van Bemmel 
Roel 

Jaco 
Hans 

Starttijd: 
Ophalen in: 

Vanaf 09.30 – auto 1 
Dorp west 1 

Vanaf 09.30 – auto 2 
Dorp west 2 

Belader 3: 
Belader 4: 

Bram 
Wiebe 

Piet-Jan 
Bert 

Catering: Klaas Om 09.30 is er koffie en thee! 

 
 
 
 
 

Uit de regio                                                                                           
 
 KOORAVOND OP STILLE ZATERDAG 
                                                          
Op  D.V. 4 april is er een zangavond in de Hervormde kerk te Kamerik. Er staan een aantal mooie liederen op het 
programma en er is ook samenzang. Het is een zinvolle avond om zo de stille week af te sluiten en toe te leven naar 
Pasen. 
Het koor staat o.l.v. Cees van der Slik, medewerking verlenen: Jan Verweij orgel en 
Anita Hoogendoorn dwarsfluit. 
We nodigen iedereen uit om te komen luisteren en zingen. 
De avond begint om 19.30 uur. Er is een collecte voor de onkosten. 
 
Het bestuur van: 
Chr. Gem. Zangver. “Immanuël”                                       
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De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.  
Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op vrijdag 17 april bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website. 
De volgende Kerkbrief verschijnt op donderdag 23 april . 
De Kerkbrief wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom 
eerst uit de Kerkbrief verwijderd. Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten! 
Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto’s, privégegevens enz. uit de Kerkbrief te gebruiken of te 
verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad! 
 
Predikant   : dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt)     

                               : dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Scriba   : scriba@ontmoetingskerkkamerik.nl 

Coördinatoren kosters : Gert en Joke Vergunst 0348-401587, 06-23471115 (Joke), 06-22183184 (Gert).  

   : koster@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Kerk   : Hallehuis 4  06-30761446    
Website   : www.ontmoetingskerkkamerik.nl 
Redactie Kerkbrief : kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl  
 
Vertrouwenspersoon Classis Utrecht klik hier 

 

Nieuwsbulletin van de Raad van Kerken Woerden klik:   https://www.kerkeninwoerden.nl/agenda 
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