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Van onze dominee Geurt Roffel                                                                                                 
 

Pastoraat  
In onze gemeente is de pastorale zorg van groot 
belang. Deze herderlijke zorg proberen we te leren 
van Jezus. In zijn spoor proberen we zorgzaam om te 
zien naar elkaar en naar mensen die aan onze zorg zijn 
toevertrouwd. Dat doen we op verschillende 
manieren. Via de diaconie en de commissie kerk-in-
actie verlenen we plaatselijk en wereldwijd hulp aan 
mensen die op zorg van anderen zijn aangewezen. En 
via bezoekmedewerkers, pastoraal bezoekers, 
ouderlingen en anderen zien we pastoraal om naar 
mensen binnen en buiten onze gemeente. ‘Pastoraal’ 
is daarbij een breed begrip, dat op verschillende 
manieren gestalte krijgt.  
 
In dit artikel geef ik aan op welke manieren we in onze 
gemeente samen het pastoraat vormgeven en wat er 
de kern van is. Bij alles geldt dat de pastoraal 
bezoekers, de bezoekmedewerkers en ik graag van je 
horen als je behoefte hebt aan een bepaalde vorm 
van pastoraat, of iemand kent voor wie dat geldt. In 
gesprek kijken we dan hoe we van betekenis kunnen 
zijn. 
 
Er zijn globaal vier verschillende vormen van 
pastoraat in onze gemeente. Het kloppend hart 
waarmee al deze vormen verbonden zijn, is de 
herderlijke zorg van Jezus voor mensen, die we 
proberen gestalte te geven. In het pastoraat proberen 
we te troosten, we proberen geloof, hoop en liefde te 
delen, en we proberen iets te laten oplichten van het 
leven zoals Jezus ons dat geeft en voorleeft. In elk van 
de vier vormen gebeurt dit op een andere manier, 
waardoor de ene vorm beter bij de een past dan de 
ander. Hieronder schets ik een voor een de 
verschillende vormen en geef kort een paar 
karakteristieken.  
 
Ontmoetingspastoraat is pastoraat dat bijna 
ongemerkt plaatsvindt. Je komt het tegen voor en na 
erediensten, bij bijzondere activiteiten zoals 
bijvoorbeeld het Paasontbijt, maar ook als je elkaar 
toevallig op straat ontmoet. Het bestaat uit het zien 
en oog hebben voor elkaar. Denk daarbij onder meer 
aan een vraag als: ‘Hoe gaat het met je?’ – met 

vervolgens open aandacht voor het antwoord dat 
iemand geeft en hoe diegene het zegt.  
Ontmoetingspastoraat is iets dat we allemaal van tijd 
tot tijd geven, al doet de een het meer van nature en 
vaker dan een ander. De behoefte aan 
ontmoetingspastoraat verschilt per persoon en dat 
vraagt om gevoel voor hoe iemand ingaat op de 
ontmoeting. Omdat in deze pastoraatsvorm 
levenservaringen centraal staan, gaat het niet zo vaak 
over het geloof, al kan dat wel.  
 
Omzien naar elkaar vindt overal plaats waar we laten 
merken dat we met elkaar meeleven. De bezoeken die 
de bezoekmedewerkers van onze kerk afleggen, de 
bloemengroet en de kaartjes die veel gemeenteleden 
sturen (en die zeer op prijs gesteld worden) zijn 
allemaal voorbeelden van omzien naar elkaar. Andere 
voorbeelden zijn het voor elkaar bidden, voorbeden 
die via de gebedenbus worden gevraagd, en het om 
de deur steken van een pannetje soep waar nood is. 
Net als voor ontmoetingspastoraat geldt voor omzien 
naar elkaar dat iedereen het doet, maar dat de een 
het vaker en vanzelfsprekender zal doen dan een 
ander. En ook hier kunnen behoeften aan omzien 
verschillen, wat vraagt om een open oor voor hoe 
iemand je blijk van medeleven ontvangt. Ook in deze 
pastoraatsvorm staan levenservaringen centraal. 
Daarbij kan het geloof aan de orde komen, maar dat is 
geen must. 
 
Pastorale contacten en gesprekken zijn vormen van 
meeleven waarbij je elkaar opzoekt en persoonlijk 
met elkaar spreekt. Soms gebeurt dat op afspraak, 
thuis, maar het kan ook in telefonisch contact, en 
soms via whatsapp, signal of email. Deze vorm van 
pastoraat is bedoeld voor mensen die bewust lid zijn 
van onze kerkelijke gemeente, dat op een bepaalde 
manier vormgeven en daarover nadenken. Het is 
mooi en waardevol als in een pastoraal gesprek of 
contact het geloof aan de orde kan komen. De 
pastoraal bezoekers en ouderlingen, die in onze 
gemeente deze contacten hoofdzakelijk vormgeven, 
staan hiervoor open en laten dat merken in de 
gesprekken die ze voeren. Soms besluiten ze een 
pastoraal gesprek met een meegenomen gedicht of 
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een gebed. Net als de bezoekmedewerkers komen 
deze pastoraal bezoekers en ouderlingen echt namens 
onze gemeente. Dat betekent in hun geval dat zij in 
het hart van de gemeente een belofte afgelegd 
hebben. Wat hen vertrouwelijk ter kennis komt, 
vertellen ze nooit door. Ook hebben ze een zegen 
gekregen over hun werk en ambt en zijn ze daartoe 
gevraagd (pastoraal bezoekers) en geroepen 
(ouderlingen). Ze worden door de predikant, door mij, 
begeleid in hun pastorale werk, kunnen bij me terecht 
voor eventuele vragen en kunnen mensen ook naar 
me doorverwijzen. Hoewel de pastoraal bezoekers en 
ouderlingen het grootste deel van de pastorale 
gesprekken en contacten voor hun rekening nemen, 
zijn er af en toe ook gemeenteleden zonder specifiek 
pastorale functie die dit doen. Omdat we graag daar 
zijn waar nodig en tegelijk niet alle behoefte aan deze 
vorm van pastoraat kunnen overzien, is het belangrijk 
dat mensen ons helpen en het aangeven als ze 
behoefte hebben aan pastoraal contact en gesprek. 
 
Gesprekken door de predikant vinden meestal plaats 
op aanvraag of rond bijzondere momenten als 
uitvaarten, huwelijken of crises. Heel af en toe vindt 
een gesprek plaats op mijn eigen initiatief, en om 
geen enkele andere reden dan dat ik graag eens 
bijpraat. Soms word ik geraadpleegd vanwege mijn 

theologische of levensbeschouwelijke kennis en af en 
toe voer ik een paar opeenvolgende gesprekken met 
iemand. Een predikant heeft ambtsgeheim. Dat 
betekent dat ik mijn ambt, en dus ook mijn werk, kan 
verliezen als ik die vertrouwelijkheid schend. 
Verbreken van het ambtsgeheim kan alleen in uiterste 
nood, als ik bijvoorbeeld vertrouwelijk van een op 
handen zijnde mishandeling op de hoogte zou worden 
gebracht. In gesprekken met mij komt het geloof altijd 
op een of andere manier aan de orde. Soms doordat 
we met een gebed afsluiten, soms in de vorm van een 
te lezen Bijbeltekst, soms ook doordat we over zaken 
spreken die we ook in gelovig licht bezien. Ook voor 
deze gesprekken geldt dat ik het graag hoor als je een 
gesprek met mij op prijs stelt. 
 
Dankbaar ben ik met alle vrijwilligers met wie we 
samen het pastoraat binnen onze gemeente handen 
en voeten geven, oren en ogen. In deze tijd, waarin 
we ons weer oriënteren op nieuwe ambtsdragers, 
sluit ik graag af met een vraag. Ken je iemand die je 
graag in het pastoraat zou zien werken? Doe dan een 
voordracht voor diegene bij de Kerkenraad. Zo 
bouwen we samen aan de gemeente van Jezus 
Christus in deze tijd. 
Geurt Roffel 

 
 

Pastoraal 
 

In Memoriam Alie Hoogendoorn-Senten 

 

Op zondag 1 februari is overleden ons gemeentelid 

Alie Hoogendoorn-Senten. Alie is geboren te Kamerik 

op 26 januari 1932 en ze was dus 94 jaar. Ze is 

getrouwd geweest met Henk Hoogendoorn.  

Na haar huwelijk met Henk in 1957 kregen zij 5 

kinderen (3 zonen en 2 dochters). Ze heeft in haar 

leven groot verdriet moeten doormaken vanwege het 

overlijden van haar zonen Edwin en René. Zoals ze 

altijd zei heeft ze in haar leven altijd veel kracht van 

boven ervaren. Ze maakte vanaf 1993 deel uit van 

onze kerkgemeenschap en was heel meelevend en 

betrokken. De dankdienst voor het leven van Alie 

heeft plaatsgevonden op vrijdag 6 februari jl. in onze 

Ontmoetingskerk en werd geleid door onze eigen 

dominee Geurt Roffel. 
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In Memoriam Piet de Groot 

 

Eveneens overleed op zondag 1 februari ons gemeentelid 

Piet de Groot. Piet is geboren te Kamerik op 9 november 

1935 en dus 90 jaar oud geworden. Hij groeide op als 

tweede kind van een gezin van vijf. Na zijn schooltijd is hij 

bij zijn opa in Teckop aan het boerenwerk gegaan. 

Daarna heeft hij diverse jaren een eigen kaaswinkel in 

Amsterdam gehad. Het was een echte familieman en kon 

met iedereen goed overweg. Na zijn werkzame leven 

heeft hij lange tijd op de Houtkade gewoond. De laatste 

jaren heeft hij doorgebracht in een verzorgingshuis in 

Haastrecht. De dankdienst voor het leven van Piet heeft 

plaatsgevonden op 7 februari jl. in onze Ontmoetingskerk 

en werd geleid door ons eigen dominee Geurt Roffel.  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De jarigen deze maand: 

  3 maart  mevr. Corrie Pauw    

    23 maart  mevr. Suzanne Wouthuyzen 

Burg. Reijerslaan 4      Leeuwerikstraat 4 

3471 CJ   Kamerik      3471 XJ   Kamerik 

 

23 maart  dhr. Peter de Groot 

Houtkade 3 

3471 HA  Kamerik 

 

Wij denken aan de zieken, de bejaarde mensen in de verzorgingshuizen, aan mensen die in rouw zijn, 

mensen die geopereerd zijn en zij die het moeilijk hebben.  

Wij wensen allen kracht en Gods nabijheid.  

 

Hartelijke groet van het pastoraal team  

Judy de Groot en Alfons van Leeuwen.  
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Met hart en ziel geloven: 

Zijn trouw is wereldwijd, 

Gaat ons bestaan te boven 

En draagt ons door de tijd. 

Hij is de weg ten leven, 

De Trooster ons gegeven, 

De hoop die ons verblijdt. 

 

Met hart en ziel geloven, 

In "t duister van de nacht, 

Waar vrede is verstoven  

En mensen zijn veracht, 

Daar mogen wij ons geven, 

Tot troost in nood en pijn. 

Wij mogen medeleven, 

Een steun, een schuilplaats zijn.

 
Een lied van Kees Hoogendoorn 

 

 

Nieuwe kerkenraadsleden/ambtsdragers 
 

Om met elkaar kerk te kunnen zijn hebben we vele 

vrijwilligers nodig om de vele taken die we binnen de 

gemeente hebben rond te zetten. We zijn erg blij dat 

heel veel van onze leden al een of meer taken doen. 

De kerkenraad is het officiële bestuur van onze kerk 

en bestaat uit gemeenteleden die in het ambt zijn 

bevestigd. De kerkenraad bij ons bestaat nu uit twee 

pastoraal ouderlingen, twee ouderling 

kerkrentmeesters, drie diakenen, dominee, scriba en 

voorzitter (en we hebben ook een notulist). 

Helaas is het ambt van jeugdouderling en één van de 

plaatsen voor diaken vacant. 

Een ambtstermijn van een kerkenraadslid duurt vier 

jaar en dat betekent dat we ieder jaar opnieuw 

kerkenraadsleden zoeken. Afgelopen jaar waren we 

niet geheel op sterkte en daarom zoeken we nu 

meerdere kerkenraadsleden en zoals gebruikelijk in 

onze gemeente willen we aan iedereen vragen om 

mee te denken wie we hiervoor kunnen vragen. Je 

mag natuurlijk ook aangeven dat je misschien zelf 

interesse hebt. De nieuwe periode begint september 

2026. 

We willen dan ook aan iedereen vragen om 

kerkenraadsleden voor te dragen, dit kan via een mail 

of ander berichtje aan onze scriba Marjolein of door 

een briefje in de collectezak.  Daarna bespreken we de 

voordrachten in de kerkenraad en gaan we de mensen 

bezoeken en vragen. We verzoeken je zo snel mogelijk 

te reageren, dan kunnen we dit meenemen in de 

kerkenraadsvergadering van 9 maart. 

We zoeken één of twee pastoraal ouderling(en) en 

een diaken. Laat het vooral ook weten wanneer je 

iemand weet die ons met het jeugdwerk kan 

ondersteunen. 

We zien met belangstelling jullie reactie tegemoet.  

Namens de kerkenraad, 

Bert de Groot en Marjolein Hillige 

 

Sobere maaltijd   19 maart 
 
Sobere maaltijd met gesprek over de beleving van het heilig avondmaal 

 

In onze kerkdiensten neemt de viering van het heilig 

avondmaal een bijzondere plaats in. In brood en wijn 

komt Jezus bijna tastbaar dichtbij, omdat hij zei: ‘Dit is 

mijn lichaam, dit is mijn bloed’ toen hij voor het laatst 

brood en wijn met zijn leerlingen deelde. Het 

avondmaal is daarom een van de twee sacramenten 

die de protestantse kerk kent. Het andere is de doop. 

In de veertigdagentijd staat de voorbereiding op het 

Paasfeest centraal en zien we uit op de 

gebeurtenissen die we in de Goede Week gedenken: 
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de avondmaalsviering op Witte Donderdag, Jezus’ 

lijden en sterven op Goede Vrijdag en Jezus’ 

opstanding in de Paasnacht. Daarom leek het ons 

waardevol om juist in deze tijd samen te spreken over 

wat het avondmaal voor ons betekent. De eigen 

ervaringen en beleving staan daarbij centraal, niet de 

leerstellige uitleg of achtergronden. Het gaat om het 

open gesprek en het ontvankelijk luisteren naar 

elkaars beleving en gevoelens, om daarmee de eigen 

verbondenheid met het avondmaal te verrijken.  

Dit gesprek willen we voeren tijdens en na de sobere 

maaltijd van 19 maart. Je bent welkom vanaf zes uur, 

om kwart over zes gaan we aan tafel. Al tijdens de 

maaltijd zijn er enkele gespreksvragen om samen over 

van gedachten te wisselen. Denk aan vragen als ‘Wat 

betekent samen eten voor je?’ en ‘Welk ritueel is voor 

jou het belangrijkst in de viering van het avondmaal?’ 

Na de maaltijd vervolgen we in wisselende groepjes 

onze gesprekken. Dan gaat het ook over vragen als: 

‘Welke avondmaalsviering maakte veel indruk op je?’, 

‘Wat vormt voor jou de kern van een 

avondmaalsviering?’ en hoe je visie op het avondmaal 

door de jaren heen is veranderd. Ook kijken we naar 

avondmaalsliederen en vertellen waarom de één ons 

sterker aanspreekt dan de ander.  

De avond duurt tot ongeveer half negen en we hopen 

dat ook mensen van andere christelijke 

geloofsgemeenschappen aansluiten. In verband met 

de maaltijd is het fijn als je je opgeeft voor deze 

avond. Daarvoor ligt een intekenlijst in de hal en je 

kunt je opgeven bij Cootje of Leny. 

Cootje van Tilborg (06 57 60 76 18), 

 Leny de Groot (06 21 95 55 90),  

 

Geurt Roffel 

 

 

Verslag Oecumenische gespreksavond 

Op 29 januari vond in ons kerkgebouw een 

bijeenkomst plaats, georganiseerd door de vier 

plaatselijke 

geloofsgemeenschappen : RK 

kerk, Hervormde gemeente, 

Cama Parousia en onze eigen 

Protestantse gemeente. Meer 

dan 70 bezoekers (incl een 

groepje catechesanten van de 

Hervormde gemeente) 

maakten dit tot een geslaagde 

avond. 

Thema van de avond was hoe 

we omgaan met de Psalmen en 

hoe we dat beleven. We 

konden vaststellen dat we 

weliswaar vanuit dezelfde bron 

geloven, maar dat de praktische invulling gekenmerkt 

wordt door verschillende tradities in de 4 

kerkgenootschappen.  In het programma had elke 

gemeenschap een blokje waarin  de respectieve 

voorganger een korte inleiding hield over hoe men 

daar met de psalmen omging. En uiteraard werd er 

ook samen  psalm gezongen en gebeden. 

In kleine groepjes spraken we 

over wat ons wel of niet 

aansprak , en deden we ons 

best om de ander te begrijpen. 

Dat leverde zeer geanimeerde 

gesprekken op. Na afloop 

kregen we van velen te horen 

hoe mooi en waardevol ze de 

avond hadden gevonden. 

Uiteindelijk was het doel van 

de avond om een stukje 

verbinding te realiseren. 

Verbinding leidt tot begrip en 

respect. Heel mooi dat we dit 

konden doen in onze Ontmoetingskerk in Kamerik. 

Daar kunnen wereldleiders nog wat van leren. 

Jos Heuvelman  
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Collecte opbrengsten  

 
 

 
 
 
 

Oud papier ophalen op zaterdag 7 maart 2026 

 
 

 Starttijd: 08.00 – auto 1 
Aarnoud Langendoen 
Hans van Eck 

Starttijd: 08.00 – auto 2 
Marcel van Vliet 
Jeannette de Jong 

 

 Vanaf      09.30 – auto 1 
Annie Binnendijk 
Paul Alfons 

Vanaf      09.30 – auto 2 
Wouter Los 
Kees Dirk Kroon 

 

 
 

Kerkdienst zondag 1 maart 10.00 uur       2e zondag 40-dagentijd   H. Avondmaal              
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Ouderling  : Bert de Groot 
Diaken:   : Jannita Witten en Adriaan Eveleens 
Begeleiding  : Anton den Hartog    
Lector   : Geurt Roffel 
Mediateam  : Kars en Adriaan 
Kosters   : Siena en Paul 
Kindernevendienst : Tamaike 
Collecte  : 1e Kerk in Actie 2e Pastoraat  
Koffie schenken : Engelien en Gijs  
   

Kerkdienst  zondag 8 maart 10.00 uur                                  3e zondag 40-dagentijd  
 

Voorganger  :Mevr. Pastor Joke Sneep-Overbeek 
Ouderling  : Alfons van Leeuwen      
Diaken:   : Roelof de Wit 
Begeleiding  : Sjoerd Plantenga 
Lector   : Henk van der Vliet      
Mediateam  : Marieke en Bert 
Kosters   : Matsy en Hans 
Kindernevendienst : Sandra van Vliet 
Collecte  : 1e Pastoraat 2e Kerk in Actie 
Koffie schenken : Corrie en Piet 



 
 
 

 

 
8 

 
  

 

Kerkdienst zondag 15 maart  10.00 uur           Bidstond voor Gewas en Arbeid   m.m.v. de Cantorij                                                                        
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Ouderling  : Marjolein Hillige 
Diaken:   : Marieke 
Begeleiding  : Henk Hilgeman 
Lector   : Geurt Roffel 
Mediateam  : Coby en Bob 
Kosters   : Ina en Jaco 
Kindernevendienst : Maaike 
Collecte  : Diaconie 
Koffie schenken : Coby en Nees 
 

Kerkdienst zondag 22 maart 10.00 uur                       
 

Voorganger  : Dhr. ds. Anton Admiraal  
Ouderling  : Henk van der Vliet 
Diaken:   : Aarnoud Langendoen 
Begeleiding  : Sjoerd Plantenga 
Lector   : Bob den Hollander 
Mediateam  : Vike en Arie 
Kosters   : Marjolein en Aarnoud 
Kindernevendienst : Nellie 
Collecte  : 1e Pastoraat 2e Diaconie 
Koffie schenken : Cootje en Klaas 
 

Kerkdienst zondag 29 maart 10.00 uur           Palmzondag m.m.v.  het Combo               
 

Voorganger  : Dhr. Henk Post 
Ouderling  : Judi de Groot 
Diaken:   : Aadriaan Eveleens 
Begeleiding  : Gert van Zoelen 
Lector   : Corrie Sloof      
Mediateam  : Marieke en Bert 
Kosters   : Matsy en Hans 
Kindernevendienst : Tamaike 
Collecte  : Kerk in Actie 
Koffie schenken : Jan Stol en Piet-Jan 

 

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code 
 

Live uitzending of terugkijken van Kerkdiensten:   ontmoetingskerk kamerik - YouTube Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en 
deze wordt door diverse mensen gebruikt. Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar 
worden gemaakt: Actuele Liturgie - OneDrive (sharepoint.com) 
Ook staat de liturgie elke week in de kerkapp. Deze wordt als bijlage toegevoegd aan de agenda. Bij de betreffende zondag staan 
ook de medewerkenden en lezingen vermeld. 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://ontmoetingskerkkamerik-my.sharepoint.com/personal/administrator_ontmoetingskerkkamerik_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadministrator%5Fontmoetingskerkkamerik%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FLiturgie%2FActuele%20Liturgie&ga=1
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U zult niet wekelijks meer de QR-code  ontvangen. Deze QR-code geldt voor een jaar en kunt u dus voor elke collecte in 2023 
gebruiken.  
U kunt uw bijdrage overmaken door bijgaande QR-code of link te gebruiken, of uw bijdrage 
rechtstreeks over te maken naar: Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via deze link 
vanaf zondag  t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot de collectes van die zondag 
berekend worden. 
 
https://give.donkeymobile.com/app.donkeymobile.kamerikpknontmoetingskerk 
 
 

De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken. 
Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op vrijdag 20 maart bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website. 
De volgende reguliere Kerkbrief verschijnt op donderdag 26 maart. 
De Kerkbrief wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom 
eerst uit de Kerkbrief verwijderd. Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten! 
Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto’s, privégegevens enz. uit de Kerkbrief te gebruiken of te 
verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad! 
 
Predikant   : dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt) dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Scriba   : Vacant 

Coördinatoren kosters : Gert en Joke Vergunst 0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)  

   : koster@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Kerk   : Hallehuis 4  06-30761446    
Website   : www.ontmoetingskerkkamerik.nl 
Redactie Kerkbrief : kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl  
 
Vertrouwenspersoon Classis Utrecht klik  hier 

Nieuwsbulletin van de Raad van Kerken Woerden:       https://www.kerkeninwoerden.nl/agenda 

 
 
 

https://give.donkeymobile.com/app.donkeymobile.kamerikpknontmoetingskerk
mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
http://www.ontmoetingskerkkamerik.nl/
mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/vertrouwenspersonen/
https://www.kerkeninwoerden.nl/agenda

