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In verwachting                                                                                                     Geurt Roffel                     
 

Het kerstfeest is het op één-na-belangrijkste feest van de 
kerk. Pasen is het allerbelangrijkst. Beide grote feesten 
beginnen met een tijd van voorbereiding. De kerk kleurt 
paars, het ‘gloria’ verdwijnt uit de diensten en de 
verhalen die we lezen zoomen in op plaatsen waar het 
licht nog niet is doorgebroken. Daarom gaat het in de 
veertigdagentijd geregeld over de woestijn en over de 
dood. In de adventstijd gaat het juist over verwachting 
en over mensen die snakken naar vrede en recht. 
Die ‘tijd van verwachting’ geeft de vier weken 
voorafgaand aan het Kerstfeest een warme gloed. Aan 
de ene kant zijn er de verhalen ouders die in alle 
eenvoud een kind verwachten: elkaars hand vasthouden, 
kijken naar de groeiende buik, voorzichtig tasten naar 
het groeiende nieuwe leven. Die verhalen gaan hand in 
hand met mensen die snakken naar vrede en recht, 
daarnaar tasten en uitzien, daaraan werken. Twee 
vormen van verwachting. We hopen op het licht van 
vrede en recht voor onze wereld, zoals zwangere ouders 
hopen op het levenslicht in de ogen van hun pasgeboren 
kindje. De adventstijd is zwanger van die hoop. 
 
Veel mensen hebben dat gevoel in een lied geprobeerd 
te vangen. Dat is nog niet zo gemakkelijk. Eén van die 
mensen is Jaap Zijlstra. Hij overleed tien jaar geleden in 
de adventstijd, sommigen kennen hem wellicht nog uit 
diensten waarin hij voorging. Zijlstra was een gezien 
predikant, zelfs zijn coming out als homo, in een tijd 
waarin homo-dominees nog niet zo vanzelfsprekend 
waren (1983) veranderde daar niets aan. In tegendeel, 
ergens op internet vond ik dat de bekende dichteres Nel 
Benschop hem na de mededeling had omhelsd en 
gezegd: ‘Nu houd ik nog meer van je.’ Zijlstra probeerde 
frank en vrij van het geloof te getuigen zoals hem dat in 
vuur en vlam zette. Dat leverde bijzondere gedichten op 
en maakte hem tot een mens die ook buiten die 
gedichten bij velen dichtbij kwam, onder meer in zijn 
buddy-zorg voor Aidspatiënten in Amsterdam. 
 
In lied 459 van het liedboek van de kerken brengt Zijlstra 
onder woorden waarvan de adventstijd zwanger is. Het 
hele gedicht is mooi om te lezen, net als de Bijbeltekst 
waarop het gebaseerd is (Jesaja 42:1-7). Hier citeer ik de 
drie coupletten waarin het sterkst oplicht waarom het 
mij te doen is.  
In het eerste couplet gaat het zowel over een 
aanstaande geboorte – iemand die aan het licht komt, 
Jezus – als over het aanbreken van een tijd van vrede en 

recht. God stopt de mensen die anderen pijn doen. Hij 
zorgt voor rechtspraak over wie zich als tiran gedraagt. 
Zijlstra schrijft (en wij kunnen zingen):  
 
Ik breng een rechter aan het licht, 
zo spreekt de Heer, en zijn gericht 
zal over alle volken gaan, 
de tirannie heeft afgedaan. 
 
In de volgende coupletten geeft Zijlstra aan hoe die 
rechter is, zodat wij hem kunnen volgen. Heel raak is 
daarin couplet vier, waarin Zijlstra de nabijheid van die 
rechter, van Jezus, beschrijft. Hij doorstaat met je de 
stormen van het leven. Hij houdt stand en is nabij zoals 
een troostend lied dat kan zijn als je in een zware tijd zit. 
Zijlstra verwoordt het als volgt: 
 
Een riet dat buigt in weer en wind, 
zo is mijn knecht, een mensenkind, 
wat is geknakt, verbreekt hij niet, 
zijn adem heelt gelijk een lied. 
 
In couplet zes breekt dan het licht van vrede en recht 
door op aarde. Dat gebeurt met het eerste licht van de 
zon op de vroege morgen. Misschien ken je die 
schemering van momenten dat je vroeg bent opgestaan 
of nog in het donker naar het werk rijdt. Het is donker, 
maar steeds iets meer licht wordt zichtbaar. Zo breekt, 
met de geboorte van Jezus, het licht door. Iemand die in 
eerste instantie niets ziet, ziet ineens vèrder. Iemand die 
aanvankelijk niets kan horen, hoort ineens iets níeuws. 
Zijlstra’s vers lijkt te gaan over mensen die blind zijn of 
doof, maar zo is het niet. Het gaat over iedereen die 
verlangt naar vrede en recht, maar niet verder kan kijken 
dan het geweld dat je raakt. In de geboorte van Jezus 
licht iets op dat zowel gaat over mensen die een kind 
krijgen, als over de komst van vrede en recht. Zijlstra 
schrijft (en wij kunnen zingen): 
 
Hij is het eerste morgenlicht, 
de blinde ziet een vergezicht, 
de dove hoort een nieuw geluid, 
de aangeklaagde gaat vrijuit. 
 
Als gezegd, alle zeven coupletten van het lied zijn het 
lezen en zingen waard. Ik wens je een waardevolle tijd 
van verwachting. 
Geurt Roffel 
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Pastoraal                                                                                        
 

De jarigen deze maand.  
13 December: 
Dhr. Teunis Bastmeijer 
 

19 december: 
Mevr. Gerry Pouw- Zoer  
 

21 december:  
Mevr. Coby van Vreeswijk 
 

26 december: 
Mevr. Jeannette den Blanken- Pak 
 

7 januari: 
Dhr. Co Honig 

 
 

Wij wensen de jarigen een gezegend 

nieuw levensjaar toe.  
 

Wij denken aan de zieken, bejaarden, mensen in de 
verzorgingshuizen, aan mensen die in rouw zijn en 

aan mensen die geopereerd zijn en zij die het moeilijk 
hebben.  
Wij wensen hen allen kracht en Gods nabijheid.  
  
Hartelijke groet van het pastoraal team  
Judy de Groot en Alfons van Leeuwen.  

 

 
 
In memoriam 
 
In de vroege morgen van zondag 23 november is overleden, Arie 
Hoogendoorn.  
Arie is geboren op de boerderij in een gezin van 4 jongens aan de Mijzijde 
in Kamerik.  
Arie is altijd op de boerderij blijven wonen.  
Hij  trouwde met Nely Grifioen. Zij kregen samen 4 zoons.  
Door een ongeluk tijdens een skivakantie overlijdt hun zoon Alexander.  
Het was een moeilijke tijd voor het gezin.  
Na jaren van arbeid gaan Arie en Nely  een huis bouwen in het dorp, waar 
zij nog enkele jaren samen mochten wonen.  
De laatste jaren verbleef Arie in het verzorgingshuis "klein houtdijk"  
Aldaar is hij overleden.  
 
De kinderen herinneren hem als een eigenzinnige gevatte en visionaire 
man. Ogenschijnlijk hard en direct van buiten, maar tegelijkertijd lief en 
zorgzaam van binnen voor zijn naasten.  
In liefdevolle herinneringen reizen zij verder.  

 
 

 
 
 

Mutaties ledenbestand 08-08-2025  t/m 30-11- 2025 
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Kerkdienst zondag 7 december 10.00                                                                   2e Advent                                                                                                                                                 
 

Voorganger  : Mevr. ds. Marieke Gehrels 
Begeleiding  : Addo Dam 
Kosters   : Marjolein en Aarnoud 
Ouderling  : Bert 
Diaken   : Aarnoud 
Collecte  : Diaconie – Stichting Ontmoeting 
Lector   : Engelien 
Mediateam  : Adriaan en Dineke 
Kindernevendienst : Tamaike 
Koffie schenken : Petra en Willy 

 
 

Kerkdienst zondag 14 december 10.00                                                                 3e Advent                                                                                                                                                       
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Begeleiding  : Gert van Zoelen m.m.v. het combo 
Kosters   : Matsy en Hans 
Ouderling  : Alfons 
Diaken   : Adriaan 
Collecte  : Jeugd 
Lector   : Geurt 
Mediateam  : Marieke en Bert 
Kindernevendienst : Sandra van Vliet 
Koffie schenken : Thom en Coby 

 
 

Kerkdienst zondag 21 december 10.00                                                                4e Advent                                                                                                                                         
 

Voorganger  : Dhr. Bert Bakker 
Begeleiding  : Sjoerd Plantenga 
Kosters   : Siena en Alfons 
Ouderling  : Henk 
Diaken   : Anton 
Collecte   : Diaconie – RvK Schoendoen 
Lector   : Ella Droogers 
Mediateam  : Marieke en Bert 
Kindernevendienst : Nellie 
Koffie schenken : Gijs en Engelien 

 
 

Kerkdienst woensdag 24 dec. 22.00             Kerstnachtdienst m.m.v. koor Chaverim                                                                                                                                                                                                              
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Begeleiding  : Tjeerd Kiers 
Kosters   : Ina en Jako 
Ouderling  : Bert 
Diaken   : Jannita 
Lector   : Geurt 
Collecte  : geen 
Mediateam  : Kars en Dineke 
Kindernevendienst : n.v.t. 
Koffie schenken : n.v.t. 
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Kerkdienst donderdag 25 december 10.00                                                       1e kerstdag                                                                                                                                                                                                             
 

Voorganger  : Dhr. ds. Anton Admiraal 
Begeleiding  : Wim Kusee m.m.v. de cantorij 
Kosters   : Hans en Matsy 
Ouderling  : Judi 
Diaken   : Roelof 
Collecte  : Diaconie – RvK Kerstattentie 
Lector   : Carin Stolk 
Mediateam  : Arie en Vike 
Kindernevendienst : Maaike 
Crèche   : Christine 
Koffie schenken : Corrie en Piet 

 
 

Kerkdienst zondag 28 december 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Voorganger  : Mevr. Antje Groenendijk-Meindersma 
Begeleiding  : Sjoerd Plantenga 
Kosters   : Joke en Gert 
Ouderling  : Arie 
Diaken   : Marieke 
Collecte  : Diaconie - Rode Kruis voedselhulp 
Lector   : Sdriaan 
Mediateam  : Bob en Coby 
Kindernevendienst : geen 
Koffie schenken : Coby en Nees 

 
 

Kerkdienst zondag 4 januari 09.30                                                             
Nieuwjaarswensen vóór de dienst / Bevestigingsdienst                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Begeleiding  : Wim Kusee 
Kosters   : Marjolein en Aarnoud 
Ouderling  : Henk 
Diaken   : n.n.b. 
Collecte  : n.n.b. 
Lector   : Geurt 
Mediateam  : Arie en Vike 
Kindernevendienst : Sandra van Vliet 
Koffie schenken : n.n.b. 

 
 
 
 

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code 
 

Komt het even niet uit om naar de kerk te gaan? Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd: 
ontmoetingskerk kamerik - YouTube 

 
Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt. 
Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt: 
Actuele Liturgie - OneDrive (sharepoint.com) 

https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://ontmoetingskerkkamerik-my.sharepoint.com/personal/administrator_ontmoetingskerkkamerik_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadministrator%5Fontmoetingskerkkamerik%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FLiturgie%2FActuele%20Liturgie&ga=1
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Deelnemen aan de collecte kunt u doen via de kerk-app of via bijgaande QR code 
of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar: 

Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via 
deze link vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot de 
collectes van die zondag berekend worden. 
PayPaymentRequest (rabobank.nl) 
 
 
 

Nieuws van de commissie kerk in actie                                                                
 

Zendingsdienst: 
Afgelopen 26 oktober was Siebe Meindertsma onze 
voorganger. 
Hij woonde vele jaren in Bangladesh, dus informatie 
uit de eerste hand. 
Het was een Echte Zendingsdienst, waarin hij ons 
meenam in het leven van de Bengalen, maar ook die 
van hem persoonlijk. 
Een bijzondere dienst die iets langer duurde dan 
normaal maar bomvol boodschappen en vragen voor 
ons zaten.  
Stof tot nadenken.. 
Van de projectfilmpjes die af en toe voorbijkomen zijn 
er ook een aantal door hem gemaakt. 
Voor de volgende zendingsdienst is ook een 
voorganger gevonden die samen Met Siebe daar 
gewerkt heeft, dus ook dat beloofd weer een 
interessante dienst te worden. Meer info daarover 
volgt. 
 
Adventskalender: 
Deze is reeds uitgedeeld, en wij wensen U veel 
leesplezier. 

Mocht U deze nog niet hebben, er liggen er nog op de 
leesplank. 
 
Kerstnachtdienst 24 december: 
U bent weer als vanouds van harte welkom in deze 
bijzondere dienst die om 21.50 begint met buiten 
kerstliederen te zingen, de dienst begint om 22.00 en 
na afloop zijn er warme dranken. 
Voor de details, zie de poster 
In alle diensten van Harte Welkom, 
Met vriendelijke groet, 
 
De KIA werkgroep 

 
 
 

Avondmaalscatechese van start voor groep 5 en 6                                     Geurt Roffel                                                                
 

Binnenkort ga ik de interesse peilen voor de 
avondmaalscatechese die ik in de eerste maanden van 
2025 hoop te geven. De catechese is in de eerste 
plaats bedoeld voor kinderen in de groepen vijf en zes 
van de basisschool. In twee bijeenkomsten van drie 
kwartier werken we samen rond de kernbegrippen en 
-verhalen die een rol spelen in de viering van het 
heilig avondmaal. Het doel is om te leren aanvoelen 
wat christenen beleven en ervaren als ze avondmaal 
vieren. Daartoe proeven we tijdens de bijeenkomsten 
onder meer matses en druivensap, en brandt elke 
bijeenkomst een kaars waarop symbolen staan die te 
maken hebben met Jezus’ laatste avondmaal. Zo 
komen de Bijbelverhalen tot leven. 

De afsluiting van de catechese vindt plaats tijdens een 
bijzondere viering van de Maaltijd van de Heer in de 
Open Poort. Op Witte Donderdag, 2 april, helpen de 
deelnemers ’s avonds in de kerk mee met de viering 
van de Maaltijd. Ze ondersteunen de diaconie bij de 
voorbereidingen, vieren de dienst mee, mogen zelf 
beslissen of ze brood en druivensap willen ontvangen 
en krijgen aan het slot een toepasselijk speldje ter 
herinnering aan hun deelname. Op het speldje staan 
twee handen afgebeeld die een brood breken. Dat 
doet denken aan Jezus, die zei: ‘Dit is mijn lichaam dat 
voor jullie gebroken wordt.’ 
 
De komende weken probeer ik de ouders te 
benaderen van kinderen in groep vijf en zes die 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Nj48lK83RcGRSQgFxH3LSg&qsl_reqcnt=1
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verbonden zijn aan onze gemeente. Mocht je geen 
berichtje krijgen en wel tot deze doelgroep behoren, 
weet dan dat er iets is misgegaan. Ik hoop dat je mij 
dan wilt contacten (06 52 35 37 26 of 
dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl).   
 
Ook als je niet tot de doelgroep voor deze 
avondmaalscatechese behoort, maar wel 
geïnteresseerd bent in een bijeenkomst over het 
heilig avondmaal, nodig ik je bij dezen van harte uit 
om me dat te laten weten. In overleg is het altijd 
mogelijk om een bijeenkomst te plannen, 
bijvoorbeeld met volwassenen of jongeren.  
Juist een gesprek dat begint bij beleving – de smaak 
van matses en van brood, de kring waarin we in de 
Ontmoetingskerk het heilig avondmaal vieren – kan je 
eigen band met het sacrament versterken. Niet alleen 
omdat het nadenken over wat je proeft en doet 
tijdens een avondmaalsdienst je op een nieuwe 
manier laat kijken naar de viering. Ook omdat het 
horen van wat anderen beleven bij het heilig 
avondmaal je eigen ervaring verrijkt, zelfs al staat het 

op afstand van hoe je 
het zelf ziet. Een 
volgende keer dat het 
brood gebroken 
wordt en de bekers 
rondgaan, klinken die 
gedeelde ervaringen 
mee in wat je met 
elkaar viert.  
 
Bij dit stukje vind je 
een afbeelding van de 
kaars die we bij elke 
bijeenkomst van de 
avondmaalscatechese 
aansteken. Wellicht 
herken je hem. 

Gaandeweg leren we alle symbolen op de kaars 
kennen en kunnen we uitleggen wat ze met de viering 
van het heilig avondmaal te maken hebben. 
 
Geurt Roffel 

 
 
 

Themabijeenkomsten “Laat je verrassen door het werk van Gods geest”                                                                                             
 
Beste gemeenteleden, 
In het komend winterseizoen worden een aantal themabijeenkomsten georganiseerd. Het thema van deze 
bijeenkomsten sluit aan bij het jaarthema van de protestantse kerk “Laat je verrassen door het werk van Gods 
geest”.  
De aansluiting is losjes, de invulling wordt van tevoren aan de deelnemers verteld. De inhoud van deze 
bijeenkomsten wordt door Geurt ingevuld. Soms spreken we over onze favoriete Bijbelteksten, soms over favoriete 
liederen, dan weer over iets anders. Heb je zelf een onderwerp dat je graag eens wilt bespreken, dan kun je dat 
uiteraard ook bij Geurt melden.  
De bijeenkomsten willen we graag bij gemeenteleden laten plaatsvinden en daarom zoeken we gastvrouwen en/of 
gastheren die hun huis hiervoor willen openstellen. Maximaal 8 deelnemers per bijeenkomst.  
Geurt: graag vraag ik aan de deelnemers hun favoriete Bijbeltekst mee te nemen. Dat kan een verhaal van vroeger 
uit de Kinderbijbel zijn, een tekst die het geloof voor je samenvat, een huwelijks-, doop- of belijdenistekst die al lang 
meegaat, of een tekst die je een keer las of uitgelegd kreeg waarvan je dacht: 'Ah, zit dat zo!' Op de bijeenkomst 
spreken we met elkaar over de teksten en wat zij betekenen voor de manier waarop we in het geloof staan. In 
Harmelen bieden deze bijeenkomsten een onverwachte manier op om elkaar beter te leren kennen. 'Laat je 
verrassen door het werk van Gods Geest', het jaarthema, krijgt hier invulling doordat mensen van elkaar horen wat 
voor hen belangrijk is in het geloof. Bijbelteksten mogen van tevoren aan me worden doorgeven, maar dat is niet 
persé nodig. Zou je hierover willen overleggen, kan dat natuurlijk altijd. 
 
Onderstaand de data waarop we de bijeenkomsten willen houden: 
Maandagmiddag 5-1 van 14.30 tot 16:00, 
Dinsdagavond 27-1 van 19.30 tot 21.00 en 
Woensdagmiddag 11-2 van 14.30 tot 16.00 
 
Mocht geen van deze data passen, maar wil je toch graag een bijeenkomst bijwonen, dan graag opgeven wanneer 
wel kan. Wellicht kunnen we dan een nieuwe datum vastleggen. 
 
Reageren kan via scriba@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Ben je daarnaast eventueel bereid als gastvrouw en/of gastheer op te treden, dan graag dit meenemen in je reactie. 

mailto:dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl
mailto:scriba@ontmoetingskerkkamerik.nl
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Oud papier ophalen op zaterdag 3 januari 2026                                                                                               
 

Starttijd: 
Ophalen in: 

08.00 – auto 1 
Teckop, Oud Kamerik, Kanis 

08.00 – auto 2 
Dorp Oost 

Belader 1: 
Belader 2: 

N.n.b., schema 2026 volgt nog 
N.n.b., schema 2026 volgt nog 

N.n.b., schema 2026 volgt nog 
N.n.b., schema 2026 volgt nog 

Starttijd: 
Ophalen in: 

Vanaf 09.30 – auto 1 
Dorp west 1 

Vanaf 09.30 – auto 2 
Dorp west 2 

Belader 3: 
Belader 4: 

N.n.b., schema 2026 volgt nog 
N.n.b., schema 2026 volgt nog 

N.n.b., schema 2026 volgt nog 
N.n.b., schema 2026 volgt nog 

Catering:  Om 09.30 is er koffie en thee! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Kerstbijeenkomst in “De Cope”in Kamerik 
 

Het bewonerscomité van ”De Cope” organiseert op woensdagavond 17 december a.s. weer een kerstviering. Deze 
kerstviering wordt opgeluisterd door muziekvereniging  ”Nieuw Leven”. 
 
De avond wordt gevuld door muziek van ”Nieuw Leven” en samenzang van bekende Kerstliederen. De samenzang 
wordt ondersteund door 2 zangeressen. 
Deze muzikale kerstviering wordt gegeven in het atrium van ”De Cope” welk in kerstsfeer is gebracht.  
Het bewonerscomité nodigt u uit om deze kerstviering met de bewoners van ”De Cope”  mee te maken. Entree is 
gratis. 
 
Het programma van de avond: 
19.30 uur inloop  koffie/thee/chocomel. 
20.00 uur aanvang van de kerstviering door muziekvereniging  ”Nieuw Leven” en samenzang. 
20.45 uur pauze     gelegenheid voor een kopje chocolademelk of glaasje glühwein 
21.15 uur  2e deel  van de kerstviering 
22.00 uur einde kerstviering. 
 
Tip: Het atrium van De Cope is maar weinig verwarmd. Pas uw kleding daar op aan!   
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Kerstsamenzang 

De kerstsamenzang Kamerik donderdag 18 december  
in de R.K. Kerk aan de Kanis. 
 
Donderdagavond 18 december is de jaarlijkse kerstsamenzang in Kamerik (let op: niet zoals gebruikelijk op 
maandag). 
De drie Kamerikse koren, een project kinderkoor en Muziekvereniging “Nieuw leven” verlenen hun medewerking.  
De kerstsamenzang vindt plaats in de R.K. Kerk aan de Kanis en begint om  
19.30 uur. De toegang is gratis. Er wordt een kollekte gehouden t.b.v. St. Child’s Destiny of Hope (CD Hope).  
 
Van harte welkom! 
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De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.  
Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op zaterdag 31 oktober bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website. 
De volgende Kerkbrief verschijnt op vrijdag 2 januari. 
De Kerkbrief wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom 
eerst uit de Kerkbrief verwijderd. Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten! 
Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto’s, privégegevens enz. uit de Kerkbrief te gebruiken of te 
verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad! 
 
Predikant   : dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt)    dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Scriba   : scriba@ontmoetingskerkkamerik.nl 

Coördinatoren kosters : Gert en Joke Vergunst 0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)  

   : koster@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Kerk   : Hallehuis 4  06-30761446    
Website   : www.ontmoetingskerkkamerik.nl 
Redactie Kerkbrief : kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl  
 
Vertrouwenspersoon Classis Utrecht klik hier 

 

Nieuwsbulletin van de Raad van Kerken Woerden klik:   https://www.kerkeninwoerden.nl/agenda 

 

 

mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
http://www.ontmoetingskerkkamerik.nl/
mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/vertrouwenspersonen/
https://www.kerkeninwoerden.nl/agenda

