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Van onze dominee Geurt Roffel                                                                                                 
 

Herfst 

Van jongs af aan is de herfst mijn jaargetij. Ik ben van 

november, op een zondag in november geboren, en 

elk jaar als de geur van houtvuur zich weer mengde 

met die van natte bladeren, voelde dat als 

thuiskomen in mijn eigen maand. Inmiddels ben ik 

ook de keerzijde van november gaan ervaren. Dat er 

door het uitblijven van overvloedig zonlicht minder 

energie is. En dat de kou, de duisternis en de kale 

takken ook somberte met zich kunnen meebrengen. 

Het lastige van die somberte is dat je dan het licht niet 

goed meer kunt zien. Daar is niets aan te doen dan 

het te verduren. Verdrietig, want juist het licht is in de 

herfsttijd betoverend.  

 

Waar in de zomer het zonlicht overdadig is, krijgt het 

in de herfst iets introverts. Het vlamt op in talloze 

herfstbladeren die tegelijk ook de vergankelijkheid 

van het leven tonen, en breekt soms nog maar net 

door een grijze mist van wolken. Zodat het iets 

verlegens krijgt, iets teruggetrokkens. 

Op Google zocht ik naar een schilderij waarin die 

verlegen, teruggetrokken trek van het herfstlicht op 

een mooie manier wordt gevat. Ik kwam uit bij een 

schilderij van Leo Gestel. Gestel ken ik als Woerdense 

schilder, werk van hem zag ik in het Stadsmuseum. Dit 

schilderij, ‘Herfst’, schilderde hij in 1909, een tijd 

waarin hij zowel in en rond Nijmegen schilderde als bij 

Woerden. ‘De stad aan de horizon moet wel Nijmegen 

zijn,’ schrijft een kenner, en hoewel dat door het 

bergachtige landschap heel goed zou kunnen, stel ik 

me eigenwijs voor dat het hier ergens in de buurt is. 

Het schilderij is het waard om het een tijdje op je in te 

laten werken, want het neemt je mee om je iets te 

vertellen.  De penseelstrepen aan de linkerkant geven 

het schilderij iets beweeglijks, ze roepen het gevoel 

van de wind op die in de herfst alles kan verstrooien 

en onrustig maakt. De blaadjes zijn al bijna van de 

bomen rechtsonder gewaaid en je voelt aan de 

penseelstrepen hoe de wind trekt aan hen die nog 

over zijn. De wolken houden aan de ene kant het licht 

tegen. De hoekige en wat groteske manier waarop 

Gestel ze schildert geven de indruk alsof ze zich zo 

groot mogelijk maken om het licht te blokkeren, er zo 

wijd mogelijk voor te gaan staan.  

Toch is het licht sterker.  

Het breekt er als barsten doorheen, en doet dat in alle 

tinten die we van het herfstlicht kennen. Het 

roodachtige licht van de avond- of morgenzon, het 

paarsige licht dat oplicht in wolken die vol van regen 

zijn, het bijna koud-witte licht van de herfstzon die 

wel verlicht maar niet verwarmt, en de lange stralen 

zonlicht die banen trekken in de grijsheid. Gestel 

tekent de veelkleurigheid van de herfst niet met 

herfstbladeren, maar schildert het met de 

veelkleurigheid van het herfstlicht. Het is echt herfst 

in zijn schilderij, de wind houdt er huis en kan het 

gemeen koud maken, de wolken hangen vol regen en 

het landschap zet zich schrap. En tegelijk is wat boven 

dat landschap losbarst niet de grauwheid, maar het 

licht, in al zijn kwetsbare kracht. 

 

Mochten de herfstdagen somberte met zich 

meebrengen voor je, dan hoop ik dat het herfstlicht 

een lichte troost kan zijn. Af en toe, tijdens het 
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verduren. Zoals in de school van de evangelist 

Johannes het licht altijd ook troostend bedoeld is, 

bijvoorbeeld in Johannes 12:46, waar Jezus zegt: 

‘Want ik ben het licht dat naar de wereld gekomen is. 

Als je in mij gelooft, leef je niet meer in het donker.’ 

Geurt Roffel 

 

Pastoraal 

 

De jarigen deze maand: 

3 December  Mevr. Sonja Stol-Kolff  

 

4 December  Dhr. Jan Stol  

De Werf 29  

3471DA Kamerik 

7 December  Dhr. Herman Blonk  

Burg. Reijerslaan 5  

3471CH Kamerik  

 
 Wij wensen de jarigen een gezegend nieuwlevens jaar toe.  

Wij denken aan de zieken, de bejaarden mensen in de verzorgingshuizen aan mensen die in rouw zijn  

en mensen die geopereerd zijn en zij die het moeilijk hebben.  

Wij wensen allen kracht en Gods nabijheid.  

  

Ik wil U danken   

Ik wil U danken Heer voor wie U bent  

Voor al het schoons en mooie dingen   

Waarmee U mij steeds wilt omringen.  

Ik weet, U blijft altijd voor mij zorgen  

Zonder U zou ik niet kunnen leven  

U hebt mij zoveel liefde gegeven  

U bent bij mij, elke nieuwe morgen.  

Dank U wel voor het dagelijks eten  

Dat U in ruime mate wilt geven  

Tot instandhouding van mijn leven  

Geef Heer, dat ik U nooit zal vergeten.  

Dank U, dat U bij mij bent elke dag  

Dat U mij in liefde wilt aanschouwen  

En ik mij aan U mag toevertrouwen  

Al het goede van U verwachten mag.  

  

 Hartelijke groet van het pastoraal team  

Judy de Groot en Alfons van Leeuwen.  

 

Eeuwigheidszondag 23 november  
 
Zondag 23 november is de laatste zondag van het 

kerkelijk jaar, ook wel gedachteniszondag of 

eeuwigheidszondag genoemd. 

In de dienst van die zondag staan we stil bij degenen 

die in het kerkelijk jaar zijn overleden en we noemen 

nog eenmaal hun namen. We beseffen dan dat we 

hier tijdelijk zijn, maar we geloven dat ons leven niet 

eindigt bij de dood, maar dat we terugkeren tot God, 

de Eeuwige. 

Dat is een grote troost bij het gemis van al onze 

gestorven dierbaren. 

 

Hij zal bij ons zijn, ook in deze dienst. 

Zoals een vader liefdevol Zijn armen,  

slaat om Zijn kind, omringt ons met erbarmen,  

God onze Vader, want wij zijn van Hem.  

Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,  

Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,  

slechts leven op de adem van Zijn stem. 
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Van de Diaconie 
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  Bedankt! 
 

Lieve Allemaal, 
 

Ik wil iedereen bedanken voor de vele kaarten,  
bloemen en telefoontjes na een fijne tijd bij mijn zoon op Bali. 
 
Hartelijke groet, 
Suzanne. 

 

Themabijeenkomsten “Laat je verrassen door het werk van Gods geest” 
 
Beste gemeenteleden, 
 

In het komend winterseizoen worden een vijftal 
themabijeenkomsten georganiseerd. Het thema van deze 
bijeenkomsten sluit aan bij het jaarthema van de 
protestantse kerk “Laat je verrassen door het werk van 
Gods geest”. 
De aansluiting is losjes, de invulling wordt van tevoren aan 
de deelnemers verteld. De inhoud van deze bijeenkomsten 
wordt door Geurt ingevuld. Soms spreken we over onze 
favoriete Bijbelteksten, soms over favoriete liederen, dan 
weer over iets anders. Heb je zelf een onderwerp dat je 
graag eens wilt bespreken, dan kun je dat uiteraard ook bij 
Geurt melden. 
De bijeenkomsten willen we graag bij gemeenteleden laten 
plaatsvinden en daarom zoeken we gastvrouwen en/of 
gastheren die hun huis hiervoor willen openstellen. 
Maximaal 8 deelnemers per bijeenkomst. 
Geurt: graag vraag ik aan de deelnemers hun favoriete 
Bijbeltekst mee te nemen. Dat kan een verhaal van vroeger 
uit de Kinderbijbel zijn, een tekst die het geloof voor je 
samenvat, een huwelijks-, doop- of belijdenistekst die al 
lang meegaat, of een tekst die je een keer las of uitgelegd 
kreeg waarvan je dacht: 'Ah, zit dat zo!' Op de bijeenkomst 
spreken we met elkaar over de teksten en wat zij 
betekenen voor de manier waarop we in het geloof staan. 
In Harmelen bieden deze bijeenkomsten een onverwachte 
manier op om elkaar beter te leren kennen. 'Laat je 
verrassen door het werk van Gods Geest', het jaarthema, 
krijgt hier invulling doordat mensen van elkaar horen wat 

voor hen belangrijk is in het geloof. Bijbelteksten mogen 
van tevoren aan me worden doorgeven, maar dat is niet 
persé nodig. Zou je hierover willen overleggen, kan dat 
natuurlijk altijd. 
 
De bijeenkomsten staan als volgt gepland: 
Week 48 (24-11 t/m 28/11): 
Vrijdagmiddag 28/11 van 14.30 tot 16.00 
Alt. Maandag- of dinsdag- of woensdagmiddag 14.30 tot 
16.00 
Week 2 (5-1 t/m 9-1): 
Maandagmiddag 5-1 van 14.30 tot 16:00 
Alt. Woensdag- of vrijdagmiddag 14.30 tot 16.00 
Week 5 (26-1 t/m 30-1): 
Dinsdagavond 27-1 van 19.30 tot 21.00 
Alt. Maandag- of woensdagavond 19.30 tot 21.00. 
Week 7 (9-2 t/m 13-2): 
Woensdagmiddag 11-2 van 14.30 tot 16.00 
Alt. Maandag- of dinsdag- of vrijdagmiddag van 14.30 tot 
16.00 
 
Lijkt het je leuk om één van deze bijeenkomsten bij te 
wonen, dan graag reageren via 
scriba@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Ben je daarnaast eventueel bereid als gastvrouw en/of 
gastheer op te treden, dan graag dit meenemen in je 
reactie. 
 
Hartelijke groet, 
Arie van Eijk 

 

 Begin Adventstijd   zondag 30 november 

 
 

Kom tot ons de wereld wacht 

Heiland kom in onze nacht 

Licht dat in de nacht begint 

Kind van God Maria 's kind 

Gij daalt van de Vader neer 

Tot de Vader keert Gij weer 

Die de hel zijt doorgegaan 

En hemelwaarts opgestaan 

Uw kribbe blinkt in de nacht 

Met een ongekende pracht 

Het geloof leeft in dat licht 

Waarvoor al het duister zwicht 

Lof zij God in 't hemelrijk 

Vader Zoon en Geest gelijk 

Nu en overal altijd 

Nu en tot in eeuwigheid 
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Workshop kerststuk maken voor goede doel  
 
 

 

 

Afgelopen weekend vond de goede doelenmarkt 

plaats in Elim. Wat was het gezellig, veel mensen 

kwamen langs om allerlei leuke en lekkere dingen te 

kopen, voor gezellige gesprekken en samen eten. 

De opbrengst was ruim 7.400 euro en de veiling 

bracht ook nog 1292 euro op. We willen iedereen 

hartelijk bedanken, die meegeholpen heeft op welke 

manier ook. Het was zeer geslaagd! 

Kerstkaarten-bezorg-actie voor CD-Hope 
 

Voor maar 75 eurocent per kaart (een decemberzegel van Post.nl kost dit jaar 1,26 euro) gaat ‘Kamerik bouwt voor 

Oeganda’ ook dit jaar weer kerstkaarten bezorgen in Kamerik, Woerden, Woerdense Verlaat, Zegveld, Harmelen, 

Kockengen en Linschoten.  

Een èchte kaart met uw kerstwens is toch altijd nog leuker dan een mailtje of een appje!  
De volledige opbrengst gaat naar de scholieren in Chawolo. 

U kunt uw kerstkaarten in de doos doen bij de Plus Supermarkt 
Hallehuis 1A. Stop alle volledig geadresseerde kaarten in de doos in een envelop met uw naam, 06-nummer en het 
verschuldigde bedrag er op. Wij kunnen u een tikkie sturen.  
Contant geld mag ook in de envelop, met daarop vermeld het aantal kaarten x € 0,75. Ook kunt u uw kaarten 
afgeven bij: 
Henk en Nellie van der Vliet, De Kapberg 11 

Goede Doelen Dagen in Elim 
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De kerstpost kan vanaf maandag 8 december tot en met maandag 
22 december worden ingeleverd.  
De kaarten worden op tijd bezorgd tot 
uiterlijk 23 december 2025. 
 
Bedrijven, scholen en verenigingen kunnen ook hun kerstpost 
inleveren. 
 

Gijs en Engelien de Heer 
06-5580 7117 
 

 

Kamerikse Ontmoetingsmarkt 

 

 

KOM!!    Kamerikse Ontmoetings Markt Kerst editie 
 

Op zaterdag 13 december van 10:00 – 14:30 uur wordt er weer de Kamerikse Ontmoetings Markt 
gehouden op het plein van de Ontmoetingskerk aan het Hallehuis, tegenover de Plus. 
 
Wat is er te doen en te koop?  
Net als vorig jaar wordt deze markt georganiseerd door de Sleutelclub en de 4 kerkgenootschappen van 
Kamerik. De markt gaat – naast het verkopen van Kerstspulletjes – vooral ook om de gezelligheid en de 
Ontmoeting. Zo is er in de ochtenduren koffie, thee, warme chocolademelk met wat lekkers te verkrijgen. 
Rond lunchtijd diverse soorten soep, broodjes met divers beleg (PLUS en diverse andere ondernemers 
dragen hun steentje hieraan bij) en overheerlijke, vers gebakken pannenkoeken en wafels. Met elkaar eten 
en drinken nodigt altijd uit tot gezellige en mooie gesprekken. Voor deze drankjes en eten hoeft u niet te 
betalen, maar vragen wij u een vrijwillige bijdrage te doneren in het “spaar” varken dat wij neerzetten. 
Bij de kraam van de Sleutelclub zijn diverse Kerstspulletjes te koop en loten voor de loterij. .  
De loterij wordt gesponsord door diverse bedrijven en particulieren – en er zijn mooie prijzen te winnen, 
zoals houten sleeën, stelten, kaas, worst, en nog veel meer.  
Ook het Informatiepunt Woerden/Kamerik zal aanwezig zijn met een stand. 
 
Waar gaat de opbrengst naar toe? 
De opbrengst van het eten en drinken en de loterij gaat dit jaar naar de lokale voedselbank van Kamerik. 
De organisatoren van deze voedselbank zullen ook aanwezig zijn.  
De opbrengst van de verkoop van de spullen door de Sleutelclub is voor de club om hun voortbestaan te 
waarborgen. 
 
Dus: Graag tot ziens op de Kersteditie van de Kamerikse  Ontmoetings  Markt!! 
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Collecte opbrengsten  
 

 

Oud papier ophalen op zaterdag 6 december 

 
 

 Starttijd: 08.00 – auto 1 
Marcel van Bemmel 
Roel Schippers 

Starttijd: 08.00 – auto 2 
Jaco Pak 
Peter van Zijl 

 

 Vanaf      09.30 – auto 1 
Bram van `t Hoofd 
Maarten van Schie 

Vanaf      09.30 – auto 2 
Piet Jan van Dijk 
Bert van Viegen 

 

 

Kerkdienst zondag 9 november 10.00 uur        Dankstond voor gewas en Arbeid 
 

Voorganger  : Dhr. ds. Jan Compagner 
Ouderling  : Bert de Groot Alfons van Leeuwen 
Diaken:   : Anton Nap   
Begeleiding  : Henk Hilgeman    
Lector   : Joke Koster 
Mediateam  : Marieke en Adriaan 
Kosters   : Matsy en Hans 
Kindernevendienst : Sandra van Vliet 
Collecte  : 1e Diaconie   2e CD- Hope  
Koffie schenken : Joke en Dennis  
   

Kerkdienst  zondag 16 nov.  10.00  Dienst voor Jong en Oud /Actie Schoenendoos                       
 

Voorganger  : Dhr. Ds. Erick Versloot 
Ouderling  : Arie van Eijk      
Diaken:   : Janita Witten 
Begeleiding  : Erick Versloot en Gert van Zoelen 
Lector   :Yvonne Kruk      
Mediateam  : Coby en Bob 
Kosters   : Siena en Paul 
Kindernevendienst : Geen 
Creche   : Vike van Eijk 
Collecte  : Actie Schoenendoos  
Koffie schenken : Geralda en Jos 
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Kerkdienst zondag 23 nov. 10.00  uur  Eeuwigheidszondag m.m.v.  Cantorij                                                        
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Ouderling  : Judi de Groot 
Diaken:   : Roelof de wit 
Begeleiding  : Sjoerd Plantenga 
Lector   : Geurt Roffel 
Mediateam  : Adriaan en Kars 
Kosters   : Ina en Jako 
Kindernevendienst : Sandra Okkerman 
Collecte  : Diaconie 
Koffie schenken : Mariëtte en Jan 
 

Kerkdienst zondag 30 novenber 10.00 uur                       1e Adventszondag 
 

Voorganger  : Dhr. ds. Daan Gutter  
Ouderling  : Henk van der Vliet 
Diaken:   : Marieke Italiano 
Begeleiding  : Sjoerd Plantenga 
Lector   : Siena Alfons 
Mediateam  : Vike en Arie 
Kosters   : Joke en Gert 
Kindernevendienst : Sandra van Vliet 
Collecte  : 1e Pastoraat    2e Jeugd 
Koffie schenken : Patrick en Marcel 
 

Kerkdienst zondag 7 december 10.00 uur                          2e Adventszondag 
 

Voorganger  : Mevr.ds. Marieke Gehrels 
Ouderling  : Bert de Groot 
Diaken:   : Aarnoud Langendoen 
Begeleiding  : Addo Dam 
Lector   : Engelien de Heer      
Mediateam  : Dineke en Adriaan 
Kosters   : Marjolein en Aarnoud 
Kindernevendienst : Tamaike 
Collecte  : Diaconie 
Koffie schenken : Petra en Willy 

 

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code 
 

Live uitzending of terugkijken van Kerkdiensten:   ontmoetingskerk kamerik - YouTube 
Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt. 
Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt: 
Actuele Liturgie - OneDrive (sharepoint.com) 
Ook staat de liturgie elke week in de kerkapp. Deze wordt als bijlage toegevoegd aan de agenda. Bij de betreffende zondag staan 
ook de medewerkenden en lezingen vermeld. 
 
U zult niet wekelijks meer de QR-code  ontvangen. Deze QR-code geldt voor een jaar en kunt u dus 
voor elke collecte in 2023 gebruiken.  
U kunt uw bijdrage overmaken door bijgaande QR-code of link te gebruiken, of uw bijdrage 
rechtstreeks over te maken naar: Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via deze link 
vanaf zondag  t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot de collectes van die zondag 
berekend worden. 
PayPaymentRequest (rabobank.nl) 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://ontmoetingskerkkamerik-my.sharepoint.com/personal/administrator_ontmoetingskerkkamerik_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadministrator%5Fontmoetingskerkkamerik%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FLiturgie%2FActuele%20Liturgie&ga=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Nj48lK83RcGRSQgFxH3LSg&qsl_reqcnt=1
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De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.  
Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op vrijdag 28 november bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website. 
De volgende reguliere Kerkbrief verschijnt op donderdag 4 december. 
De Kerkbrief wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom 
eerst uit de Kerkbrief verwijderd. Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten! 
Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto’s, privégegevens enz. uit de Kerkbrief te gebruiken of te 
verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad! 
 
Predikant   : dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt) dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Scriba   : Vacant 

Coördinatoren kosters : Gert en Joke Vergunst 0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)  

   : koster@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Kerk   : Hallehuis 4  06-30761446    
Website   : www.ontmoetingskerkkamerik.nl 
Redactie Kerkbrief : kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl  
 
Vertrouwenspersoon Classis Utrecht klik  hier 

Nieuwsbulletin van de Raad van Kerken Woerden:       https://www.kerkeninwoerden.nl/agenda 
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