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Een rijke schat van wijsheid                                                                              Geurt Roffel                     
 

Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Heb moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
    LB 313 
 
Met het ouder worden verandert de manier waarop ik Bijbelverhalen lees. Als jongere keek ik op tegen de mensen 
die om me heen de verhalen uit de Bijbel lazen. Zondagsschoolleiding, dominees… Ze waren voor mijn gevoel van 
een andere orde. Zij wìsten hoe de Bijbelverhalen onderling verbonden waren, ze konden de weggetjes ertussen als 
het ware blindelings vinden, zoals ik op het dorp waar ik opgroeide.  
Toen ik zelf dominee werd, kreeg dat iets dubbels. Niet zelden ervoer ik dat de gemeenteleden om me heen de weg 
in de Bijbel veel beter wisten dan ik. Dan volgde ik hen op hun speurtocht, bracht in kaart wat zij gevonden hadden 
of legde daar verslag van af. 
 
Met de jaren werden sommige Bijbelverhalen goede bekenden voor me. De roeping van Samuël, de verhalen over 
Saul, David en Jonathan, de barmhartige Samaritaan, de verloren zoon… Ik merk als iemand me vertelt dat één van 
die verhalen een favoriet van haar of hem is, dat ik dan verwantschap voel. Zoals je dat ook kunt hebben als je 
ontdekt dat iemand hetzelfde kledingmerk draagt, of aan dezelfde serie verslingerd is. Niet zozeer de weggetjes als 
wel de bekende verhalen zelf helpen me navigeren in het landschap van de Bijbel. De verhalen die voor mij het 
belangrijkst zijn, zie ik als het ware boven de andere uitsteken, als sommige huisjes in de kustdorpjes op Terschelling. 
Wanneer ik die verhalen in de gaten houd, weet ik ongeveer waar ik sta in de Bijbel. 
Zou je mij zeggen: ‘Je gaat naar een onbewoond eiland, en je mag vijf Bijbelboeken meenemen…’ Dan zou ik denk ik 
de Samuelboeken, het evangelie van Lucas en dat van Johannes kiezen. En de Romeinenbrief. Welke zijn dat voor 
jou? En wat maakt dat je juist die kiest? 
 
Wat voor mij de kern vormt van het Bijbels getuigenis, is dat ons in alle Bijbelboeken een kijkrichting wordt 
aangereikt. ‘Kijk mee, want dan zie je waar het in het leven echt om gaat.’ Toen ik opgroeide, nam ik dat op gezag 
aan, ik begreep het niet goed en zag het niet scherp. Doordat ik wel probeerde te leven naar wat me werd 
aangereikt, merkte ik dat het werkte. God kènde mij inderdaad, in gebeden vònd ik troost, en het hielp om rust te 
houden, te vasten en genade te oefenen als er teleurstellingen op mijn pad kwamen. Maar hoe dat alles met elkaar 
verbonden was…? 
Inmiddels merk ik dat het de mensen zelf zijn die het verbond vormen, de christenen. Doordat wij ons warmen aan 
de verhalen, ons er een omgang mee vinden, ons leven ermee vormgeven en richten… kijken anderen met ons mee. 
En kunnen ook zij zich welkom voelen om zich te gaan verdiepen, om de verhalen ook in hun leven een plek te geven 
en zo uiteindelijk hun verbond met God ermee vorm te geven. 
 
Ik prijs me gelukkig met de kans die ik heb gekregen me grondig en uitgebreid in het christelijk geloof te verdiepen, 
en van daaruit ook in andere wereldreligies. Ik ken inmiddels mijn plek in de grote stad die de Bijbelboeken samen 
vormen, al ben ik niet alle huizen binnengegaan en zijn er nog onbekende wegen. Dat alles helpt me bij het leggen 
van verbindingen tussen de veelsoortige christenen en christelijke geloofsgemeenschappen die er zijn. Zo hoop ik bij 
te dragen aan een duidelijk zicht op die ene kern waarom het in het leven echt gaat: Gods open hart voor wie het 
gevoel krijgt niet meer op te kunnen staan. En Gods kracht je te doen opstaan. 
 
 
Geurt Roffel 
 
 

 



 

  
2 

 
  

Pastoraal                                                                                        
 

De jarigen deze maand.  
2 november: 
Dhr. Jan van Vliet 

9 november: 
Dhr. Pieter de Groot 

3 december:  
Mevr. Sonja Stol-Kolff   
4 december:  
Dhr. Jan Stol 
7 December:  
Dhr Herman Blonk  
Wij wensen de jarigen een gezegend  
Nieuw levensjaar toe.  
  
Dankdag,  
De vruchten van het land zijn gaven om te leven.  

De Schepper wil ze geven en legt ze in een lege hand  
Het werk van onze hand is plannen en creeren, 
waarbij we telkens leren:  
Alleen gezegend houdt het stand.  
We staan bij God in 't krijt: genadebrood als eten,  
Zodat we niet vergeten te leven vanuit dankbaarheid.  
   
Wij denken aan de zieken, bejaarden, mensen in de 
verzorgingshuizen, aan mensen die in rouw zijn en 

aan mensen die geopereerd zijn en zij die het moeilijk 
hebben.  
Wij wensen hen allen kracht en Gods nabijheid.  
  
Hartelijke groet van het pastoraal team  
Judy de Groot en Alfons van Leeuwen.  

 
 
 
 
 

Kerkdienst zondag 12 oktober 10.00                                          Dienst voor jong en oud                                                                                                                                                 
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Begeleiding  : Band “The Promise 
Kosters   : Siena en Paul 
Ouderling  : Alfons 
Diaken   : Jannita 
Lector   : n.v.t. 
Mediateam  : Marieke en Bert 
Kindernevendienst : Sandra Okkerman 
Crèche   : Christine en Lauren 
Collecte  : Jeugd 
Koffie schenken : Corrie en Piet 

 
 

Kerkdienst zondag 19 oktober 10.00                                                                                                                                                        
 

Voorganger  : Mevr. ds. Trees van Montfoort 
Begeleiding  : Aartjan van Pelt 
Kosters   : Ina en Jako 
Ouderling  : Arie 
Diaken   : Roelof 
Lector   : Vike 
Mediateam  : Adriaan en Coby 
KND en crèche  : Geen 
Collecte 1  : Pastoraat 
Collecte 2  : Diaconie JOAC 
Koffie schenken : Coby en Nees Kon 
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Kerkdienst zondag 26 oktober 10.00                                                         Zendingsdienst                                                                                                                                          
 

Voorganger  : Dhr. Siebe Meindertsma (kerkelijk werker) 
Begeleiding  : Wim Kusee 
Kosters   : Joke en Gert 
Ouderling  : Bert 
Diaken   : Marieke 
Lector   : Yvonne Kruk 
Mediateam  : Bob en Dineke 
Kindernevendienst : Tamaike 
Crèche   : Geen 
Collecte   : Kerk in Actie 
Koffie schenken : Klaas en Cootje 

 

Kerkdienst zondag 2 november 10.00                                                              Avondmaal                                                                                                                                                                                    
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Begeleiding  : Couzijn van Leeuwen 
Kosters   : Marjolein en Aarnoud 
Ouderling  : Henk en Judy 
Diaken   : Aarnoud en Adriaan 
Lector   : Geen 
Mediateam  : Kars en Adriaan 
Kindernevendienst : Maaike 
Crèche   : Geen 
Collecte  : Diaconie - Voedselbank 
Koffie schenken : Jan Stol en Piet-Jan 
 
 

Kerkdienst zondag 9 november 10.00                     Dankstond voor gewas en arbeid                                                                                                                                                                                                             
 

Voorganger  : Dhr. ds. Jan Companjer 
Begeleiding  : Henk Hilgeman 
Kosters   : Hans en Matsy 
Ouderling  : Alfons 
Diaken   : Anton 
Lector   : Joke Koster 
Mediateam  : Marieke en Bert 
Kindernevendienst : Sandra van Vliet 
Crèche   : Geen 
Collecte 1  : Diaconie – Voedselbank 
Collecte 2  : CD Hope 
Koffie schenken : Dennis en Joke Koster 

 
 
 

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code 
 

Komt het even niet uit om naar de kerk te gaan? Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd: 
ontmoetingskerk kamerik - YouTube 

 
Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt. 
Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt: 
Actuele Liturgie - OneDrive (sharepoint.com) 

https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://ontmoetingskerkkamerik-my.sharepoint.com/personal/administrator_ontmoetingskerkkamerik_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadministrator%5Fontmoetingskerkkamerik%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FLiturgie%2FActuele%20Liturgie&ga=1
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Deelnemen aan de collecte kunt u doen via de kerk-app of via bijgaande QR code 
of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar: 

Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via 
deze link vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot de 
collectes van die zondag berekend worden. 
PayPaymentRequest (rabobank.nl) 
 
 
 

Zo 26 oktober – Zendingsdienst met Siebe Meindertsma.                       Kerk in Actie                                                                
 

Graag willen we U uitnodigen om onze zendingsdienst 
bij te wonen met een speciale voorganger. 
Zoals U weet is Bangladesh de komende tijd als 
themaland. 
Het was even zoeken, maar we hebben Siebe 
Meinderstma als voorganger gevonden. 

Siebe heeft zeer lange tijd in Banglasdesh gewerkt en 
vertelt graag over Bangladesh en het werk wat hij 
daar gedaan heeft. 
 
Wij verwachten dat het een bijzondere dienst wordt 
en vinden het fijn als U erbij bent! 

 
 

”Biochar maakt mijn klanten blij”                                                                   Kerk in Actie                                                                
 

Een verhaal uit Bangladesh: 
“Jarenlang verkocht ik in mijn winkel Mollah 
Enterprise vooral kunstmest en zaden,” vertelt 
Mohammad Aripur Rahman (42). “Maar sinds een 
paar jaar bied ik ook biochar aan. Ik koop het deels in 
via CCDB en deels rechtstreeks van vrouwen die met 
hun manier van koken biochar produceren. Op dit 
moment heb ik zo’n 60 tot 70 boeren als vaste klant.”  
De reacties van boeren zijn positief, merkt hij: 
“Boeren vertellen mij dat hun gewassen beter groeien 
met biochar. Daarom raad ik het iedereen aan. 

Kunstmest geeft voeding aan de plant, 
maar biochar voedt de bodem. Het houdt 
voedingsstoffen en vocht vast, en dat maakt de oogst 
veel beter.” Mohammad ziet hoe biochar niet alleen 
boeren helpt, maar ook de aarde: “De bodem blijft 
vruchtbaar en er wordt zelfs CO₂ vastgelegd.” Hij 
glimlacht: “Biochar maakt mijn klanten blij – en mij 
ook.”  
 
Als gemeente steunen we dit duurzame werk via Kerk 
in Actie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Nj48lK83RcGRSQgFxH3LSg&qsl_reqcnt=1
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Groepsgesprek over koning Salomo – 29 oktober 10:00 in de Ontmoetingskerk 
 
Begin dit jaar kwam Koning Salomo geregeld ter 
sprake in de Ontmoetingskerk. Ik schreef over hem in 
een Kerkbrief en preekte over het bezoek van de 
koningin van Seba aan Salomo. Koning Salomo geldt in 
de Bijbel als een wijze koning. Het begrip 
‘Salomonsoordeel’ is naar hem vernoemd. Daarbij 
doet iemand uitspraak in een geschil dat zo lastig is 
dat er alleen maar slachtoffers lijken te kunnen vallen. 
Met het Salomonsoordeel weet diegene echter op 

een zo zuivere manier recht van onrecht te scheiden 
dat de rust neerdaalt. Dat kon Salomo als de beste. 
  
De jonge koning Salomo is iemand die in zijn 
spiritualiteit heel dichtbij me staat. Zijn omgang met 
God inspireert me. Naar aanleiding van de aandacht 
voor Salomo ontstond het idee om eens over Salomo 
door te praten. Dat doen we op woensdag 29 oktober, 
om 10u in de Ontmoetingskerk. Ook mensen uit de 
Open Poort sluiten aan, want ook daar besteedde ik 
aandacht aan Salomo. 
  
Wat ik in ieder geval probeer, is om naar deze 
gespreksochtend een wandkleed over Salomo mee te 
nemen. Dat hangt in de Open Poort op mijn 
werkkamer, ik kreeg het van een gemeentelid. In ons 
gesprek kijken op verschillende manieren naar Salomo 
en proberen we grip te krijgen op hoe hij van 
betekenis voor ons kan zijn. 
Wees welkom, de bijeenkomst duurt een kleine 
anderhalf uur. Als je meedoet, stuur me dan een 
berichtje.  
Geurt Roffel  
 

 
 
 

Oud papier ophalen op zaterdag 1 november                                                                                                 
 

Starttijd: 
Ophalen in: 

08.00 – auto 1 
Teckop, Oud Kamerik, Kanis 

08.00 – auto 2 
Dorp Oost 

Belader 1: 
Belader 2: 

Aarnoud 
Hans 

Marcel van Vliet 
Jeannette (?) 

Starttijd: 
Ophalen in: 

Vanaf 09.30 – auto 1 
Dorp west 1 

Vanaf 09.30 – auto 2 
Dorp west 2 

Belader 3: 
Belader 4: 

Annie 
Arie van Eijk 

Piet-Jan 
Maarten 

Catering:  Om 09.30 is er koffie en thee! 
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OPROEP SCHOENENDOOSACTIE                                                                   Jeugdraad                                                                   
 

Schoenendoosactie 2025 
 
Op zondag 16 november a.s. om 10.00 uur is er in de 
Ontmoetingskerk een Schoenendoosactiekerkdienst, 
een dienst voor jong en oud. Dominee Erick Versloot 
gaat voor. Het combo zorgt voor muzikale 
begeleiding. Helpen jullie mee om zo veel mogelijk 
gevulde schoenendozen in te zamelen?  
Dit zijn de mogelijkheden:   
 
Zelf een schoenendoos vullen 
Hoe dat moet, staat in een (digitale) folder. De digitale 
folder is te downloaden via de bijlage of kijk op 
schoenendoosactie.nl. Papieren folders liggen in de 
kerk. Gevulde schoenendozen die niet tijdens de 
kerkdienst kunnen worden ingeleverd, kunnen bij 
jou/u worden opgehaald. Stuur een berichtje naar 
jeugdraad@ontmoetingskerkkamerik.nl  
 
Een schoenendoos kant en klaar bestellen 
Geen tijd? Geen inspiratie? Voor € 15,- per stuk 
kunnen gevulde en versierde schoenendozen besteld 
worden bij Maaike: 
jeugdraad@ontmoetingskerkkamerik.nl  
Dit is exclusief € 5,- verzendkosten. Graag uiterlijk  
9 november bestellen.    
 
Losse spullen doneren voor in de schoenendozen 
Wilt u/wil je losse spullen geven? Dat kan. Er zijn 
schone, nieuwe en kleine artikelen nodig die met de 

andere spullen erbij in 
een schoenendoos 
passen: schriften, 
(kleur)potloden, 
gummetjes, 
puntenslijpers, kleine 
knuffels, zeep of 
tandenborstels of 
andere artikelen (zie de 
digitale folder). Deze 

kunnen ingeleverd worden in een doos die in de 
kerkhal staat of bij familie De Jong – Mijzijde 97a voor 
9 november. 
 
Bijdragen in de kosten voor organisatie en transport 
Dat kan via de daarvoor bedoelde collecte in de kerk 
op 16 november. Een geldbedrag overmaken kan op 
IBAN NL83INGB0000334243 onder vermelding van 
Schoenendoosactie/rc 16572 t.n.v. Stichting Global 
Aid Network Holland. 
 
Meer lezen en zien over de actie? Een bezoekje aan 
de website schoenendoosactie.nl is de moeite waard. 
Laten wij er met elkaar een succesvolle 
Schoenendoosactie van maken en veel kinderen ver 
weg verrassen met een groot cadeau. 
  
Hartelijke groet namens de jeugdraad, 
Maaike de Jong en Christine Verhoeve 

 
 

KERSTKAARTEN-BEZORGACTIE                                                                        CD Hope                   
 

Voor maar 75 eurocent per kaart (een decemberzegel van Post.nl kost dit jaar 

1,26 euro) gaat ‘Kamerik bouwt voor Oeganda’ ook dit jaar weer kerstkaarten 

bezorgen in Kamerik, Woerden, Woerdense Verlaat, Zegveld, Harmelen, Kockengen 

en Linschoten.  

Een èchte kaart met uw kerstwens is toch altijd nog leuker dan een mailtje of een 

appje!  

De volledige opbrengst gaat naar de scholieren in Chawolo. 

U kunt uw kerstkaarten in de doos doen bij de Plus Supermarkt 
Hallehuis 1A. Stop alle volledig geadresseerde kaarten in de doos in een envelop 

met uw naam, 06-nummer en het verschuldigde bedrag er op. Wij kunnen u een 
tikkie sturen.  

Contant geld mag ook in de envelop, met daarop vermeld het aantal kaarten x  
€ 0,75. Ook kunt u uw kaarten afgeven bij: 

Henk en Nellie van der Vliet, De Kapberg 11 
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De kerstpost kan vanaf maandag 8 december t/m 

maandag 20 december worden ingeleverd.  
De kaarten worden op tijd bezorgd tot 

uiterlijk 23 december 2025. 
 

Bedrijven, scholen en verenigingen kunnen ook hun 
kerstpost inleveren. 

 
Gijs en Engelien de Heer 
 

 

GOEDE DOELEN DAGEN IN ELIM 

Vrijdag       31 oktober 2025 van 14.30 – 19.30 uur  

Zaterdag  1 november 2025  van 10.00 – 13.30 uur 
worden weer de Goede Doelen Dagen gehouden in Elim, Burg. Talsmaweg 19 
 

Wat wordt er verkocht en wat zijn de goede doelen? 
Joke Roelandse verkoopt voor ADRA Gambia van alles en nog wat voor groot en klein. Voor 

€ 45,00 krijgen blinde en slecht-ziende arme Gambianen een gratis staaroperatie. 
Bij Hennie Samsom kunnen rookworsten besteld worden voor Adullam, voor mensen met 
een beperking. 

Voor ADRA Gambia en CD-HOPE verkopen Pieta Nap en Janny Benschop bloem- en 
herfststukken voor binnen en buiten. Tevens een ‘hooimadam’ (soort slowcooker van stof), 

schorten, tafelkleden en spijkerstoftasjes. 
CD-Hope is er met handmade Wenskaarten. De opbrengst gaat naar de scholieren in 
Oeganda. Ook wordt de jaarlijkse ‘kerstkaarten schrijfactie’ voor de inwoners van Chawolo 

gehouden. Er zijn gehaakte knuffels te koop en kettingen en armbanden en ook het 
enveloppenspel voor kinderen en volwassenen ontbreekt niet. 

Heerlijk Houtdijk verkoopt jam, honing en producten gemaakt door bezoekers van Heerlijk 
Houtdijk. De opbrengst is bestemd voor het nieuwe dierenverblijf. 

GZB, de Gereformeerde Zendingsbond,  verkoopt o.a. Bijbelse Dagboeken, tweedehands 
puzzels, handgemaakte babyslofjes en er zijn kinderspelletjes. Ook wordt een handgemaakte 
deken verloot. 

Anneke Los-Meijers verkoopt Producten uit Israël, o.a. voor huidverzorging, zeep, wijn, 
sleutelhangers, menora’s jam, dadelpasta en siroop, diverse soorten thee, chocola, kruiden 

en nog veel meer lekkere dingen. 
Voor de nieuwbouw Hospice van De Mantelmeeuw in Woerden bakt en verkoopt Christien 
Nap heerlijke boterkoeken in 3 smaken en kruidkoek. Ze zijn ook te bestellen op 06 – 2366 

6153. 
Stichting Ontmoeting staat voor hulp aan dak- en thuislozen. Voor dit doel wordt speculaas 

en stroopwafels en snoep en baksels verkocht. 
Woord en Daad helpt kansarme mensen wereldwijd en Alina de Heer  en Weinie Hilgeman 
verkopen voor dit goede doel allerlei (kerst)kaarten en (kerst)post-zegels. Verder zijn er 

stickervellen, diamond painting, fairtrade koffiebonen en filterkoffie verkrijgbaar. 
Op 20 september is de kraamkliniek van Queen of Sheba Health Services van Gerben 

Boon in Ghana geopend. Er is daar ook een uitgiftepunt waar medisch materiaal geleend kan 
worden. Veel geld is er nodig om de kliniek draaiende te houden en er is ook een wens voor 
een Ziekenwagen. 

Elly Oskam verzorgt op de Goede Doelen Dagen voor dit doel de catering: 
Kom vrijdagavond bij ons eten of kom zaterdag lunchen. Er zijn diverse soepen, 

broodjes, hutspot en andere lekkernijen te koop. 
En de koffie en thee met cake of iets dergelijks staan ook voor u klaar. 
 



 

  
8 

 
  

Uit de regio 
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De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.  
Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op vrijdag 31 oktober bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website. 
De volgende Kerkbrief verschijnt op donderdag 6 november. 
De Kerkbrief wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom 
eerst uit de Kerkbrief verwijderd. Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten! 
Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto’s, privégegevens enz. uit de Kerkbrief te gebruiken of te 
verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad! 
 
Predikant   : dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt)    dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Scriba   : scriba@ontmoetingskerkkamerik.nl 

Coördinatoren kosters : Gert en Joke Vergunst 0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)  

   : koster@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Kerk   : Hallehuis 4  06-30761446    
Website   : www.ontmoetingskerkkamerik.nl 
Redactie Kerkbrief : kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl  
 
Vertrouwenspersoon Classis Utrecht klik hier 

 

Nieuwsbulletin van de Raad van Kerken Woerden klik:   https://www.kerkeninwoerden.nl/agenda 
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