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Van onze dominee Geurt Roffel                                                                                                 
 

Taizé 

In onze zomervakantie zochten we naar een camping 

dicht bij het Franse Taizé. Taizé is een gehucht dat 

bestaat uit wat boerderijen en huizen. Hoe dichter je 

bij Taizé komt, hoe meer jongeren je ziet: op de fiets, 

in de berm, bij de bushalte, in groepjes, gezinnen en 

alleen. Zij zijn de reden dat de naam Taizé wereldwijd 

bekend is. Aan het dorpje vast zit namelijk een 

jongerenklooster, waar talloze jongeren uit de hele 

wereld naartoe komen. Kars en ik wilden Taizé graag 

aan Yael laten zien, die net tien geworden is. En we 

wilden ook zelf de sfeer opnieuw proeven.  

Het was in het midden van de hittegolf  (36 graden) 

dat we van onze camping naar Taizé reden. Bij de een-

na-laatste boerderij maakt de weg er een slinger en 

kijk je uit over het weidse Franse platteland. 

‘Taizécommunity’ staat met een pijl aangegeven. Dan 

een laatste bocht en ineens bevind je je op een lange 

weg met drempels, waarop je niet harder dan 

stapvoets kunt rijden. Aan weerszijden lopen allerlei 

jongeren, hun gemiddelde leeftijd naar schatting 

begin twintig. Aan de beide kanten van de weg 

gebouwen en met daken overdekte pleinen, die aan 

de linkerkant plaatsmaken voor parkeerterreinen en 

velden met tenten en aan de rechterkant maar door 

en door gaan. Overal jongeren. Wij, slechts op bezoek, 

parkeren onze auto op de ‘short stay’, maximaal 

anderhalf uur, genoeg om een dienst mee te maken. 

Dat raad ik iedereen aan om eens te doen. Het is de 

reis waard.  

 

Taizé noem ik een ‘jongerenklooster’, maar dat is 

strikt genomen niet helemaal waar. Taizé bestaat uit 

een groep monniken, afkomstig van allerlei plekken 

op de wereld, die zich met hun klooster speciaal 

richten op jongeren. Taken zijn zo verdeeld dat 

jongeren elkaar helpen en ondersteunen en het werk 

samen kunnen doen. De gang van zaken in de drie 

dagelijkse kerkdiensten is snel op te pikken. Liederen 

zing je gemakkelijk mee, geoefende zangers kunnen  

 

eenvoudig een tweede stem zingen. Hoewel ouderen 

(29+) welkom zijn, is overal in Taizé te zien dat 

jongeren de dienst uitmaken. Zij bepalen het ritme, ik 

zie ze met mobieltjes, styling en contacten in de weer, 

en zij ogen volstrekt ontspannen en zichzelf, of ik ze 

nu drie of eind twintig schat. 

In de eerste dienst die we meemaken, moet ik nog 

wennen. Iedereen om me heen zingt als van nature 

liederen mee waarbij mijn stem nog wel eens uit de 

bocht vliegt. De inhoud van de dienst kan ik niet 

helemaal navoelen en ik stoor me een beetje aan het 

gehoest, gefluister en geritsel tijdens de stilte. Dat 

onwennige gevoel verdwijnt als we – weer terug op 

de camping – besluiten nòg een dienst te bezoeken. 

En nog één. Ook daarvoor geldt: dat raad ik iedereen 

aan. Houd het niet bij één dienst, maar ga meerdere 

keren. Je leert erdoor beter aanvoelen wat Taizé 

betekent. 

 

Die tweede en derde keer herken ik liederen van de 

vorige keer. Nu zing ik gemakkelijker mee en tijdens 

de meditatieve stilte probeer ik de stilte die ik in me 

voel te delen met de mensen om me heen, door me 

bij hen betrokken te voelen. Ik stoor me niet langer 

aan gehoest en geritsel, ik ervaar iedereen nu als 
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mensen die hun best doen stil te zijn voor God, en van 

wie sommigen last hebben van kramp, benauwdheid 

of onmacht. Zoals mij dat overkomt op andere 

momenten. En in gedachten zie ik de wereld om ons 

heen, waar mensen zo snel doorhollen en -haasten. 

En weinig stilstaan bij wat van waarde is. Zo weinig 

samen proberen te delen, zoals wij hier. 

Sommige groepjes jongeren herken ik van een 

eerdere keer. Er zijn er met een shirt waarop een 

Duits koor staat, anderen hebben een logo van een 

katholieke groep, weer anderen lijken iets van Pools 

te spreken. Op een bepaalde manier voel ik me er op 

mijn plek als dominee van de protestantse kerk in 

Nederland. Ik voel me in mijn geloof verbonden en 

gedragen, al weet niemand natuurlijk dat ik dominee 

ben. Samen wijden we ons aan wie Jezus voor ons is, 

hoe zoekend en vragend ook. 

Tijdens de laatste dienst die we bezoeken fotografeer 

ik snel alle liederen die we zongen. Geen probleem, 

want mobieltjes zie je overal in de grote ruimte – al is 

er niet één die onverwacht afgaat. Bij het winkeltje 

hebben we inmiddels een liederenbundel gekocht en 

een paar kaarten.  

Zo af en toe in de verdere vakantie neuriede of floot 

een van ons een lied dat we daar zongen. 

Geurt Roffel 

 

Pastoralia 

 

De jarigen deze maand: 

 

20 september  Mevr. Coby de Kort-Lit 

Keur 27 

3471AK Kamerik 

10 oktober  Mevr. Henny van Elten 

Pastoor Schuurmanstraat 8 

3471XB Kamerik. 

 
We wensen  de  jarigen  een  gezegend  nieuw levensjaar toe. 

Wij denken aan de zieken, de bejaarden mensen In de verzorgingshuizen aan mensen die in rouw zijn. 

En mensen die het moeilijk hebben. Wij wensen hen allen kracht en Gods nabijheid. 

Pastoraal 
 

Psalm 121 vers 1en 2 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen. 

Van waar komt mijn hulp? 

Mijn hulp komt van de Heer, 

die hemel en aarde gemaakt heeft 

 

De Heer bewaart je. Dit is een lied voor wie 

terugkeert. Voor wie net even de hemel heeft 

geproefd, feest heeft gevierd en met een vol hart 

weer terugkeert in het normale leven. 

Voor wie zich gevuld voelt door God, maar weet dat 

er een woestijnreis wacht. 
 

De Heer bewaart je, als een kostbare schat, dicht bij 

zijn hart. 

Dit is een lied voor wie opziet. 

Opziet tegen een afspraak bij de dokter, een pittig 

gesprek dat komen gaat, een stevige opdracht of een 

overvolle week. 

Of tegen een dag vol onvrijwillige stilte, het 

blootleggen van je hart, een afscheid of nieuw begin. 
 

De Heer bewaart je, Hij raakt je nooit kwijt. 

Dit is een lied voor wie ploetert.  

Voor wie het leven een eindeloos vals plat is, voor 

iedere stap zwoegen is. Die is een lied voor de 

klauteraars. 

Voor wie tegen wil en dank een steek van jaloezie 

voelt als er fluitend iemand naar beneden huppelt. 

Voor alle mensen die het gevoel hebben onderaan de 

ladder te staan, voor wie na iedere struikelbeurt weer 

aan de voet van de berg belandt. 

De Heer bewaart je, je valt nooit verder dan zijn hand. 
 

Dit is een pelgrimslied. Een lied van hoop voor 

iedereen die onderweg is, een lied van richting voor 

iedereen die de weg kwijt dreigt te raken. 
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Een lied vol beloften voor iedereen die bijna zonder 

moed zit. 

Kijk omhoog, Hij die jou gemaakt heeft blijft je 

bewaren. 

 

Judy de Groot en Alfons van Leeuwen. 

 

 

Nieuws vanuit de commissie Kerk in Actie 

 
Onlangs hadden we een gesprek in onze commissie 

over de vragen wat ons vanuit de bijbel inspireert en 

wat ons motiveert om lid van de commissie Kerk in 

Actie te zijn. Dat is toch dat wij ons, vanuit de liefde 

van God, om willen zien naar onze kwetsbare naasten 

die lijden.  

Helaas wordt er heel wat geleden in de wereld. Door 

de krant en het journaal worden we overspoeld door 

ellende van mensen die lijden onder geweld, 

armoede, honger en de gevolgen van de 

klimaatverandering. Het is zo veel dat we ons er vaak 

machteloos bij voelen.  

Daarom is het zo goed om ons te focussen op een 

actieland. Dan wordt het heel concreet waaraan 

geleden wordt, waar behoefte aan is en wat wij 

kunnen doen.  

Zoals bekend is Bangladesh het actieland voor de 

komende jaren. Op zondag 18 mei hebben we een 

start gemaakt met het project. Toen hebben we een 

film gezien waarin we kennis gemaakt hebben met 

het land en met de kerk die een kleine minderheid is 

in de Bengaalse samenleving. Het is indrukwekkend 

hoe de kerk mensen van binnen en buiten de kerk 

helpt om hun leefomstandigheden te verbeteren en 

zich te wapenen tegen de gevolgen van 

klimaatverandering. Hierbij is financiële steun nodig. 

Dat gebeurt vanuit Kerk in Actie. 

Een van de dingen die gedaan worden is het geven 

van innovatieve kooktoestellen aan arme gezinnen.  

Het is voor ons vanzelfsprekend dat we kunnen koken 

op gas of elektriciteit. Dat is het niet voor veel mensen 

in Bangladesh. Vooral arme gezinnen koken op 

eenvoudige kooktoestellen op hout. Maar hout is 

betrekkelijk schaars en bovendien is het koken op 

hout vervuilend.  

Kerk in Actie steunt in Bangladesh een innovatief 

project dat vrouwen een inkomen biedt én het 

klimaat beschermt. In de regio’s Manikganj en 

Naogaon ontvingen 700 gezinnen een innovatief 

kooktoestel dat niet alleen weinig hout verbruikt, 

maar ook biochar produceert. Biochar is een soort 

houtskool die, eenmaal in de bodem, vruchtbaarheid 

verbetert, water langer vasthoudt en CO₂ langdurig 

opslaat. Zo'n 500 gezinnen produceren inmiddels 

biochar, goed voor 18–20 ton per maand! Drieduizend 

boeren gebruiken biochar op hun land en zien hun 

oogsten verbeteren. Zo helpt dit project kwetsbare 

gemeenschappen én draagt het bij aan klimaatdoelen 

wereldwijd. Als gemeente steunen we dit bijzondere 

werk via Kerk in Actie. 

De komende tijd zullen we meer horen over 

Bangladesh. Zo is op 26 oktober de zendingsdienst. De 

voorganger is deze dienst is ds. Siebe Meindertsma. 

Hij heeft 18 jaar in Bangladesh gewerkt en weet veel 

over het land en de kerk.  

 

Startdienst Eben Haëzerschool 
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Woensdag 10 september komen, vanaf half negen, de 
eerste ouders binnen in de grote zaal. Dan komen de 
kinderen, klas na klas, totdat de zaal stampvol zit met 
leerlingen, ouders, opa's en oma's. Het is een prachtig 
gezicht. Juf Lydia, gehuld in herderskleding, ontvangt 
telkens een (als) schaap (verklede leerling uit de 
jongste groepen). Het schaap stelt een vraag, de 
herder legt uit. Herders zoeken schapen die verloren 
raken, beschermen de schapen tegen aanvallen van 
dieven en dieren en helpen hen als ze bang zijn. 

Dominee Lugthart vertelt van het mozaïek dat aan 
een muur van de Eben Haëzerschool  te zien is. Het is 
ouder dan de school zelf, en zelfs ouder dan de 
meeste ouders van de leerlingen. Het laat een Herder 
zien met een hand op het hoofd van de schapen. 'Dat 
betekent: "Ik ken jou,"' zegt dominee Lugthart: 'En het 
doet me ook denken aan de zegen.' 
We zingen allerlei liederen, van psalm 23 (oude 
berijming) tot 'David met zijn slinger' 
(https://www.youtube.com/watch?v=ZgeSpEoWYKE). 
Tot slot bid ik een gebed waarin allerlei gebedspunten 
van de school samenkomen. De leerlingen zijn stil en 
bidden mee. Dan spreek ik een zegen uit, over de 
leerlingen, de ouders en de leerkrachten. 
Na afloop zijn niet alleen collega Lugthart en ik, maar 
ook de leerkrachten en ouders het eens: wat mooi om 
dit samen te vieren, wat mooi om het schooljaar zo 
samen te beginnen. 
Als de leerlingen, met stoel, weer teruggaan naar de 
klassen, wensen dominee Lugthart en ik hen bij de 
uitgang een goed schooljaar. Op weg naar huis kijk ik 
nog even naar het mozaïek. 
Geurt Roffel 

 

Collecte opbrengsten  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Oud papier ophalen op zaterdag 4 oktober 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgeSpEoWYKE
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 Starttijd: 08.00 – auto 1 
Aarnoud Langendoen 
Hans van Eck 

Starttijd: 08.00 – auto 2 
Ton den Blanken 
Henk van Dijk 

 

 Vanaf      09.30 – auto 1 
Rens Rijneveld 
Arie Veenis 

Vanaf      09.30 – auto 2 
Wim Zuidervliet 
Pieter Jan  de Veer 

 

 

 

 
 

Startzondag 14 september 
 
 
 

Kerkdienst zondag 14 sept  10.00 uur    Startzondag / bevestiging ambtsdragers           
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Ouderling  : Bert de Groot 
Diaken:  : Marieke Italiano 
Begeleiding  : Gert van Zoelen / Combo  
Lector   : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Mediateam  : Marieke en Bob 
Kosters  : Matsy en Hans 
Kindernevendienst : Sandra van Vliet 
Collecte  : Pastoraat  
Koffie schenken : Patrick en Marcel 

Vredesdienst  zondag 21 september  10.00                             St Hippolytuskerk 
 

Voorganger  : Mevr. Joke Pennewaard Duiveman 
Lector   : Piet Sloof 
Kosters  : Siena en Paul 
Koffie schenken : Coby en Thom 
 
 

Kerkdienst zondag 28 september 10.00  uur                           m.m.v. de Cantorij                                             
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Ouderling  : Judi de Groot 
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Diaken:  : Adriaan Eveleens 
Begeleiding  : Wim Kusee 
Lector   : Bob den Hollander 
Mediateam  : Dineke en Kars 
Kosters  : Marjolein en Aarnoud 
Kindernevendienst : Tamaike den Hollander 
Collecte  : KiA  Bangladesh 
Koffie schenken : Petra en Willy 
 

Kerkdienst zondag 5 oktober 10.00 uur                                  Israëlzondag 
 

Voorganger  : Dhr. ds. Anton Admiraal  
Ouderling  : Henk van der Vliet 
Diaken:  : Anton Nap 
Begeleiding  : Henk Hilgeman 
Lector   : Willy van Dijk 
Mediateam  : Vike en Arie 
Kosters  : Matsy en Hans 
Kindernevendienst : Nellie 
Collecte  : 1e Diaconie    2e Jeugd 
Koffie schenken : Engelien en Gijs 
 

Kerkdienst zondag 12 oktober 10.00 uur                             Dienst voor jong en oud                                                           
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Ouderling  : Alfons van Leeuwen 
Diaken:  : Janita Witten 
Begeleiding  : Band The Promise 
Lector   : Yvonne Kruk      
Mediateam  : Marieke en Bert 
Kosters  : Siena en Paul 
Kindernevendienst : Sandra Okkerman 
Creche   : Christine en Lauren 
Collecte  : Jeugd 
Koffie schenken : Corrie en Piet 
 
 

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code 
 

Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd: 
ontmoetingskerk kamerik - YouTube 
Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt. 
Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt: 
Actuele Liturgie - OneDrive (sharepoint.com) 
Ook staat de liturgie elke week in de kerkapp. Deze wordt als bijlage toegevoegd aan de agenda. Bij de betreffende zondag staan 
ook de medewerkenden en lezingen vermeld. 
 
U zult niet wekelijks meer de QR-code  ontvangen. Deze QR-code geldt voor een jaar en kunt u dus voor elke collecte in 2023 
gebruiken.  

https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://ontmoetingskerkkamerik-my.sharepoint.com/personal/administrator_ontmoetingskerkkamerik_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadministrator%5Fontmoetingskerkkamerik%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FLiturgie%2FActuele%20Liturgie&ga=1
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U kunt uw bijdrage overmaken door bijgaande QR-code of link te gebruiken, of uw bijdrage rechtstreeks 
over te maken naar: 
Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente Kamerik. Bijgaande QR-
code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via deze link vanaf zondag  t/m zaterdag de week 
daarop binnenkomen, zullen tot de collectes van die zondag berekend worden. 
PayPaymentRequest (rabobank.nl) 

 

  

                                                                            
De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.  
Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op vrijdag 3 oktober bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website. 
De volgende reguliere Kerkbrief verschijnt op donderdag 9 oktober. 
De Kerkbrief wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom 
eerst uit de Kerkbrief verwijderd. Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten! 
Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto’s, privégegevens enz. uit de Kerkbrief te gebruiken of te 
verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad! 
 
Predikant   : dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt) dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Scriba   : Vacant 

Coördinatoren kosters : Gert en Joke Vergunst 0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)  

   : koster@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Kerk   : Hallehuis 4  06-30761446    
Website   : www.ontmoetingskerkkamerik.nl 
Redactie Kerkbrief : kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl  
 
Vertrouwenspersoon Classis Utrecht klik  hier 

Nieuwsbulletin van de Raad van Kerken Woerden:       https://www.kerkeninwoerden.nl/agenda 

 
 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Nj48lK83RcGRSQgFxH3LSg&qsl_reqcnt=1
mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
http://www.ontmoetingskerkkamerik.nl/
mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/vertrouwenspersonen/
https://www.kerkeninwoerden.nl/agenda
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