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De stem uit de oneindigheid                                                                               Geurt Roffel                     
 

Heerlijk om, als de vakantietijd is aangebroken, gedichten te lezen. In een boekhandel in Dordrecht kreeg ik ‘de 44’ 
aangereikt, een jaarlijks verschijnende bundel met de 44 ‘beste’ gedichten van het afgelopen jaar. Een tip, wat mij 
betreft. Eén voor één ga ik ze na, elk gedicht dat me aanspreekt krijgt een stip. Later lees ik de gedichten met stip 
hardop, langzaam, de klemtonen zo goed mogelijk uitsprekend. Dat is voor mij de beste werkwijze om gedichten – 
en ook Bijbelverhalen – te begrijpen: hardop lezen, klemtonen goedleggend. Je hoort aan je eigen voorlezen precies 
wat je al begrijpt en wat nog raadselachtig voor je is. Bij sommige gedichten duurt het jaren voordat de klemtonen 
goed liggen en ik het hele gedicht begrijp. Dat doet me denken aan hoe ik vroeger orgelstukken instudeerde. Ook 
daarbij kon het jaren duren voor de adem door het hele stuk blies en nergens stokte. 
 
Een favoriet gedicht van me komt me vrijwel elke vakantie in ‘t zin, sinds we hier wonen. Dat is omdat het gaat over 
een brug waarvan we telkens als we naar het zuiden gaan de opvolger passeren: de brug bij Zaltbommel.  
‘Ik ging naar Bommel om de brug te zien’, dichtte Martinus Nijhoff in de jaren dertig, bij de toen net gebouwde brug. 
Het is een van de weinige gedichten die ik min of meer uit mijn hoofd ken. Nijhoff beschrijft erin hoe hij geraakt is 
door de imposante verbinding die de brug tot stand brengt, bijna ongelofelijk. En hoe hij, als hij dat bewonderend 
laat inwerken, een schip ziet komen dat onder de brug door vaart.  
Op het schip een vrouw die sprekend zijn moeder is. Zij zingt psalmen. Als Nijhoff haar stem hoort, haar zingen, is 
het of de hemel een klein beetje opengaat. Het is of hij zijn overleden moeder hoort zingen van de trouw van God, 
van geborgenheid, en van troost, en of hij daardoor geraakt en omringd wordt. 
 
Boven het gedicht zette Nijhoff als titel ‘de moeder, de vrouw’. Iemand wees me erop dat deze titel de sleutel is tot 
het gedicht. Het gaat in het gedicht, schreef hij, niet om de brug tussen de ene kant van de Waal en de andere kant 
van de Waal. Lees maar, want de Waal komt in het hele gedicht niet voor. De brug in het gedicht is die, tussen de 
hemel en de aarde.  
De moeder staat voor de hemel. Zij is niet meer in het leven bij de dichter, maar blijft hem zorgzaam omringen, zoals 
goede moeders niet zullen stoppen te doen. Zelfs voorbij de grens van de dood. De vrouw staat voor de aarde. Zij is 
het die op het schip staat en voorbij komt varen. De werkelijke brug in Nijhoffs gedicht is de verbinding die tussen 
hemel en aarde hoorbaar wordt. 
 Zelf had ik ‘De moeder de vrouw’ nooit op die manier gelezen. Maar nu, nu ik dat wel doe, spreekt het op een 
onverwacht nieuwe manier tot me. Lees maar eens (hardop) voor jezelf of jij het gedicht ook op die manier kunt 
lezen.  
 

 De moeder de vrouw 
 
 Ik ging naar Bommel om de brug te zien. 
 Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden 
 die elkaar vroeger schenen te vermijden, 
 worden weer buren. Een minuut of tien 
  
 dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken, 
 mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd— 
 laat mij daar midden uit de oneindigheid 
 een stem vernemen dat mijn oren klonken. 
 
 Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer 
 kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren. 
 Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roer, 
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 en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren. 
 O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. 
 Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren. 
 
 
Tot slot: een collega van me schreef jaren geleden een proefschrift dat veel voor me betekent. Hij ging erin de 
manieren na waarop Martinus Nijhoff zijn gedichten maakte en legde uit wat wij predikanten daarvan kunnen leren 
bij het maken van onze preken. ‘Denk aan de stilte, de witregel,’ zei hij bijvoorbeeld, ‘want daarin gebeurt veel wat 
je niet in woorden kunt zeggen.’ En hij vertelde van de waarde van de ruimte – tussen de woorden en in wat je 
vertelt. Ruimte om mensen op adem te doen komen, en om iets van wat centraal staat op te roepen in de mensen 
die naar de woorden luisteren. Iets dat woorden niet kunnen zeggen. 
  
Deze collega noemde zijn proefschrift: ‘De stem uit de oneindigheid’. Dat vind ik nog steeds een heel prachtige titel 
voor wat ik in overwegingen tot klinken hoop te brengen. Net zoals het hoorbaar wordt in dit gedicht van Martinus 
Nijhoff. 
 
Geurt Roffel 

 

Pastoraal                                                                                        
 

In memoriam: 
Na een intens mooi en liefdevol leven is op zondag  
13 juli overleden  mevrouw Nel van Duijn. 
Zij is geboren op 10 oktober 1933 in Rietveld.  
Zij was de oudste van het gezin en had 2 broertjes.  
Op 25-jarige leeftijd trouwde Nel met Chris den 
Heeten.  Ze kregen samen 4 kinderen. Als Nel  58 jaar 
is, overlijdt haar man Chris.  
Er breekt een moeilijke tijd aan, maar samen met 
kinderen en kleinkinderen  gaat ze verder en gaat 
vrijwilligerswerk doen.  
In het Hofpoort ziekenhuis in Woerden ontmoet zij 
Nic van Duijn.  
In 2007 trouwt Nel op 74-jarige leeftijd met Nic in de 
Ontmoetingskerk in Kamerik.  
Zij gaan wonen in Woerden maar blijven trouwe 
kerkgangers in Kamerik.  
Na 12 jaar huwelijk overlijdt Nic en daarna neemt haar 
gezondheid sterk af. Na een val in de douche kan zij 
niet meer thuis wonen en gaat naar het zorghotel.  

Een paar maanden daarna verhuist Nel naar de “Aa” 
in Breukelen.  
Na een voltooid leven is Nel hen gegaan naar haar 
Hemelse vader.  
Op donderdag 17 juli was de dankdienst.  
  
De verjaardagen:  
11 augustus dhr. Wim Burggraaf  
20 september mevr. Coby de Kort  
Wij wensen U allen een gezegend nieuw levensjaar  
en Gods nabijheid toe.  
Wij denken aan onze zieken en bejaarden, mensen die 
geopereerd moeten worden en zij die in 
verzorgingshuizen wonen.  
Wij wensen allen sterkte en kracht.  
 
Een vriendelijke groet van het pastoraal team, 
 

Judi de Groot en Alfons van Leeuwen.  

 
 

 
 

Kerkdienst zondag 17 augustus 10.00                                                                                                                                                        
 

Voorganger  : Dhr. ds. Daan Gutter 
Begeleiding  : Wim Kusee 
Kosters   : Siena en Paul 
Ouderling  : Arie 
Diaken   : Adriaan 
Lector   : Bea Honig 
Mediateam  : Bob en Coby 
Kindernevendienst : Geen 
Crèche   : Geen 
Collecte  : Diaconie - Schuldhulpmaatje Woerden 
Koffie schenken : Jan Stol en Piet-Jan 
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Kerkdienst zondag 24 augustus 10.00                                                                                                                                                        
 

Voorganger  : Dhr. ds. Klaas IJkema 
Begeleiding  : Addo Dam 
Kosters   : Joke en Gert 
Ouderling  : Alfons 
Diaken   : Aarnoud 
Lector   : Joke Vergunst 
Mediateam  : Arie en Adriaan 
Kindernevendienst : Geen 
Crèche   : Geen 
Collecte 1  : Pastoraat 
Collecte 2  : Diaconie 
Koffie schenken : Jos en Geralda 

 

Kerkdienst zondag 31 augustus 10.00                                                 Heilig Avondmaal                                                                                                                                          
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Begeleiding  : Wim Kusee 
Kosters   : Marjolein en Aarnoud 
Ouderling  : Alfons en Bert 
Diaken   : Jannita 
Lector   : Coby de Kort 
Mediateam  : Kars en Dineke 
Kindernevendienst : Sandra Okkerman 
Crèche   : Geen 
Collecte 1  : Diaconie – Voedselbank 
Collecte 2  : Kerk in Actie 
Koffie schenken : Dennis en Joke 

 

Kerkdienst zondag 7 september 10.00                                                                                                                                                                                           
 

Voorganger  : Dhr. ds. Henk Steinvoort 
Begeleiding  : Nico van der Kooij 
Kosters   : Ina en Jako 
Ouderling  : Judy 
Diaken   : Roelof 
Lector   : Corrie Sloof 
Mediateam  : Marieke en Bert 
Kindernevendienst : Geen 
Crèche   : Geen 
Collecte  : Pastoraat 
Koffie schenken : Jan en Mariëtte 
 

Kerkdienst zondag 14 september 10.00                                                          Startzondag                                                                                                                                                                        
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Begeleiding  : Gert van Zoelen 
Kosters   : Hans en Matsy 
Ouderling  : Bert 
Diaken   : Marieke 
Lector   : Corrie Sloof 
Mediateam  : Bob en Coby 
Kindernevendienst : Sandra van Vliet 
Crèche   : Geen 
Collecte  : Pastoraat 
Koffie schenken : Patrick en Marcel 
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Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code 
 

Komt het even niet uit om naar de kerk te gaan? Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd: 
ontmoetingskerk kamerik - YouTube 

 
Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt. 
Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt: 
Actuele Liturgie - OneDrive (sharepoint.com) 

 
Deelnemen aan de collecte kunt u doen via de kerk-app of via bijgaande QR code 
of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar: 

Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via 
deze link vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot de 
collectes van die zondag berekend worden. 
PayPaymentRequest (rabobank.nl) 
 
 
 

Oud papier ophalen op zaterdag 6 september                                                                                                 
 

Starttijd: 
Ophalen in: 

08.00 – auto 1 
Teckop, Oud Kamerik, Kanis 

08.00 – auto 2 
Dorp Oost 

Belader 1: 
Belader 2: 

Ferry 
Wiebe 

Ton Rijnbeek 
Paul 

Starttijd: 
Ophalen in: 

Vanaf 09.30 – auto 1 
Dorp west 1 

Vanaf 09.30 – auto 2 
Dorp west 2 

Belader 3: 
Belader 4: 

Ries 
Jan / Daniel 

Arie Veenis 
Klaas 

Catering:  Om 09.30 is er koffie en thee! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New Wine                                                                                                              
 

“Alfons en Ria zijn op New Wine, vertelde dominee 
Koole… “  Hoe was het op New Wine? Het is een 
christelijke conferentie in Brabant waar jaarlijks zo’n 
6.000 bezoekers komen. De helft is jonger dan 25 jaar! 
We zijn hier ook medewerker; daardoor leer je veel 
mensen kennen en ontstaan de mooiste gesprekken.   
Het thema was dit jaar: “Heel de kerk”. Aan het begin 
van de week is er een predikantendag. Vorig jaar 
kwamen er 80 voorgangers inspiratie opdoen en 
kontakten leggen, dit jaar zo’n 120! In alle 

ochtenddiensten is er dit jaar een bekende spreker: 
Jurjen ten Brinke (EO). Uiteraard omlijst met prachtige 
muziek van o.a. bandleden van LEV. De diensten zijn 
eventueel terug te kijken op newwine.nl. Ook werd 
een aflevering van Nederland Zingt opgenomen op 
New Wine (was afgelopen weekend te zien).   
 
Hartelijke groet,  
Alfons en Ria van Leeuwen 

https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://ontmoetingskerkkamerik-my.sharepoint.com/personal/administrator_ontmoetingskerkkamerik_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadministrator%5Fontmoetingskerkkamerik%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FLiturgie%2FActuele%20Liturgie&ga=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Nj48lK83RcGRSQgFxH3LSg&qsl_reqcnt=1
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Onbekend lied? Voorspelen en projectie noten.  / “Lied naar het hart”                                                                            
 

Beste gemeenteleden, 
Zoals u wellicht weet, is er wekelijks even kort overleg 
met de gastdominee over de liturgie. De ene keer via 
de mail, regelmatig even telefonisch. Als de dominee 
bv. een onbekender lied gekozen heeft, vragen we de 
pianist/organist het een keer helemaal voor te spelen. 
Ook projecteren we dan de noten van het 1e couplet 
(met dank aan het mediateam!).  Dit staat dan zo in 
de liturgie vermeld. Mocht u het nog niet gezien 
hebben: de liturgie staat als bijlage in de agenda van 
de kerkapp, bij de betreffende zondag. Als u graag bij 
andere coupletten ook steun heeft aan de noten, kunt 
u al direct het liedboek erbij pakken. Deze liggen 

overal verspreid in de banken. Veel zangplezier 
gewenst! 
Hartelijke groet, 
Yvonne Kruk en Ria van Leeuwen 
 
Ps. Heeft u een (lievelings-)lied dat u graag in de 
dienst zou willen laten zingen? Geef het aan ons door 
(liefst via de kerkapp). We zetten de liederen dan op 
de lijst “lied naar het hart”. Deze wordt meegestuurd 
aan de (gast)dominee, zodat ze regelmatig ’s zondags 
gezongen worden. 
 
 
 

Startdag op 14 september                                                                Activiteitencommissie 
 

De activiteitencommissie heeft weer wat leuks kunnen organiseren voor de startdag op 14 september. 
We beginnen meteen na de dienst en het programma duurt tot ongeveer 14:00.  
Naast een leuke activiteit, wordt er ook een lekkere lunch verzorgd. 
De uitnodiging is te vinden op onze kerkapp. Daar kun je je ook aanmelden. 
Laten we er net zo’n succes van maken als vorig jaar! 
 
Hartelijke groet, 
De activiteitencommissie 
 

Uit de regio 

 

Woerdense Vakantie Week W-Celebrate programma, 24 augustus 2025 
 
14.30 – 15.30 uur: Emilia Verdoes met kindertheater De Regenboog  
voor kinderen van 4 – 12 jaar en alle andere belangstellenden  
 
16.00 – 17.15 uur: Christian Verwoerd en band  
programma gericht op 12 jaar en ouder  
 
W-Celebrate  
Zondagmiddag 24 augustus kunnen we tijdens W-Celebrate in de Woerdense 
VakantieWeek tent eerst genieten van Emilia Verdoes met kindertheater De 
Regenboog, en na een half uurtje pauze van Christian Verwoerd en band.  
Van 14.30 tot 15.30 uur hoopt Emilia Verdoes van kindertheater De Regenboog 
de voorstelling “Alles Is Liefde!” op te voeren. De voorstelling gaat over de 
onvoorstelbare liefde van God voor ons mensen, en de rol van Jezus daarin. Wie 
Jezus is en wat dat te maken heeft met je leven nu, wordt op een eenvoudige 
maar adembenemende en interactieve manier uitgelegd. Ben jij er ook bij? Neem gezellig je vriendjes en 
vriendinnetjes mee!  
Van 16.00 tot 17.15 uur verwachten we Christian Verwoerd met zijn band op het podium. Christian ziet dat de 
wereld om ons heen in allerlei opzichten zucht. Er is veel hopeloosheid, doelloosheid, angst en verdriet. Samen met 
zijn band vindt hij het dan ontzettend mooi om te kunnen zingen over hoop, redding en rust, en bij Wie dat te vinden 
is. Die hoop doet leven! Wees erbij, nodig gerust ook anderen uit en geniet mee!  
De optredens vinden plaats op het Exercitieveld en worden aangeboden i.s.m. de Woerdense kerken en Finesse 
Medical Center. De entree is gratis; er wordt wel een collecte gehouden. Voor meer informatie, zie ook: 
https://www.facebook.com/W-Celebrate 
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De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.  
Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op vrijdag 5 september bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website. 
De volgende Kerkbrief verschijnt op donderdag 11 september. 
De Kerkbrief wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom 
eerst uit de Kerkbrief verwijderd. Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten! 
Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto’s, privégegevens enz. uit de Kerkbrief te gebruiken of te 
verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad! 
 
Predikant   : dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt)    dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Scriba   : Vacant. scriba@ontmoetingskerkkamerik.nl 

Coördinatoren kosters : Gert en Joke Vergunst 0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)  

   : koster@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Kerk   : Hallehuis 4  06-30761446    
Website   : www.ontmoetingskerkkamerik.nl 
Redactie Kerkbrief : kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl  
 
Vertrouwenspersoon Classis Utrecht klik hier 

 

Nieuwsbulletin van de Raad van Kerken Woerden klik:   https://www.kerkeninwoerden.nl/agenda 
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