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Eenvoud                                                                                                                  Geurt Roffel                                                                                                    
 
Op vakantie in Frankrijk ontmoette ik Albert 
Schweitzer. Dat ging zo: we waren in Kaysersberg, zijn 
geboorteplaats. Het geboortehuis, dat ik al tijdens een 
eerder verblijf had gespot, was inmiddels uitgegroeid 
tot een heus museum, met onder meer bewegend 
beeld en de stem van Schweitzer.  
Schweitzer (woeste haardos, grote borstelsnor, 
imposante gestalte, olijke ogen en een zachte, 
vriendelijke stem) leefde van 1875 tot 1965. Hij begon 
als domineeszoon en studiebol, werd daar een klein 
beetje mee gepest, volgde gymnasium en vervolgens 
filosofie, ging zelf theologie studeren en speelde 
ondertussen niet onverdienstelijk orgel. Had hij 
vandaag de dag hier in de buurt gewoond, dan had ik 
(als ik het gedurfd had) zijn nummer aan Hans van Eck 
doorgegeven.  
Schweitzer had vervolgens vrij eenvoudig een 
comfortabel leven kunnen gaan leiden, als docent op 
een universiteit, predikant in een stad of concerten-
gevend organist. Maar precies dat ‘comfortabel’ zat 
hem niet lekker: ‘Waarom ik wel, en zoveel mensen 
niet?’  
Gemakkelijk leven lag hem niet, hij werd er onrustig 
van. Zo ontstond, tijdens het preken, musiceren en 
studeren, het besef dat hij nòg een studie wilde doen. 
Hij zou arts worden en voor de missie naar Afrika gaan 
om daar mensen te verzorgen die geen zorg hebben. 
Gelukkig vond hij een partner die zich daarin kon 
vinden, Helene Bresslau. Ze kregen één dochter. 
 

 
Albert Schweitzer en pelikaan Parsival 
 
In Gabon, Afrika doorstond hij de gevolgen van twee 
wereldoorlogen (aan het einde van de laatste was hij 
zeventig). Zijn geboortestreek, de Elzas, werd van 

Duits Frans, weer Duits en daarna weer Frans. 
Ondertussen opereerde Schweitzer in Gabon 
onvermoeibaar door, studeerde in de avonduren en 
bezocht Europa als het nodig was om met een reeks 
lezingen en orgelconcerten fondsen te werven (hij 
oefende in Afrika op een orgel-met-snaren dat hij 
speciaal had laten maken). In 1952 ontving hij de 
Nobelprijs van de vrede. Op 90-jarige leeftijd overleed 
hij in zijn eigen ziekenhuis, dat nog steeds bestaat. De 
zwartwitbeelden aan het slot van het interview dat hij 
op 86-jarige leeftijd gaf, tonen hem staande, 
zwaaiend, zwaaiend, eindeloos zwaaiend, terwijl de 
filmcrew wegvaart. 
 
Wat mij raakte, was de hulpeloosheid van deze grote, 
kwetsbare man. Schweitzer was geen man die kon 
stilzitten. Hij hield het niet uit met dat wat ik juist 
nodig heb om het evenwicht te bewaren: rust. Hem 
gaf dat een gevoel van gemis, alsof hem de zin van het 
leven door de vingers glipte, zijn lijntje met God en 
mensen was losgeschoten. Kreeg hij dat gevoel, dan 
ging hij door roeien en ruiten om het lijntje, het 
evenwicht terug vast te grijpen. 
 
Typerend voorbeeld: toen hij zich aanbood als arts op 
een missiepost (zijn hele vrienden- en familiekring was 
tegen: ‘Jij?! Kom bij zinnen!’) werd hij door de missie 
geweigerd. Reden: Schweitzer was te vrijzinnig. Hij 
had net een boek gepubliceerd waarin hij 
concludeerde dat Jezus zich had vergist in de tijd 
waarop het koninkrijk van God zou aanbreken. Jezus 
voorzag dat aanbreken vrij snel na zijn dood en 
opstanding, Schweitzer zag dat dat er niet van was 
gekomen.  
Ondanks de onwillige missie en de ontzette 
vriendenkring wist Schweitzer van geen wijken en 
kwam met de missie tot een vergelijk. Hij zou zelf voor 
zijn eigen betaling zorgdragen (ziekenhuis incluis) en 
hij zegde toe in Afrika de kansel nimmer te betreden. 
Hij mocht onder geen beding preken, want hij was te 
licht. Schweitzer vond het prima, hij kwam immers om 
te werken, niet om te spreken. 
 
Er zijn veel boeken over deze grappige, erudiete, 
bijzondere man te schrijven – en die zijn ook 
geschreven. Veel van die boeken geven hem een aura 
van onbereikbaarheid: Schweitzer de Bachkenner, de 
geleerde, de getalenteerde, de alleskunner. Gek  
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genoeg: die Schweitzer ontmoette ik niet in 
Kaysersberg. Ik ontmoette een man in wiens gestalte 
ik iets van (ik durf het bijna niet te zeggen) een clown 
herkende. Iemand die de nabijheid van en geraaktheid 
door mensen nodig had. Die hetzelfde stuk van 
Mendelssohn op het orgel speelde dat ik ooit leerde. 
 

 
Ik had niet het gevoel me te voegen in een schare 
bewonderaars van deze schrandere hemelbestormer. 
Ik had het gevoel een vriend naderbij te zien komen, 
die in alle eenvoud altijd een doorleefd geloof 
geloofde. En zich eraan overgaf, in … alle eenvoud. 
Geurt Roffel 
 

 

Pastoraal                                                                                        
 

Verjaardag van gemeenteleden deze maand  
 

9 juli:  
dhr. Arie Hoogendoorn  
 Kamerik  
  
 19 juli:  
 dhr. Piet Sloof  
Kamerik  
  
20 juli:  
mevr. Joke Koster –Verheij 
Kamerik.  
 

Wij wensen u allen een gezegend nieuw  
levensjaar en Gods nabijheid toe.  
  
Gods zegen 

Heer buig U over ons in Uw ontferming.   
De tijd vlucht voor ons in onzekerheid.  
Wij bidden om Uw kracht, bescherming.  
Wees nu voor ons een baken in de tijd.  
  
Heer, mag ik zien de glans van Uw gelaat,  
Dat het mag lichten over "t duister leven.  
De gloed waarin Uw trouw geschreven staat  

Zal kracht en uitzicht aan ons geven,   
  
Heer laat toch Uw gelaat zich naar ons keren,   
En geef ons vrede voor nu en altijd.  
Laat ons doen leven in het licht des Heren,  
  
Geef in Uw zegen krachten in de strijd.  
  
Alleen in Uw beloften is het leven zeker,  
En in Uw zegen klinkt Uw trouw nog voort.  
Gevat in het gebroken brood, de beker,  
En in Gods trouw en zegen steeds verwoord.  
  
  
We denken aan de zieken in de gemeenten  
Aan de ouderen in verzorgingshuizen,  
Mensen die in rouw zijn en mensen die het moeilijk 
hebben.  
Wij wensen u allen Gods nabijheid en vrede.  
  
 
 
Hartelijke groet van het pastoraal team  
Judi de Groot en Alfons van Leeuwen  

 
 
 

Kerkdienst zondag 6 juli 10.00                                                                                                                                                        
 

Voorganger  : Dhr. ds. Ole van Dommel 
Ouderling  : Bert 
Diaken   : Anton 
Begeleiding  : Addo Dam 
Lector   : Marjolein 
Mediateam  : Arie en Vike 
Kosters   : Siena en Paul 
Kindernevendienst : Sandra Okkerman 
Collecte  : Pastoraat 
Koffie schenken : Thom en Coby 
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Kerkdienst zondag 13 juli 10.00                                            Dienst voor jonge gezinnen                                                                                                                                                                                                                                 
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Ouderling  : Arie 
Diaken   : Jannita 
Begeleiding  : Gert van Zoelen m.m.v. het combo 
Lector   : Geen 
Mediateam  : Marieke en Bert 
Kosters   : Marjolein en Aarnoud 
Kindernevendienst : Nellie 
Crèche   : Lyzanna Vroege en Marieke de Jong 
Collecte  : Pastoraat 
Koffie schenken : Corrie en Piet 
 
 
 

Kerkdienst zondag 20 juli 10.00                                                                                                                                                       
 

Voorganger  : Dhr. ds. Chris Koole 
Ouderling  : Henk van der Vliet 
Diaken   : Adriaan 
Begeleiding  : Henk Hilgeman 
Lector   : Henk van der Vliet 
Mediateam  : Bob en Coby 
Kosters   : Joke en Gert 
Kindernevendienst : Sandra van Vliet 
Collecte  : Diaconie – Stichting Present Woerden 
Koffie schenken : Gijs en Engelien 
 
 
 

Kerkdienst zondag 27 juli 10:00                                                                                                                                                       
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Ouderling  : Judy 
Diaken   : Marieke 
Begeleiding  : Addo 
Lector   : n.n.b. 
Mediateam  : Kars en Dineke 
Kosters   : Matsy en Hans 
Kindernevendienst : Geen 
Collecte  : Kerk in Actie 
Koffie schenken : Coby en Nees 
 
 

Kerkdienst zondag 3 augustus 10.00                                             
 

Voorganger  : Dhr. ds. Klaas IJkema 
Ouderling  : Bert 
Diaken   : Roelof 
Begeleiding  : n.n.b. 
Lector   : n.n.b. 
Mediateam  : Adriaan en Arie 
Kosters   : Ina en Jaco 
Kindernevendienst : Geen 
Collecte  : Diaconie – Logeerhuis Bredius 
Koffie schenken : Dennis en Joke 
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Kerkdienst zondag 10 augustus 10.00                                             
 

Voorganger  : Mevr. ds. Gilda Polderman 
Ouderling  : Alfons 
Diaken   : Anton 
Begeleiding  : n.n.b. 
Lector   : n.n.b. 
Mediateam  : Marieke en Bert 
Kosters   : Joke en Gert 
Kindernevendienst : Geen 
Collecte  : Pastoraat 
Koffie schenken : Klaas en Cootje 
 

 

Kerkdienst zondag 17 augustus 10.00                                             
 

Voorganger  : Dhr. ds. Daan Gutter 
Ouderling  : Arie 
Diaken   : Adriaan 
Begeleiding  : Wim Kusee 
Lector   : n.n.b. 
Mediateam  : Bob en Coby 
Kosters   : Siena en Paul 
Kindernevendienst : Geen 
Collecte  : Diaconie – Schuldhulpmaatje Woerden 
Koffie schenken : Jan Stol en Piet-Jan 

 
 
 
 
 

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code 
 

Komt het even niet uit om naar de kerk te gaan? Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd: 
ontmoetingskerk kamerik - YouTube 

 
Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt. 
Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt: 
Actuele Liturgie - OneDrive (sharepoint.com) 

 
Deelnemen aan de collecte kunt u doen via de kerk-app of via bijgaande QR code 
of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar: 

Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via 
deze link vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot de 
collectes van die zondag berekend worden. 
PayPaymentRequest (rabobank.nl) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://ontmoetingskerkkamerik-my.sharepoint.com/personal/administrator_ontmoetingskerkkamerik_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadministrator%5Fontmoetingskerkkamerik%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FLiturgie%2FActuele%20Liturgie&ga=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Nj48lK83RcGRSQgFxH3LSg&qsl_reqcnt=1
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Pinksterdienst met de Open Poort in Harmelen                                                                                                                                                                                                                   
 
Het spreekt vanzelf dat na de drukke Pinksterdienst,  
die we samen vierden met de gemeenteleden uit de  
Open Poort te Harmelen, ook het tellen van het  
collectegeld geen eenvoudige klus was.  
Gelukkig  kreeg de diaconie hulp van kinderen uit 
beide  
gemeenten en bleken vele handen licht werk te  
kunnen maken.  
 
Geurt Roffel  
 
 
 
 
 
 
 

Expositie: aquarellen van Suzanne Kleingeld in de grote zaal                                                                                                                                                                                                                     
 

 

Graag wil ik aandacht vragen voor de aquarellen van 
Suzanne Kleingeld. 
U heeft het vast al gezien dat mijn acrylschilderijtjes 
van de dieren zijn omgeruild  voor aquarellen van 
kleurige bloemen. 
 Suzanne schildert meestal bloemen, want dat doet zij 
het allerliefste. En bloemen schilderen is  echt niet zo 
makkelijk, maar Suzanne heeft het knap gedaan, heel 
creatief en heeft mooie kleuren gebruikt.  
 
Hopelijk geniet u er ook van, daarom veel kijkplezier 
gewenst! 
 
Ella Droogers    

 
 
 
 
 

Oud papier ophalen op zaterdag 5 juli                                                                                                 
 

Starttijd: 
Ophalen in: 

08.00 – auto 1 
Teckop, Oud Kamerik, Kanis 

08.00 – auto 2 
Dorp Oost 

Belader 1: 
Belader 2: 

Aarnoud 
Hans 

Marcel van Vliet 
Henk van Dijk 

Starttijd: 
Ophalen in: 

Vanaf 09.30 – auto 1 
Dorp west 1 

Vanaf 09.30 – auto 2 
Dorp west 2 

Belader 3: 
Belader 4: 

Arie van Eijk 
Wim 

Wouter 
Kees-Dirk 

Catering:  Om 09.30 is er koffie en thee! 
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Oud papier ophalen op zaterdag 2 augustus                                                                                                 
 

Starttijd: 
Ophalen in: 

08.00 – auto 1 
Teckop, Oud Kamerik, Kanis 

08.00 – auto 2 
Dorp Oost 

Belader 1: 
Belader 2: 

Marcel van Bemmel 
Roel 

Jaco 
Peter 

Starttijd: 
Ophalen in: 

Vanaf 09.30 – auto 1 
Dorp west 1 

Vanaf 09.30 – auto 2 
Dorp west 2 

Belader 3: 
Belader 4: 

Bram 
Maarten 

Piet-Jan 
Bert 

Catering:  Om 09.30 is er koffie en thee! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit de regio 
 

SchuldHulpMaatje Woerden: ruim 5 jaar hulp bij 
geldzorgen. 
Op initiatief van de diaconieën van de Rehobothkerk, de 
Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente werd 
SchuldHulpMaatje Woerden op 22 april 2020 opgericht. 
 
Inmiddels werken we met ruim 30 maatjes, allemaal 
gedreven vrijwilligers, die hulp bieden aan mensen in de 
gemeente Woerden met geldzorgen en schulden. Dankzij 
hun inzet hebben we in deze jaren al veel mensen mogen 
bereiken en helpen, en we hopen nog meer zichtbaar te  
 
Ken je iemand met geldzorgen of schulden? 
SchuldHulpMaatje Woerden staat klaar om samen de 
problemen aan te pakken. Gratis en zonder oordeel.  
Neem contact met ons op en zet de eerste stap naar 
financiële rust! 
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Wijziging verschijningsdata Kerkbrief                                                                                                 
 
Ook de redactie is weleens aan vakantie toe. Daarom verschijnt de volgende Kerkbrief niet op donderdag 31 juli 
maar op donderdag  14 augustus. Daarna weer gewoon iedere 4 weken. Het rooster zal worden aangepast en is te 
vinden op onze website. 
 
Team Kerkbrief wenst u allen een fijne en ontspannende vakantieperiode toe. 
 
 

          
De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.  
Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op vrijdag 8 augustus bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website. 
De volgende Kerkbrief verschijnt op donderdag 14 augustus. 
De Kerkbrief wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom 
eerst uit de Kerkbrief verwijderd. Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten! 
Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto’s, privégegevens enz. uit de Kerkbrief te gebruiken of te 
verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad! 
 
Predikant   : dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt)    dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Scriba   : Vacant. scriba@ontmoetingskerkkamerik.nl 

Coördinatoren kosters : Gert en Joke Vergunst 0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)  

   : koster@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Kerk   : Hallehuis 4  06-30761446    
Website   : www.ontmoetingskerkkamerik.nl 
Redactie Kerkbrief : kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl  
 
Vertrouwenspersoon Classis Utrecht klik hier 

 

Nieuwsbulletin van de Raad van Kerken Woerden klik:   https://www.kerkeninwoerden.nl/agenda 
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