
 

 

Vader in de hemel, die zoveel om mij geeft, 

dat U in uw genade uw Zoon gegeven heeft. 

Dank U voor uw liefde, uw eindeloze trouw. 

dat, ondanks al mijn falen U zegt: "Ik hou van jou".         https://youtu.be/1ZU-cadjIq4?si=_UOMJWFUnThQufNd 

 

 
 

 

   Pinksteren                                                                                  door dominee Geurt Roffel 
 
 

Boven dit stukje wilde ik een afbeelding plaatsen die 
in één blik weergeeft wat het Pinksterfeest betekent. 
Enkele weken geleden waren me rond de 
pauswisseling de mijters opgevallen van de katholieke 
kardinalen, één zee van wit en rood in de Sint-Pieter. 
Zoiets zocht ik, het leek wel een zee van Pinkstervuur. 
Google vertelde me dat de mijters symbool staan voor 
de vlammen die met Pinksteren op de hoofden van de 
apostelen verschijnen. Tevreden wilde ik een foto 
copy&pasten, tot ik iets verder las dat mijters ook het 
symbool zijn van gezag, macht, of het bisschopsambt. 
Dus het plaatje van de mijters viel af, al blijft het een 
mooi beeld. 
Ik dacht aan het cello-concert dat we enkele weken 
geleden bijwoonden, het eerste van Elgar. Hoe de 
muziek door me heen ging, de wendingen, de diepte, 
de verbondenheid. Ik luisterde met een brok in mijn 
keel. Is dat in een beeld te vangen? Ik zou een link 
kunnen opnemen. 
Ik zoek het begin terug op Spotify, maar het raakt me 
hier thuis toch minder. Tijdens het concert zag ik een 
vriendin spelen, voelde de kwetsbaarheid in de 
muziek en keek naar het glas-in-loodraam boven het 
orkest. De bekering van Saulus. Het licht van buiten 
vonkte in het gekleurde glas, een felle straal geel 
sneed door het halve raam, schuin naar beneden, 
rècht in de ogen van Saulus. Hoe mooi ook, een 
afbeelding van dat raam wordt het ook niet. 
Pinksteren is het feest dat gaat om ontmoeten, om 
samenzijn, verbondenheid, geestkracht, Geestkracht, 
creativiteit, de taal spreken van het hart. Met 
Pinksteren is het of de Geestkracht van God overloopt 
in mensen. Door hen heen stormt, hen in vuur en 
vlam zet. Blosjes op wangen, vonkjes in ogen, 
enthousiasme, geraaktheid… alles vormt een groot 

getuigenis van de Geestkracht die in de schepping 
aanwezig is. 
Juist daarom is het zo leuk dat op deze eerste 
Pinksterdag mensen van de Open Poort in Harmelen 
naar onze Ontmoetingskerk komen. Beide ken ik heel 
goed, omdat ik predikant in beide gemeenten ben. En 
toch kennen ze elkaar nog nauwelijks – en hebben ze 
mij misschien ook op verschillende manieren leren 
kennen. Zoiets verrassends, dat hoort echt bij 
Pinksteren. 
Verder zocht ik op internet. Allerlei schilderijen, rood, 
geel, oranje, passeerden, de één nog vonkender, 
vuriger en symbolischer dan de ander. Maar dat zoek 
ik allemaal niet. 
En ineens valt het me in. 
Een maand geleden waren we met Yael in het 
Mondriaanhuis in Amersfoort. Daarin is te zien hoe de 
schilder Piet Mondriaan (1872-1944) in New York 
aankomt. De geluiden, de invallen, de 
vriendschappen, de muziek, de sfeer… Alles vindt hij 
fantastisch. Hij danst op Jazz, ontdekt de stad en 
probeert zijn geraaktheid te vatten in een schilderij. 
Zo begint hij aan een werk dat hij niet meer af zal 
krijgen, hij overlijdt tijdens het ontstaan ervan. Op het 
doek vangt hij de veelkleurigheid van de straten van 
New York, met hun rood, blauw, groen, grijs, zwart, 
wit. De gebouwen. En er tussendoor het geel van de 
New-Yorkse taxi’s. Het is een precies werkje, want 
tijdens het maakproces vraagt hij zich steeds af: ‘Hoe 
krijg je toch al die inspiratie op één beeld?’ 
Het schilderij dat zo ontstaat is te zien in Den Haag, in 
het Kunstmuseum. Het heet ‘Victory Boogiewoogie’. 
Zelfs de naam swingt en het doek is meer dan 
indrukwekkend. 
In het Mondriaanhuis in Amersfoort hebben ze een 
installatie gemaakt waarbij je de kleurstroken van het 



schilderij in beweging ziet komen. Ze raken je, 
schieten je voorbij en 
bewegen door de zaal. Ondertussen klinkt getoeter 
van auto’s, geruis van de stad en de jazzmuziek die 
Mondriaan vergezelde tijdens het maken van zijn 
kunst. 
Dàt, die verbinding, die swing, die veelkleurigheid, dat 
verbeeldt Pinksteren voor mij. 

Hieronder staat een afbeelding van de ‘Victory 
Boogiewoogie’. Maar het is als met een cello-concert: 
zo’n kopie haalt het niet bij het echte. Alhoewel… in 
de levende, beweeglijke reproductie die ze in 
Amersfoort maakten, is het of de bezieling van het 
kunstwerk even overal om je heen is. 
 
Geurt Roffel 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Victory Boogiewoogie (Piet Mondriaan) 

 
Een kleine impressie van de reproductie in Amersfoort vind je via deze link: 

https://www.youtube.com/watch?v=8hhCMiE9awo&t=325s 
 
 

Pastoraal 
 

Verjaardag van gemeenteleden deze maand  
 

 
3 juni:  Mevr. Yvonne Kruk 

Keur 29  
3471AK Kamerik  

  
12 juni: Dhr. Dirk van Vliet  

Mijzijde 2  
3471GM Kamerik  

  
4 juli Mevr. Ellie Capel- Hovestad  
          Overzicht 8  
          3471EE Kamerik. 

Wij wensen de jarigen een gezegende nieuw levens jaar toe. 

https://www.youtube.com/watch?v=8hhCMiE9awo&t=325s


We denken aan de zieken in de gemeenten  
Aan de ouderen in verzorgingshuizen,  
Mensen die in rouw zijn en mensen die het moeilijk hebben.  
Wij wensen u allen Gods nabijheid.  
  
Door de wereld gaat Gods Woord  
 
Mijn Geest zal spreken zegt de Heer,  
In ieder tong en taal,  
Stormend daalt Hij op u neer;  
De vlammen zullen branden  
Onblusbaar is zijn vuur.  
 

 
Zo zal mijn Geest zich verspreiden,  
Tot aan het eind der tijden,  
De getrouwen zullen het verstaan;  
Met een loflied op hun lippen,  
Mogen zij tot mijn rust ingaan.  

   
Mijn Woord gaat door de wereld  
Tot aan de Jongste Dag,  
Geen mens kan het verstoren;  
Geen aardse mens of helse macht,  
Totdat de laatste tot mij is gebracht.  

  
 
  
Hartelijke groet van het pastoraal team  
Judi de Groot en Alfons van Leeuwen 

 
 
 
 

Kerk in Actie                                                                     Openluchtdienst Kamerik 

Welkom bij de open luchtdienst 
 
datum:       Zondag 22 juni 2025 
plaats:       Park Mijzijde 
aanvang:   16.00 uur       
Wij hebben als Ontmoetingskerk de traditie om jaarlijks in juni, onder de 
open hemel, midden in de natuur bij elkaar te komen om samen een 
dienst te vieren in de open lucht. 
Het thema is dit jaar  BEGRIJP  JIJ  HET? 
Voorganger is ds. Maarten Blom uit Bodegraven. 
 
We kennen deze dominee van het tv-programma "Een huis vol". De 
muzikale begeleiding wordt verzorgd door fanfare Nieuw Leven uit 
Kamerik. 
Tijdens de dienst wordt gecollecteerd voor het project van KerkinActie in 
Bangladesh. 
 
Neem gerust iemand mee die niet zo gewend is naar de kerk te gaan. Na 
afloop van de dienst ontmoeten we elkaar onder het genot van koffie, 
thee of limonade met wat lekkers daarbij. 
We kijken er naar uit om u daar te ontmoeten in de open lucht. 
Kom en maak het mee!  
 
Als de weersverwachting ongunstig is, houden we de dienst in de Ontmoetingskerk aan het Hallehuis in Kamerik. 
 
Cie KerkinActie v/d Ontmoetingskerk 
 
 



 
 



 
 
 
 

Collecteopbrengsten mei 2025 

 
 

 
 
 

Oud papier ophalen op zaterdag 5  juli 

 

Starttijd: 8.00 – auto 1 

Jaco 

Peter 

Starttijd: 8.00 – auto 2 

Rens 

Arie V 

Vanaf      9.30 – auto 1 

Ton de B 

Henk 

Vanaf      9.30 – auto 2 

Wim 

Kees Dirk 

Om 9.30 uur Koffie 

 

Kerkdienst zondag 8 juni 10.00 uur                                                   Pinksteren 
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Ouderling  : Bert de Groot 
Diaken:  : Anton Nap 
Begeleiding  : Wim Kusee 
Lector   : Carin Stolk      
Mediateam  : Marieke en Bert 
Kosters  : Siena en Paul 
Kindernevendienst : Tamaike 
Creche   : Lise 
Collecte  : 1e Pastoraat    2e Diaconie-Raad van Kerken-vakantieproject 



Koffie schenken : Jan Stol en Piet-Jan 

Kerkdienst zondag 15 juni  10.00 uur                                    
 

Voorganger  : Dhr. Ruben van Wingerden 
Ouderling  : Alfons van Leeuwen 
Diaken:  : Jannita Witten 
Begeleiding  : Wim Kusee 
Lector   : Cootje de Wit 
Mediateam  : Vike en Arie  
Kosters  : Matsy en Hans 
Kindernevendienst : Sandra van Viet 
Collecte  : Diaconie  
Koffie schenken : Patrick en Marcel 
 

Kerkdienst  zondag 22 juni 10.00 uur       
 

Voorganger  : Mevr. Ds. Arianne Geudeke 
Ouderling  : Arie van Eijk 
Diaken:  : Roelof de Wit 
Begeleiding  : Henk Hilgeman 
Lector   : Bert de Groot 
Mediateam  : Dineke en Adriaan 
Kosters  : Marjolein en Aarnoud 
Kindernevendienst : Maaike 
Collecte  : Kerk in Actie 
Koffie schenken : Petra en Willy 
 

Openluchtdienst 22 juni   16.00 uur                                             Mijzijdepark                                       
 

Voorganger  : Dhr. Maarten Blom 
Ouderling  : Henk van der Vliet 
Diaken:  : Marieke Italiano 
Collecte  : Kerk in Actie 
 

Kerkdienst zondag 29 juni  10.00 uur                                             
 

Voorganger  : Dhr. Ds. Klaas Holwerda 
Ouderling  : Alfons van Leeuwen 
Diaken:  : Aarnoud Langendoen 
Begeleiding  : Sjoerd Plantenga 
Lector   : Engelien de Heer 
Mediateam  : Coby en Bob 
Kosters  : Ina en Jako 
Kindernevendienst : Nellie van der Vliet 
Collecte  : Diaconie 
Koffie schenken : Mariëtte en Jan 
 

Kerkdienst zondag 6 juli 10.00 uur                                                                              
 

Voorganger  : Dhr. ds. Ole van Dongen 
Ouderling  : Bert de Groot 
Diaken:  : Anton Nap 
Begeleiding  : Addo Dam 
Lector   :  



Mediateam  : Arie en Adriaan 
Kosters  : Siena en Paul 
Kindernevendienst : Sandra Okkerman 
Creche   : Vike van Eijk 
Collecte  : Pastoraat 
Koffie schenken : Coby en Thom 
 

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code 
 

Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd: 
ontmoetingskerk kamerik - YouTube 
Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt. 
Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt: 
Actuele Liturgie - OneDrive (sharepoint.com) 

Ook staat de liturgie elke week in de kerkapp. Deze wordt als bijlage toegevoegd aan de agenda. Bij de 
betreffende zondag staan ook de medewerkenden en lezingen vermeld. 
U zult niet wekelijks meer de QR-code  ontvangen. Deze QR-code geldt voor 
een jaar en kunt u dus voor elke collecte in 2023 gebruiken.  
U kunt uw bijdrage overmaken door bijgaande QR-code of link te gebruiken, of 
uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar: 
Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via 
deze link vanaf zondag  t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot 
de collectes van die zondag berekend worden. 
PayPaymentRequest (rabobank.nl) 
 

 
                                                                               
 
 

De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.  
Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op vrijdag 27 juni bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website. 
De volgende reguliere Kerkbrief verschijnt op donderdag 3 juli. 
De Kerkbrief wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom 
eerst uit de Kerkbrief verwijderd. Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten! 
Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto’s, privégegevens enz. uit de Kerkbrief te gebruiken of te 
verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad! 
 
Predikant   : dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt) dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Scriba   : Vacant 

Coördinatoren kosters : Gert en Joke Vergunst 0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)  

   : koster@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Kerk   : Hallehuis 4  06-30761446    
Website   : www.ontmoetingskerkkamerik.nl 
Redactie Kerkbrief : kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl  
 
Vertrouwenspersoon Classis Utrecht klik  hier 
 

Nieuwsbulletin van de Raad van Kerken Woerden:       https://www.kerkeninwoerden.nl/agenda 

 
  

https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://ontmoetingskerkkamerik-my.sharepoint.com/personal/administrator_ontmoetingskerkkamerik_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadministrator%5Fontmoetingskerkkamerik%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FLiturgie%2FActuele%20Liturgie&ga=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Nj48lK83RcGRSQgFxH3LSg&qsl_reqcnt=1
mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
http://www.ontmoetingskerkkamerik.nl/
mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/vertrouwenspersonen/
https://www.kerkeninwoerden.nl/agenda


 

 House of Hope Woerden 

Vrijheid door de ogen van Woerdenaren met een vluchtverleden 

Tijdens Bevrijdingsdag vertelden 3 nieuwe Woerdenaren in een zeer goed gevulde Grand Salon van Plein 7 wat 
vrijheid voor hen betekent. De ruim 150 bezoekers luisterden ademloos naar de verhalen van Hatem uit Jemen, 
Sherin uit Syrië en Sergen uit Turkije. Voor ze hun verhaal in het Nederlands voorlazen, luisterden we naar 
Koerdische muziek die Sergen op zijn sas speelde en waar de 
Koerdische zussen Arin en Avin prachtig bij zongen. Mooi was 
het om te horen dat her en der in de zaal zachtjes werd mee 
geneuried. 

Dat vrijheid een veel grotere betekenis heeft dan de meeste 
Nederlanders beseffen, werd al snel duidelijk. Hatem vertelde 
dat hij eigenlijk niet eens weet wat vrijheid is, want in alle 
landen waar hij heeft gewoond heeft hij te maken gehad met 
racisme en onderdrukking. Daar was geen vrijheid, maar 
alleen onvrijheid. Hij dankte de Nederlandse overheid voor de 
mogelijkheid om hier “zelf te mogen kiezen”, net als iedere andere Nederlander. Dat voelt voor hem als vrijheid. 

Als moeder wil je veiligheid voor je kinderen 

Sherin, moeder van jonge kinderen, vond het niet makkelijk om haar land te verlaten en haar man en kinderen daar 
achter te laten. Ze houdt enorm van hen en van haar land, maar omdat ze vrouw, Koerd en moeder is was ze daar 
nooit vrij. Haar man en zij moesten iedere dag vechten voor hun rechten en veiligheid. Haar kinderen konden daar 
bijvoorbeeld niet buiten spelen omdat er altijd gevaar dreigde. Daar moest verandering in komen, alleen al voor haar 
kinderen, dus vluchtte ze naar Nederland. Dat was zwaar… maar gelukkig zijn ze nu weer samen en kunnen ze 
langzaam weer wennen aan vrij zijn. 

Je kunt pas vrij zijn als iedereen vrij is 

Opkomen voor een waardig bestaan voor iedereen, was de definitie die Sergen aan vrijheid gaf. Hij kende vroeger 
wel vrijheid in Turkije maar na meerdere aanslagen die hij van zeer dichtbij meemaakte, waarbij landgenoten om het 
leven kwamen, begon hij er anders naar te kijken. Hij besloot de onderdrukte groepen een stem te geven. Hier heeft 
hij een hoge prijs voor betaald, want hij moest zijn land en familie verlaten. Toch zou hij het zo weer doen, want ‘je 
kunt pas vrij zijn als iedereen vrij is’ zo is zijn stellige overtuiging. 

Als laatste kwam Bram aan het woord. Bram is geboren en getogen in Woerden en vrijwilliger bij House of Hope. Hij 
moedigde de mensen aan om dankbaar te zijn voor wat we hier hebben. ‘Je kunt gewoon vrij met iedereen omgaan 
hier, koester dat’, was zijn boodschap. Door alle ontmoetingen met statushouders en vluchtelingen ervaart hij wat 
een enorm voorrecht het is om niet te weten wat vrijheid is omdat je altijd in vrijheid hebt geleefd. Precies het 
omgekeerde van Hatem dus. Als je dat tot je door laat dringen… 

Niet naar huis zonder wat lekkers 

Als afsluiting luisterden we nog naar een Turks liedje over vrijheid. De meesten konden de woorden niet verstaan, 
maar ook zonder woorden voelde je de stemming. Daarna gingen 2 grote schalen met door Mazina en Zakia 
gebakken Syrische koekjes rond. Veel mensen bleven nog even hangen om na te praten en sommigen te knuffelen. 
Want vrijheid is ook de mensen die je liefhebt kunnen en mogen knuffelen, zo leerden we vandaag. 

Enorm dankbaar 

Wij kijken dankbaar terug op deze middag die we samen met vele bezoekers van House of Hope hebben 
georganiseerd. Ieder op zijn of haar eigen wijze, zonder hen was het niet gelukt. 



Natuurlijk willen we ook alle bezoekers bedanken, jullie komst maakte echt het verschil! En natuurlijk bedanken we 
Stichting 4 en 5 mei Woerden voor de mogelijkheid om onderdeel te mogen zijn van het programma op 5 mei en 
Will en Drukwerkstudio voor de prachtige foto’s van Sherin, Hatem, Sergen en Khaled (die er helaas toch niet bij kon 
zijn). 

Volgende activiteiten 

Sherin, Hatem en Sergen gaven alle drie aan dat in contact komen met Nederlanders niet heel makkelijk is, maar dat 
het hen (en ons) wel enorm helpt om elkaars cultuur beter te begrijpen. Vanmiddag mochten we ervaren dat dit 
wederzijds is, daarom blijven wij verbindende activiteiten organiseren. 

12 juni – Samen lopen we 20 kilometer tijdens de Nacht van de vluchteling van Stichting Vluchteling om geld op te 
halen en aandacht te vragen voor de situatie van vluchtelingen wereldwijd – welkom om mee te lopen in ons team 
of onze deelname te sponsoren 

20 juni is het Wereld Vluchtelingendag. In die week organiseren we als House of Hope weer verschillende 
verbindende activiteiten. Houd de berichtgeving in de gaten en wees welkom! 

Meer weten over House of Hope? Of meebouwen aan een veelkleurig Woerden waar we omzien naar en leren van 
onze naasten? Bel ons op +31 6 82663134, kijk op helpen of volg ons op de socials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://houseofhopewoerden.nl/index.php/helpen/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 


