
 

 

Wat altijd is geweest, het waaien van de geest, gebeurt aan ons vandaag. 

Dat vuur van het begin, wij ademen het in, Gods woord dat antwoord vraagt. 

Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak en baande nieuwe wegen, 

Hij is nog niet verstomd, Hij zoekt naar ons, Hij komt in mens na mens ons tegen. 
 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/lied-wat-altijd-is-geweest/ 

 

 Vaarwel aan Franciscus                                             door dominee Geurt Roffel 
 

Franciscus is een heilige die ik goed leerde kennen 
tijdens de godsdienstlessen die ik gaf op de 
basisschool. Hij is de ‘heilige van de dieren’. Hij leefde 
in de twaalf-/dertiende eeuw, overleed op 4 oktober 
1226 (zijn sterfdag is nog steeds onze dierendag) en er 
werd van hem verteld dat hij kon praten met dieren. 
Daar was voor de kinderen in de basisscholen waar ik 
kwam overigens niet veel wonderlijks aan. Ik herinner 
me nog goed de zoon van een fruitteler die 
herkennend knikte en vertelde hoe hij met koeien 
sprak. En, ach, laat ik eerlijk zijn, als ik langs een kudde 
koeien in de wei fiets, groet ik ze – en er is vaak wel 
een die aandachtig teruggroet, waarbij ik het gevoel 
heb dat wij elkaar verstaan. 
 
Toen ruim twaalf jaar geleden de witte rook kwam in 
Vaticaanstad en de nieuwe paus zich voorstelde met 
de naam Franciscus, wist ik dat hij de lat oneindig 
hoog legde voor zichzelf. De heilige Franciscus leefde 
in volstrekte armoede. Van hem zijn verhalen 
overgeleverd dat hij een van zijn welgestelde ouders 
gekregen warme mantel nog dezelfde dag weggaf aan 
een zwerver: ‘Hij heeft het harder nodig dan ik’. Die 
armoedige stijl van leven staat haaks op het 
majestueuze pauselijke paleis met al zijn koninklijke 
gebruiken en de grandeur die Vaticaanstad, de 
woonplaats van de paus, nu eenmaal kenmerkt. Maar 
toen paus Franciscus verguld een Renaultje 4 met drie 
ton op de teller in ontvangst nam van een Romeins 
priester die hem niet meer nodig had en serieus 
beweerde er vaak gebruik van te zullen maken, 
grinnikte ik. ‘That’s the spirit’, dacht ik. 
 
Met paus Franciscus braken rijke tijden aan voor mijn 
basisschoollessen. Er gebeurde elke maand wel iets 
wat het waard was om met de kinderen te delen. 
Spelenderwijs en met onverholen humor bracht de 
paus de lessen van Jezus èn de heilige Franciscus in de 

praktijk. Dan weer gaf hij een Lamborghini weg die 
speciaal voor hem was gemaakt, dan weer bleek hij 
wars van pauselijke sieraden. Dan weer dook hij 
incognito op in een steegje in Rome, dan weer zat hij 
opgevouwen achterin een tweedehands Ford Focus te 
zwaaien op staatsbezoek (ik had zelf zo’n Focus 
destijds, en wist dat achterin weliswaar wel ruimte 
was, maar riant was het er niet – zoiets sprak ook uit 
de houding van de paus). Er was die week dat ik op 
jacht moest naar een Straatnieuws, omdat de paus 
een interview had gegeven, en de week dat een 
leerling terugkwam van vakantie en in Rome geweest 
bleek te zijn. Hij had een kaartje met de afbeelding 
van Franciscus meegenomen, met een hangertje erin. 
Het was een cadeautje voor mij. In deze tijd na het 
afscheid van Franciscus koester ik het extra. 
 
Wat ik langzaam maar zeker leerde verstaan – maar 
pas echt verstond bij zijn heengaan – was dat paus 
Franciscus zich niet spiegelde aan de heilige 
Franciscus, maar bij de heilige Franciscus onderdak 
vond. Als je zo weinig hebt met rijkdom als deze 
Argentijnse paus, dat je liever in je 
driesterrenhotelkamer blijft wonen dan intrek neemt 
in de pauselijke paleisvertrekken (want: fijn ‘onder de 
mensen’), dan is leven in weelde niet alleen een 
roeping, maar ook een voortdurende strijd.  
Dus men zag de paus geregeld in de stad, en tot het 
laatst toe bezocht hij op Witte Donderdag de 
gevangenen. ‘Ik kom elk jaar graag naar 
gevangenissen om te doen wat Jezus deed op Witte 
Donderdag, de voetwassing,’ zei hij. ‘Dit jaar lukt me 
dat niet, maar ik kan en wil wel dicht bij jullie zijn.’ 
Vier dagen voor zijn dood. 
Paus Franciscus vond onderdak bij de heilige 
Franciscus om te voorkomen dat hij te veel onderdak 
zou vinden in de rijkdommen van de kerk. Om te 



voorkomen dat zijn hart zou dichtslibben met macht 
en bestaanszekerheid. 
Tot slot nog dit. Bij het begin, toen paus Franciscus op 
die mooie dag in 2013 verscheen op het bordes en de 
verzamelde menigte toesprak: ‘Buona sera fratelli e 
sorrelle… goedenavond broeders en zusters’ sloot hij 
af met ‘Prego per me’, ‘bid voor mij’. Dat heeft mij 
diep geraakt, omdat ik het herkende èn nodig had, 
van iemand die ook maar zo zijn leven uit handen gaf 
aan Christus, en vanaf nu ineens in dat ver van het 
warme Argentinië verwijderde strakke en 
geregisseerde Vaticaanstad moest wonen.  
 
Nee, ik zal hem niet vergeten, deze Franciscus. Sterker 
nog: met een glimlach zal ik aan hem denken. 
Geurt Roffel  
 

 
 
Op de foto: 8 mei 2013 waren we in Vaticaanstad en 
zagen we paus Franciscus, vanuit de verre verte, maar 
toch. 

Pastoraal 
 

De jarigen deze maand:  

 
 

12 mei  Dhr. Jan van Kesteren 
Burgmeester Reijerslaan 11 
3471 CH Kamerik. 

 
21 mei  Dhr.  Henk Hoogendoorn 

Van Teylingenweg 22 
3471GB Kamerik 

 
28 mei  Dhr. Thom de Kort 

Keur 27 
3471AK Kamerik 

 

Wij wensen de jarigen een gezegende 
Nieuw levens jaar toe. 
 
Pastoraal 
 

Psalm 121 vers 1en 2 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen. 
Van waar komt mijn hulp? 
Mijn hulp komt van de Heer? 
Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
De Heer bewaart je 
Dit is een lied voor wie terugkeert. Voor wie net even 
de hemel heeft geproefd, 
Feest heeft gevierd en met een vol hart weer 
terugkeert in het normale leven. 
Voor wie zich gevuld voelt door God, maar weet dat 
er een woestijnreis wacht. 
 
De Heer bewaart je, als een kostbare schat, dicht bij 
zijn hart. 
 
Dit is een lied voor wie opziet. Opziet tegen een 
afspraak bij de dokter, 

Een pittig gesprek dat komen gaat, een stevige 
opdracht of een overvolle week. 
Of tegen een dag vol onvrijwillige stilte, het 
blootleggen van je hart, een afscheid of nieuw begin. 
 
De Heer bewaart je, Hij raakt je nooit kwijt. 
 
Dit is een lied voor wie ploetert. Voor wie het leven 
een eindeloos vals plat is, 
Voor iedere stap zwoegen is. Die is een lied voor de 
klauteraars. 
Voor wie tegen wil en dank een steek van jaloezie 
voelt als er fluitend 
Iemand naar beneden huppelt. Voor alle mensen die 
het gevoel hebben 
Onderaan de ladder te staan, voor wie na iedere 
struikelbeurt weer aan 
De voet van de berg belandt. 
 
De Heer bewaart je, je valt nooit verder dan zijn hand. 
 
Dit is een pelgrimslied. Een lied van hoop voor 
iedereen die onderweg is. 
Een lied van richting voor iedereen die de weg kwijt 
dreigt te raken. 
Een lied vol beloften voor iedereen die bijna zonder 
moed zit. 
Kijk omhoog Hij die jou gemaakt heeft, blijft je 
bewaren. 
  
Wij denken aan de zieken, de bejaarden mensen  
In de verzorgingshuizen aan mensen die in rouw zijn. 
En mensen die het moeilijk hebben. 
Wij wensen allen kracht en Gods nabijheid. 
 
Hartelijke groet van het pastoraal team 
 
Judy de Groot en Alfons van Leeuwen. 



 

Van de Kerkenraad 
 

Beste gemeenteleden 
 

Zoals bij velen bekend, zijn er op dit moment al 
verschillende vacatures bij de Kerkenraad. We hebben 
de taken binnen de Kerkenraad herverdeeld en 
daardoor kunnen we de werkzaamheden, die horen 
bij de Kerkenraad, naar behoren uitvoeren.  

- Voor de scribataken is dat best wel lastig. 
Gelukkig doet Sandra van Vliet de notulen van 
de vergaderingen en kunnen we bij bijzondere 
zaken terugvallen op Sandra Okkerman, zoals 
bij het beleidsplan. Toch vervullen we graag 
de vacature van scriba, waarbij in overleg het 
takenpakket kan worden ingevuld. 

- Bij de ouderlingen en jeugdouderling is 
afgelopen jaar afgesproken om een iets 
andere invulling aan het geheel te geven. Er 
zit in de Kerkenraad een ouderling die 
voornamelijk voor de wat oudere mensen (45-
50 jaar en ouder) zich inzet. Dat is op dit 
moment Judy de Groot. Ook zit er een 
ouderling voor de wat jongere leden (45 jaar 
en jonger), de jeugd en de kinderen. Dat is op 
dit moment tot september 2025 Alfons van 
Leeuwen en we zoeken dan ook een opvolger 
van Alfons. Daarbij zoeken we dan niet meer 
naar een aparte jeugdouderling.  

- Ons diaconale team regelt heel veel binnen de 
kerkdiensten en zeer zeker ook binnen onze 
gemeente en ons dorp. De diakenen zetten 
zich vooral in voor de mensen, die wat hulp 
kunnen gebruiken. Het is een mooi en 
praktisch team waar ook een aantal oud-
diakenen hand en spandiensten verrichten. 
Om dit vol te kunnen houden is het wel nodig 
dat de vacature van de 4e diaken vanaf 
september 2025 weer wordt ingevuld.  

- Bij de ouderling kerkrentmeester zijn er op dit 
moment geen vacatures omdat onze 
penningmeester Henk van der Vliet een 
tweede periode doorgaat.  

- Bij het pastorale team is de bezetting beperkt, 
dus ook hier is versterking gewenst.  

 
We zoeken dus: 

- een scriba 
- een ouderling voor de jongere leden van onze 

gemeente (voor 45 jaar en jonger) 
- een diaken 
- een pastoraal bezoeker is altijd welkom 

 
De vraag aan u als gemeentelid en betrokkene bij 
onze gemeente is: 

- om na te denken en door te geven of u 
iemand weet waarvan u denkt dat we deze 
persoon kunnen vragen voor één van de 
genoemde functies. 

- het zou ook fijn zijn als u door wil geven dat u 
eventueel zelf bereid zou zijn om ons te 
versterken of als u meer informatie over een 
functie wilt.  

Dit kan door een briefje met namen in de collectezak 
te doen of een mail, app of telefoontje naar de 
voorzitter of interim scriba te doen: 

- tel. 06-43791174 
- bert@boerbert.nl 
- voorzitter@ontmoetingskerkkamerik.nl 
- scriba@ontmoetingskerkkamerik.nl  

 
Namens de Kerkenraad, 
Bert de Groot 
Voorzitter 

 
 

Kerk in Actie 

 
Wij kijken als commissie terug op een mooie 40-
dagentijd. Aan het begin van de 40-dagentijd hebben 
we een sobere maaltijd georganiseerd die zeer goed 
bezocht is, ook door dorpsgenoten uit de andere 
kerken. Dit vinden wij heel positief! Ds. Arianne 
Geudeke heeft de gesprekken en overdenking geleid 
en dat heeft ze heel mooi gedaan. De vespers die wij 
iedere week mochten houden met elkaar zijn ook 
goed bezocht, mooi en zinvol geweest in de 
voorbereiding naar Pasen.  
Zondag 18 mei 
Nu het paasfeest achter ons ligt richten wij ons op de 
activiteiten die komen gaan. De eerst staat gepland op 
zondag 18 mei. Dan staat de dienst in het teken van 

ons nieuwe actieland dat wij ondersteunen, 
Bangladesh. Bangladesh, een land met een prachtige 
delta, maar ook één van de dichtstbevolkte landen ter 
wereld. Een kwart van de bevolking leeft in armoede 
en het land kampt steeds vaker met natuurrampen, 
zoals overstromingen. Bangladesh lijdt zwaar onder 
klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met 
cyclonen en overstromingen, regen valt 
onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor 
verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote 
moeite om te overleven.  
Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te 
passen aan klimaatverandering zodat ze hun oogst en 
inkomen veilig kunnen stellen. Zo leren boeren hoe ze 

mailto:bert@boerbert.nl
mailto:voorzitter@ontmoetingskerkkamerik.nl
mailto:scriba@ontmoetingskerkkamerik.nl


gewassen op hekwerken boven de grond, of op dijkjes 
kunnen verbouwen, zodat deze bij hoog water of 
overstromingen niet wegrotten. Of om gewassen te 
verbouwen op een bed van waterplanten, zodat het 
gewas meestijgt met opkomend water.  
Hoewel christenen er een zeer kleine minderheid 
vormen, zijn zij vaak actief lid van een kerk. Kerken 
willen graag dienstbaar zijn aan de samenleving, maar 
hebben steun nodig om te kunnen bestaan. 
Pinksteren 8 juni 
De Pinksterdienst beloofd een mooie dienst te 
worden waarin wij stilstaan bij het Pinksterfeest en de  
 
Heilige Geest 
Openluchtdienst zondagmiddag 22 juni 
Op zondagmiddag 22 juni organiseren we de jaarlijkse 
openluchtdienst in het Mijzijde park, uiteraard in 
samenwerking met de Fanfare. Tijdens deze dienst zal 
ds. Maarten Blom (ja, inderdaad, de dominee uit Een 
Huis Vol) voorgaan. Over de precieze tijden van deze 
dienst houden we u / jullie op de hoogte. 

Voor deze dienst zetten wij banken neer om te 
kunnen zitten in het park. Als het erg warm is 
genieten we van de schaduw onder de grote bomen 
en anders zoeken we een plekje in de zon. Na afloop 
van de dienst is er iets te eten en drinken om met 
elkaar na te praten. 
 

 
 
 

Van de ledenadministratie 

 
 

 
 
 
 

Collecteopbrengsten maart 2025 

 
 

 
 



 

Oud papier ophalen op zaterdag 7 juni 

 
 

Starttijd: 08.00 – auto 1 
Jacco Pak 
Peter van Zijl 

Starttijd: 08.00 – auto 2 
Rens Rijneveld 
Arie Veenis 

Vanaf      09.30 – auto 1 
Ton den Blanken 
Henk van Dijk 

Vanaf      09.30 – auto 2 
Wim Zuijdervliet 
Kees Dirk Kroon 

Om 9:30 uur is er Koffie 

 
 
 
 

Kerkdienst zondag 11 mei  10.00 uur                                      Familiedienst  
 

Voorganger  : Lydia en Marcel Zimmer 
Ouderling  : Alfons van Leeuwen 
Diaken:  : Jannita Witten 
Lector   : Matsy van Eck 
Mediateam  : Marieke en Bert  
Kosters  : Matsy en Hans 
Collecte  : Diaconie  
Koffie schenken : Cootje en Klaas 
 

Kerkdienst  zondag 18 mei 10.00 uur       
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Ouderling  : Arie van Eijk 
Diaken:  : Roelof de Wit 
Begeleiding  : Sjoerd Plantenga 
Lector   : Marieke de Groot 
Mediateam  : Marieke en Bert 
Kosters  : Ina en Jako 
Kindernevendienst : Maaike 
Collecte  : Kerk in Actie 
Koffie schenken : Geralda en Jos 
 

Kerkdienst zondag 25 mei 10.00  uur                                             
 

Voorganger  : Mevr. Joke Pennewaard-Duiveman 
Ouderling  : Henk van der Vliet 
Diaken:  : Marieke de Jong 
Begeleiding  : Anton de Hartog 
Lector   : Adriaan Eveleens 
Mediateam  : Dineke en Adriaan 
Kosters  : Joke en Gert 
Kindernevendienst : Nellie van der Vliet 
Collecte  : 1e Pastoraat  2e Jeugd 
Koffie schenken : Jannita en Susan 
 
 
 



Hemelvaartsdag donderdag 29 mei                                       geen dienst 
 
 
 

Kerkdienst zondag 1 juni 10.00 uur                                         Heilig Avondmaal                                                
 

Voorganger  : Mevr. Ds. Trees van Montfoort  
Ouderling  : Judi de Groot 
Diaken:  : Adriaan Eveleens en Aarnoud Langendoen 
Begeleiding  : Sjoerd Plantenga 
Lector   : Nellie van der Vliet 
Mediateam  : Coby en Bob 
Kosters  : Joke en Gert 
Kindernevendienst : Sandra Okkerman 
Creche   : Vike van Eijk 
Collecte  : Kerk in Actie 
Koffie schenken : Joke en Dennis 
 

Kerkdienst zondag 8 juni 10.00 uur                                         Pinksteren 
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Ouderling  : Bert de Groot 
Diaken:  : Anton Nap 
Begeleiding  : Wim Kusee 
Lector   : Carin Stolk      
Mediateam  : Marieke en Arie 
Kosters  : Siena en Paul 
Kindernevendienst : Tamaike 
Creche   : Lise 
Collecte  : 1e Pastoraat 2e Diaconie-Raad van Kerken-vakantieproject 
Koffie schenken : Jan Stol en Piet-Jan 
 

Familiedienst ‘Op reis’ met Marcel & Lydia Zimmer 

 
Op zondag 11 mei is het zover! Dan staat de familiedienst gepland met 
Marcel & Lydia Zimmer gepland. Het is een lang gekoesterde wens van de 
jeugdraad om dit echtpaar in onze kerk te verwelkomen. Wij kijken er al 
1,5 jaar naar uit. De liedjes van Marcel en Lydia worden veel gezongen op 
scholen en in kerken en ze zijn razend populair. Ook in ons dorp. Daarom 
vinden wij het mooi en bijzonder dat ze naar Kamerik komen, zodat wij 
live naar ze kunnen kijken en luisteren. Reken maar dat er door de 
kinderen meegezongen wordt. Het is een dienst voor jong en oud. Voor 
de kinderen van 0 tot 4 jaar is er crèche. 
 
Dit kunnen wij alvast verklappen. Het thema van de dienst is ‘Op reis’. 
Tijdens de dienst wordt er uiteraard veel gezongen. Met de liedjes en 
met wat er tussendoor verteld wordt gaan we samen op reis door de 
Bijbel. Aan de hand van een grote gong gaan we het hebben over de 
liefde en samen hierover nadenken. Dus als je wilt weten wat een gong 
nou met de liefde te maken heeft, moet je zeker naar de dienst komen. 
Zeg het voort tegen familie, vrienden en kennissen. Iedereen is van harte 
welkom! 
 
Namens de jeugdraad, 
Christine Verhoeve 



 
 

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code 
 

Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd: 
ontmoetingskerk kamerik - YouTube 
Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt. 
Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt: 
Actuele Liturgie - OneDrive (sharepoint.com) 

Ook staat de liturgie elke week in de kerkapp. Deze wordt als bijlage toegevoegd aan de agenda. Bij de 
betreffende zondag staan ook de medewerkenden en lezingen vermeld. 
U zult niet wekelijks meer de QR-code  ontvangen. Deze QR-code geldt voor 
een jaar en kunt u dus voor elke collecte in 2023 gebruiken.  
U kunt uw bijdrage overmaken door bijgaande QR-code of link te gebruiken, of 
uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar: 
Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via 
deze link vanaf zondag  t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot 
de collectes van die zondag berekend worden. 
PayPaymentRequest (rabobank.nl) 
 

 
                                                                               
 
 

De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.  
Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op vrijdag 30 mei bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website. 
De volgende reguliere Kerkbrief verschijnt op donderdag 5 juni. 
De Kerkbrief wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom 
eerst uit de Kerkbrief verwijderd. Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten! 
Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto’s, privégegevens enz. uit de Kerkbrief te gebruiken of te 
verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad! 
 
Predikant   : dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt) dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Scriba   : Vacant 

Coördinatoren kosters : Gert en Joke Vergunst 0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)  

   : koster@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Kerk   : Hallehuis 4  06-30761446    
Website   : www.ontmoetingskerkkamerik.nl 
Redactie Kerkbrief : kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl  
 
Vertrouwenspersoon Classis Utrecht klik  hier 
 

Nieuwsbulletin van de Raad van Kerken Woerden:       https://www.kerkeninwoerden.nl/agenda 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://ontmoetingskerkkamerik-my.sharepoint.com/personal/administrator_ontmoetingskerkkamerik_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadministrator%5Fontmoetingskerkkamerik%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FLiturgie%2FActuele%20Liturgie&ga=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Nj48lK83RcGRSQgFxH3LSg&qsl_reqcnt=1
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18 MEI 2025:     MEEZING-CONCERT 'DE AARDE IS ALLES VOOR ALLEN' 

Op zondag 18 mei 2025 vindt er in De Schutse te Uithoorn een bijzondere muzikale gebeurtenis plaats. 
Dan organiseert ds. Ruurd van der Weg op persoonlijke titel het Meezingconcert  'De aarde is alles voor 
allen'. Onder leiding van de onlangs tachtig jaar oud geworden dirigent en componist Antoine Oomen zingt 
het Koor voor Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek vertrouwde en nieuwe liederen van Huub 
Oosterhuis – en het publiek mag meezingen. De piano wordt bespeeld door vaste begeleider Roland 
Aalbers. Koorlid/pastor Wilna Wierenga zal een toelichting geven op de liederen en hun thematiek.  

De aarde is alles voor allen 

Het visioen van het Koninkrijk van God is een telkens terugkerend thema bij Huub Oosterhuis. De zorg voor 
de kwetsbaren en voor de aarde komt in veel van zijn liederen terug. Hij legt de nadruk op de mens die 
verantwoordelijkheid heeft gekregen van de Eeuwige. "Over het visioen van een nieuwe wereld zingen is je 
heilige plicht", zei Huub Oosterhuis. "Het helpt je om de moed niet op te geven. Zingen maakt dat je dingen 
die je niet kunt zeggen toch kunt uiten. De hoop, het visioen. Het tilt je op, je zingt elkaar moed in. Dus 
blijven zingen!'. Bezoekers kunnen meezingen met liederen als 'Wij die met eigen ogen de aarde zien 
verscheurd' (Een lied tegen de derde wereldoorlog), 'Wek mijn zachtheid weer' (Voor de zevende dag), 
'Wat in stilte bloeit' (De tafel der armen) en 'God weet komt het goed' (Lied om toekomst). 

Informatie 

Het meezing-concert begint om 16.00 uur en duurt ruim een uur zonder pauze. De deuren van de zaal gaan 
om 15.30 uur open. De toegangsprijs bedraagt slechts € 10,-- per persoon, inclusief een programmaboekje 
met alle teksten. Dit bedrag is alleen contant of via het scannen van een QR-code bij de ingang te voldoen. 
Er is geen voorverkoop van losse kaarten en ook reserveren is niet mogelijk.  Het adres van De Schutse is: 
De Mérodelaan 1, 1422 GB Uithoorn. Gratis parkeren bij winkelcentrum Zijdelwaardplein. Uithoorn is goed 
te bereiken met het openbaar vervoer (per bus en met tram 25). Voor vragen en/of meer informatie kunt u 
een mailtje sturen naar Ruurd van der Weg: ruurdvanderweg@gmail.com   

Iedereen is van harte welkom. 

 

 
 
 

mailto:ruurdvanderweg@gmail.com


 

Zomerpakkettenactie stichting Present Woerden 

De zomer is een tijd vol plezier: dagjes uit naar de dierentuin of het pretpark, ijsjes eten, zwemmen en 

genieten van de vakantie. Maar wat als daar thuis geen geld voor is om deze dingen te doen? Dan kan de 

zomer heel lang duren voor de kinderen als de mensen om je heen wel op vakantie gaan en wèl dit soort 

leuke dingen ondernemen.    

Daarom organiseert Stichting Present Woerden de 

zomerpakkettenactie, om de zomer voor een aantal van deze gezinnen 

wat zonniger te maken. De pakketten worden samengesteld door 

inwoners uit de gemeente Woerden en komen terecht bij hulpvragers 

en cliënten van maatschappelijke organisaties zoals de voedselbank, 

Vluchtelingen Steunpunt het Groene Hart, Abrona, Kwadraad, Leger des 

Heils, Stichting Ontmoeting. Maar ook scholen en kerken dragen 

gezinnen aan. Deze hulpverleners kunnen goed inschatten waar een 

zomerpakket een mooie aanvulling is. Bij de gezinnen speelt vaak meer 

dan alleen geldzorgen. 

Wanneer je je aanmeldt, ontvang je van Present informatie over de gezinsgrootte, de leeftijden van de 

kinderen en wat ze leuk vinden om te doen. Zo kun je een persoonlijk zomerpakket op maat samenstellen. 

Denk aan zomerspeelgoed, een bakpakket, leuke tijdschriften, gezelschapspelletjes etc. Door sponsoring, 

donaties en een bijdrage van de commissie diaconie van de raad van kerken kunnen we ook enkele bonnen 

voor een lokaal uitje toevoegen aan het pakket. Met een persoonlijk pakket op 

maat wordt de zomer voor deze gezinnen nét een beetje mooier.  

Wil je (samen met je gezin, vrienden, collega’s, klas, buren of Bijbelkring) ook 

een zomerpakket samenstellen? Scan de onderstaande QR-code voor meer 

informatie en meld je aan! 

 

  

Lukt het niet om zelf een pakket samen te stellen, maar wil je de actie toch 

steunen? Doneer dan een pakket via onderstaande QR-code!  

 

Afgelopen jaar hebben we 73 gezinnen blij kunnen maken met een prachtig 

pakket. Doe je dit jaar ook mee? Aanmelden kan tot 6 juni. Halverwege juni 

hoor je voor welk gezin je een pakket mag samenstellen. 


