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Paasnacht en Goede Vrijdag                                                                              Geurt Roffel                                                                                                    
 
De eerste keer dat ik in een Paasnachtdienst voorging, 
was in Edam. Ik was nog student en kwam in een 
enorm grote kerk, hoog, oud, waar we in het donker 
rondtrokken met elkaar en op verschillende plekken 
lezingen uit de Bijbel lazen. Daar ontstond de 
bijzondere band die ik heb met de Paasnacht. In het 
donker wordt het licht doordat de werkelijkheid 
waarvan je leest op een diepere manier waar is dan 
de onze. 
Het liefst lees ik de Bijbelgedeelten in deze dienst zelf. 
Ik probeer ze zo te lezen dat het is alsof we er midden 
in zitten, want dat is ook zo. Wie gedoopt is, heeft zich 
ondergedompeld in het verhaal van opwekking uit de 
dood, van bevrijding, genade en uitzicht. In de 
Paasnacht vieren we dit tijdens de doopgedachtenis. 
Direct nadat er water is uitgegoten in de doopvont, 
gedenkt ieder die gedoopt is de eigen doop met de 
woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ben je 
nog niet gedoopt, maar wil je dat graag, neem dan 
contact met me op. 
 
Belijdenis in de Paasnacht 
Heel bijzonder is het dat deze Paasnacht iemand 
belijdenis zal afleggen van haar geloof. Lyzanna 
Vroege heeft de afgelopen jaren catechese gevolgd en 
is al jaren zeer betrokken bij onze kerk. Zij heeft het 
afgelopen jaar een heel bijzonder belijdeniscatechese-
traject gevolgd. Naast dat zij de bijeenkomsten van 
Zinzoekers volgde, onze activiteit voor jongeren van 
ongeveer 17 tot plusminus 30 jaar oud, heeft zij een 

aantal medechristenen bezocht om met hen in 
gesprek te gaan over de waarde van het geloof. Ze 
bezocht niet alleen mensen uit de Ontmoetingskerk, 
maar ook uit alle andere christelijke 
geloofsgemeenschappen die Kamerik rijk is. Heel 
waardevol dat iedereen die gevraagd werd bereid was 
hieraan mee te werken. Het leverde boeiende 
inzichten en vergezichten op, die Lyzanna bevestigden 
in haar keuze. Zo voegt Lyzanna in de Paasnacht haar 
eigen levensverhaal aaneen met alle verhalen die 
klinken van geloof en opstanding. Ik hoop dat velen 
met ons dit hart van het Paasgebeuren met ons 
meevieren. 
 
Goede Vrijdag  
In de dienst op Goede Vrijdag is de sfeer radicaal 
anders dan in de Paasnacht. Sober en invoelend lezen 
we de verhalen van het lijden van Christus, dat met 
liederen, een kunstwerk en een geloofsbelijdenis 
wordt verbonden met het lijden van nu. Ik ben blij dat 
ik Kars bereid heb gevonden enkele liederen solo te 
zingen. Mijn ervaring is dat liederen sterker inwerken 
wanneer solo- en samenzang elkaar door de Goede 
Vrijdag-dienst heen afwisselen.  
In het hart van de Goede Vrijdagdienst zal ik de 
Paaskaars doven en mijn stola af doen, als teken dat 
er zonder Christus geen kerk is. Een klein kaarslichtje 
zal ik dan in de gedachtenishoek plaatsen, als teken 
dat God ook in de dood aanwezig blijft. 
Geurt Roffel 

 

Pastoraal                                                                                        
 

De jarigen deze maand: 
30 april Mevr.  Wil Hoogendoorn-Bestenbroer  
 
4 mei Mevr. Gijsje Willemsen-Verhoeks  
  
Wij wensen de jarigen een gezegend  
nieuw levensjaar toe.  
  
Pastoraal: 
Wij denken aan de zieken, de bejaarden, mensen   
in verzorgingshuizen,  mensen die in rouw zijn  
en mensen die het moeilijk hebben.  
Wij wensen allen kracht en Gods nabijheid  
  

Memoriam,  
Op dinsdag 25 maart is ons gemeentelid Gert Capel 
overleden.  
Hij is op 20 april te Ede geboren.  
Hij trouwde 9 juni 1971 met Elly Hovestad,  
Na hun huwelijk zijn ze in Kamerik komen wonen.  
Ze werden gezegend met 2 zoons Alex en Erik, 2 
schoondochters Ellen en Lina en twee kleindochters 
Anna en Eva.  
Gert was werkzaam als ICT’er bij een bank.  
Zijn grote passie was zingen. In de cantorij, het 
Christelijk Oratoriumkoor, het  
Luthers kerkkoor en vele projectkoren. Dat heeft hij 
tot het laatst mogen doen.  
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Ze maakten ook graag verre reizen.  
Dinsdag 1 april was de herdenkingsdienst  
Waar wij afscheid hebben genomen van Gert.  
Wij wensen Elly en de kinderen en kleinkinderen  
Gods nabijheid op hun verdere levenspad.  
  

Gedicht: 
Aan het kruis  
Hij werd aan het kruis geslagen,  
En wilde mijn zonde dragen.  
Voor mij moest Hij Zij bloed geven,  
En gaf Hij mij nieuw leven.  

 

‘Roerige wereld’ 
  
In de wereld van vandaag is het soms best lastig om je hoofd koel te houden. 
Wanneer we bij de bijbelstudie of nabespreking over de lezingen en preek nadenken, beland je snel in een reactie op 
het nieuws. 
De kunst is om dan een level hoger te gaan en met elkaar na te denken hoe onze Vader naar deze roerige wereld 
kijkt. 
Wat leren we uit het oude testament en het voorleven van Jezus in het nieuwe testament. 
Want dat beeld is wat mogelijk ons hoofd koel houdt. Dat is ook wat er nodig is. 
Gods mensen die rust en vrede kunnen bewaren in deze roerige wereld. 
  
Namens de pastoraal ouderlingen Judi de Groot en Alfons v Leeuwen 
 

 

Collecteopbrengsten  februari  2025 
 

 
 
 
 
 
 

Kerkdienst zondag 13 april 10.00                                                                    Palmzondag                                                                                    
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Ouderling  : Henk van der Vliet 
Diaken   : Anton Nap 
Begeleiding  : Gert van Zoelen m.m.v. het combo 
Lector   : Ria van Leeuwen 
Mediateam  : Coby en Kars 
Kosters   : Hans en Matsy 
Kindernevendienst : Sandra van Vliet 
Crèche   : Lise 
Collecte  : Kerk in Actie en Diaconie (Gevangenenzorg Nederland) 
Koffie schenken : Gijs en Engelien 
 
Aansluitend aan de dienst gemeentevergadering  
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Kerkdienst donderdag 17 april  19.30                          Witte Donderdag (Avondmaal) 

 

Voorganger  : Dhr. ds. Anton Admiraal 
Ouderling  : Bert de Groot 
Diaken   : Jannita 
Begeleiding  : Tjeerd Kiers 
Kosters   : Hans en Matsy 

 
 

Kerkdienst vrijdag 18 april 19.30                                                                 Goede Vrijdag                                                                
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Ouderling  : Judi de Groot 
Diaken   : Roelof de Wit 
Begeleiding  : Henk Hilgeman 
Lector   : Geen 
Mediateam  : Marieke en Bert 
Kosters   : Joke en Gert 

 
 

Kerkdienst zaterdag 19 april 22.00                                             Paaswake en Belijdenis                                                                                                      
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Ouderling  : Alfons 
Diaken   : Adriaan 
Begeleiding  : Henk Hilgeman m.m.v. de cantorij 
Lector   : Geen 
Mediateam  : Dineke en Kars 
Kosters   : Siena en Paul 

 
 

Kerkdienst zondag 20 april 10.00                                                                                Pasen                              
 

Voorganger  : Dhr. Bert Bakker 
Ouderling  : Henk van der Vliet 
Diaken   : Aarnoud 
Begeleiding  : Addo Dam 
Lector   : Geralda Heuvelman 
Mediateam  : Marieke en Bert 
Kosters   : Marjolein en Aarnoud 
Kindernevendienst : Nellie 
Crèche   : Geen 
Collecte  : Pastoraat en Kerk in Actie 
 
 

Kerkdienst zondag 27 april 10.00                                                                                                                                                       
 

Voorganger  : Dhr. ds. Frank Leever 
Ouderling  : Judi de Groot 
Diaken   : Adriaan 
Begeleiding  : Addo Dam 
Lector   : Joke Koster 
Mediateam  : Dineke en Adriaan 
Kosters   : Ina en Jaco 
Kindernevendienst : Sandra Okkerman 
Collecte  : Diaconie 
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Koffie schenken : Corrie en Piet 

Kerkdienst zondag 4 mei 10.00                                                                                                                                                        
 

Voorganger  : Dhr. ds. R. van der Weg 
Ouderling  : Bert de Groot 
Diaken   : Anton 
Begeleiding  : Henk Hilgeman 
Lector   : Engelien 
Mediateam  : Coby en Bob 
Kosters   : Joke en Gert 
Kindernevendienst : Tamaike 
Collecte  : Pastoraat en Cantorij 
Koffie schenken : Coby en Nees 
 
 

Kerkdienst zondag 11 mei 10.00                                            Dienst voor jonge gezinnen                                                                                                                                                  
 

Voorganger  : Lydia en Marcel Zimmer 
Ouderling  : Alfons 
Diaken   : Jannita 
Lector   : Matsy 
Mediateam  : Vike en Arie 
Kosters   : Matsy en Hans 
Kindernevendienst : Sandra van Vliet 
Crèche   : n.n.b. 
Collecte  : Kerk in Actie 
Koffie schenken : Klaas en Cootje 
 

 
 
 
 

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code 
 

Komt het even niet uit om naar de kerk te gaan? Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd: 
ontmoetingskerk kamerik - YouTube 

 
Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt. 
Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt: 
Actuele Liturgie - OneDrive (sharepoint.com) 

 
Deelnemen aan de collecte kunt u doen via de kerk-app of via bijgaande QR code 
of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar: 

Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via 
deze link vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot de 
collectes van die zondag berekend worden. 
PayPaymentRequest (rabobank.nl) 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://ontmoetingskerkkamerik-my.sharepoint.com/personal/administrator_ontmoetingskerkkamerik_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadministrator%5Fontmoetingskerkkamerik%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FLiturgie%2FActuele%20Liturgie&ga=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Nj48lK83RcGRSQgFxH3LSg&qsl_reqcnt=1
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Oud papier ophalen op zaterdag 3 mei                                                                                                 
 

Starttijd: 
Ophalen in: 

08.00 – auto 1 
Teckop, Oud Kamerik, Kanis 

08.00 – auto 2 
Dorp Oost 

Belader 1: 
Belader 2: 

Ferry 
Wiebe 

Ton Rijnbeek 
Jeannette 

Starttijd: 
Ophalen in: 

Vanaf 09.30 – auto 1 
Dorp west 1 

Vanaf 09.30 – auto 2 
Dorp west 2 

Belader 3: 
Belader 4: 

Ries 
Jan / Daniel 

Pieter-Jan 
Klaas 

Catering:  Om 09.30 is er koffie en thee! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Challenge! 
 

Alle gezinnen met kinderen in de basisschool leeftijd kregen 
een 40dagentijd-boekje voor thuis. 
In dit boekje staat voor elke zondag een Bijbelverhaal dat ook in 
de kindernevendienst behandeld wordt. Voor de andere dagen 
van de week is er een challenge. 
 
Wij hebben deze challenges thuis in een potje gedaan en elke 
ochtend halen we er 1 uit. 
Er zitten hele leuke, lieve en ook best lastige tussen. 
We zullen eerlijk zijn dat het niet altijd lukt om de challenge te 
voltooien, maar het is wel leuk om het met elkaar te proberen. 
Zo ontstonden er mooie gesprekken over onze favoriete 
Bijbelverhalen. 
En werd er een heel lief appje naar de oma's gestuurd. Daar 

werd blij op gereageerd, dus zo ontstond er iets moois ❤  
Fijn om met elkaar toe te leven naar het Paasfeest! 
 
Groet, Marcel & Sandra, Tess, Jelle en Siep 
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Familiedienst ‘Op reis’ met Marcel & Lydia Zimmer 

 
Op zondag 11 mei is het zover! Dan staat de 
familiedienst gepland met Marcel & Lydia Zimmer 
gepland. Het is een lang gekoesterde wens van de 
jeugdraad om dit echtpaar in onze kerk te 
verwelkomen. Wij kijken er al 1,5 jaar naar uit. De 
liedjes van Marcel en Lydia worden veel gezongen op 
scholen en in kerken en ze zijn razend populair. Ook in 
ons dorp. Daarom vinden wij het mooi en bijzonder 
dat ze naar Kamerik komen, zodat wij live naar ze 
kunnen kijken en luisteren. Reken maar dat er door de 
kinderen meegezongen wordt. Het is een dienst voor 
jong en oud. Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is er 
crèche. 
 
Dit kunnen wij alvast verklappen. Het thema van de 
dienst is ‘Op reis’. Tijdens de dienst wordt er uiteraard 
veel gezongen. Met de liedjes en met wat er 
tussendoor verteld wordt gaan we samen op reis door 
de Bijbel. Aan de hand van een grote gong gaan we 
het hebben over de liefde en samen hierover 
nadenken. Dus als je wilt weten wat een gong nou 
met de liefde te maken heeft, moet je zeker naar de 
dienst komen. 
Zeg het voort tegen familie, vrienden en kennissen. 
Iedereen is van harte welkom! 
 
Namens de jeugdraad, 
Christine Verhoeve 

 
 
 

 

  

Paaskaars De Passiebloem 

 
De paaskaars 2025 heeft een rijke symboliek die gebaseerd is op de Passiebloem. 
Volgens de overlevering gebruikten Spaanse missionarissen deze bloem ter 
illustratie om de kruisiging van Jezus uit te leggen aan de inheemse bevolking op 
het Amerikaanse continent. 
 
De tien paarse bloembladen staan symbool voor de tien apostelen (Petrus die 
Jezus verloochende en Judas die Hem heeft verraden, worden niet meegeteld). 
De bijkroon, - zichtbaar als een ring van puntige uitsteeksels in de bloem, - 
verwijst naar de doornenkroon. 
 
De drie stijlen van de stampers lijken op de spijkers waarmee Jezus aan het kruis 
is genageld en de vijf meeldraden symboliseren de vijf wonden van Jezus. 
De kronkelende gouden ranken waarmee de plant klimt, lijken op de gesels en 
de puntige groene bladeren lijken op een speer waarmee de zijde van Jezus is 
doorboord. 
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Vanuit de commissie Kerk in Actie                                                                            
 

Zoals bekend willen we ons de komende jaren 
inzetten voor Bangladesh. 20 april zullen we het 
project wat uitgebreider presenteren, maar in 
aanloop daar naartoe willen we in de kerkbrieven 
alvast wat aandacht geven aan dit bijzondere land.  

Dit Aziatische land heeft een prachtige delta, is één 
van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Een kwart 
van de bevolking leeft in armoede en het land kampt 
steeds vaker met natuurrampen, zoals cyclonen en 
overstromingen.  

Hoewel christenen er een kleine minderheid vormen, 
zijn zij vaak actief lid van een kerk. Kerken willen graag 
dienstbaar zijn aan de samenleving. Zo helpen zij 
boerengezinnen met landbouwtrainingen om hun 
productie te verhogen, en zich aan te passen aan 
klimaatverandering. Ze helpen vrouwen om hun 
inkomsten te vergroten, en ondersteunen kleine 
dorpsgemeenten met bijbelonderwijs en trainingen in 
jongeren- en vrouwenwerk. Maar, deze kerken in de 
minderheid hebben steun nodig om te kunnen 
bestaan. Daar willen we ons de komende jaren voor 
inzetten.   

 
 
 

Uit de regio 
 

SchuldHulpMaatje Woerden: 5 jaar hulp bij geldzorgen 
Op initiatief van de diaconieën van de Rehobothkerk, de 
Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente werd 
SchuldHulpMaatje Woerden op 22 april 2020 opgericht en 
dat is deze maand dus 5  jaar geleden, een eerste lustrum! 
Wat zijn we dankbaar voor alles wat we samen hebben 
bereikt in deze periode!  
 
Inmiddels werken we met ruim 30 maatjes, allemaal 
gedreven vrijwilligers, die hulp bieden aan mensen in de 
gemeente Woerden met geldzorgen en schulden. Dankzij 
hun inzet hebben we in deze jaren al veel mensen mogen 
bereiken en helpen, en we hopen nog meer zichtbaar te 
worden voor mensen die onze begeleiding nodig hebben. 
Tijdens de 'Week van het Geld' (eind maart) hebben we op 
verschillende locaties in Woerden posters geplaatst met 
informatie over SchuldHulpMaatje Woerden. Met deze 
actie hopen we nog meer mensen te bereiken die hulp 
kunnen gebruiken. Samen lukt ’t!  
 
Ken je iemand met geldzorgen of schulden? 
SchuldHulpMaatje Woerden staat klaar om samen de 
problemen aan te pakken. Gratis en zonder oordeel. Neem 
contact met ons op en zet de eerste stap naar financiële 
rust! 
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De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.  
Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op vrijdag 2 mei bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website. 
De volgende reguliere Kerkbrief verschijnt op donderdag 8 mei. 
De Kerkbrief wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom 
eerst uit de Kerkbrief verwijderd. Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten! 
Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto’s, privégegevens enz. uit de Kerkbrief te gebruiken of te 
verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad! 
 
Predikant   : dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt)    dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Scriba   : Vacant. scriba@ontmoetingskerkkamerik.nl 

Coördinatoren kosters : Gert en Joke Vergunst 0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)  

   : koster@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Kerk   : Hallehuis 4  06-30761446    
Website   : www.ontmoetingskerkkamerik.nl 
Redactie Kerkbrief : kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl  
 
Vertrouwenspersoon Classis Utrecht klik hier 

 

Nieuwsbulletin van de Raad van Kerken Woerden klik:   https://www.kerkeninwoerden.nl/agenda 
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