
Kerst... dat vieren we met elkaar
Welkom in onze kerken2
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Kerst in Kamerik



HERVORMDE GEMEENTE KAMERIK
Burg. Talsmaweg 18
3471 CN Kamerik
hervormdkamerik.nl
Alle kerkdiensten zijn te volgen via
www.kerkdienstgemist.nl > Kamerik

CAMA PAROUSIA GEMEENTE
Overstek 2
3471 EJ Kamerik
camawoerden.nl
Alle kerkdiensten zijn te volgen via  
Youtube > Cama Parousia Woerden 

PAROCHIE PAX CHRISTI
R.K. Kerk H. Hippolytus
Mijzijde 132
3471 GT Kamerik-Kanis
parochiepaxchristi.nl 

ONTMOETINGSKERK KAMERIK
Protestantse Gemeente
Hallehuis 4
3471 EC Kamerik
ontmoetingskerkkamerik.nl 
Alle kerkdiensten zijn te volgen via
Youtube > Ontmoetingskerk Kamerik
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R.K. KERK H. HIPPOLYTUS, DE KANIS
09:00 uur Eucharistieviering Pastor H. Spaan m.m.v. St. Hippolytuskoor 

CAMA PAROUSIA GEMEENTE
10:00 uur samenkomst spreker Jesse Timmer 

HERVORMDE GEMEENTE KAMERIK
10:00 uur ds. G. Lugthart
18:30 uur ds. A.J. Hagedoorn uit Zegveld

ONTMOETINGSKERK KAMERIK
10:00 uur dhr. ds. D.J. Gutter uit Baarn

vierde adventszondag

16
R.K. KERK H. HIPPOLYTUS, DE KANIS
19:30 uur Kerstsamenzang, viering van de gezamenlijke kerken 
m.m.v. muziekvereniging “Nieuw Leven” en Kamerikse koren. 

maandag

Kerst 2024. We zingen ‘vrede op aarde’. Maar tegelijkertijd leven we in een wereld 
waarin de vrede zo ver weg lijkt. Oorlog en geweld – het houdt maar niet op. En ook 
in onze eigen samenleving is de verdraagzaamheid soms ver te zoeken. Hoe gaan we 
zelf trouwens met onze medemensen om? Die mensen bij je in de straat? Of zelfs de 
mensen die je het dichtst nabij zijn: je eigen familieleden, de mensen met wie je in 
één huis woont.  

Vrede op aarde. De boodschap van het Kerstevangelie is dat die vrede dichter bij is  
dan je denkt. Kijk naar het Kerstkind. In Jezus wordt duidelijk dat God vrede zoekt. En 
ook vrede máákt. Kijkend naar Jezus zie je Gods liefde en zijn genade. Zijn liefde en 
zijn genade, die zijn antwoord zijn op de vijandschap en de haat in deze wereld. En 
de opstand tegen Hem. Het verzet en de ongehoorzaamheid, die de bron zijn van 
alle ellende. Kijkend naar Jezus leer je ook zelf lief te hebben en genadig zijn. 

 Kerst 2024. We zingen ‘vrede op aarde’. Toch wel. Omdat God een 
God van vrede is. Daar houden we ons in geloof en in hoop aan vast.                                                                                                    
Zingt u mee? Van harte welkom!

24
R.K. KERK H. HIPPOLYTUS, DE KANIS
18:15 uur kerstviering voor gezinnen met jonge kinderen
“Laten we samen het licht verspreiden!”
Via een toneelspel is het verhaal van Jozef en Maria op weg naar Bethlehem en de 
geboorte van het kindje Jezus mee te beleven.  Er is een kinderkoortje en in een levende 
kerststal kun je het kindje Jezus in zijn kribbe bewonderen.  Iedereen is welkom!   
Na afloop is er warme chocolademelk met iets lekkers. Tip: Doe warme kleding aan.

ONTMOETINGSKERK KAMERIK
22:00 uur kerstnachtdienst dhr. ds. A. Admiraal uit Kamerik 
m.m.v. koor Anthem uit Nieuwerkerk a/d IJssel

kerstavond

ds. G. Lugthart, Hervormde Gemeente Kamerik

21
ONTMOETINGSKERK KAMERIK
19:30 uur musical “Een stukje hemel op aarde”
Tickets gratis, zolang de voorraad strekt. Mail naar: 
musical@ontmoetingskerkkamerik.nl

zaterdag



29 
ONTMOETINGSKERK KAMERIK
10:00 uur dhr. J. Buckner uit Amstelveen 

HERVORMDE GEMEENTE KAMERIK
10:00 uur ds. J. van Dijk uit Ridderkerk
18:30 uur ds. B.M. van den Bosch uit Benthuizen 

CAMA PAROUSIA GEMEENTE
10:00 uur getuigenissendienst

zondag
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HERVORMDE GEMEENTE KAMERIK
09:45 uur Zingen van kerstliederen - 10.00 uur ds. G. Lugthart
18:30 uur ds. A. van Zetten uit Bennekom

ONTMOETINGSKERK KAMERIK
10:00 uur dhr. dr. K.G.W. Roffel m.m.v. Cantorij o.l.v. Wim Kussee 

CAMA PAROUSIA GEMEENTE
10:00 uur samenkomst spreker Simon van Roest  “Komt laten wij aanbidden!”

R.K. KERK H. HIPPOLYTUS, DE KANIS
11:00 uur Eucharistieviering Pastor H. Spaan m.m.v. St. Hippolytuskoor

eerste kerstdag

Vanuit de Cama Parousia gemeente nodigen we jou van harte uit in onze 
diensten in de Schulenburch. Tijdens de adventszondagen leven we samen 
toe naar kerst... een moment van nadenken, stil worden en vieren. 

Eerste kerstdag is er een dienst met als thema:  “Komt laten wij aanbidden!”  
De wijzen gingen op zoek naar het Koningskind, om het te aanbidden. Ze  
brengen Hem geschenken... En wij? Zijn wij nog op zoek? In de drukte van  
deze tijd kan het makkelijk voorkomen dat we voorbij gaan aan de ware reden  
van ons geloof. Laten wij, zoals de herders en de wijzen, ons hart richten op  
Hem die gekomen is om ons te redden. Aanbidding is niet alleen zingen; maar  
ook onszelf, onze zorgen en dankbaarheid overgeven aan God.  
Komt, laat ons aanbidden. Niet alleen met onze lippen, maar met ons hele leven. 

We kijken ernaar uit om samen met jou deze kersttijd te vieren in aanbidding en 
verwondering! Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er tijdens de kerstdienst een  
theatervoorstelling van ‘Poppen en meer’. Er is opvang voor de allerkleinsten van 0 t/m 3 jaar.

G raag tot ziens in één van onze samenkomsten! We wensen iedereen gezegende kerstdagen toe.

26
HERVORMDE GEMEENTE KAMERIK
10:00 uur Kerstviering zondagschool

tweede kerstdag

28
R.K. KERK H. HIPPOLYTUS, DE KANIS
19:00 uur Eucharistieviering - Oudejaarviering Pastor H. Spaan 
m.m.v. St. Hippolytuskoor

zaterdag

24 DECEMBER 18.15 UUR
R.K. KERK H. HIPPOLYTUS
Kerstviering in woord en beeld.

Iedereen is welkom!

31
HERVORMDE GEMEENTE KAMERIK
19:30 uur ds. G. Lugthart

Oudejaarsdag

Jochem Molenaar, voorzitter raad van oudsten Cama Parousia gemeente



Ook in het nieuwe jaar 
Welkom in onze kerken
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01
HERVORMDE GEMEENTE KAMERIK
10:00 uur ds. G. Lugthart

R.K. KERK H. HIPPOLYTUS, DE KANIS
11:00 uur Eucharistieviering Pastor H. Spaan  
m.m.v. St. Hippolytuskoor

05
CAMA PAROUSIA GEMEENTE
10:00 uur inzegeningsdienst nieuwe voorganger Jesse Timmer

HERVORMDE GEMEENTE KAMERIK
10:00 uur ds. G. Lugthart, bevestiging ambtsdragers
18:30 uur ds. G. van Wijk uit Hedel

ONTMOETINGSKERK KAMERIK
10:00 uur dhr. C. Hoogerwerf uit Doorn 

R.K. KERK H. HIPPOLYTUS, DE KANIS
11:00 uur Eucharistieviering, Pastor H. Spaan m.m.v. St. Hippolytuskoor

zondag

Nieuwjaarsdag

Ook in 2024 mogen we het feest van Kerstmis vieren als het 
feest van de geboorte van de Menswording van God.  
Voor velen mag het Kerstfeest een feest van Licht en Vrede zijn. 
Maar zoals 2000 jaar geleden de wereld in rep en roer was. De 
wereld te maken had met onderdrukking en geweld, was er 
ook ongelijkheid en armoede. In 2024 hebben we opnieuw 
te maken met oorlog en geweld, met politieke rompslomp en 
ongelijkheid tussen arm en rijk. 

Misschien raken we teleurgesteld in die enorme wereld, wellicht 
ervaren we de wereld in onze eigen omgeving als een grote 
duisternis. Tegelijk mogen we het Kerstfeest ook vieren vanuit de
gedachte: “alleen wanneer het donker genoeg is, kan je de sterren
zien. Het licht van één enkele ster gaf 2000 jaar geleden Hoop. 
Laten we de hemel vullen met miljoenen fonkelende sterren: 
Licht van optimisme, van geloof, van waarheid, toewijding, liefde 
en vrede.”

Shaloom en mazzeltov.

Pastor Huub Spaan, R.K. Kerk H. Hippolytus, De Kanis

Het licht is ons voorgegaan en straalt als een lopend vuur. Het wijst ons de weg hoe wij in vrede kunnen gaan. 
(liedboek 2013, lied 285, vers 1)

De kinderen in de Ontmoetingskerk bouwen dit jaar op een kijktafel in de hal van de kerk een stadje  
na. Elke week komt er een huis bij met een paar reizigers. Zo maken de kinderen zichtbaar wie er 
in de Bijbel naar Bethlehem reisden, en hoe ze daar hoop vonden. ‘Bestemming Bethlehem’ 
heet het project waarbij we ook een projectlied zingen. 

Soms lijkt hoop kwetsbaar, in een wereld waarin vrede en recht minder vanzelfsprekend 
worden. Maar dat is niet zo. Het licht van ons geloof helpt ons te zien wat mensen aan 
goeds doen. Dat velen zich inzetten voor vrede, op allerlei manieren. En hoe God het 
werk van mensen draagt voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. 

Van harte wens ik ons toe dat het licht van kerst, het licht van Christus, mensen 
overal bemoedigt, en aanzet om elkaar en de wereld tot zegen te zijn. 
Gezegende kerstdagen gewenst! 

 dhr. dr. K.G.W. Roffel, Ontmoetingskerk Kamerik

21 DECEMBER 19:30 UUR
ONTMOETINGSKERK KAMERIK

Tickets gratis, zolang de voorraad strekt. 
Mail naar: 

musical@ontmoetingskerkkamerik.nl


