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“God rekent op ons” 
 
God alleen kan geloof geven, 
maar jij kunt van hem getuigen. 
 
God alleen kan hoop geven, 
maar jij kunt vertrouwen stellen  
in een medemens. 
 
God alleen kan liefde geven, 
maar jij kunt eenheid zaaien. 
 
God alleen kan kracht geven, 
maar jij kunt ondersteunen  
wie de moed verloren heeft. 
 
God alleen is de weg, 

maar jij kunt hem wijzen aan een ander. 
 
God alleen is het licht, 
maar jij kunt het laten schijnen 
voor alle mensen. 
 
God alleen is het leven, 
maar jij kunt levenslust geven. 
 
God alleen kan doen wat onmogelijk lijkt, 
maar jij kunt al het mogelijke doen. 
 
God alleen is zichzelf voldoende, 
maar Hij geeft er de voorkeur aan  
op jou te rekenen. 

 
Gebed van een groep boeren uit Brazilië. 
Uit het gebedenboek “Geef ons heden ons dagelijks brood – Bidden met de armen“  van Jan Brock 
 
 
 

Nieuwe woorden voor een eeuwenoud geloof                                               Geurt Roffel                                                                                                    
 
Eens in de zoveel tijd overkomt het me. Ik krijg de 
ervaring dat de woorden waarmee ik mijn 
gebeden bid of die ik in mijn overwegingen 
gebruik niet meer passen bij wat ik wil zeggen. De 
eerste keer dat het me overkwam, wist ik niet 
wat me gebeurde en voelde ik me onthand. De 
gebeden die ik in de loop der jaren zorgvuldig had 
bewaard, leken ineens niet bruikbaar meer, 
zonder dat ik alternatieven had. Ik had het gevoel 
taal te kort te komen, terwijl ik juist van alles te 
zeggen had. Later, toen ik hetzelfde opnieuw 
meemaakte, ben ik iets meer van dat proces gaan 
begrijpen. Inmiddels had ik gemerkt dat, als de 
oude woorden stokken, nieuwe woorden komen. 
Dat werkt wel een beetje zoals de seizoenen. 
Nieuwe woorden zijn niet meteen voorhanden. Er 
moet op worden gebroed, ze moeten door de 
oude woorden heen breken en het kan een tijdje 
zoeken zijn naar lenteblaadjes tussen het 
herfstblad. Geduldig ankeren op wat je wilt 
zeggen, en hoe je wilt verbinden, helpt en werkt. 
En vooral ook: praten met anderen en met jezelf. 

Zo kom je het dichtstbij de woorden die je zelf 
het liefst in je eigen gebeden gebruikt.  
Ik moest daaraan denken toen ik keek naar de 
protestantse kerk zoals we daar vandaag de dag 
deel van uitmaken. Die kerk is volop in beweging. 
De landelijke kerk meldt zich steeds 
nadrukkelijker, onder meer in de mailbox met 
overdenkingen en muziek, pioniersplekken 
krijgen steeds meer voet aan de grond, vormen 
van diensten veranderen en ook de woorden en 
gebruiken in de diensten veranderen. Ik zie een 
kerk die probeert authentiek te geloven in de tijd 
van nu, met alle veelkleurigheid die daarbij hoort 
en daarbij moedig nieuwe paden bewandelt. 
Spannend is dat, want wat de één raakt en 
inspireert vindt, zegt een ander weinig. En toch 
komt het erop aan daar doorheen elkaars geloof 
te zien en te koesteren. Alleen al in de 
verschillende liedbronnen die we ook in Kamerik 
gebruiken, is te zien hoe divers de woorden  
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zijn die worden gekozen om het geloof mee te 
verwoorden. Ik geniet van de gesprekken waarin 
we samen de liturgie voorbereiden, omdat juist 
dan op tafel komt wat liederen met mensen 
doen. Daar ontstaat de openheid om, met het 
lied als toegang, elkaars geloof te raken en er iets 
van te ervaren.  
Als landelijke kerk zie ik ons gaandeweg eenzelfde 
soort proces doormaken als ik dat zelf ook vanuit 
mijn eigen geloof herken. Het proces dat je soms 
uitdrukkingsvormen tekort voelt schieten voor 
wat je wilt zeggen en dan op zoek gaat naar 
nieuwe. Ik zie hoe liederen die ons al jaren lang 
bemoedigen en vertrouwd zijn combineren met 
nieuwe vondsten en houd daarvan, omdat de 
combinaties laten zien dat we met elkaar in 
gesprek zijn. In Kamerik, maar ook in de landelijke 
kerk. Wat mij daarbij opvalt, is dat het geloof zich 
op twee manieren ontwikkelt. Enerzijds is er de 
ontwikkeling van hoe je zelf gelooft. Dat eigen  

 
geloof ontwikkel je door bijvoorbeeld liederen te 
verzamelen die je goed doen, boeken te lezen die 
je liggen, kunst te kijken, een geloofscursus te 
doen. Er zijn allerlei manieren. Maar er is ook het 
geloof dat je zo ineens toevalt, zonder dat je er 
de vinger op kunt leggen of er woorden aan kunt 
geven. Dat geloof is veel minder gemakkelijk te 
verwoorden, juist omdat het oplicht wanneer 
iemand iets zegt dat maakt dat je ineens anders 
naar de werkelijkheid en God daarin gaat kijken. 
Of dat een moment van doorzicht voor je is. 
Beide vormen van geloofsontwikkeling gaan 
volgens mij hand in hand. Alleen al daarom vind 
ik het belangrijk steeds vertrouwde vormen en 
nieuwe met elkaar te verbinden, zonder te weten 
waarop het uitloopt.   
 
Geurt Roffel 
 
 

 
 
 
 

Pastoraal                                                                                                        
 

Bezoeken door bezoek- en pastoraal 
medewerkers 
Inmiddels zijn de bezoeken maandelijks 
(algemeen) en jaarlijks (pastoraal) goed op gang 
gekomen. 
Dit wordt in deze appgroepen in de kerkapp aan 
elkaar gecommuniceerd, om zo de bezoeken op 
elkaar af te stemmen. 
Fijn om zo geïnformeerd te blijven over de 
betrokkenen. 
Deze zomer is dit allemaal geïnventariseerd en 
opgezet. 
Nu kan het zijn dat u een maandelijks (algemeen) 
bezoek of een jaarlijks (pastoraal) bezoek wenst 
en nog niet in de planning zit. 
Laat het ons dan even weten met een mailtje, 
belletje of spreek Judi of ongetekende even aan. 
Dan nemen wij u op in de planning. Want de 
bezoekers komen graag naar u toe. 

  
Verdieping 
We houden inmiddels alweer een paar jaar een 
bijbelstudie 1x per maand op de clubzolder. 
Dan wordt de lezing van de zondag erna 
besproken en verdiept. 
Aanvullend verzorgen de pastoraal ouderlingen 
ook na de dienst een nabespreking. 
Leuk om van tevoren na te denken over de 
lezingen en in de dienst de voorganger te horen, 
om vervolgens na de dienst met elkaar te delen 
wat dit met ons doet. 
Sluit gerust aan wanneer dit gehouden wordt in 
de consistorie. 
Het is goed om onze gedachten te delen en 
daarmee inzichten te verhogen. 
  
Namens de pastoraal ouderlingen 
Judi de Groot en Alfons v Leeuwen 
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Wie zijn er jarig de komende maand.                                                                                                      
 

Er zijn 6 jarigen deze maand: 
Op 3 december 
Mevr. Sonja Stol –Kolff 
Op 6 december 
Dhr. Jan Stol,  
 
Op 7 december 
Dhr Herman Blonk,  
 
Op13 december 
Dhr Teunis Bastmeijer 
 
Op 19 december 
Mevr. Gerry Pouw- Zoer 
 
0p 21 december 
Mevr. Coby van Vreeswijk - Wals 
 
Wij wensen de jarigen een gezegend 
Nieuw levensjaar toe. 

 
Pastoraal. 
Wij denken aan de zieken, de bejaarden mensen  
In de verzorgingshuizen aan mensen die in rouw 
zijn. 
En mensen die het moeilijk hebben. 
Wij wensen allen kracht en Gods nabijheid. 
 
Dat je de weg mag gaan die je goed doet 
Dat je opstaat wanneer je valt, 
Dat je mens mag worden in Gods ogen 
En die van anderen. 
Weet dat de aarde je draagt, 
En de wind je omgeeft. 
Dat je de vruchten van je leven proeft 
En gaat in vrede. 
(Andries Govaart) 
 
Hartelijke groet van het pastoraal team 
Judy en Alfons. 

 
 

Kerkapp: toevoegen telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens  
 

Dit is eenvoudig in je eigen account te regelen: 

 Open de kerkapp op je mobiele telefoon 

 Klik op de knop “Gemeente” onderaan de pagina 

 Typ in de Zoekbalk  je naam 

 Klik op je naam in de lijst en je account verschijnt 

 Klik op ”Ontdek” rechts onderaan de pagina. 

 Volgende pagina verschijnt. Klik op poppetje rechterbovenhoek 

 Volgende pagina verschijnt. Klik op oranje knop “Bewerk profiel”. 

 Nu kun je allerlei gegevens aan je account toevoegen 

 Gedaan? Klik op “Opslaan”in de rechterbovenhoek. 

 

Collecteopbrengsten oktober 2024 
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Kerkdienst zondag 24 november 10.00                                            Eeuwigheidszondag                                                                                     
 

Voorganger  : Dhr. ds. Anton Admiraal 
Ouderling  : Judi de Groot 
Begeleiding  : Sjoerd Plantenga m.m.v. de cantorij 
Lector   : Marieke de Groot 
Mediateam  : Adriaan en Coby 
Kosters  : Matsy en Hans 
Kindernevendienst : Lianne 
Crèche   : Geen 
Collecte  : Diaconie – Hospice De Mantelmeeuw 
Koffie schenken : Dennis en Joke 
 

Kerkdienst zondag 1 december 10.00                Gemeentevergadering          1e Advent 
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Ouderling  : Henk van der Vliet 
Begeleiding  : Henk Hilgeman m.m.v. het combo 
Lector   : Nellie van der Vliet 
Mediateam  : Kars en Dineke 
Kosters  : Marjolein en Aarnoud 
Kindernevendienst : Nellie 
Crèche   : Geen 
Collecte  : Pastoraat en KIA 
Koffie schenken : Jannita en Susan 
 
Aansluitend op het koffiedrinken is er gemeentevergadering in de kerkzaal.  
 

Kerkdienst zondag 8 december 10.00                                                                  2e Advent                                                                         
 

Voorganger  : Mevr. ds. Arianne Geudeke 
Ouderling  : Bert de Groot 
Begeleiding  : Aartjan van Pelt 
Lector   : Cootje de Wit 
Mediateam  : Bob en Coby 
Kosters  : Joke en Gert 
Kindernevendienst : Sandra van Vliet 
Crèche   : Ria van Leeuwen 
Collecte  : Diaconie – Schuldhulpmaatje Woerden 
Koffie schenken : Patrick en Marcel 
 

Kerkdienst zondag 15 december 10.00                                                                 3e Advent                                
 

Voorganger  : Dhr. ds. Jan Compagner 
Ouderling  : Alfons van Leeuwen 
Begeleiding  : Addo Dam 
Lector   : Marjolein 
Mediateam  : Arie en Adriaan 
Kosters  : Ina en Jako 
Kindernevendienst : Maaike 
Crèche   : Geen 
Collecte  : Jeugd 
Koffie schenken : Jan Stol en Piet-Jan van Dijk 
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Kerkdienst zondag 22 december 10.00                                                                4e Advent                                    
 

Voorganger  : Dhr. ds. Daan Gutter 
Ouderling  : Judi de Groot 
Begeleiding  : Gert van Zoelen 
Lector   : Adriaan 
Mediateam  : Marieke en Bert 
Kosters  : Siena en Paul 
Kindernevendienst : Tamaaike 
Crèche   : Geen 
Collecte  : Diaconie – kerstattentie (Raad van Kerken) 
Koffie schenken : Petra en Willy 
 

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code 
 

Komt het even niet uit om naar de kerk te gaan? Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd: 
ontmoetingskerk kamerik - YouTube 

 
Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt. 
Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt: 
Actuele Liturgie - OneDrive (sharepoint.com) 

 
Deelnemen aan de collecte kunt u doen via de kerk-app of via bijgaande QR code 
of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar: 

Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via 
deze link vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot de 
collectes van die zondag berekend worden. 
PayPaymentRequest (rabobank.nl) 
 
 

Musical “Een stukje Hemel op aarde” 

 

De - door Geurt zelf geschreven- musical wordt langzaam maar 
zeker  tot leven gewekt door alle oefensessies die we elke 
zondagmorgen na de kerkdienst houden.  Het belooft mooi te 
worden.. Het verhaal combineert grootstedelijke 
wereldproblemen met akkefietjes in Kamerik en zit vol met heel 
herkenbare situaties. Dit wilt u niet missen! 
Aan de andere kant is de capaciteit van ons kerkgebouw beperkt, 
ondermeer vanwege brandweervoorschriften. Daarom willen we 
werken met een systeem van toegangskaartjes. Die zijn gratis te 
krijgen, vanaf 2 december, door een email te sturen naar 
musical@ontmoetingskerkkamerik.nl. Mocht u niet over email beschikken, dan kunt u ondergetekende 
ook even aanschieten.  
Bedenk wel : Vol=vol en Op=op. 
 

Datum uitvoering : Zaterdag 21 december 
Locatie : Ontmoetingskerk Kamerik, Hallehuis 4 
Aanvang musical 19.30; zaal open 19.00 uur 
 

Namens de kerngroep, 
Jos Heuvelman 

https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://ontmoetingskerkkamerik-my.sharepoint.com/personal/administrator_ontmoetingskerkkamerik_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadministrator%5Fontmoetingskerkkamerik%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FLiturgie%2FActuele%20Liturgie&ga=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Nj48lK83RcGRSQgFxH3LSg&qsl_reqcnt=1
mailto:musical@ontmoetingskerkkamerik.nl
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Werkgroep Toekomst Ontmoetingskerk Kamerik                                                                               
 
De Werkgroep Toekomst Ontmoetingskerk is 
bezig met het uitwerken van de informatie die is 
binnen gekomen via de enquête. We zijn blij met 
de antwoorden die we hebben gekregen. In 
totaal hebben 60 mensen een complete 
schriftelijke reactie schriftelijk gedeeld met de 
Werkgroep. Het is een verzameling reacties die 
zich lastig laat samen vatten omdat er heel 
verschillende reactie zijn gekomen op de open 
vragen. Dat was te verwachten en dat is ook 
goed, want dan hebben we stof om (eerst met 
elkaar) in de werkgroep over door te spreken. 
De antwoorden op de eerste vraag zijn wel 
gemakkelijker samen te vatten omdat die 
antwoorden in de vorm van cijfers werden 
gegeven. Zo kon ieder aangeven hoe belangrijk 
voor haar of hem de genoemde onderwerpen 
waren. We zien dat onze kerkdiensten ook voor 
de toekomst als belangrijk worden gewaardeerd. 
De “kerkdiensten” en het “omzien naar elkaar” 
krijgen de grootste waardering in de antwoorden 
op de eerste vraag. 
Tegelijkertijd zien we om ons heen en in de 
antwoorden op de open vragen dat we zorgen 

hebben over het voortbestaan van de kerk op de 
lange termijn. Welk antwoord kan de kerk geven 
op die zorgen. In een aantal van de enquête 
formulieren lazen we de bereidheid van leden om 
daarover in een interview met ons van gedachten 
te wisselen. Daar zijn we als werkgroep blij mee 
en we zullen van dat aanbod graag gebruik 
maken.  
Ook zien we dat er veel wordt nagedacht in de 
buurgemeenten over dezelfde vragen. En niet 
alleen in de buurgemeenten, ook landelijk wordt 
er veel geschreven over dit onderwerp. Daarvan 
willen we ook gebruik maken bij het uitvoeren 
van onze taak als werkgroep. Het voelt voor de 
leden van de werkgroep dat we nog slechts aan 
het begin van ons denkproces staan. Het is een 
onderwerp met vragen waarop niet één, twee 
drie simpele antwoorden klaar liggen. Over 
verdere ontwikkelingen houden we u natuurlijk 
graag op de hoogte. 
 
Namens de Werkgroep Toekomst 
Ontmoetingskerk Kamerik 
Klaas de Wit 

 
 

Oud papier ophalen op zaterdag 7 december                                                                                                 
 

Starttijd: 
Ophalen in: 

08.00 – auto 1 
Teckop, Oud Kamerik, Kanis 

08.00 – auto 2 
Dorp Oost 

Belader 1: 
Belader 2: 

Marcel van Bemmel 
Roel 

Jaco 
Peter 

Starttijd: 
Ophalen in: 

Vanaf 09.30 – auto 1 
Dorp west 1 

Vanaf 09.30 – auto 2 
Dorp west 2 

Belader 3: 
Belader 4: 

Bram 
Alex 

Piet-Jan 
Bert 

Catering:  Om 09.30 is er koffie en thee! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
7 

 
  

 

Werkgroep Toekomst Ontmoetingskerk Kamerik                                                                               
 
De Werkgroep Toekomst Ontmoetingskerk is 
bezig met het uitwerken van de informatie die is 
binnen gekomen via de enquête. We zijn blij met 
de antwoorden die we hebben gekregen. In 
totaal hebben 60 mensen een complete 
schriftelijke reactie schriftelijk gedeeld met de 
Werkgroep. Het is een verzameling reacties die 
zich lastig laat samen vatten omdat er heel 
verschillende reactie zijn gekomen op de open 
vragen. Dat was te verwachten en dat is ook 
goed, want dan hebben we stof om (eerst met 
elkaar) in de werkgroep over door te spreken. 
De antwoorden op de eerste vraag zijn wel 
gemakkelijker samen te vatten omdat die 
antwoorden in de vorm van cijfers werden 
gegeven. Zo kon ieder aangeven hoe belangrijk 
voor haar of hem de genoemde onderwerpen 
waren. We zien dat onze kerkdiensten ook voor 
de toekomst als belangrijk worden gewaardeerd. 
De “kerkdiensten” en het “omzien naar elkaar” 
krijgen de grootste waardering in de antwoorden 
op de eerste vraag. 
Tegelijkertijd zien we om ons heen en in de 
antwoorden op de open vragen dat we zorgen 

hebben over het voortbestaan van de kerk op de 
lange termijn. Welk antwoord kan de kerk geven 
op die zorgen. In een aantal van de enquête 
formulieren lazen we de bereidheid van leden om 
daarover in een interview met ons van gedachten 
te wisselen. Daar zijn we als werkgroep blij mee 
en we zullen van dat aanbod graag gebruik 
maken.  
Ook zien we dat er veel wordt nagedacht in de 
buurgemeenten over dezelfde vragen. En niet 
alleen in de buurgemeenten, ook landelijk wordt 
er veel geschreven over dit onderwerp. Daarvan 
willen we ook gebruik maken bij het uitvoeren 
van onze taak als werkgroep. Het voelt voor de 
leden van de werkgroep dat we nog slechts aan 
het begin van ons denkproces staan. Het is een 
onderwerp met vragen waarop niet één, twee 
drie simpele antwoorden klaar liggen. Over 
verdere ontwikkelingen houden we u natuurlijk 
graag op de hoogte. 
 
Namens de Werkgroep Toekomst 
Ontmoetingskerk Kamerik 
Klaas de Wit 

 
 

Van de ledenadministratie 
 

 

Vacature: Scriba                                                                               
 

Zoals al eerder bij de mededelingen aangekondigd, hebben wij nog altijd een aantal vacatures niet 
ingevuld. Waar we op dit moment dringend behoefte aan hebben is een Scriba. Invulling van de volledige 
vacature scriba blijkt, na veel gesprekken met voorgedragen gemeenteleden, niet haalbaar te zijn. Daarom 
heeft de Kerkenraad, na adviesberaad met een aantal gemeenteleden, besloten om een aantal taken 
onder te brengen bij andere personen dan de scriba zelf. Zo zullen er minder taken overblijven voor de 
scriba en zal de vacature ook makkelijker ingevuld kunnen worden. Tenminste, dat dachten we. We zijn 
inmiddels alweer een aantal maanden verder en hebben gelukkig een notulist bereid gevonden deze taak 
van de scriba over te nemen. Maar op de vacature van Scriba light hebben zich nog geen belangstellenden 
gemeld. In de praktijk betekent dit dat op dit moment een aantal kerkenraadsleden zich ook bezig houdt 
met de meest urgente scribataken en dat is geen wenselijke situatie. Om de kwaliteit van onze 
communicatie binnen onze kerk en naar buiten toe te kunnen waarborgen, zal deze vacature echt moeten 
worden ingevuld.  
 
Ik zet de overgebleven taken van de scriba nog even op een rijtje: 

 Beheer van e-mailadres scriba@ontmoetingskerkkamerik.nl en binnenkomende post.  
 Documentbeheer, ordelijk en overzichtelijk de benodigde documenten opslaan in OneDrive.  
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 Mede voorbereiden (opstellen agenda’s) van moderamen- en kerkenraadsvergaderingen en 
bijwonen van deze vergaderingen.  

 Eventuele werkzaamheden voortkomend uit vergaderingen. Geldt overigens voor alle deelnemers 
aan de vergaderingen. 

 Meedraaien in het dienstenrooster als ouderling van dienst (gewenst, maar niet verplicht!). 
 
U ziet, zo groot is die lijst van werkzaamheden niet meer, dus schroom niet en reageer. Uiteraard word je 
van A tot Z begeleid in de uitvoering van je taken. Deel uit maken van de Kerkenraad en het Moderamen, 
allemaal enthousiaste gemeenteleden, voelt als een warme deken! 
 
Namens de Kerkenraad en het Moderamen, 
Arie van Eijk 
 
 

 

 

Vacature: redactielid kerkbrief 
 

Na 4 jaar trouwe dienst heeft Maaike besloten om te stoppen als redacteur van de kerkbrief. Soms heb je 
zoveel dingen op je bordje dat je keuzes moet maken en dat is heel begrijpelijk. Dat betekent dat we een 
vacature hebben voor een nieuw redactielid. Je bent dan 1x in de 3 maanden aan de beurt om de kerkbrief 
samen te stellen. 
Wat zijn de werkzaamheden van een redacteur: 

 In de maand voorafgaand aan de datum waarop je de kerkbrief uitgeeft, ben je het aanspreekpunt 
van de redactie. 

 Je verzamelt de e-mails die binnenkomen op kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl en geeft indien 
gevraagd een reactie aan de inzender. 

 Je controleert de kopij of er geen zaken zijn die niet wenselijk zijn om te publiceren. Dit eventueel 
in overleg met je collega redactieleden. 

 Je maakt de kerkbrief op in Word volgens vast stramien. We hebben daarvoor een template 
beschikbaar. Mocht je zelf wat willen toevoegen aan de kerkbrief mag dat altijd. Het is echter geen 
must. Je hoeft ook geen artikelen te schrijven. 

 Je verzendt de kerkbrief via kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl naar de gemeenteleden en een  
geselecteerde groep buiten onze kerk. 

 
Heb je interesse en eventueel behoefte aan meer informatie, vraag het aan 1 van onderstaande personen 
in de handtekening. Zij zijn graag bereid je wat meer te vertellen over deze mooie vacature. 
 
Redactieteam Kerkbrief, 
Maaike, Piet en Arie

 
 
Een bedankje van de voedselbank 

 
De Voedselbank Woerden was blij verrast met de 
levensmiddelen die op de dankdagdienst van 10 
november zijn geschonken . Aangegeven werd 
dat ze zelden zoveel ineens gedoneerd krijgen. De 
Voedselbank geeft aan dat ze alle producten goed 
kunnen gebruiken  en alles een goede 

bestemming gaat vinden. Hartelijk dank 
daarvoor. 
 
 
 

 
 

mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
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Een bedankje van House of Hope in Woerden 
 

 
 
House of Hope 
Woerden 
(verkorte versie van de brief die House op Hope aan de Ontmoetingskerk stuurde)  

Graag willen wij u met dit bericht laten weten dat we de gift van uw diaconie in oktober 2024 in goede orde hebben 

ontvangen. 

Op onze website (https://houseofhopewoerden.nl/) staat veel informatie over House of Hope Woerden en onze 

activiteiten. Eén tekst daarvan nemen we hier graag over, zodat u weet wat ons inspireert: House of Hope wordt 

georganiseerd door christenen. De Bijbel leert ons gastvrij en vriendelijk te zijn naar onze medemens; ongeacht 

huidskleur, religie en land van herkomst. Daarom openen we twee keer per week vol liefde de deuren van House of 

Hope om zo liefde, aandacht en hulp te delen met statushouders en vluchtelingen in Woerden. 

Het aantal "nieuwe Woerdenaren" dat ons wekelijks weet te vinden groeit. House of Hope biedt tenminste 2 x per 

week een plek aan statushouders en vluchtelingen. Mooi om met jullie te delen is dat het werk behoorlijk groeit. We 

mogen steeds meer mensen verwelkomen die ons weten te vinden en ons heel trouw bezoeken. 

Nogmaals dank voor uw steun! 

Met vriendelijke groet, House of Hope Woerden 

  

Uit de regio 

 

 Kerstbijeenkomst in ”De Cope” in Kamerik. 

Het bewonerscomité van ”De Cope” organiseert op woensdagavond 11 december a.s. weer een 
kerstviering. Deze kerstviering wordt opgeluisterd door muziekvereniging  ”Nieuw Leven”. 
De avond wordt gevuld door muziek van ”Nieuw Leven” en samenzang van bekende Kerstliederen. De 
samenzang wordt ondersteund door 2 zangeressen. 
Deze muzikale kerstviering wordt gegeven in het atrium van ”De Cope” welk in kerstsfeer is gebracht.  
Het bewonerscomité nodigt u uit om deze kerstviering met de bewoners van ”De Cope”  mee te maken. 
Entree is gratis. 
 
Het programma van de avond: 
19.30 uur inloop  koffie/thee/chocomel. 
20.00 uur aanvang van de kerstviering door muziekvereniging  ”Nieuw Leven” en samenzang. 
20.45 uur pauze     gelegenheid voor een kopje chocolademelk of glaasje glühwein 
21.15 uur  2e deel  van de kerstviering 
22.00 uur einde kerstviering. 
 
Tip: Het atrium van De Cope is maar weinig verwarmd. Pas u kleding daar op aan!   
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Top2000 kerkdienst 2024 
 
Binnenkort is het weer zo ver. De Top2000 kerkdienst! Op zondag 29 december om 20.00 uur zal de 
Kruiskerk in Woerden omgetoverd zijn tot een prachtige plek waar geloof en popmuziek samen komen. 
Dominee Gertjan Robbemond zal de bezoekers meenemen met het thema “Morgen wordt fantastisch!”. 
De A-mazingband  (Marcel Kooijman op piano en zang, Sander vd Tol op basgitaar, John Kuster op gitaar, 
Dick van Vliet op drums en Patricia Boll zang) zal de muziek deze avond verzorgen. 
 
Voor de dienst kun je een kopje koffie of thee drinken. En na de dienst is er de tijd om elkaar te 
ontmoeten. Er wordt gezorgd voor diverse hapjes en er is een fotohoek om een gave herinnering aan deze 
avond vast te leggen. Voor het drankje na afloop vragen we een klein bedrag. Ook is er een collectepot 
voor uw vrijwillige bijdrage om deze avond mogelijk te maken, dus neem je portemonnee of je pinpas mee. 
Omdat we drukte verwachten is het nodig om vooraf (gratis) tickets te reserveren. Meer informatie vind je 
op www.top2000kerkdienst.nl/woerden. 
 
We hopen je op 29 december te zien!  
 
 
 
                                                                                
De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.  
Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op vrijdag 13 december bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website. 
De volgende reguliere Kerkbrief verschijnt op donderdag 19 december. 
De Kerkbrief wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom 
eerst uit de Kerkbrief verwijderd. Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten! 
Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto’s, privégegevens enz. uit de Kerkbrief te gebruiken of te 
verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad! 
 
Predikant   : dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt)    dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Scriba   : Sandra Okkerman 06-52692656 

Coördinatoren kosters : Gert en Joke Vergunst 0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)  

   : koster@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Kerk   : Hallehuis 4  06-30761446    
Website   : www.ontmoetingskerkkamerik.nl 
Redactie Kerkbrief : kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl  
 
Vertrouwenspersoon Classis Utrecht klik hier 

 

Nieuwsbulletin van de Raad van Kerken Woerden klik:   https://www.kerkeninwoerden.nl/agenda 
 

http://www.top2000kerkdienst.nl/woerden
mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
http://www.ontmoetingskerkkamerik.nl/
mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/vertrouwenspersonen/
https://www.kerkeninwoerden.nl/agenda

