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Van onze dominee Geurt Roffel                                                                                                 
 

De juiste vraag stellen is zoveel meer dan een goed 

antwoord geven 

Eens per jaar komen in de Domkerk in Utrecht alle 

predikanten en kerkelijk werkers uit de classis Utrecht 

samen. Bij koffie en een broodje spreken we elkaar en 

er is mogelijkheid om met de hele groep vragen te 

delen die je na aan het hart liggen. Voor mij zijn de 

bijeenkomsten een mooie mengeling tussen 

studievrienden zien, steeds meer oude en goede 

bekenden ontmoeten en lekker inhoudelijk met elkaar 

sparren. 

Deze keer viel mij Annemarie Snijders op. Zij komt 

door haar pastorale werk in aanraking met mensen 

die direct te lijden hebben onder het vervallen van de 

‘bed, bad en brood’-regeling en die angstig worden 

door wat de huidige regering zegt over mensen zoals 

zij, mensen op de vlucht. Annemarie zei, in het 

midden van de groep: ‘En ik zoek naar mijn rol daarin. 

Ik hoor van mensen die ’s nachts niet kunnen slapen, 

omdat ze bang zijn uitgewezen te worden. Die in hun 

thuisland zijn afgestudeerd, maar nu de eenvoudigste 

klussen niet voor elkaar kunnen krijgen. Omdat ze de 

concentratie niet hebben.’ 

Intuïtief herkende ik haar vraag vanuit mezelf. Omdat 

ik weet wat het is, vanuit verhalen van mensen, wat 

het is als je door angst je concentratie niet meer hebt. 

En verwonderd naar jezelf kijkt, dat je niet meer kan 

wat je toch altijd heel goed gekund hebt. En ik herken 

de vraag van Annemarie omdat ik ook zelf zoek naar 

mijn rol in de politieke ontwikkelingen van vandaag. 

De haren rijzen me te berge als ik hoor wat mensen 

als Geert Wilders, maar ook anonieme mensen, op X 

spuien. Ik voel me niet geroepen daar steeds op te 

reageren, omdat ik dat in het geval van Wilders aan 

de politiek vind en anonieme X-ers juist op reactie 

zitten te wachten omdat ze dan nog harder kunnen 

uithalen. Tegelijk zie ik ook goed dat mijn zwijgen, 

voor wie heel oppervlakkig kijkt, kan lijken op ‘Ik 

zwijg, dus ik stem toe.’ En zo is het natuurlijk niet 

bedoeld. 

Maar wat is dan onze rol als kerk? Mijn ideaal is een 

kerk die betrokken is tot in de haarvaten van de 

samenleving. Geen kerk die mensen de wetten 

voorschrijft of belerend, moraliserend toespreekt. 

Wel een kerk die tot in die haarvaten van de 

samenleving gestalte, handen en voeten geeft, aan 

hoe Jezus daar nabij is.  

Gelukkig hebben we die kerk in de vorm van onze 

protestantse kerk. Zij heeft pioniersplekken als die 

waar Annemarie werkzaam is en plekken als de 

Pauluskerk in Rotterdam, diaconale centra en 

bezinning op de verbondenheid met Joodse, 

    Heer wijs mij Uw weg 

    En leid mij als een kind 

    Dat heel de levensweg 

    Slechts in U richting vindt 

    Als mij de moed ontbreekt 

    Om door te gaan 

    Troost mij dan liefdevol 

    En moedig mij weer aan 
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Islamitische en anders-gelovigen. Voor mij werkt het 

bij al die plekken het beste wanneer ik er gewoon, als 

mezelf mag komen en er, met alle bagage die ik nu 

eenmaal heb als dominee, mag rondkijken. Mijn 

zintuigen open mag stellen en denken: ‘Wat voel ik, 

wat ervaar ik, wat gebeurt hier?’ Want zo kom ik 

dichter bij het antwoord op de vraag: ‘Wat is onze rol 

in dit geheel?’ 

Annemarie stuurde me de informatiebrief die zij drie à 

vier keer per jaar verspreidt onder iedereen die 

verbonden is met haar pioniersplek ‘Huis van 

licht/Bayt al Noer’, een geloofsgemeenschap van 

Nederlands- en Arabisch-talige christenen. In de brief 

schrijft ze over het kamp dat men in mei vierde. De 

zaterdagavond werd afgesloten met een stoelendans 

– voor veel Arabische christenen een volstrekt 

onbekend spel. Het eindigde ermee dat een 

Nederlandse en een Arabische christen elkaar de 

overgebleven ene stoel aanboden. Uiteindelijk won de 

Arabische christen, om de volgende dag zijn excuus te 

maken omdat hij op de stoel was gaan zitten. 

Dat soort voorbeelden maakt voor mij de rijkdom 

zichtbaar van een samenleving waar mensen uit 

verschillende culturen en van verschillende afkomst 

het leven delen, hoe lastig dat samenleven soms ook 

is. Binnenkort spreek ik met Annemarie om te kijken 

of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Want ik heb 

behoefte aan ervaringen uit de eerste hand van wat 

de politieke ontwikkelingen van vandaag doen met 

mensen die lijden onder wat de huidige regering zegt 

over hen. Ik denk dat die ons kunnen helpen bij het 

vinden van onze rol als kerk in deze tijd. Wordt 

vervolgd, dus, en als je meer informatie wilt of mijn 

vragen herkent, hoor ik graag van je. 

Geurt Roffel

 
 
 
 

Pastoralia 

  

Er zijn 2 jarigen deze maand: 

 

2 November  Dhr Jan van Vliet 

Spijkerlaan 2 

 

3471EH Kamerik. 

 

10 November  Dhr Pieter de Groot 

Liezeweg 31 kamer 47 

2851ED Haastrecht 

 

 

Wij wensen de jarigen een gezegend nieuw levensjaar 

toe. 

 

Wij denken aan de zieken, de bejaarden mensen  

In de verzorgingshuizen aan mensen die in rouw zijn. 

En mensen die het moeilijk hebben. 

 

 

Kwetsbaar als een vogel 

Leven is zo kostbaar. 

Niet omdat het hart is als een diamant, 

Maar omdat het kwetsbaar is, als een vogeltje. 

Houden van het leven betekent houden van de 

kwetsbaarheid ervan. 

Het leven vraagt zorg, leiding en aandacht. 

Kwetsbaarheid is een kenmerk van het leven en 

de dood. 

Hoe kostbaar en kwetsbaar ons leven is, zie je aan 

een pasgeboren baby en aan iemand die 

stervende is. 

Vergeet nooit dat het leven broos is. 

Wij wensen allen kracht en Gods nabijheid. 

 

Hartelijke groet van het pastoraal team 

Judi en Alfons. 
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Van de Diaconie                                                    Dankdag voor Gewas en Arbeid 

 
In de dienst op 10 november staat onze dankbaarheid 
centraal.  
Dankbaarheid voor ons dagelijks eten en drinken, voor 
het werk dat wij mogen en kunnen doen. Helaas is 
niet voor iedereen voldoende eten en drinken 
vanzelfsprekend, ook in de gemeente Woerden zijn er 
nog een groot aantal gezinnen die rond moeten 
komen van een minimum en/of een 
bijstandsuitkering.  
De voedselbank Woerden speelt daarin een 
belangrijke rol en wekelijks worden er door deze 
organisatie levensmiddelpakketten uitgedeeld daar 
waar het nodig is. 
Om de voedselbank te helpen houden wij zondag 10 
november onze jaarlijkse inzamelactie voor de 
voedselbank en vragen wij u een 
levensmiddelenpakket mee naar de kerk te nemen 
met daarin artikelen met lange houdbaarheidsdatum. 
Onder dit bericht vindt u een boodschappenlijst met 
artikelen die de voedselbank graag ontvangt.  
Mocht u deze zondag niet in de gelegenheid zijn om 
de dienst bij te wonen dan is het ook mogelijk om uw 
levensmiddelen op vrijdag 8 of zaterdag 9 november 
af te geven bij   Lisette,   De Werf 17. 
 

 
 
 

KOFFIE/KOFFIEPADS 
OPLOSKOFFIE 
ONTBIJTGRANEN 
PINDAKAAS 
PASTA 
ONTBIJTCRACKERS 
ZONNEBLOEMOLIE / OLIJFOLIE 
HOUDBARE MELK 
GROENTE IN POT/BLIK 
LIMONADESIROOP 
THEE  
BESCHUIT 
LUIERS MAAT 6 
WC PAPIER 
AFWASMIDDEL 

 
 
 
Cadeaukaartenactie 
Op 24 Oktober start de AH cadeaukaartenactie weer.  
Samen met kerken in Harmelen en Woerden willen 
we deze cadeaukaarten inzamelen voor voedselbank 
Woerden.  
Als u wilt mee doen aan deze actie, vragen we u de 
cadeaukaart eerst te activeren. De geactiveerde 
cadeaukaart kunt u daarna inleveren in de collectezak 
na de dienst of in de brievenbus van onze 
Ontmoetingskerk. Inleveren kan tot uiterlijk 10 
november. 

 
 
 
 
 
Dank voor steun aan Vakantieproject Raad van Kerken Woerden 
 
Al jaren steunen de diaconieën van de kerken in de 
gemeente Woerden, die verenigd zijn in de Raad van 
Kerken het “Vakantieproject”. Dat is bedoeld voor 
gezinnen die langere tijd geen geld hebben om met 
vakantie te gaan of nooit een dagje uit kunnen. Veel 
van deze gezinnen doen een beroep op de 
Voedselbank. Dit jaar konden 36 volwassenen en ruim 
70 kinderen een week met vakantie of een dagje uit 
naar eigen keuze. Van één van de gezinnen kregen we 
het volgende bericht: 
“Hartelijk dank voor uw steun bij het doorbrengen van 
onze zomervakantie in Dwingeloo, de prachtige stad. 

We hebben een plezierige vakantie gehad en mijn 
kinderen en mijn vrouw waren erg blij. En we bidden 
oprecht tot God om u te beschermen tegen al het 
kwaad en om uw gezondheid, veiligheid en welzijn te 
schenken voor u en alle leden van de kerk.” 
Wij danken u hartelijk voor de financiële steun aan de 
diaconie en voor vrijwilligers die ons helpen. Als er 
andere gemeenteleden zijn die ons willen helpen 
bijvoorbeeld door het rijden van gezinnen naar een 
vakantieaccommodatie, stuur dan een bericht naar 
vakantieprojectwoerden@gmail.com

 
 
 

mailto:vakantieprojectwoerden@gmail.com
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Kerk in Actie 

 
Tot 1 november kan er nog wijn en honing besteld 
worden uit Moldavië. Daarna is het niet meer mogelijk 
omdat we een ander projectland zullen kiezen.  
Diegenen die eerder wijn en honing besteld hebben, 
weten dat het om mooie producten gaat. En dan 
wordt ook het project in Moldavië nog gesteund met 
de aankoop. Twee vliegen in één klap dus! 
 

We willen nogmaals wijzen op de dienst van 3 
november. Dat belooft een bijzondere dienst te 
worden met de Oekraïense predikant ds. Ilija. Het zal 
bijzonder zijn om vanuit de eerste hand te horen hoe 
het is om kerk te zijn vlakbij het front en hoe God 
ervaren is in dreiging en gevaar.  
In de vorige kerkbrief is meer te lezen over deze 
dienst

 
 

Musical 
 

Beste gemeenteleden, 
 

De kop is er af!  
We hebben de startbijeenkomst en de eerste 2 
oefensessies voor de musical Een stukje Hemel op 
Aarde achter de rug. Muziek wordt ingestudeerd, 
liedteksten zijn gecomponeerd, techniek en 
onderdelen van het podium (fysiek en virtueel) 
worden in elkaar gezet, en het allerbelangrijkste  : de 
personele bezetting is rond. 
Het enthousiasme spat er van af! Bij jong en (iets) 
ouder. 
Meer dan  20 gemeenteleden en betrokkenen waren, 
zijn, of worden actief! 
De Ontmoetingskerk op haar best! 
 

De komende maanden staan in het teken van gestaag 
dooroefenen, gestaag doorbouwen, en natuurlijk de 
voorbereiding van de avond zelf. 
De finale uitvoering zelf vindt plaats op de avond van 
zaterdag 21 december.  Om het bezoek in goede 
banen te leiden willen we gaan werken met 
entreekaarten.  
Nader bericht volgt over hoe en wanneer de kaarten 
beschikbaar zijn. 
 
We houden jullie op de hoogte. 
 
Groet namens het gehele musicalteam 
 
Jos Heuvelman 
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Kerstgroeten actie voor CD-Hope 
 

Zondag 3 november worden er weer wenskaarten verkocht na de morgendienst en dan wordt de jaarlijkse 
‘kerstgroeten-actie’ gehouden. 
U kunt een kerstkaart bij mij kopen en er tijdens het koffiedrinken  
uw voornaam in schrijven en de kaart weer bij mij inleveren. 

De Oeganda-groep die op 8 november gaat vertrekken, neemt de kaarten mee, zodat Tim en Wilma ze met het 
Kerstfeest kunnen uitdelen aan de kinderen en gezinnen in Chawolo. 

Er worden nog steeds veel kaarten verkocht en sinds 2012 is er   € 28.500,00 overgemaakt voor de scholieren. Heel 
veel dank aan iedereen die hier aan mee gewerkt. 

Op de onderstaande data zijn er weer kaarten te koop en ook bij mij thuis kunt u ze uit komen zoeken. 

Hartelijke groet, Engelien 

Zo.  3 nov.  -     In de kerk + Kerstgroetenactie 
                           (Deze is dit jaar vroeg omdat de Oeganda-           

                              groep op 8 nov. naar Oeganda vertrekt en zij  
                             de kerst-kaarten mee kunnen nemen)      

Vr.  22 nov.  -   14.30 – 19.30 uur  - Elim  - Goede Doelen Dagen 

Za.  23 nov.  -  10.00 – 13.30 uur  - Elim  kerstgroeten actie 

Zo.  8   dec.  -   In de Kerk 

 
 
 

Raad van Kerken Woerden 

 

Woerdense kerken slaan handen ineen tegen eenzaamheid 
 
“Een mens wordt pas een mens als je die mens in 
de ogen kijkt.”  
Op maandagavond 30 september jl. vond op het 
gemeentehuis van Woerden onder veel belangstelling 
de eindpresentatie plaats van het onderzoek naar 
eenzaamheid en zingeving. Dit kwalitatieve onderzoek 
is in het afgelopen jaar in opdracht van de Raad van 
Kerken Woerden uitgevoerd door de 
Hogeschool Utrecht. 
Centraal staat de vraag wat de leden van de 
geloofsgemeenschappen binnen Woerden 
zouden kunnen betekenen om 
eenzaamheid terug te dringen en zingeving 
te bevorderen. 
Een belangrijke conclusie uit het onderzoek 
naar eenzaamheid is dat persoonlijke 

aandacht vanuit de geloofsgemeenschap wordt 
gewaardeerd. Er is grote behoefte aan een oprecht 
luisterend oor, temeer er grote wachtlijsten zijn voor 
hulp door professionele organisaties. 
De onderzoekers bevelen aan scholing in 
gespreksvoering te organiseren voor kerkelijke 
vrijwilligers om iemand echt te leren kennen. Bij te 

complexe hulpvragen moet de vrijwilliger 
gericht kunnen doorverwijzen en desgewenst 
een warme overdracht kunnen begeleiden. De 
onderzoekers hebben daartoe bij het rapport 
een handige verwijskaart gemaakt. 
Wilt u het gehele rapport lezen en ook de 
verwijskaart bekijken, deze zijn online te 
vinden op: Monique Kingma | Docent-
onderzoeker | Hogeschool Utrecht (hu.nl) 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.hu.nl/onderzoek/onderzoekers/monique-kingma#:~:text=Monique%20Kingma%20is%20sinds%20januari%202024
https://www.hu.nl/onderzoek/onderzoekers/monique-kingma#:~:text=Monique%20Kingma%20is%20sinds%20januari%202024
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Goede Doelen Dagen 

Vrijdag    22 november  van  14.30 – 19.30 uur en 

Zaterdag 23 november  van  10.00 – 13.30 uur 

worden weer de Goede Doelen Dagen gehouden in 

Elim, Burg. Talsmaweg 19.  

Wat wordt er verkocht en wat zijn de ‘goede 

doelen’? 

‘Stichting Ontmoeting’ (opvang voor dak- en 

thuislozen) verkoopt o.a. verse baksels en ander 

lekkernijen. 

Bij ‘Woord en Daad’ (bestrijding van armoede 

wereldwijd) kunt u terecht voor fair-trade koffie uit 

Nicaragua, voor zowel zakken filterkoffie als -bonen. 

Ook voor wens- en kerstkaarten, diamond painting en 

decemberzegels. 

Anneke Los-Meijers verkoopt Producten uit Israël, 

o.a. voor huidverzorging, rode en witte wijn, jam, 

dadelpasta, diverse soorten thee, chocola, kruiden en 

nog veel meer lekkere dingen. 

‘CD-Hope’ staat er met handgemaakte Wenskaarten. 

De opbrengst gaat naar de scholieren in Oeganda. 

Ook zijn er al kerstkaarten te koop en wordt de 

jaarlijkse ‘kerstkaarten schrijfactie’ voor de inwoners 

van Chawolo gehouden. 

Er zijn gehaakte kraamkadootjes te koop en kettingen 

en armbanden en het enveloppenspel voor kinderen 

en volwassenen ontbreekt ook deze keer niet. 

GZB staat er met Bijbelse Dagboeken, tweedehands 

puzzels, babyslofjes en een spelletje voor de kinderen. 

De opbrengst is voor Heleen Dandash-van den Berg in 

Libanon. 

Leonie Smaling  gaat van die heerlijke grote warme 

stroopwafels bakken, 

De opbrengst is voor ‘Mercy Ships’ dat levens 

verandert door hoop en genezing te brengen in de 

landen waar de schepen heen varen. Leonie hoopt 

over enkele jaren ook mee te varen. 

De stichting ‘Queen of Sheba’ doet ook weer mee. 

Gerben is de zoon van oud predikant van de Herv. 

Kerk ds. Boon, en woont met zijn vrouw en kinderen 

in Ghana. Gerben is tropenarts en Dorien 

verpleegkundige. Zij zijn gestart met het bouwen van 

een kraamkliniek en het gebouw staat er nu, maar 

moet nog afgewerkt en ingericht worden. 

Elly Oskam verzorgt op de Goede Doelen Dagen voor 

dit doel de catering: 

Kom gerust vrijdagavond bij ons eten of kom 

zaterdag tussen de middag lunchen. In elk geval 

zullen er diverse soepen, broodjes, 

pannenkoeken en andere lekkernijen zijn. 

En de koffie en thee met cake of iets dergelijks 

staan ook voor u klaar. 

 

Collecteverantwoording september 2024 

    

      

Datum   Collectes Naam  Doel van de collecte Totaal  
1-9-2024 2 Diaconie Eigen diaconie € 99.75  

 2 Kia  € 68.00  
8-9-2024 1 Pastoraat  € 187.75  

15-9-2024 1 Pastoraat  € 173.70  
22-9-2024 1 Diaconie RvK Schoendoen € 351.40  
29-9-2024 1 Kia  € 145.95  

     Totaal september 2024   € 1,026.55  
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Kerstkaarten-bezorg-actie  voor CD-Hope                                                                                                                          
 

Voor maar 65 eurocent per kaart (een kerstpostzegel 
van Post.nl kost dit jaar 1,06 euro) gaat ‘Kamerik 
bouwt voor Oeganda’ ook dit jaar weer kerstkaarten 
bezorgen in Kamerik, Woerden, Woerdense Verlaat, 
Zegveld, Harmelen, Kockengen en Linschoten.  
Een èchte kaart met uw kerstwens is toch altijd nog 
leuker dan een mailtje of een appje!  
De volledige opbrengst gaat naar de scholieren in 
Chawolo. 
U kunt uw kerstkaarten in de doos doen bij 
           Bakker Griffioen,    Hallehuis 2.  
Stop alle volledig geadresseerde kaarten in de doos in 
een envelop met uw naam, 06-nummer en het 
verschuldigde bedrag er op. Wij kunnen u een tikkie 
sturen.  
Contant geld mag ook in de envelop, met daarop 
vermeld het aantal kaarten x € 0,65. Ook kunt u uw 
kaarten afgeven bij: 

Gijs en Engelien de Heer, Waterstoep 11.  
 
De kerstpost kan vanaf vrijdag 6 december tot en met 
vrijdag  
20 december 
worden ingeleverd.  
De kaarten worden 
op tijd bezorgd tot 
uiterlijk 23 
december.  
 
Bedrijven, scholen 
en verenigingen 
kunnen ook hun 
kerstpost inleveren. 
 
Gijs en Engelien de Heer 
Waterstoep 11 – 06-55807117 

 
 
 

 Muziek met een glimlach:  Rob Favier komt naar Woerden 

 
Op 16 november 2024 komt 
liedjesschrijver/zanger/entertainer Rob Favier naar 
Woerden om een optreden te verzorgen. 
Rob Favier is van jongs af aan opgegroeid met muziek. 
Hij trok op zijn achttiende al door Europa met een 
fulltime band. Hierna begon hij 
aan de studie theologie die hij 
met succes afrondde.  
Zoals velen al eerder ontdekt 
hebben, heeft hij een geheel 
eigen manier van optreden: een 
mengeling van liedjes en 
verhalen, waarbij het 
humoristische aspect duidelijk 
aanwezig is. Toch doet dat geen 
afbreuk aan de diepe inhoud van 
zijn woorden: het zoeken naar 
datgene wat echt waardevol is, 
vanuit het Grote Nieuws van God 
ontdekken wat we daarmee kunnen in ons dagelijks 
leven, een plaatsje vinden als gelovig mens in de 
huidige maatschappij. Men noemt zijn – uitsluitend 
Nederlandse – teksten "zeer sterk". De muziekstijl is 
niet goed te omschrijven: van pop tot luisterliedjes tot 
cabaret of ergens er tussenin.  
Favier komt op zeer veel verschillende gelegenheden 
en zingt voor allerlei soorten mensen: van kleine 
bijeenkomsten tot grote congressen, van kerkdiensten 
tot politieke debatten. Ook gaf hij met zijn band een 

aantal concerten in India, waar hij o.a. optrad voor de 
allerarmsten. Een aantal van zijn liedjes is in het 
Engels vertaald.  
Naast het schrijven van zijn eigen repertoire werkt 
Rob ook in opdracht. Zo heeft hij o.a. geschreven voor 

verschillende omroepen en heeft hij 
diverse liederen uit het Engels 
vertaald. Ook schrijft hij regelmatig 
voor andere artiesten. Tevens heeft hij 
enige koorliederen gemaakt. Verder 
verzorgt hij een maandelijkse column 
in het Friesch Dagblad en twee 
overdenkingen per week voor Groot 
Nieuws Radio, waarvoor hij ook een 
aantal reportages maakte. Ook heeft 
hij al zeven keer de Christelijke 
Oudejaarsconference verzorgd, 
waarvan er drie door tv-zender 
Family7 werden uitgezonden. Hiervan 

zijn ook dvd’s verschenen.  
Tenslotte heeft hij heeft nog zeven cd’s gemaakt, een 
paar boeken geschreven en is er een songbook met 21 
liedjes van zijn hand uitgegeven. Zijn derde boek “Het 
leven is besmettelijk” is in oktober 2021 uitgekomen.  
 
Zaterdag 16 november 2024 
Start concert 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur 
Kruiskerk Woerden, Mesdagplein 4, 3443 CC Woerden 
Toegang gratis, na afloop collecte 

 



 

 

 
8 

 
  

 

Kerkapp Donkey Mobile    

Inmiddels wordt al veelvuldig gebruik gemaakt van de 
kerkapp, maar helaas maken nog niet alle 
gemeenteleden gebruik van deze app. Mocht u 
gebruik willen maken, maar het lukt niet om deze te  

installeren, dan kunt altijd om hulp vragen aan Pieter 
Timmerman, Alfons van Leeuwen, Marieke Italiano, 
Wiljan van Dijk, Mariëtte van der Zouw, Tamaike den 
Hollander of Henk van der Vliet. 
 
Donkey Touch 
Binnenkort ziet u deze stickers op de stoelen en/of 
banken in de kerk. Houd u mobiel voor de sticker en u 
krijgt de melding dat u het geefgedeelte van uw 
kerkapp kunt openen. Als kerkappgebruiker komt u 
terecht n het geefgedeelte van uw kerkapp en als gast 
op de webpagina. Door op de link te klikken kunt 
middels het informatievideo nog even rustig bekijken 
hoe deze sticker werkt: https://youtu.be/ff9xx65Khs0 
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de kerkapp, 
dan kunt u bovengenoemde personen aanspreken. 
Namens de werkgroep kerkapp,  
Henk van der Vliet 

 

Oud papier ophalen op zaterdag 2 november                                                                                               
 
 

Starttijd: 08.00 – auto 1 
 
Aarnoud Langendoen 
Hans van Eck 

Starttijd: 08.00 – auto 2 
 
Marcel van Vliet 
Jeannette de Jong 

Vanaf      09.30 – auto 1 
 
Annie Binnendijk 
 Arie van Eijk 
 

Vanaf      09.30 – auto 2 
 
Wouter Los 
Kees Dirk Kroon 
 

Om 9:30 uur is er Koffie 
 
 
 
 
 

Kerkdienst zondag 27 oktober   10.00            

Voorganger  : Dhr. ds. Peter Wattél 
Ouderling  : Alfons van Leeuwen 
Diaken:  : Aarnoud Langendoen 
Begeleiding  : Addo Dam 
Lector   : Joke Koster 
Mediateam  : Adriaan en Coby 
Kosters  : Marjolein en Aarnoud 
Kindernevendienst : Tamaaike den Hollander 
Collecte  : Diaconie 
Koffie schenken : Jeanette en Ton 
 
 

https://youtu.be/ff9xx65Khs0
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Kerkdienst  zondag 3 november 10.00            Zendingsdienst    (KiA) 
 

Voorganger  : Dhr. Ds. Ilia 
Ouderling  : Henk van der Vliet 
Diaken:  : Roelof de Wit 
Begeleiding  : Addo Dam 
Lector   : Ella Droogers 
Mediateam  : Marieke en Bert 
Kosters  : Joke en Gert 
Kindernevendienst : Nellie van der Vliet 
Collecte  : KiA 
Koffie schenken : Coby en Nees 
 

Kerkdienst zondag 10 november 10.00   Dankdag v gewas en arbeid mmv Cantorij                                                 
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Ouderling  : Arie van Eijk 
Diaken:  : Adriaan Eveleens 
Begeleiding  : Wim Kusee 
Lector   :  
Mediateam  : Coby en Bob 
Kosters  : Ina en Jako 
Kindernevendienst : Sandra van Vliet 
Creche   : Lise Zwetsloot 
Collecte  : 1e Pastoraat   2e Voedselbank 
Koffie schenken : Cootje en Klaas 
 

Kerkdienst zondag 17 november 10.00     Dienst voor Jong en Oud mmv het Combo                                                       
 

Voorganger  : Dhr. ds. Erick Versloot 
Ouderling  : Bert de Groot 
Diaken:  : Jannita Witten 
Begeleiding  : Gert van Zoelen 
Lector   :  
Mediateam  : Adriaan en Arie 
Kosters  : Siena en Paul 
Kindernevendienst : Maaike de Jong 
Collecte  : Actie Schoenendoos 
Koffie schenken : Geralda en Jos 
 

Kerkdienst zondag 24 november 10.00        Eeuwigheidszondag mmv de Cantorij                                                               
 

Voorganger  : Dhr. ds. Anton Admiraal 
Ouderling  : Judi de Groot 
Diaken:  : Marieke Italiano 
Begeleiding  : Sjoerd Plantenga 
Lector   :  
Mediateam  : Marieke en Bert 
Kosters  : Matsy en Hans 
Kindernevendienst : Lianne Hoogerwerf 
Collecte  : Diaconie 
Koffie schenken : Joke en Dennis 
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Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code 
 

Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd: 
ontmoetingskerk kamerik - YouTube 
Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt. 
Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt: 
Actuele Liturgie - OneDrive (sharepoint.com) 
Ook zult u niet wekelijks meer de QR-code  ontvangen. Deze QR-code geldt 
voor een jaar en kunt u dus voor elke collecte in 2023 gebruiken.  
U kunt uw bijdrage overmaken door bijgaande QR-code of link te gebruiken, 
of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar: 
Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via 
deze link vanaf zondag  t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot 
de collectes van die zondag berekend worden. 
PayPaymentRequest (rabobank.nl) 
 
                                                                                     
De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.  
Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op vrijdag 15 november bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website. 
De volgende reguliere Kerkbrief verschijnt op donderdag 21 november. 
De Kerkbrief wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom 
eerst uit de Kerkbrief verwijderd. Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten! 
Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto’s, privégegevens enz. uit de Kerkbrief te gebruiken of te 
verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad! 
 
Predikant   : dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt) dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Scriba   : Vacant 

Coördinatoren kosters : Gert en Joke Vergunst 0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)  

   : koster@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Kerk   : Hallehuis 4  06-30761446    
Website   : www.ontmoetingskerkkamerik.nl 
Redactie Kerkbrief : kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl  
 
Vertrouwenspersoon Classis Utrecht klik  hier 
 

Nieuwsbulletin van de Raad van Kerken Woerden:       https://www.kerkeninwoerden.nl/agenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://ontmoetingskerkkamerik-my.sharepoint.com/personal/administrator_ontmoetingskerkkamerik_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadministrator%5Fontmoetingskerkkamerik%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FLiturgie%2FActuele%20Liturgie&ga=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Nj48lK83RcGRSQgFxH3LSg&qsl_reqcnt=1
mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
http://www.ontmoetingskerkkamerik.nl/
mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/vertrouwenspersonen/
https://www.kerkeninwoerden.nl/agenda
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Op 30 oktober is er een mooi koor- en samenzangavond in de Petruskerk naar aanleiding van Hervormingsdag. De 
koren Excelsior uit Kockengen en Chaverim uit Woerden zingen een aantal liederen, er is samenzang en een 
meditatie van Ds. B. Visser. Van harte welkom!  
 
Met vriendelijke groet, mede namens de koren, 
Lineke Berkelaar  
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Uit de vorige kerkbrief     (nog actueel)                                                                                               
 

Op 3 november is de zendingsdienst. 

We noemen het nog wel zo, maar eigenlijk is het meer 
een dienst waarin we oog willen hebben voor een 
deel van de wereldkerk dat wij niet zo kennen en voor 
wat daar gebeurt. In de dienst van 3 november zal ds. 
Ilija, een Oekraïense predikant voorgaan. Hij was 
voorganger van een gemeente dicht bij het front. Hij 
zal o.a. iets vertellen over zijn ervaringen als 
voorganger van een gemeente in een stadje dichtbij 
het front. In deze gemeente werd hulp geboden aan 
vluchtelingen en mensen die gewond waren geraakt 
aan het front. Dat zinde de Russen niet. Daarom werd 
hij gevangen genomen, maar gelukkig ook weer 
vrijgelaten. Uiteindelijk moest hij vluchten met zijn 
gezin en is hij in Nederland terecht gekomen. In dit 
alles heeft hij op een bijzondere manier ervaren hoe 
God erbij was. Hij zal met zijn gezin ook enkele 
Oekraïense christelijke liederen zingen. Hij zal spreken 
in het Engels, maar dat zal vertaald worden in het 
Nederlands. We verwachten dat het een bijzondere 
dienst zal worden en hopen dat velen in die dienst 
erbij zullen zijn. Dit is het laatste jaar dat de focus op 

Moldavië zal liggen. Het was goed om dit project te 
ondersteunen. Het geld dat vanuit onze gemeente 
naar Moldavië is gegaan, is terecht gekomen bij 
ouderen voor eten en wat warmte in de koude 
wintermaanden en bij kinderen om hen 
toekomstperspectief te bieden. Tot 1 november kan 
er nog wijn en honing uit Moldavië besteld worden. 
Zoals bekend is de opbrengst daarvan bestemd voor 
Moldavië. Bij de tafel met artikelen uit Moldavië 
hangt ook de thermometer waarop te zien wat er dit 
jaar gegeven is. In 2024 is dat 1781,30 euro. Onze 
focus ligt deze jaren op Moldavië. Maar dat betekent 
niet dat we geen oog hebben voor wat elders in de 
wereld gebeurt. Zo hebben we de afgelopen periode 
giften overgemaakt voor slachtoffers van de oorlogen 
in Soedan en in Israël en Gaza. In Soedan is een 
burgeroorlog gaande waarbij vele onschuldige burgers 
het slachtoffer van zijn. We horen er niet zoveel over, 
maar er gebeuren afschuwelijke dingen. Over de 
oorlog tussen Israël en Hamas. We kunnen er van alles 
van vinden, maar hoe we er ook tegenaan kijken, 
duidelijk is wel dat veel onschuldige burgers aan beide 
zijden slachtoffer zijn. 

 

                                                           


