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Bijdrage van Geurt Roffel 
 

(Ver)Wonderen 
Eind juni bezocht ik het Zeelandkamp. Zittend in de 
zon voor het Scoutingclubhuis sprak ik met de 
jongeren over wonderen. Ik vroeg hen: heb je wel 
eens iets wonderlijks meegemaakt, iets dat je niet kon 
verklaren? Iedereen knikte. Tegelijk was het moeilijk 
om te vertellen wat dan precies dat wonderlijke was. 
Want gek genoeg, zoiets vergeet je ook weer. Juist 
omdat het zo wonderlijk is.  
We lazen een verhaal over een wonder uit de Bijbel. Ik 
vroeg de jongeren om met gekleurd papier het 
moment uit te drukken dat iemand een wonder 
overkomt. De platen die de jongeren maakten, staan 
sindsdien in mijn ontvangstruimte en je ziet er hier 
één afgedrukt. 
 

 
Die platen neem ik mee naar de Jong&Oud-dienst van 
6 oktober. Het thema is (ver)wonderen. Toen we met 
de voorbereidingsgroep van deze dienst (Jako, 
Tamaike, Bob en ik) over wonderen nadachten, bleek 
dat ieder van ons wel een moment kon noemen 
waarop iets was gebeurd dat niet te verklaren was. 
Soms beïnvloedde zo’n gebeurtenis zelfs het leven. 
We vertelden elkaar erover en dat was best 
spannend, want je stelt je dan toch kwetsbaar op.  
 

Het lijkt ons een mooi idee om dat gesprek verder te 
voeren in de dienst van 6 oktober. Daarom vragen we 
iedereen die op die zondag naar de Ontmoetingskerk 
komt om na te denken over de volgende vragen: 
Heb je zelf wel eens een bijzondere ervaring 
meegemaakt die wonderlijk was? 
Ben je bereid daarvan iets te delen in de dienst, in één 
à twee minuten? 
We hopen dat een paar bezoekers een ervaring willen 
delen in de dienst (of bijvoorbeeld tijdens het gesprek 
bij de koffie na afloop). Zo willen we laten zien dat 
niet alleen in de Bijbel, maar ook nu nog wonderlijke 
dingen gebeuren. En dat het verwonderen erover kan 
helpen bij het zien van Gods nabijheid in het leven. 
 
Wanneer je wel iets wilt delen, maar dat liever niet 
zelf doet in de dienst, dan kun je je ervaring ook aan 
me mailen via dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl, 
of voor de dienst aan iemand van de 
voorbereidingsgroep vertellen. Dan kunnen we die 
wel in de dienst vertellen, zonder dat je dat zelf hoeft 
te doen. 
 
The Promise verzorgt de muziek in de dienst. Zij 
spelen repertoire dat we ook van Testify kennen: 
christelijke popmuziek onder begeleiding van drums, 
gitaar, toetsen en met versterkte zang. Bekende 
liederen als ‘God van licht’, het gezongen ‘onze Vader’ 
en ‘Familie’ wisselen ze af met andere liederen van 
onder meer Sela. Een aantal liederen dat The Promise 
speelt rockt stevig. Als je de liederen alvast wil horen 
of oefenen, kan dat door op deze link te klikken: 
https://youtube.com/playlist?list=PLkLubH_NpuYxe8b
rGoAGge9Ofq2HKcpe3&si=p2CfQBIi1VEHRB2K. 
We hopen ons geloof te delen in een mooie 
inhoudelijke en aanstekelijke dienst. 
 
Graag tot ziens op 6 oktober! 
 

 
 
 

 
 

Startdag ‘Als Nieuw’ 
 

We kunnen terugkijken op een geslaagde startdag, 
met maar liefst 63 gemeenteleden. 

We begonnen om 15.00 uur met koffie, thee en een 
plak heerlijke zelfgebakken cake. Bert deed de 
opening. Om half 4 werden we in groepjes verdeeld 
jong en oud door elkaar en gaf Wiljan uitleg van de 

mailto:dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl
https://youtube.com/playlist?list=PLkLubH_NpuYxe8brGoAGge9Ofq2HKcpe3&si=p2CfQBIi1VEHRB2K
https://youtube.com/playlist?list=PLkLubH_NpuYxe8brGoAGge9Ofq2HKcpe3&si=p2CfQBIi1VEHRB2K
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OudHollandse spellen. De spellen waren: 
spijkerpoepen, sjoelen, blik gooien, water spel en 
hoepelspel (met je hele team door een hoepel zonder 
de handen van elkaar los te laten). Het was een vrolijk 
gezicht al die teams die enthousiast en fanatiek de 
spellen deden. Sommige ouderen waren nog 
fanatieker dan de kinderen! Om half 6 deed Geurt de 
opening van de BBQ, met als afsluiting het “Onze 
Vader”. Onder deskundige leiding van Marco konden 
we genieten van het lekkere vlees op de bbq. Een 
aantal gemeenteleden hadden een heerlijke salade 
gemaakt. Zowel binnen als buiten was het en een al 

gezelligheid met mooie gesprekken.  

We willen iedereen bedanken voor zijn /haar inzet. 
 
De activiteitencommissie. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Op 3 november is de zendingsdienst. We noemen het 
nog wel zo, maar eigenlijk is het meer een dienst 
waarin we oog willen hebben voor een deel van de 
wereldkerk dat wij niet zo kennen en voor wat daar 
gebeurt.  
In de dienst van 3 november zal ds. Ilija, een 
Oekraïense predikant voorgaan. Hij was voorganger 
van een gemeente dicht bij het front.  
Hij zal o.a. iets vertellen over zijn ervaringen als 
voorganger van een gemeente in een stadje dichtbij 
het front. In deze gemeente werd hulp geboden aan 
vluchtelingen en mensen die gewond waren geraakt 
aan het front. Dat zinde de Russen niet. Daarom werd 
hij gevangen genomen, maar gelukkig ook weer 
vrijgelaten. Uiteindelijk moest hij vluchten met zijn 
gezin en is hij in Nederland terecht gekomen. In dit 
alles heeft hij op een bijzondere manier ervaren hoe 
God erbij was. 
Hij zal met zijn gezin ook enkele Oekraïense 
christelijke liederen zingen.  
Hij zal spreken in het Engels, maar dat zal vertaald 
worden in het Nederlands.  
We verwachten dat het een bijzondere dienst zal 
worden en hopen dat velen in die dienst erbij zullen 
zijn.  
 

Dit is het laatste jaar dat de focus op Moldavië zal 
liggen.  
Het was goed om dit project te ondersteunen. Het 
geld dat vanuit onze gemeente naar Moldavië is 
gegaan, is terecht gekomen bij ouderen voor eten en 
wat warmte in de koude wintermaanden en bij 
kinderen om hen toekomstperspectief te bieden.  
 
Tot 1 november kan er nog wijn en honing uit 
Moldavië besteld worden. Zoals bekend is de 
opbrengst daarvan bestemd voor Moldavië.  
 
Onze focus ligt deze jaren op Moldavië. Maar dat 
betekent niet dat we geen oog hebben voor wat 
elders in de wereld gebeurt. Zo hebben we de 
afgelopen periode giften overgemaakt voor 
slachtoffers van de oorlogen in Soedan en in Israël en 
Gaza.  
In Soedan is een burgeroorlog gaande waarbij vele 
onschuldige burgers het slachtoffer van zijn. We 
horen er niet zoveel over, maar er gebeuren 
afschuwelijke dingen.  
Over de oorlog tussen Israël en Hamas. We kunnen er 
van alles van vinden, maar hoe we er ook tegenaan 
kijken, duidelijk is wel dat veel onschuldige burgers 
aan beide zijden slachtoffer zijn.  

 

 
 
 

Actie schoenendoos                                              zondag 16 november 
 

Op zondag 16 november a.s. om 10.00 uur is er in de 
Ontmoetingskerk een Schoenendoosactiekerkdienst, 
een dienst voor jong en oud. Dominee Erick Versloot 
gaat deze dienst voor. Helpen jullie mee om zo veel 
mogelijk gevulde schoenendozen in te zamelen? Dit 
zijn de mogelijkheden:   
Zelf een schoenendoos vullen  
Hoe dat moet, staat in een (digitale) folder. De digitale 
folder is te downloaden via de bijlage of kijk op 
schoenendoosactie.nl. Papieren folders liggen in de 
kerk. Gevulde schoenendozen die niet tijdens de 

kerkdienst kunnen worden ingeleverd, kunnen bij 
jou/u worden opgehaald. Stuur een berichtje naar 
jeugdraad@ontmoetingskerkkamerik.nl  
 
Een schoenendoos kant en klaar bestellen 
Geen tijd? Geen inspiratie? Voor € 15,- per stuk 
kunnen gevulde en versierde schoenendozen besteld 
worden bij Maaike de Jong. Graag uiterlijk 1 
november bestellen.    
 
Losse spullen doneren voor in de schoenendozen 

Kerk in Actie 

mailto:jeugdraad@ontmoetingskerkkamerik.nl
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Wilt u/wil je losse spullen geven? Dat kan. Er zijn 
schone, nieuwe en kleine artikelen nodig die met de 
andere spullen erbij in een schoenendoos passen: 
schriften, (kleur)potloden, gummetjes, puntenslijpers, 
kleine knuffels, zeep of tandenborstels of andere 
artikelen (zie de digitale folder). Deze kunnen 
ingeleverd worden in een doos die in de kerkhal staat 
of bij familie De Jong – Mijzijde 97a voor 1 november. 
 
Bijdragen in de kosten voor organisatie en transport  
Dat kan via de daarvoor bedoelde collecte in de kerk 
op 12 november. Een geldbedrag overmaken kan op 

IBAN NL83INGB0000334243 onder vermelding van 
Schoenendoosactie/rc 16572 t.n.v. Stichting Global 
Aid Network Holland.  
Meer lezen en zien over de actie? Een bezoekje aan 
de website schoenendoosactie.nl is de moeite waard. 
Laten wij er met elkaar een succesvolle 
Schoenendoosactie van maken en veel kinderen ver 
weg verrassen met een groot cadeau. 
 
Hartelijke groet namens de jeugdraad, 
Maaike de Jong en Christine Verhoeve 
 

  

Oud papier op zaterdag 5 oktober 
 
 

 Auto nr. 1 Auto nr. 2 

8.00 uur starten 
en 9.30 koffie 

Dominic en 
Edwin 

Rens en Arie V 

9.30 koffie en 
dan starten 

Ton de B en 
Henk 

Wim en Pieter-
Jan de V 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Child’s Destiny of Hope 
 

Beste gemeenteleden,                                                                           
 
Op 8 november a.s. hopen wij met een groep, 11 personen, te 
vertrekken naar Oeganda. Wij gaan daar vrijwilligerswerk doen bij 
CDHope (Tim en Wilma Omalla), maar ook contacten te leggen met 
de plaatselijke bevolking. En daarna ook een kleine safari ter 
afsluiting. Wij hopen dan zaterdag 23 november a.s. weer in 
Kamerik terug te keren. 
De groep bestaat uit de volgende personen: Roelof en Alice de Wit, 
Anton en Dineke Nap, Henk en Nellie van der Vliet, Wilma Rijfers, 
Rina van Zanten, Jack van Zanten, Bert en Barrie van Koerten. 
 
Op zaterdag 5 oktober organiseert de groep in Elim een diner, á € 
35,00 ter ondersteuning van onze activiteiten in Chawolo. We willen dan vertellen wat CDHope in Chawolo doet en 
wat wij daar als groep in november hopen te gaan doen. Op dit moment zijn er nog 15 plaatsen vrij voor deze avond. 
Wilt u meedoen? Dan bent u van harte welkom! Graag opgeven bij Nellievliet@gmail.com. 
 
Voor informatie zie ook www.cdhope.org. Uiteraard kunt u ook op een andere manier ondersteunen. Op dit 
moment is de flessenactie in de Plus bijvoorbeeld ook voor CDHope bestemd. Voor informatie: Nellie van der Vliet 
 
Graag zouden wij ook met een zomergroep en met jeugd naar Chawolo willen. Hiervoor waren al enkele 
belangstellenden, maar die hebben nog geen beslissing doorgegeven. Hierbij roepen wij jullie op om dat nog eens te 
overwegen. Misschien vinden jullie het een groot bedrag om uit te geven, maar daar krijg je wel iets voor terug. Een 
hele mooie ervaring van hoe de mensen in Oeganda / Chawolo leven. En daarnaast kan je ook iets voor de 
medemens doen. Dat ga je niet meer vergeten en het verrijkt je ook voor de rest van je leven. Ook willen we dan een 
safari doen en dat is ook heel mooi om mee te maken. 
 
Wij zien jullie reactie graag tegemoet en willen ook graag met je in gesprek. 
 
Wilt u ons werk in Chawolo steunen, dan kan dat via bankrekening: 
NL98 RABO 0128 1299 56 t.n.v. St. Child’s Destiny of Hope 
 
Ook zijn wij nog op zoek naar kledingstukken die wij aan de kinderen kunnen overhandigen.  

http://www.cdhope.org/
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Voor de meisjes: maat XS en 134 – 140 > T-shirt, jurkjes, vest liefst met rits 
Voor de jongens: maat 158 – 170 > T-shirt, lange en korte broeken en vest 
Sportkleding voor jongens en meisjes: maat 158 t/m S.  
Graag inleveren op de Kapberg 11 (Nellie van der Vliet). 
 
Met vriendelijke groet, namens de groep, 
Henk en Nellie  
 

 

Kerkdienst zondag 29 september 10.00                 
 

Voorganger  : Mevr. Ds. M. (Marielle) Rodenburg - Splint  
Ouderling  : Henk v Vliet 
Diaken   :  
Begeleiding  : Addo Dam 
Lector   :  
Mediateam  : Marieke en Bert 
Kosters  : Joke en Gert 
Kindernevendienst : Lianne Hoogerwerf 
Crèche   : - 
Collecte  : KIA 
Koffie schenken : Ferry Hoogerwerf en Jan Nap 
 

Kerkdienst zondag 6 oktober 10.00                            Dienst voor Jong en Oud           
 

Voorganger  : Dhr. Ds. Geurt Roffel 
Ouderling  : Alfons van Leeuwen 
Diaken   : Jannita 
Begeleiding  : Band The Promise 
Lector   : Nellie vd Vliet 
Mediateam  : Bob en Coby 
Kosters  : Ina en Jako 
Kindernevendienst : -  
Crèche   : Gijs en Engelien 
Collecte  : Pastoraat 
Collecte  : Jeugd 
Koffie schenken : Petra Eveleens en Willy van Dijk 
 

Kerkdienst zondag 13 oktober 10.00           
 

Voorganger  : Dhr. Ds. F.P. (Frank) Leever 
Ouderling  : Bert de Groot 
Diaken   : Marieke 
Begeleiding  : Henk Hilgeman 
Lector   : Matsy van Eck 
Mediateam  : Arie en Vike 
Kosters  : Siena en Paul 
Kindernevendienst : Sandra van Vliet   
Crèche   : - 
Collecte  : Pastoraat 
Koffie schenken : Gijs en Engelien de Heer
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Kerkdienst zondag 20 oktober 10.00                                 Avondmaal mmv Combo                                                    
 

Voorganger  : Dhr. Ds. Geurt Roffel 
Ouderling  : Arie van Eijk 
Diaken   : Anton 
Begeleiding  : Addo Dam 
Lector   : Ria van Leeuwen 
Mediateam  : Kars en Dineke 
Kosters  : Ina en Jaco 
Kindernevendienst : Nelly van der Vliet 
Crèche   : - 
Collecte  : Pastoraat 
Collecte  : Diaconie (JOAC) 
Koffie schenken : Corry en Piet Sloof 
 

 

Kerkdienst zondag 27 oktober 10.00                               
 

Voorganger  : Dhr. Ds. P. (Peter) Wattel 
Ouderling  : Judi de Groot 
Diaken   : Aarnoud 
Begeleiding  : Addo Dam 
Lector   : Joke Koster 
Mediateam  : Adriaan en Coby 
Kosters  : Marjolein en Aarnoud 
Kindernevendienst : Tamaike 
Crèche   : - 
Collecte  : Diaconie (Stichting Ontmoeting Woerden) 
Koffie schenken : Ton en Jeanette den Blanken 
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(ver)wonder 

 
 

Je met ons mee tijdens de dienst van 6 oktober?  

De band The Promise treedt op, dus geniet en aanbidt met ons 

mee.  

 

In de Ontmoetingskerk Kamerik, Hallenhuis 4. 

Aanvang: 09.45 uur, zo ben je verzekerd van een mooie plek!  

Dominee Geurt Roffel gaat voor in deze prachtige dienst.  

 

Kom, zoals je bent. Oud(er) en jong!  
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Omdat de schepping roept om een kerk die zorg draagt 

“Kom in beweging!”, zegt projectleider Groene Kerken, Carla Dik-Faber, van de Protestantse Kerk 

Nederland. 

Op woensdag 2 oktober 2024, in de Kruiskerk, aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur), 

verzorgt zij deze keer op verzoek van de Raad van Kerken Woerden de jaarlijkse Oecumenelezing. 

Haar oproep is: 

“Als jij het klimaat een warm hart toedraagt en benieuwd bent wat je kerk kan doen, dan kun je deze 

avond niet missen.” 

Iedereen met belangstelling voor het onderwerp is welkom. 

Ambtsdragers van plaatselijke kerken en van kerken in omliggende 

plaatsen die zich willen laten inspireren in lijn met de Bijbel, zijn in 

het bijzonder uitgenodigd.  

Na de pauze zullen de aanwezigen manieren horen hoe aan 

duurzaamheid praktisch uitvoering is te geven. Er zijn drie 

deelsessies waarvan naar keuze er een gevolgd kan worden. 

Ter inspiratie zal de Commissie Duurzaamheid van de Gereformeerde 

Kerk in Woerden vertellen welke ervaringen tot nu toe zijn opgedaan. Door de SKG, de financiële 

dienstverlener voor kerken en aanverwante instellingen, wordt informatie gegeven over duurzame 

investeringsmogelijkheden en de financiering daarvan. In een derde deelsessie zal ds. Sam Janse, oud-

predikant van de Hervormde Gemeente Woerden, ingaan op zijn boekje Groene catechismus (2024). 

In vraag- en antwoordvorm behandelt hij daarin duurzaamheid, Bijbel en geloof en vooral wat de 

verbanden tussen deze drie zijn. 

 

Bij de foto: 

Groene Kerken neemt deel aan klimaatmars op 31 mei jl. 
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Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code 
 

Komt het even niet uit om naar de kerk te gaan? Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd: 
ontmoetingskerk kamerik - YouTube 
Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt. 
Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt: 
Actuele Liturgie - OneDrive (sharepoint.com) 
Ook zult u niet wekelijks meer de QR-code  ontvangen. Deze QR-code geldt 
voor een jaar en kunt u dus voor elke collecte in 2023 gebruiken.  
U kunt uw bijdrage overmaken door bijgaande QR-code of link te gebruiken, 
of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar: 
Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via 
deze link vanaf zondag  t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot 
de collectes van die zondag berekend worden. 
PayPaymentRequest (rabobank.nl) 
 
 
 
 
 

De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.  
Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op vrijdag 18 oktober bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website. 
De volgende reguliere Kerkbrief verschijnt op donderdag 24 oktober. 
De Kerkbrief wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom 
eerst uit de Kerkbrief verwijderd. Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten! 
Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto’s, privégegevens enz. uit de Kerkbrief te gebruiken of te 
verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad! 
 
Predikant   : dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt)    dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Scriba   : scriba@ontmoetingskerkkamerik.nl 

Coördinatoren kosters : Gert en Joke Vergunst 0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)  

   : koster@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Kerk   : Hallehuis 4  06-30761446    
Website   : www.ontmoetingskerkkamerik.nl 
Redactie Kerkbrief : kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl  
 
Vertrouwenspersoon Classis Utrecht klik hier 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://ontmoetingskerkkamerik-my.sharepoint.com/personal/administrator_ontmoetingskerkkamerik_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadministrator%5Fontmoetingskerkkamerik%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FLiturgie%2FActuele%20Liturgie&ga=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Nj48lK83RcGRSQgFxH3LSg&qsl_reqcnt=1
mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
http://www.ontmoetingskerkkamerik.nl/
mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/vertrouwenspersonen/

