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Als nieuw!                                                                                                               Geurt Roffel 
 
Het nieuwe jaarthema van de protestantse kerk 
zet het licht op het koninkrijk van God. En daar 
ben ik blij mee, want dat deed Jezus in zijn leven 
ook. Jezus leefde zijn leven vanuit de zekerheid 
dat hij al deel was van dat koninkrijk. Hij 
belichaamde het in alles wat hij deed en zei, 
waardoor het om hem heen tot leven kwam. Je 
kunt dat een klein beetje vergelijken met hoe een 
goede ambassadeur dat doet, die in ons land leeft 
en zelf behoort tot een ander koninkrijk. Rondom 
diegene wordt iets van diens eigen koninkrijk 
tastbaar.  
Ook vandaag de dag nog belichaamt Jezus het 
koninkrijk van God, zij het dat wij nu zelf zijn 
aardse lichaam vormen en met vallen en opstaan 
zelf dat koninkrijk gestalte proberen te geven. Dat 
is geen lichte verantwoordelijkheid en helaas 
slagen geloofsgemeenschappen daar lang niet 
altijd in. 
 
Voluit luidt het nieuwe jaarthema: ‘Als nieuw! 
Leven in het licht van Gods koninkrijk’. Het gaat 
erin om het leven hier en nu. Het thema drukt uit 
dat het er niet om gaat ons blind te staren op hoe 
het koninkrijk van God is. Het gaat om de 
mouwen oprollen en om ons heen kijken, naar 
plekken waar van dat koninkrijk maar bitter 
weinig te zien is. Juist daar wil de protestantse 
kerk helpen proberen dat er iets van het 
koninkrijk oplicht.  
 

 

De tekening die bij het nieuwe jaarthema is 
ontworpen, doet op het eerste gezicht een beetje 
denken aan een kroningsplechtigheid. Het lijken 
twee handen die iemand tot koning kronen. Zo is 
de tekening echter niet bedoeld. Wie langer kijkt, 
ziet dat de kern ervan een gouden hart is dat 
door twee handen wordt vastgehouden. ‘Waar 
hart en handen bij elkaar komen, gebeurt iets,’ 
schrijven de makers erbij: ‘De handen (in gebed) 
reiken naar elkaar en geven zo het geloof handen 
en voeten.’  
 
Kijk je nog iets langer, dan zie je dat de witte lijn 
in de tekening niet alleen een kroon vormt, maar 
ook een kring van mensen die elkaar vasthouden. 
Dat geldt ook voor de schaduwlijn daarachter. 
Samen tekenen ze de mensen die we als 
protestantse kerk landelijk samen vormen. 
Mensen die met elkaar verbonden zijn en zich 
samen zingend en biddend verbinden met God. 
Sommigen met gebogen hoofd, omdat ze verdriet 
hebben, sommigen rechtop en vol enthousiasme. 
Sommigen meer voorop, anderen meer 
achteraan. Er is steun en er lopen lijntjes van de 
een naar de ander – al is niet iedereen op 
dezelfde manier verbonden. 
 
Een lied dat voor mij op een mooie manier 
beschrijft wat het koninkrijk van God is, is lied 
321 uit het liedboek. Het is: ‘als een glimp van de 
zon, een groene twijg in de winter’. Mensen 
kunnen het zijn voor elkaar waar ze ondanks alle 
tegenslagen blijven werken aan vrede en recht, 
elkaars hoop voeden en elkaars tekorten 
opvangen. Je kunt het lied hier luisteren: 
https://www.youtube.com/watch?v=0tuOhm3nJ
ys.  
 
Op 15 september vieren we bij het begin van het 
nieuwe kerkelijk seizoen een startzondag en 
bevestigingsdienst. Het thema van de dienst is 
dan gelijk aan dat van de protestantse kerk. Ik 
ben blij en dankbaar dat er nieuwe mensen 
aantreden om het leven in het licht van Gods  

https://www.youtube.com/watch?v=0tuOhm3nJys
https://www.youtube.com/watch?v=0tuOhm3nJys
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koninkrijk handen en voeten te blijven geven in 
onze gemeente. En ik hoop dat het lukt, ook waar 
we als gemeente kwetsbaarder worden, op een  
 

 
mooie verbonden manier samen het geloof 
gestalte te geven in het nieuwe seizoen. 
Geurt Roffel 
 

 
 

Pastoraal                                                                                                        
 

Wij denken aan de zieken, de bejaarden, mensen  
in de verzorgingshuizen, aan mensen die in rouw 
zijn en mensen die het moeilijk hebben. 
Wij wensen allen kracht en Gods nabijheid. 
 
Een beetje liefde kan als een druppel water zijn  
Die een bloem de kracht geeft zich weer op te 
richten. 
Een beetje liefde kan een mens genezen! 
Een mens genezen is hem helpen 

De verloren moed terug te vinden. 
Meer dan door je mond zal de liefde spreken 
Door de zachtheid van je handen 
De tederheid van je gelaat 
En de aandacht van je hart! 
(Uit “Medemens” van Phil Bosmans) 
 
Hartelijke groet van het pastoraal team 
Judy en Alfons. 
   

 
 
 
 
 

Wie zijn er jarig deze maand.                                                                                                      
 

Er is deze maand 1 jarige. 
Op 20 september 
Mevr. Coby de Kort- Lit 

 
Wij wensen haar een gezegend 
nieuw levensjaar toe. 

 
 
 
 

Kerkapp: toevoegen telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens  
 

Dit is eenvoudig in je eigen account te regelen: 

 Open de kerkapp op je mobiele telefoon 

 Klik op de knop “Gemeente” onderaan de pagina 

 Typ in de Zoekbalk  je naam 

 Klik op je naam in de lijst en je account verschijnt 

 Klik op ”Ontdek” rechts onderaan de pagina. 

 Volgende pagina verschijnt. Klik op poppetje rechterbovenhoek 

 Volgende pagina verschijnt. Klik op oranje knop “Bewerk profiel”. 

 Nu kun je allerlei gegevens aan je account toevoegen 

 Gedaan? Klik op “Opslaan” rechterbovenhoek. 
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Collecteopbrengsten 
 

Hierbij een overzicht van de collecte opbrengsten van mei 2024:  
  
7 juli  : Pastoraat €   109,50             21 juli  : Diaconie €    106,90  
    CD Hope €   126,00             28 juli  : KIA  €    107,55 
14 juli  : Pastoraat €   149,25 
 

                  Totaal juli:   €    599,20 
 

Kerkdienst zondag 1 september 10.00                                                                                          
 

Voorganger  : Dhr. ds. Jan Willem Stam 
Ouderling  : Alfons van Leeuwen 
Begeleiding  : Gert van Zoelen 
Lector   : Willy van Dijk 
Mediateam  : Marieke en Bert 
Kosters  : Marjolein en Aarnoud 
Kindernevendienst : Tamaike 
Crèche   : Geen 
Collecte  : Diaconie en KIA 
Koffie schenken : Jannita en Susan 
 
 

Kerkdienst zondag 8 september 10.00                                                
 

Voorganger  : Mevr. ds. Hester Radstake 
Ouderling  : Arie van Eijk 
Begeleiding  : Sjoerd Plantenga 
Lector   : Yvonne Kruk 
Mediateam  : Bob en Coby 
Kosters  : Siena en Paul 
Kindernevendienst : Maaike 
Crèche   : Vike 
Collecte  : Pastoraat 
Koffie schenken : Jan Stol en Piet-Jan 
 
 
 

Kerkdienst zondag 15 september 10.00                                                                 Startdag                                                                                  
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Ouderling  : Bert de Groot 
Begeleiding  : Gert van Zoelen m.m.v. het combo 
Lector   : Vike van Eijk 
Mediateam  : Adriaan en Arie 
Kosters  : Matsy en Hans 
Kindernevendienst : Nellie 
Crèche   : Geen 
Collecte  : Pastoraat 
Koffie schenken : Patrick en Marcel 
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Kerkdienst zondag 22 september 10.00             Vredesdienst in de Ontmoetingskerk                                                                                
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Ouderling  : Judy de Groot 
Begeleiding  : Wim Kusee m.m.v. de cantorij 
Lector   : Geen 
Mediateam  : Kars en Dineke 
Kosters  : Marjolein en Aarnoud 
Kindernevendienst : Tamaike 
Crèche   : Geen 
Collecte  : Diaconie – RvK Schoendoen 
Koffie schenken : Thom en Coby 
 
 

Kerkdienst zondag 29 september 10.00                                                                                              
 

Voorganger  : Mevr. ds. Marielle Rodenburg - Splint 
Ouderling  : Henk van der Vliet 
Begeleiding  : Addo Dam 
Lector   : Geen 
Mediateam  : Marieke en Bert 
Kosters  : Joke en Gert 
Kindernevendienst : Lianne 
Crèche   : Geen 
Collecte  : KIA 
Koffie schenken : Ferry en Jan 
 
 

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code 
 

Komt het even niet uit om naar de kerk te gaan? Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd: 
ontmoetingskerk kamerik - YouTube 

 
Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt. 
Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt: 
Actuele Liturgie - OneDrive (sharepoint.com) 

 
Deelnemen aan de collecte kunt u doen via de kerk-app of via bijgaande QR code 
of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar: 

Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via 
deze link vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot de 
collectes van die zondag berekend worden. 
PayPaymentRequest (rabobank.nl) 
 

 
 

Een mooi klein bericht  
 

Op zaterdag 3 augustus jl vroeg onze "buurvrouw" Gerrie Pouw wonend aan de Talsmaweg aan Cootje het 
volgende bericht voor haar in de kerkbrief te laten plaatsen: 
 

Zoveel lieve wensen, van zoveel lieve mensen. Dank, Gerrie Pouw. 

https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://ontmoetingskerkkamerik-my.sharepoint.com/personal/administrator_ontmoetingskerkkamerik_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadministrator%5Fontmoetingskerkkamerik%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FLiturgie%2FActuele%20Liturgie&ga=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Nj48lK83RcGRSQgFxH3LSg&qsl_reqcnt=1
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Oud papier ophalen op zaterdag 7 september                                                                                                 
 

Starttijd: 
Ophalen in: 

08.00 – auto 1 
Teckop, Oud Kamerik, Kanis 

08.00 – auto 2 
Dorp Oost 

Belader 1: 
Belader 2: 

Ferry 
Hans 

Ton Rijnbeek 
Paul 

Starttijd: 
Ophalen in: 

Vanaf 09.30 – auto 1 
Dorp west 1 

Vanaf 09.30 – auto 2 
Dorp west 2 

Belader 3: 
Belader 4: 

Ries 
Jan / Daniel 

Klaas 
Maarten 

Catering:  Om 09.30 is er koffie en thee! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor iedereen met een kerkaccount Office 365 en/of een taak binnen onze gemeente. 

 
Beste mensen, zoals jullie wellicht weten is er nog 
geen opvolger voor onze scriba. De taken zullen 
we uit moeten rollen over verschillende 
personen. Onder andere het schrijven van de 
wekelijkse mededelingen die door de ouderling 
van dienst afgelezen worden aan het begin van 
de kerkdienst zal anders aangepakt gaan worden. 
Iedereen met een kerkaccount in Office365 krijgt 
toegang tot de map in OneDrive waar de 
mededelingen voor de ouderling van dienst 
opgeslagen zijn. In die map is voor elke week een 
Word bestand aangemaakt waarin je zelf teksten 
kunt schrijven die je afgelezen wilt hebben op die 
zondagmorgen. Je kunt het betreffende bestand 
bewerken tot en met de vrijdag voor de 
betreffende kerkdienst. De ingeroosterde 
ouderling van dienst zal op zaterdag de teksten 

samenvoegen en waar nodig herschrijven of 
aanvullen met informatie.  
Deze werkwijze gaat in vanaf zondag  
1 september. Dus mededelingen voor die zondag 
kunnen aangevuld worden tot en met vrijdag  
30 augustus a.s. Check dus je kerkmail op de 
toegangslink naar de map mededelingen. Kom je 
er niet uit, neem dan even contact op met Pieter 
Timmerman, hij kan je verder helpen.  
 
Dank voor jullie medewerking. 
 
 
Hartelijke groet,  
 
Sandra Okkerman-Burggraaff 
Scriba 
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Werkgroep Toekomst Ontmoetingskerk Kamerik                                                                               
 
Een nieuwe werkgroep laat van zich horen. 
Verstopt in het verslag van de kerkenraad heeft u 
in de vorige kerkbrief kunnen lezen dat de 
Werkgroep Toekomst Ontmoetingskerk Kamerik 
van start is gegaan. In de afgelopen maanden 
hebben leden van de werkgroep samen met de 
kerkenraad stil gestaan bij de omschrijving van de 
opdracht voor deze nieuwe werkgroep. Daaraan 
vooraf ging uiteraard de actie van de kerkenraad 
om mensen te zoeken die aan deze opdracht 
willen werken. De leden van de werkgroep zijn: 
Jannita Witten 
Siena Alfons 
Aarnoud Langendoen 
Anton Admiraal 
Klaas de Wit 
 
De opdracht die de kerkenraad aan de werkgroep 
heeft meegegeven is stil te staan bij de vraag 
“Hoe zou onze kerkelijke gemeente er over 10 of 
20 jaar uit kunnen zien?” Daarbij komen uiteraard 
aspecten van zelfstandigheid en organisatie van 
de kerkelijke gemeente aan de orde. De 
werkgroep wordt uitgedaagd om voor 
verschillende vormen van gemeente zijn, 
mogelijke organisatievormen te bedenken en uit 
te werken in verschillende alternatieven. 

De eerste actie die de werkgroep onderneemt is 
het opzetten van een kleine enquête waarin alle 
gemeenteleden worden gevraagd hoe de 
activiteiten (van kerkdiensten tot commissies) 
worden gewaardeerd. De uitkomst van die 
enquête is voor de werkgroep een eerste handvat 
om na te denken over wat essentieel is in onze 
kerkelijke gemeente. Bij de uitnodiging voor de 
startdag leest u meer over deze enquête. Later 
dit jaar willen we interviews houden met 
meerdere leden van onze kerk om dieper op de 
enquête onderwerpen in te gaan. Als u daaraan 
mee wilt werken (d.w.z. als u geïnterviewd wilt 
worden) dan kunt u dat op het enquêteformulier 
invullen. 
 
Met dit bericht bent u iets meer geïnformeerd 
over de bedoeling van de werkgroep en we 
hopen dat velen van u de moeite zullen nemen 
de korte enquête in te vullen. Uiteraard melden 
we ons als werkgroep zodra er meer bekend is. 
 
Hartelijke groet, 
Namens de werkgroep 
Klaas de Wit 

 
 

Startzaterdag 14 september 

 
Zaterdag 14 september organiseren wij vanuit de 
activiteitencommissie de startdag. U bent van 
harte welkom om deze dag met ons mee te doen. 
Deze dag begint om 15:00 met aansluitend een 
BBQ. 

U kunt zich aanmelden via de groep “Startdag 14 
september” in de kerkapp, via de intekenlijst in 
de ontvangsthal van onze kerk of bij Nellie van 
der Vliet. Het thema is: Als nieuw! 
Wij hopen met een mooie groep gemeenteleden 
dit kerkelijk jaar te starten. 

 
Startzondag 15 september 

 
Zondag 15 september bent u van harte 
uitgenodigd om aanwezig te zijn in de kerkdienst. 
Het combo zingt, en in liederen en verhalen gaat 
het over Gods Koninkrijk. Op welke momenten is 
er iets van te zien? En hoe kunnen mensen het 
dichterbij brengen? Het antwoord op die vragen 
klinkt niet alleen uit de Bijbelgedeelten die we 
lezen (Jacobus 2:1-18 en Marcus 9:14-29), maar 
ook uit het leven van nu. In het hart van de dienst 

komen gemeenteleden naar voeren die een ambt 
of taak aanvaarden in onze gemeente en een 
zegen ontvangen. Zij werken mee aan de 
voorbereiding van de dienst en ook hun verhalen 
klinken in de dienst door. Zo hopen we een 
bezielde startzondag te vieren, samen zingend en 
biddend verbonden als gemeente van Jezus 
Christus. 
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Uit de regio 

 
Houd je ook van zingen? Zing dan mee! 
Ben jij tussen de 16 en 55 jaar en hou je van zingen? Dan ben je van harte welkom bij gemengd koor 
Chaverim. Op 11 september houden wij een open avond waarbij iedereen welkom is om eens te komen 
kijken op ons koor. Wij zullen met elkaar zingen maar er is uiteraard ook tijd om met elkaar een kop koffie 
of thee drinken en bij te praten. Vanaf 19.45uur staat de deur bij de Rehobothkerk (Leidsestraatweg 130 te 
Woerden) open en om 20.00uur willen wij echt gaan starten. Om 22.00uur is de avond afgelopen. Er staan 
al wat mooie concerten gepland voor het komende seizoen. Mocht je meer willen weten mail ons op 
koorchaverim@gmail.com. Graag tot ziens op de 11e! 
 

 

 

 

 

 

PERSBERICHT 

 

Omdat de schepping roept om een kerk die zorg draagt 

“Kom in beweging!”, zegt projectleider Groene Kerken, Carla Dik-Faber, van de Protestantse Kerk 

Nederland. 

Op woensdag 2 oktober 2024, in de Kruiskerk, aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur), 
verzorgt zij deze keer op verzoek van de Raad van Kerken Woerden de jaarlijkse Oecumenelezing. 

Haar oproep is: 

“Als jij het klimaat een warm hart toedraagt en benieuwd bent wat je kerk kan doen, dan kun je deze 

avond niet missen.” 

Iedereen met belangstelling voor het onderwerp is welkom, maar 

vooral ambtsdragers van plaatselijke kerken en van kerken in 

omliggende plaatsen die zich willen laten inspireren in lijn met de 

Bijbel, zijn uitgenodigd. In verschillende deelsessies zullen de 
aanwezigen praktische manieren horen hoe hun kerk kan starten! Ter 

inspiratie zal een plaatselijke wijkgemeente in Woerden vertellen 

over hun ervaringen met verduurzaming. Verder zal informatie 

worden gegeven over aantrekkelijke financieringsvormen. 

Bij de foto: 

Groene Kerken neemt deel aan klimaatmars op 31 mei jl. 

 

Woerden, 26 augustus 2024. 

Nadere informatie bij:  
Raad van Kerken Woerden 
Hans Slooijer 
jslooijer@gmail.com 
06-20436147
 

mailto:jslooijer@gmail.com
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PERSBERICHT 

 

 

“Ik voel me soms zo eenzaam” 

“Het zijn leuke activiteiten, hoor, en het zijn verder ook leuke mensen, maar ik mis een gesprek van 
hart tot hart over wat mij bezighoudt. Ik kan me soms zo eenzaam voelen.” 

Dat zei een mevrouw nog niet zolang geleden tegen een onderzoeker. De Raad van Kerken Woerden 

heeft het afgelopen halfjaar door de Hogeschool Utrecht onderzoek laten doen naar de behoeftes van 

mensen die zich weleens of vaak eenzaam voelen. Zowel inwoners als professionals zijn geïnterviewd. 

In het bijzonder is onderzocht hoe het komt dat een mens zich niet prettig, ziek of eenzaam voelt. Denk hierbij 
aan de toenemende behoefte aan spiritualiteit en zingeving. 

Een belangrijke vraag in het onderzoek is: Welke hulp kunnen kerken mensen bieden met aandacht voor hun 
geestelijk welbevinden?  

Het onderzoek is nu in een afrondend stadium. Het bevat veel belangrijke uitkomsten en het komt met 

aanbevelingen, aan kerken en aan vrijwilligers en professionals bij andere organisaties. Er zal onder 

andere een praktische verwijskaart worden gepresenteerd. 

Wil je ook horen wat dit voor u/jou betekent? Kom dan naar de presentatie van het eindrapport op: 

Maandag 30 september 2024 

Start 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur 

Gemeentehuishuis Woerden, vergaderruimte 7 (Blekerijlaan 14 in Woerden)   

Geen kosten 

Graag aanmelden bij: monique.kingma@hu.nl 

 

Woerden, 26 augustus 2024. 

Nadere informatie bij:  
Raad van Kerken Woerden 
Hans Slooijer 
jslooijer@gmail.com 
06-20436147
  

Korte samenvatting 

Eindpresentatie tijdens de Week tegen Eenzaamheid van het onderzoek naar eenzaamheid en zingeving binnen de 

gemeente Woerden door Hogeschool Utrecht, Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning, in opdracht van de 

Raad van Kerken Woerden, mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Woerden en KUS (Kennisplatform Utrecht 

Sociaal). 

mailto:monique.kingma@hu.nl
mailto:jslooijer@gmail.com
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Presentatie resultaten onderzoek en praktische verwijskaart voor: betrokkenen bij het onderzoek, medewerkers uit 

het Woerdense Sociale Domein, respondenten, professionals en vrijwilligers van kerken en maatschappelijke 

organisaties en belangstellende inwoners. 

Deze activiteit is via een stuurgroep en begeleidingsgroep met vertegenwoordigers uit het veld en van de gemeente 

Woerden georganiseerd.  

 

 
                                                                                
De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.  
Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op vrijdag 20 september bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website. 
De volgende reguliere Kerkbrief verschijnt op donderdag 26 september. 
De Kerkbrief wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom 
eerst uit de Kerkbrief verwijderd. Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten! 
Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto’s, privégegevens enz. uit de Kerkbrief te gebruiken of te 
verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad! 
 
Predikant   : dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt)    dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Scriba   : Sandra Okkerman 06-52692656 

Coördinatoren kosters : Gert en Joke Vergunst 0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)  

   : koster@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Kerk   : Hallehuis 4  06-30761446    
Website   : www.ontmoetingskerkkamerik.nl 
Redactie Kerkbrief : kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl  
 
Vertrouwenspersoon Classis Utrecht klik hier 

 

Nieuwsbulletin van de Raad van Kerken Woerden klik:   https://www.kerkeninwoerden.nl/agenda 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
http://www.ontmoetingskerkkamerik.nl/
mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/vertrouwenspersonen/
https://www.kerkeninwoerden.nl/agenda

