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Pastoralia 
 

Een stukje over Psalm 89 vers 12 en 13   
Van U is de hemel, van U ook de aarde,  
De wereld met alles war er leeft, U hebt ze 
geschapen, Tabor en Hermon bejubelen uw naam.  
  
Zing mee als je je hier niet thuis voelt  
De poort van God, zo heet de stad Babylon.  
En daar valt wel iets voor te zeggen;  
Het is een wonderbaarlijke stad, een wereldwonder.  
Ze bestaat bijna helemaal uit nieuwbouw.  
Prachtige, gigantische gebouwen die de luister van de 
heerser Weerspiegelen:  Nebukadnessar 11. Iedere 
baksteen van ieder gebouw  
Draagt zijn naam, zodat niemand vergeet aan wie al 
die schoonheid te danken is.  
  
In die stad zit een groep die er niet thuishoort.  
Op geen enkele manier. Die ver weg is van God: want 
hij woont in een tempel ruim duizend kilometer naar 
het westen, In Jeruzalem. Jeruzalem, de heilige stad. 
Thuis. Maar thuis bestaat niet meer. Jeruzalem is ver 
weg. De joden horen hier niet. Daarom schrijven ze 
liederen. Liedjes van ver langen, van heimwee, van 

Godshonger. Zo ook Etan, een lid van het Ezrachieten-
koor.  
  
Maar hij begint anders. Hij schrijft over verwoesting, 
over heimwee. En hij stelt zijn vragen aan God  
Maar eerst zingt hij over de Heer die zijn voorvaderen 
kenden. De enige God die de moeite waard is. En in 
een wereld die de Zijne niet is, tussen goden die de 
zijne niet zijn, mensen die onbekenden zijn, beseft hij 
de hele wereld is van God. Noord, zuid, oost, west: 
geen plekje gaat buiten Hem om. Je ziet hem zitten. 
De vreemde eend in de bijt. De zonderling. De 
opvallende eigenwijze. Hij nodigt iedereen die zich 
niet thuis voelt uit om mee te zingen.  
  
De zieken in de gemeenten de ouderen in 
verzorgingshuizen, mensen in de rouw en mensen die 
behandelingen moet ondergaan wensen wij Gods 
kracht en nabijheid.  
 
Namens de ouderlingen Judi de Groot en Alfons van 
Leeuwen.  

 
 

Bijdrage van Geurt Roffel 
 

De vrede van Christus 
Toen mijn tante overleed, liet ze allerlei tekstjes na 
die ze in haar leven had verzameld. Gedichtjes die ze 
was tegengekomen en had bewaard, spreuken die ze 
had uitgeknipt en teksten van liederen die haar 
hadden geraakt. Ze lagen op allerlei plekken in haar 
huis.  
Mijn oudste nicht, een van de dochters van mijn 
tante, nam die tekstjes mee naar huis, las ze en 
schilderde bij een aantal van hen een aquarel. Een 
couplet uit ‘Ik zal er zijn’ kreeg een mus, een tekst 
over ‘zeilen op de wind van vandaag’ een vuurtoren, 
en bij een gedicht over leven in vertrouwen op God 
schilderde ze een roodborstje. In gedachten zag ik 
haar eraan werken. In stilte, zich zowel concentrerend 
op het aquarel dat ze maakte als op de tekst die ze op 
deze bijzondere manier van haar moeder had 
gekregen. Het is een mooie manier van verstilling.  
 
Het is waardevol om actief te zoeken naar de stilte in 
het leven. Drukte onttrekt die soms aan het oog. Snel 

kan daardoor een situatie ontstaan waarin je door van 
alles wordt overspoeld, zonder dat het lukt om tot 
rust te komen. Zelf probeer ik regelmatig een moment 
‘stille tijd’ te houden. Een aantal minuten, waarvan ik 
het minimum en het maximum vooraf met mezelf 
afspreek, zoek ik de stilte op. Ik ga zitten op een plek 
waar ik kan schrijven en schrijf op wat me te binnen 
komt aan gedachten, opmerkingen, herinneringen. 
Soms is het veel. Op andere momenten is de stilte zo 
groot dat ik bijna niets schrijf.  
Die stilte voelt anders dan wanneer ik me ontspan bij 
een goed boek, of bij een spannende serie op 
televisie. Juist omdat er geen afleiding is, voel ik de 
onrust in mezelf duidelijker. Soms lukt het me niet om 
die tot rust te brengen. Dan blijven mijn gedachten 
alle kanten op schieten. Maar op andere momenten 
kan het zijn alsof in de stilte alles van me af valt. Of 
alle gepieker naar de achtergrond verdwijnt en er 
even alleen maar rust, ruimte en ontspanning is. Dan 
voelt het of ik de basis ervaar van waaruit ik het leven 
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wil leven. Een basis van waaruit ik in rust kan 
nadenken over wat heilzaam is en hoe ik mezelf geef.  
 
Als Jezus in Johannes 14 spreekt over zijn naderende 
dood, zegt hij tegen zijn leerlingen dat ze zich niet 
ongerust hoeven te maken. Jezus zegt: ‘Ik laat jullie 
vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die 
niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de 
moed niet.’ (vers 27). De rust die doorklinkt in die 
zinnen doet me denken aan de rust die ik kan ervaren 
in een stilte waarin alles van me afvalt.  
De leerlingen staan voor grote uitdagingen. Het is 
maar de vraag of zij die het hoofd zullen kunnen 
bieden. ‘Wees niet ongerust,’ zegt Jezus: ‘Als je tot 
rust wil komen, zoek dan de vrede op die ik je geef. 

Daarin vind je een kracht die ook jou zal helpen de 
onrust in jezelf te stillen.’  
 
In de loop van hun verdere leven leren Jezus’ 
leerlingen dit herkennen als Geestkracht, als kracht 
van de heilige Geest. Het geeft hen de mogelijkheid 
om, telkens waar de omstandigheden hen boven het 
hoofd groeien, op adem te komen. En te volharden, 
kracht te vinden.  
Elke keer als we in onze kerk de sacramenten vieren, 
doop en avondmaal, wensen we elkaar die vrede van 
Christus. Ik wens ons toe dat die ook ons helpt om in 
de onrust van onze tijd, en in onrust in ons leven, rust, 
ruimte en stilte te vinden. Zodat we erin op krachten 
kunnen komen. 
Geurt Roffel 

 
 

 

Musical Kerst 2024 
 

Voor wie nog vlak voor de zomervakantie de 
agenda voor de tweede jaarhelft wil bijwerken :  
Op zaterdagavond 21 december om 19.30 uur zal de 
musical  ' Een stukje hemel op aarde' worden 
opgevoerd in ons kerkgebouw De Ontmoetingskerk. 
Bij de productie hiervan zijn voor en achter de 
schermen veel gemeenteleden en dorpsgenoten 
betrokken. De bemensing is bijna rond. Het belooft 
een mooie avond te worden. 

Om het aantal bezoekers in goede banen te leiden in 
verband met brandvoorschriften, zijn we van plan te 
gaan werken met toegangskaarten. Nader bericht 
hierover volgt verderop in het jaar. 
 
namens alle betrokkenen een hartelijke groet 
 
Jos Heuvelman 

 

 
 

Oud papier op zaterdag 6 juli en zaterdag 3 augustus 
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Kerkdienst zondag 7 juli 10.00                 
 

Voorganger  : Dhr. Ds. Geurt Roffel  
Ouderling  : Alfons van Leeuwen 
Diaken   : Anton Nap 
Begeleiding  : Gert van Zoelen 
Lector   : Engelien de Heer 
Mediateam  : Kars en Dineke 
Kosters  : Ina en Jaco 
Kindernevendienst : Sandra van Vliet 
Crèche   : - 
Collecte  : Pastoraat 
Collecte  : CD Hope 
Koffie schenken : Corrie en Piet Sloof 
 

Kerkdienst zondag 14 juli 10.00             
 

Voorganger  : Mevr. Ds. T.M. (Trees) van Montfoort 
Ouderling  : Henk van Vliet 
Diaken   : Aarnoud 
Begeleiding  : Addo Dam 
Lector   : Coby de Kort  
Mediateam  : Marieke en Bert 
Kosters  : Joke en Gert 
Kindernevendienst : Maaike 
Crèche   : Lise 
Collecte  : Pastoraat 
Koffie schenken : Petra Eveleens en Willy van Dijk 
 

Kerkdienst zondag 24 juli 10.00           
 

Voorganger  : Mevr. Pastor F.J. (Joke) Pennewaard - Duiveman 
Ouderling  : Henk van Vliet 
Diaken   : Jannita 
Begeleiding  : Wim Kussee 
Lector   : Piet Sloof 
Mediateam  : Bob en Coby 
Kosters  : Siena en Paul 
Kindernevendienst : Zomerstop  
Crèche   : - 
Collecte  : Diaconie (Stichting Pietersberg de Herberg) 
Koffie schenken : Ton en Jeanette den Blanken
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Kerkdienst zondag 28 juli 10.00                                                       
 

Voorganger  : Dhr. Ds. E. Overeem  
Ouderling  : Bert de Groot 
Diaken   : Marieke 
Begeleiding  : Addo Dam 
Lector   : Bob den Hollander 
Mediateam  : Arie en Adriaan 
Kosters  : Ina en Jaco 
Kindernevendienst : Zomerstop  
Crèche   : - 
Collecte  : Kerk In Actie 
Koffie schenken : Coby en Nees Kon 
 

 

Kerkdienst zondag 4 augustus 10.00                               
 

Voorganger  : Dhr. B. (Bert) Bakker 
Ouderling  : Alfons van Leeuwen 
Diaken   : Roelof de Wit 
Begeleiding  : - 
Lector   : Joke Vergunst 
Mediateam  : Marieke en Bert 
Kosters  : Joke en Gert 
Kindernevendienst : Zomerstop 
Crèche   : - 
Collecte  : Diaconie (Stichting Present Woerden) 
Koffie schenken : Thom en Coby de Kort 
 
 
 

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code 
 

Komt het even niet uit om naar de kerk te gaan? Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd: 
ontmoetingskerk kamerik - YouTube 
Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt. 
Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt: 
Actuele Liturgie - OneDrive (sharepoint.com) 
Ook zult u niet wekelijks meer de QR-code  ontvangen. Deze QR-code geldt 
voor een jaar en kunt u dus voor elke collecte in 2023 gebruiken.  
U kunt uw bijdrage overmaken door bijgaande QR-code of link te gebruiken, 
of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar: 
Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via 
deze link vanaf zondag  t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot 
de collectes van die zondag berekend worden. 
PayPaymentRequest (rabobank.nl) 
 
 
  

https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://ontmoetingskerkkamerik-my.sharepoint.com/personal/administrator_ontmoetingskerkkamerik_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadministrator%5Fontmoetingskerkkamerik%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FLiturgie%2FActuele%20Liturgie&ga=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Nj48lK83RcGRSQgFxH3LSg&qsl_reqcnt=1
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De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.  
Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op vrijdag 26 juli bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website. 
De volgende reguliere Kerkbrief verschijnt op donderdag 1 augustus. 
De Kerkbrief wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom 
eerst uit de Kerkbrief verwijderd. Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten! 
Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto’s, privégegevens enz. uit de Kerkbrief te gebruiken of te 
verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad! 
 
Predikant   : dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt)    dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Scriba   : Sandra Okkerman 06-52692656 

Coördinatoren kosters : Gert en Joke Vergunst 0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)  

   : koster@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Kerk   : Hallehuis 4  06-30761446    
Website   : www.ontmoetingskerkkamerik.nl 
Redactie Kerkbrief : kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl  
 
Vertrouwenspersoon Classis Utrecht klik hier 
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