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Duidelijkheid?                                                                                                        Geurt Roffel 
 
In een uitzending van Buitenhof zag ik Tom-Jan 
Meeus, hij is politiek journalist voor het NRC. Al 
eerder kwam ik hem tegen bij andere 
praatprogramma’s. In Buitenhof schoof hij aan 
om te praten over het essay dat hij dit jaar 
schreef voor de maand van de filosofie. 
‘Duidelijkheid’ heet het. Het gaat in op de manier 
waarop politici als Geert Wilders politiek 
bedrijven, namelijk door heel duidelijk te zijn over 
wat ze veroordelen en voorstaan, ook als dit ten 
koste gaat van mensen en verbondenheid. Ik 
kocht het essay, omdat het thema me 
interesseert. Nu de formatiebesprekingen zover 
gevorderd zijn dat een nieuw kabinet aanstaande 
lijkt, las ik het. 
 
Meeus ziet de duidelijkheid in de politiek 
doorbreken met de opkomst van Pim Fortuyn. In 
de jaren daarvoor was er in de politiek – en in de 
verslaggeving daarover – al wel een toenemende 
behoefte om klip en klaar te zeggen wat men 
vond, maar Pim Fortuyn maakte deze 
duidelijkheid tot zijn politieke stijl. In de jaren na 
Fortuyn zet deze ontwikkeling door, met 
mediatraining voor politici tot gevolg en een 
steeds scherper oog bij politici hoe ze hun 
standpunten het beste voor het voetlicht kunnen 
brengen. Meeus beschrijft hoe hij daarin als 
dagbladjournalist langzaam maar zeker aan de 
zijlijn komt te staan, omdat een interview in een 
dagblad veel minder aandacht trekt dan een 
televisieoptreden.  
 
Wat door deze duidelijkheid aan het zicht wordt 
onttrokken, is dat de politiek niet zo helder is, 
zegt Meeus. Naar buiten toe presenteren politici 
zich weliswaar zo eenduidig mogelijk, maar 
insiders weten dat de besluiten die tot stand 
komen vaak het ondoorzichtige resultaat van 
geven en nemen zijn. Wie de kern van het 
politieke handwerk wil zien, moet kijken naar het 
wetgevingsoverleg. Daar worden vraagstukken in 
al hun gelaagdheid voor jaren afgewogen en zie 

je het scherpst welk effect politici hebben op de 
toekomst van het land.  
 
Meeus’ essay is veel rijker dan ik het nu 
samenvat, het is beslist boeiend om te lezen. Wat 
mij erin aanspreekt, is dat Meeus ervoor pleit om 
je blik op de politiek te richten op de kerntaken, 
al zijn die onduidelijker dan je wilt en soms ook 
met onzekerheid omgeven. Schrijvend over de 
grote thema’s van deze tijd merkt hij op: ‘Voor of 
tegen iets zijn – het is zo plomp. (…) Mij 
interesseren mensen die in een open debat 
durven twijfelen over (…) dingen, zodat je meer 
te weten komt’. En hij pleit zowel bij politici als bij 
de media voor het zichtbaar houden van die 
twijfel.  
 
Dat voel ik met hem mee. Twijfel maakt zichtbaar 
dat een ander ook gelijk kan hebben. Twijfel 
nodigt uit tot nadenken en verbindt. In de Bijbel 
en in de kerkgeschiedenis gaat mijn hart altijd uit 
naar mensen die strijdende partijen weten te 
verbinden als het erop aankomt. Van hen wil ik 
leren. Toen een collega van een ander 
kerkgenootschap eens Handelingen 15 noemde 
als gedeelte waardoor hij meer begrip voor 
mensen had gekregen die het niet met hem eens 
waren, begreep ik precies wat hij bedoelde. In de 
eerste helft van dat hoofdstuk staat beschreven 
hoe de gemoederen bij de apostelen hoog 
oplopen en ze niet goed een uitweg zien. Ieder 
van hen gaat immers vol overtuiging voor het 
zijne, en dat komt niet bij elkaar. Petrus en 
Jacobus zijn daar de verbinders. 
 
Meeus sluit af met een pleidooi om politici te zien 
en te steunen in het wetgevende werk dat ze 
verrichten. Daarin schuilt de toekomst van onze 
democratie. Die les probeer ik in mijn oren te 
knopen. 
 
 
Geurt Roffel 
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Huwelijk                                                                                                                 Geurt Roffel                                                
 

Sandra Hilgeman en John de Wit hopen elkaar het jawoord te geven. De ceremonie voor het huwelijk 
begint om half twee ’s middags in de kerktuin van de Petruskerk in Woerden (Kerkplein 7). Sandra en John 
nodigen je van harte uit om deze ceremonie met hen mee te beleven. Tijdens het samenzijn zal ik hen de 
zegen geven over hun huwelijk en hun huwelijk kerkelijk inzegenen. Uit de Bijbel lezen we 1 Korintiërs 
13:1-13, over de liefde. 
 
 
 
 
 

Pastoraal                                                                                                        
 

Verandering van spijs 
  
Wanneer wij thuis wat nieuws op tafel zetten, 
wordt dit beoordeeld met de woorden “dat 
smaakt naar meer of dat was lekker voor een 
keer”. 
Het is goed om eens wat anders op tafel te 
krijgen en niet alles is altijd geslaagd, maar dat 
geeft niet. 
Zo ook de ideeën en plannen die wij u 
voorschotelen.  
  
Hieronder een paar nieuwe activiteiten: 

- U kunt deelnemen aan een “Eat and meet 
on tour” vrijdag 14-6-2024 aanvang 19.00 
uur: Samen wandelen en sparren over het 
jaarthema met een drankje en hapje 
onderweg. Sluit je hiervoor aan bij de 
groep in de kerkapp. 

- U kunt gebruik gaan maken van de 
leesplank (bovenste plank in de hal). Een 
plek waar u uw boeken (christelijk 
georiënteerd) kunt plaatsen zodat 
anderen deze ook kunnen lezen. 

- Jongeren (voortgezet onderwijs) van de 
kerk kunnen aansluiten bij 2 dagen Burgh 
Haamstede, zaterdag 29-6-2024 tot 
zondag 30-6-2024 (lekker ontspannen en 
bijkletsen). 

- En we gaan op zondag 16-6-2024 na de 
dienst starten met maandelijks een half 
uurtje nabespreken in de kerkzaal; met je 
kop koffie of thee even aansluiten 
wanneer je door wil praten over de preek. 
Pastoraal ouderlingen geven hier leiding 
aan. 

  
Verandering van spijs doet eten, hopelijk valt het 
bovenstaande bij u in de smaak en kunnen we dit 
op het menu laten staan… 
  
M.v.g., 
namens de pastoraal ouderlingen Judi de Groot 
en Alfons van Leeuwen 
   
NB. om elkaar goed te kunnen blijven vinden is 
het belangrijk dat we ons profiel in de kerkapp 
volledig invullen (gegevens, functie enz.). 

 
 
 
 
 

Wie zijn er jarig deze maand.                                                                                                      
 

4 juli Mevr. Elly Capel- Hovestad  
Kamerik.  

 

9 juli Dhr. Arie Hoogendoorn  
Kamerik  

 

19 juli Dhr Piet Sloof  
Kamerik  
 
20 juli Mevr. Joke Koster-Verheij  

Wij wensen allen een gezegend   
nieuw levensjaar en Gods nabijheid toe.  
  
De zieken in de gemeente, de ouderen in 
verzorgingshuizen, mensen met problemen 
wensen wij kracht en Gods nabijheid.  
  
Namens de pastoraal ouderlingen Judi de Groot 
en Alfons van Leeuwen.  

Kamerik 
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Kerkapp: toevoegen telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens  
 

Dit is eenvoudig in je eigen account te regelen: 

 Open de kerkapp op je mobiele telefoon 

 Klik op de knop “Gemeente” onderaan de pagina 

 Typ in de Zoekbalk  je naam 

 Klik op je naam in de lijst en je account verschijnt 

 Klik op ”Ontdek” rechts onderaan de pagina. 

 Volgende pagina verschijnt. Klik op poppetje rechterbovenhoek 

 Volgende pagina verschijnt. Klik op oranje knop “Bewerk profiel”. 

 Nu kun je allerlei gegevens aan je account toevoegen 

 Gedaan? Klik op “Opslaan” rechterbovenhoek. 

 

Collecteopbrengsten 
 

Hierbij een overzicht van de collecte opbrengsten van mei 2024:  
  
5 mei  : Diaconie €   172,95             19 mei i : Pastoraat €    241,80  
12 mei  : Pastoraat €     64,55             25 februari : Diaconie €    145,45 

  Jeugd  €     54,05        
                  Totaal mei:   €    678,80 
 

Kerkdienst zondag 9 juni 10.00                                                                                          
 

Voorganger  : Mw. ds. Gilda Polderman 
Ouderling  : Arie van Eijk 
Begeleiding  : Henk Hilgeman 
Lector   : Ria van Leeuwen 
Mediateam  : Bob en Coby 
Kosters  : Matsy en Hans 
Kindernevendienst : Sandra van Vliet 
Crèche   : Lianne en Ferry 
Collecte  : KIA 
Koffie schenken : Ferry Hoogerwerf en Jan Nap 
 
 

Kerkdienst zondag 16 juni 10.00                                                                     Avondmaal                      
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Ouderling  : Bert de Groot en Judi de Groot 
Begeleiding  : Wim Kusee 
Lector   : Carin Stolk 
Mediateam  : Kars en Dineke 
Kosters  : Siena en Paul 
Kindernevendienst : Maaike 
Crèche   : Geen 
Collecte  : Diaconie – Gevangenenzorg Nederland 
Koffie schenken : Jan Stol en Piet-Jan 
 

Kerkdienst zondag 23 juni 10.00                                                                                              
 



 

  
4 

 
  

Voorganger  : Dhr. ds. Pieter Pronk 
Ouderling  : Arie van Eijk 
Begeleiding  : Sjoerd Plantenga 
Lector   : Bert de Groot 
Mediateam  : Adriaan en Arie 
Kosters  : Marjolein en Aarnoud 
Kindernevendienst : Tamaike 
Crèche   : Geen 
Collecte  : Pastoraat 
Koffie schenken : Thom en Coby 
 

Openluchtdienst zondag 23 juni 16.00                                                                                                      
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Begeleiding  : M.m.v. Muziekvereniging “Nieuw Leven” 
Kosters  : Marjolein en Aarnoud 
 

Kerkdienst zondag 30 juni 10.00                                                                                              
 

Voorganger  : Mw. ds. Marijke Gehrels 
Ouderling  : Henk van der Vliet 
Begeleiding  : Arie Hardijzer 
Lector   : Adriaan 
Mediateam  : Marieke en Bert 
Kosters  : Matsy en Hans 
Kindernevendienst : Nellie 
Crèche   : Geen 
Collecte  : Pastoraat en Diaconie 
Koffie schenken : Patrick en Marcel 
 
 

Kerkdienst zondag 7 juli 10.00                                                                                              
 

Voorganger  : Dhr. dr. Geurt Roffel 
Ouderling  : Alfons van Leeuwen 
Begeleiding  : Gert van Zoelen 
Lector   : Engelien de Heer 
Mediateam  : Kars en Dineke 
Kosters  : Ina en Jako 
Kindernevendienst : Sandra van Vliet 
Crèche   : Geen 
Collecte  : Pastoraat en CD Hope 
Koffie schenken : Corrie en Piet 
 
 

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code 
 

Komt het even niet uit om naar de kerk te gaan? Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd: 
ontmoetingskerk kamerik - YouTube 

 
Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt. 
Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt: 
Actuele Liturgie - OneDrive (sharepoint.com) 

https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://ontmoetingskerkkamerik-my.sharepoint.com/personal/administrator_ontmoetingskerkkamerik_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadministrator%5Fontmoetingskerkkamerik%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FLiturgie%2FActuele%20Liturgie&ga=1
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Deelnemen aan de collecte kunt u doen via de kerk-app of via bijgaande QR code 
of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar: 

Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via 
deze link vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot de 
collectes van die zondag berekend worden. 
PayPaymentRequest (rabobank.nl) 
 

 
 

Oud papier ophalen op zaterdag 6 juli                                                                                                 
 

Starttijd: 
Ophalen in: 

08.00 – auto 1 
Teckop, Oud Kamerik, Kanis 

08.00 – auto 2 
Dorp Oost 

Belader 1: 
Belader 2: 

Aarnoud 
Hans 

Marcel van Vliet 
Jeannette 

Starttijd: 
Ophalen in: 

Vanaf 09.30 – auto 1 
Dorp west 1 

Vanaf 09.30 – auto 2 
Dorp west 2 

Belader 3: 
Belader 4: 

Annie 
Arie van Eijk 

Wouter 
Maarten 

Catering:  Om 09.30 is er koffie en thee! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veilige kerk 

 
Als je te maken krijgt met ongewenst gedrag, kun 
je terecht bij de vertrouwenspersonen van de 
Classis Utrecht. Dat geldt voor leden en niet-
leden, man of vrouw, jong of oud. Ook als je 
denkt dat je je op een ongewenste manier hebt 
gedragen, kun je contact opnemen met de 
vertrouwenspersonen. Zij helpen je om te 
bedenken wat je het beste kunt doen. Lukt het je 

niet om een nare of vervelende ervaring 
bespreekbaar te maken? Of wil je graag advies? 
De vertrouwenspersonen van de Classis helpen je 
graag. Dat kan ook anoniem.  
Klik hier voor de vertrouwenspersonen binnen de 
Classis Utrecht. Deze link zal voortaan ook in elke 
kerkbrief worden meegenomen en staat in het 
kader  op de laatste pagina.

 

Openluchtdienst 23 juni 16:00                                                                         Kerk in Actie                                                                               
 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Nj48lK83RcGRSQgFxH3LSg&qsl_reqcnt=1
https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/vertrouwenspersonen/
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Wij kijken terug op een mooie Pinksterdienst waarna we met elkaar wensen hebben opgeschreven voor de 
wereld en elkaar. Deze duivenslinger met wensen hangt de komende weken nog in de kerk om ons aan het 
Pinksterfeest en de Heilige Geest die ons gegeven is te herinneren. Wij hebben ook duiven meegegeven, 
een aantal werden door de kinderen van de kindernevendienst van het balkon gestrooid met een 
uitgesproken wens erbij. In deze duiven zitten bloemenzaadjes die mooie veldbloemen geven! 
 
Op 23 juni om 16 uur is de Openluchtdienst in het 
Mijzijdepark. De fanfare zal weer zorgen voor de muziek. 
Wij nodigen iedereen van harte uit om te komen. Het 
beloofd een mooie en inspirerende dienst te worden 
met als thema: ‘liefde in tijden van oorlog’. Na afloop is 
er iets te drinken en de mogelijkheid om met elkaar na 
te praten.  
 
 
Deze foto is vorig jaar gemaakt. Ondanks de warmte was 
het goed toeven onder de grote bomen en met een 
zuchtje wind.  
 
 
 

Uit de regio 

 
TAIZÉ-AVONDGEBED 16 juni Bonaventurakerk 
Op zondag 16 juni om 18.30 uur vindt er een Taizé-viering plaats in de Bonaventurakerk. Na het 
avondgebed is er koffie en thee. We hopen dat je erbij bent. Nodig gerust vrienden en bekenden uit! 
 

________________________________________________________________ 

 

 

Stichting Ontmoeting is een organisatie die zich 
inzet voor de kwetsbare medemens met 
problemen op diverse terreinen. De liefde en  
barmhartigheid van God voor ons mensen, 
geopenbaard in de bijbel, is de grondslag en basis 
van het mooie werk dat we mogen doen. 
 
In Woerden biedt St. Ontmoeting verschillende 
vormen van hulpverlening. Naast ambulante 
begeleiding waarbij inwoners wekelijks 
begeleiding thuis krijgen, biedt Ontmoeting 
maatjestrajecten met inzet van vrijwilligers. Veel 
mensen hebben namelijk een klein of zelfs geen 
netwerk en zijn door omstandigheden in de knel 
geraakt. Bij dergelijke inwoners zetten wij 
vrijwilligers in waardoor het welzijn van de 
inwoners wordt vergroot en de kans om in een 
isolement te raken aanzienlijk kleiner wordt. 
Soms is er niet veel voor nodig om onderuit te 

gaan, maar vaak is een vrijwilliger voldoende om 
staande te blijven! Vrijwilligersbegeleiders 
hebben hierin een verbindende rol.  
De vrijwilligers hebben een grote rol in ons werk. 
Daarom is het heel belangrijk onze vrijwilligers te 
ondersteunen met thema-avonden en trainingen. 
Daarnaast zijn wij als vrijwilligersbegeleiders 
doorlopend bezig om manieren te bedenken om 
vrijwilligers te werven. Mocht u interesse hebben 
om u bij ons in te zetten als vrijwilliger: weet u 
welkom! We vragen een inzet van ongeveer 1 á 2 
uur per 3 weken. Onze hulpvragers zijn zeer 
divers, maar stuk voor stuk prachtige mensen. 
Sinds een half jaar heeft Ontmoeting Woerden 
een Thuishaven aan de Rembrandtlaan. Daar zijn, 
naast een fijne kantoorruimte, tien woningen 
waar mensen uit alle hoeken van de samenleving 
met ambulante begeleiding gedurende een jaar 
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de ruimte en stabiliteit krijgen zich verder te 
ontwikkelen richting een zelfstandig leven.  
Ontmoeting Woerden is een organisatie die 
continu in beweging is. We voelen ons hierbij 
gesteund door een grote achterban en kunnen 
hierdoor veel betekenen voor vele inwoners in 
Woerden, Zegveld, Harmelen en Kamerik. 

 
Team Netwerken van Stichting Ontmoeting 
Woerden:  
Anneke Kalkman, Liset van Munster en Arnold 
van den Berg 

 

_____________________________________________ 
 
 
                                                                                
De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.  
Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op vrijdag 28 juni bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website. 
De volgende reguliere Kerkbrief verschijnt op donderdag 4 juli. 
De Kerkbrief wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom 
eerst uit de Kerkbrief verwijderd. Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten! 
Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto’s, privégegevens enz. uit de Kerkbrief te gebruiken of te 
verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad! 
 
Predikant   : dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt)    dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Scriba   : Sandra Okkerman 06-52692656 

Coördinatoren kosters : Gert en Joke Vergunst 0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)  

   : koster@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Kerk   : Hallehuis 4  06-30761446    
Website   : www.ontmoetingskerkkamerik.nl 
Redactie Kerkbrief : kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl  
 
Vertrouwenspersoon Classis Utrecht klik hier 

 

Nieuwsbulletin van de Raad van Kerken Woerden klik:   https://www.kerkeninwoerden.nl/agenda 
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