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Van onze predikant Geurt Roffel

Een nieuwe Avondmaalskaars

Binnenkort begint de Avondmaalscatechese. Er is een
groep van ongeveer zeven deelnemers, die allemaal in
groep vijf en zes van de basisschool zitten. Ter
voorbereiding zocht ik naar een kaars waarop op een
goede manier allerlei symbolen waren afgebeeld die
met het avondmaal te maken hebben. Tijdens de
vorige Avondmaalscatechese beschikte ik over zo’n
kaars, maar die is inmiddels opgebrand. Het bleek zo
moeilijk een vervangende kaars te vinden, dat ik
kaarsenbedrijven mailde of zij op verzoek een kaars
van gewenste afbeeldingen wilden voorzien. Een
bedrijf uit Veghel reageerde enthousiast en stuurde
een foto van een kaars die me erg mooi leek. Die
kaars staat inmiddels in mijn ontvangstruimte. Neem
er vooral een kijkje
als je geinteresseerd
bent, en ontdek of je
alle verschillende
symbolen op de
kaars kunt
herkennen en
verbinden met het
avondmaal. Als je
daar vragen bij hebt,
hoop ik dat je me
aanspreekt, want ik
praat graag over de
kaars. lk ben er blij
mee dat de

Avondmaalskaars in
mijn
ontvangstruimte staat en binnenkort zal branden als
we er met de groep deelnemers over het Avondmaal
nadenken.

Ik verheug me op de gesprekken en hoop dat het ons
lukt om op een serieuze manier de betekenis, de
inhoud en de oproep van het Avondmaal te delen met

elkaar. De catechese eindigt met de
Avondmaalsdienst op Witte Donderdag waarin ikzelf
voorga. De deelnemers helpen dan de diaconie met
de voorbereidingen voor het Avondmaal, gaan, als zij
dat willen, aan aan het Avondmaal en krijgen na
afloop een speldje als teken van en herinnering aan
hun deelname aan de Avondmaalscatechese. Voor
jongeren is er na afloop van de Witte
Donderdagdienst gelegenheid om samen op de
Clubzolder The Passion te kijken.

Na een avondje hard werken was dit het resultaat van de eerste
bijeenkomst. De volgende is op 5 maart

Het is nog vroeg, maar ik schrijf het toch: ik hoop van
harte dat veel mensen op Witte Donderdag naar de
kerk komen, kinderen, jongeren en volwassenen.
Misschien ook oud-Avondmaalscatechisanten, familie
van de Avondmaalscatechisanten... Op die avond
samen met elkaar delen in zowel het gedenken van
het laatste Avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen
vierde, als in het zien van de weg die Jezus legde door
de dood heen tot in het hart van God, is bijzonder
dankbaar en verbindend. Weet je van harte welkom
op de avond van 29 maart, om 19.30u. in onze kerk.



Pastoreslunch

Op 30 januari vond de tweede pastoreslunch van
Kamerik plaats. De sfeer was bijzonder hartelijk, er
was warme collegialiteit en verbondenheid voelbaar
en er werd ook gelachen. We waren compleet, in de
Ontmoetingskerk ontving ik pastor Janneke Stam van
de parochie Pax Christi, Teun van der Leer van Cama-
Parousia en mijn collega ds. Lughart van de
hervormde gemeente. We keken onder meer
tevreden terug op de samenwerking rond de
kerstfolder en de verbonden verscheidenheid van
onze kerstgroeten daarin, en ik vertelde mijn collega’s
iets over hoe we in onze gemeente recent een groot
gedeelte uit de 1 Petrus-brief gelezen hebben.
Bijzonder toeval: ook ds. Lugthart heeft in zijn

gemeente met een groep geinteresseerden de 1
Petrus-brief gelezen. We spraken geanimeerd door
over de inhoud en de waarde van de brief, waarbij
ook Janneke Stam en Teun van der Leer vertelden hoe
in hun geloofsgemeenschappen Bijbelstudie
plaatsvindt.

Ook andere onderwerpen passeerden de revue en
evenals de vorige keer sloten we af met een
gezamenlijk gebed waarin we ieder hardop bidden
voor onze collega’s en onze gemeenten en afsluiten
met het Onze Vader. In juni hopen we te gast te zijn
bij Teun van der Leer van CAMA-Parousia.

Een gesprek over het hiernamaals

Halverwege vorig jaar schreef ik in de Kerkbrief over
het leven na de dood. Met behulp van woorden als
‘troost’, ‘nabijheid’ en ‘heimwee’ en met behulp van
lied- en Bijbelteksten zocht ik naar woorden om te
beschrijven hoe ik het leven na de dood voor me zie
en ervaar. Dat leverde mooie reacties op. Klaas en
Cootje de Wit stelden voor om op een middag door te
spreken over deze thematiek. We pakten onze
agenda’s en prikten een datum.

Op 6 maart, vanaf 14u ben je welkom bij Klaas en
Cootje. Het is uiteraard belangrijk dat je je aanmeldt
als je mee wil doen. Dat kan bij Klaas en Cootje

(mail: witdek@gmail.com). De middag beginnen we

met het hardop lezen van de tekst die ik schreef,
waarbij er gelegenheid is om eigen ervaringen en
gedachten te delen. Als we de tekst gelezen hebben,
spreken we verder over onze gedachten bij het leven
na de dood en wat daarin belangrijke
oriéntatiepunten voor ons zijn. We verwachten dat de
bijeenkomst tussen de anderhalf en twee uur duurt.

Wil je van te voren de tekst ontvangen die ik destijds
schreef voor de Kerkbrief, mail me dan via
dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl.

Geurt Roffel

| Pastoralia

Pastoraat (een luisterend oor en hulp bieden)

Ik mag inmiddels al een paar jaar pastoraal ouderling
zijn. En zoals velen die met een nieuwe taak beginnen,
weet je in het begin niet goed wat het allemaal
inhoud.

Samen met Judy proberen wij een meldpunt te zijn
voor uw verhaal of wanneer er voorbede gevraagd
wordt. We mochten daarbij geholpen worden door de
pastoraal bezoeksters. Maar enkelen gaan stoppen en
begrijpelijk wanneer je dit al jaren gedaan hebt. Nu de
vraag, wie kan ons helpen deze taak te vervullen.

Doel is dat de signalen bij ons ouderlingen en onze

ds. Geurt aankomen. En laten we onze nood daarbij
met elkaar delen in onze voorbede en dat hoeft niet
altijd bij naam genoemd te worden. Maar weet wel
dat de Heer kracht geeft wanneer je erom vraagt en
zeker wanneer we dat met de hele gemeenschap voor
u doen.

Komt u ons helpen als pastoraal bezoek (st) er ?

Wilt u gebed of een luisterend oor, laat het ons
weten.

Ook namens pastoraal ouderling Judy de Groot,

m.v.g. Alfons v Leeuwen
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| Bier en Bijbel

Vrijdagavond 8 maart aanvang 20.00 uur wordt in ons
kerkgebouw de avond Bier en Bijbel georganiseerd.
Lars van der Vliet verzorgt op die avond het verhaal
rondom het bier.

We gaan natuurlijk de verschillende soorten proeven
en beoordelen met daarbij diverse hapjes.

Onze ds Geurt Roffel is erbij. Waar Lars vertelt hoe
het goede bier gebrouwen wordt, vertelt de dominee
iets over hoe de Bijbel is gebrouwen.

Kosten voor deze avond zijn 25,00 euro p.p. Zet het
vast in je agenda.

De uitnodiging en aanmelding volgt in de kerkapp
(melden door duimpje) of mailen naar onderstaande

Dit gaat een mooie avond worden waar je wat kan
leren en beleven en natuurlijk wel zonder te diep in
het glaasje te kijken.

e 4

Namens Wiljan van Dijk wiljan.van.dijk@hotmail.com

(activiteiten commissie) & Alfons v Leeuwen
pastoraalouderlingavi@ontmoetingskerkkamerik.nl

(i.0.v. jeugdwerk)

Verjaardagen in de komende maand:

Wij wensen allen kracht en Gods nabijheid.

Een beetje liefde kan als een druppel water zijn

Die een bloem de kracht geeft zich weer op te richten.
Een beetje liefde kan een mens genezen!

Een mens genezen is hem helpen

De verloren moed terug te vinden.

Meer dan door je mond zal de liefde spreken

Hartelijke groet van het pastoraal team
Judy en Alfons.

Door de zachtheid van je handen
De tederheid van je gelaat
En de aandacht van je hart!

Uit Medemens 5
Van Phil Bosmans.

Kerk in Actie

40-dagentijd en Pasen

Na een prachtige kerstnachtdienst met het gospelkoor
Miracles uit Woerden en dominee Erick Versloot is de
commissie kerk in actie bezig met de voorbereidingen

voor het andere grote jaarfeest: Pasen. En de 40-
dagen die daaraan vooraf gaan. Voor bezinning tijdens
de 40-dagentijd zijn er op zondag 11 februari 40-
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dagentijdkalenders uitgedeeld. Als er kalenders over
zijn, dan liggen ze onder de liedboeken in de hal van
de kerk, voel je vrij er een mee te nemen.

Een datum om alvast te noteren is: woensdag 13
maart dan organiseert KIA een sobere maaltijd met
als thema ‘gerechtigheid voor iedereen’. De sobere
maaltijd vindt plaats voorafgaand aan de vesper.

In de adventsperiode is er iedere maandagmorgen
een vraag gesteld aan de gemeente via de kerk-app.
De door de gemeente gegeven antwoorden zijn de
zondag daarop samengevat voorafgaand aan de
dienst. Wij hebben veel positieve reacties gehad, en
we vinden het mooi om zo een inkijkje te hebben in
elkaars geloofsleven en verbondenheid met elkaar te
ervaren. Daarom zal er ook tijdens de 40-dagentijd
iedere maandagmorgen weer een nieuw vraag in de
app gesteld worden. We kijken uit naar de reacties!

Tijdens de 40-dagenperiode zal er vaak gecollecteerd
worden voor het project in Moldavié dat wij als
gemeente voor een paar jaar ‘geadopteerd’ hebben.
Voor het jaar 2024 hebben wij ons toegezegde bedrag

voor het project, kinderen en ouderen worden gezien
in Moldavié al overgemaakt. Bovendien hebben we
een gift van twee gemeenteleden gekregen om dit
project extra te kunnen steunen. Wij zijn dankbaar dat
we financiéle middelen hebben om de christelijke
organisatie Bethania te ondersteunen in het
belangrijke werk dat zij in Moldavié doen:

Bethania heeft twee dagcentra in de dorpen Tintareni
en Bulboaca waar kinderen de volgende hulp

krijgen: opvang na schooltijd | gezonde maaltijd |
hulp bij huiswerk | psychosociale begeleiding |
sportactiviteiten | persoonlijke aandacht, zoals een
verjaardagsfeestje | tienerclub | zomerdagkampen in
schoolvakanties

Hulpbehoevende ouderen krijgen ook hulp van
medewerkers van Bethania: meerdere keren per week
een gezonde maaltijd thuis | thuiszorg | hulp in
huishouding | medische zorg | medicijnen | een
douche nemen bij het dagcentrum

Wij wensen iedereen een mooie bezinningsperiode
toe in de aanloop naar Pasen.

Musical 2024

Beste leden van de Ontmoetingskerk Kamerik,

Soms is het goed om zaken ver vooruit te plannen.
Daarom zijn Geurt, Bert (de G.) en ikzelf enthousiast
begonnen met het uitwerken en voorbereiden van
een musical . Geplande uitvoeringsdatum is
zaterdagavond 21 december 2024.

Een musical voor en door onze gemeente, met een
brede deelname zowel op het podium als in de zaal!
Een mooi project dat hopelijk zal zorgen voor de
nodige onderlinge verbinding onderweg.

Hier zal uiteraard de rest van het jaar nog veel
berichtgeving over volgen, maar voor nu is het goed
als jullie alvast een kruisje bij 21 december op de
kalender zetten.

Zijn er nu al vragen, aarzel niet, en kom naar me toe.

Mede namens Geurt en Bert, een hartelijke groet

Jos Heuvelman

| Kerstwens op het ontmoetingsplein

Van de activiteitencommissie

Zoals u eerder heeft kunnen lezen en hopelijk ook in
het echt gezien stond er in de maand december een
verlichtte kerstboom op het Ontmoetingsplein.

Een ieder die wilde kon een (kerst)wens op een
kaartje schrijven en in de boom hangen. Voordat we
de boom hebben weggehaald zijn eerst alle kaartjes
eruit gehaald. Wij hebben veel mooie wensen gelezen
waarvan we er graag een aantal met u willen delen:
Heel veel wensen voor vrede nu er op veel plaatsen in
de wereld oorlog is, o.a.

"dat we de hoop een betere wereld nooit zullen
verliezen" maar ook “omzien naar elkaar “, “een
wereld waarin mensen iets voor elkaar over hebben”,
of persoonlijke :“ik wens mijn studie af te maken” , of
voor iedereen:

“We wensen dat de mensen weer durven te dromen
en hun harten laten spreken”.

Wij willen iedereen danken die een wens, groet heeft
willen delen en we sluiten graag af met de volgende
prachtige wens:

“dat we in de samenleving blijven uitgaan van het
goede in elkaar. Dat we onze meningsverschillen niet
gebruiken om elkaar onderuit te halen maar om
elkaar te versterken”.

Hartelijke groet namens de activiteiten commissie
(Wiljan — Nellie- Marieke)




| Vespers in de 40-dagen tijd

Wat lijkt het lang geleden dat we de geboorte van
Jezus vierden. De warmte, het licht dat ons
beschermde, de belofte van vrede. En waarom een
40 dagen tijd? Waarom de tijd van inkeer en
soberheid? Wat brengt ons deze tijd die ons bepaalt
bij het menselijke lijden van Jezus?

In de vespers geven we onszelf de ruimte ons daartoe
te bepalen. Het stil te laten worden in onszelf. Deze
periode te gebruiken voor het stilstaan bij het lijden.
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Lijden van onszelf, van de ander, van hele volkeren.
Stil staan ook bij onze plaats in deze wereld die zucht
naar verlossing.

Met vespers zijn we stil, smeken we en vragen we om
verlossing, om inkeer, om overwinning. Bidden we
om opstanding van ons zelf. Zoeken we lichtende
vuren voor als het duister is. Hebben we prachtige
muziek en een meditatieve sfeer.

Zeven keer een vesper voor zeven weken in de 40

dagen tijd.
Waar: Ontmoetingskerk Kamerik
Wanneer: ledere woensdagavond
(vanaf 14 februari) van 19.30 - 20.00 uur
Hoe: In stilte komen en in stilte gaan

Klein speelgoed gevraagd

Voor de jaarlijkse actie schoenendoos is de Jeugdraad
altijd op zoek naar klein materiaal voor in de
schoenendozen. Zo kunnen we met elkaar zoveel
mogelijk schoenendozen vullen. Voor wie tijdens het
opruimen de volgende spullen tegenkomt, die nog
goed bruikbaar zijn maar zelf niet meer gebruikt
worden:

lijnschriften (A5), pennen, potloden, set
kleurpotloden, gum/gom, puntenslijper, knuffel, stuk
zeep, tandenborstel, tandpasta. Of speelgoed,
bijvoorbeeld een pop, auto, kleurboek, springtouw,
knikker, bal, muziekinstrument, domino, puzzel. Of
praktische spullen zoals een linnen draagtas, slippers,

pet, kledingstuk, sokken, kunststof beker,
haarspulletjes, toilettasje, sieraden.

Op de clubzolder staat een doos waar deze spullen
gedoneerd kunnen worden. Wij zijn er heel blij mee!

Als extra info, de volgende spullen kunnen niet in de
schoenendozen en zijn voor ons niet bruikbaar:
artikelen met batterijen, artikelen met agressieve
afbeeldingen, oorlogsspeelgoed, artikelen die snel
uitdrogen (zoals stiften, klei, lijm en verf),
varkensknuffel, deodorant, ballonnen, vloeibare
producten zoals bellenblaas en shampoo i.v.m. lekken.




\ TAIZE-AVONDGEBED zondag 18 februari Bonaventurakerk (de Dam)

TAI

in Woerden

Op zondag 18 februari om 18.30 uur vindt er een Taizé
viering plaats in de Dam in de Bonaventurakerk in
Woerden. Na het avondgebed is er koffie en thee.

We hopen dat je erbij bent.

Nodig gerust vrienden en bekenden uit!

| Oud papier ophalen op zaterdag 2 maart

Starttijd: 08.00 — auto 1 Starttijd: 08.00 — auto 2
Aarnoud Langendoen Marcel van Vliet

Hans van Eck Jeanette de Jong

Vanaf 09.30 —auto 1 Vanaf 09.30 —auto 2
Anna Binnendijk Wouter Los

Arie van Eijk Kees Dirk Kroon

Om 9:30 uur is er Koffie

Collecte opbrengsten januari 2024

1 januari: Pastoraat- €55,20

7 januari: Pastoraat- €131,90
Diaconie- €116,80

14 januari: Kia - € 164,65

21 januari: Pastoraat- € 120,50
Cantorij- € 86,50

28 januari: Jeugd - €172,20

Totaal januari: €847,75




| Kerkdienst zondag 18 februari 10.00 uur

1¢ Zondag van dec 40-dagentijd

Voorganger
Ouderling

Diaken
Begeleiding

Lector

Mediateam
Kosters
Kindernevendienst
Collecte

Koffie schenken

: Dhr. Ds. Frans van Dijke
: Judi de Groot

: Marieke Italiano

: Arie Hardijzer

: Cootje de Wit

: Marieke en Bert

: Ina en Jacko

: Tamaike

: KiA

: Engelien en Gijs

| Kerkdienst zondag 25 februari 10.00 uur

Heilig Avondmaal

Voorganger
Ouderling

Diaken
Begeleiding

Lector

Mediateam
Kosters
Kindernevendienst
Collecte

Koffie schenken

: Dhr. ds. Anton Admiraal

: Alfons van Leeuwen en Bert de Groot
: Jannita Witten en Anton Nap

: Addo Dam

: Joke Vergunst

: Coby en Bob

: Matsy en Hans

: Lise

: 1° KiA 2°¢ Diaconie

: Joke en Dennis

Kerkdienst zondag 3 maart 10.00 uur

m.m.v. de Cantorij

Voorganger
Ouderling

Diaken
Begeleiding

Lector

Mediateam
Kosters
Kindernevendienst
Collecte

Koffie schenken

: Dhr. Dr. Geurt Roffel
: Arie van Eijk

: Roelof de Wit

: Wim Kusee

: Yvonne Kruk

: Dineke en Kars

: Siena en Paul

: Daniélle

: Kia

: Patrick en Marcel

Kerkdienst zondag 10 maart 10.00 uur

Voorganger
Ouderling

Diaken
Begeleiding

Lector

Mediateam
Kosters
Kindernevendienst
Collecte

Koffie schenken

: Dhr. Ds. Peter Wattel
: Henk van der Vliet

: Aarnoud Langendoen
: Henk Hilgeman

: Vike van Eijk

: Adriaan en Arie

: Joke en Gert

: Maaike

: 1° Diaconie 2¢€ KiA

: Piet-Jan en Jan Stol




| Kerkdienst zondag 17 maart 10.00 uur Bidstond voor gewas en arbeid

Voorganger : Dhr. Dr. Geurt Roffel
Ouderling : Arie van Eijk

Diaken : Marieke Italiano
Begeleiding : Addo Dam

Lector : Ria van Leeuwen
Mediateam : Dineke en Kars
Kosters : Marjolein en Aarnoud
Kindernevendienst : Nellie

Collecte : 1¢ Pastoraat 2¢ KiA
Koffie schenken : Coby en Thom

| Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code

Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd: ontmoetingskerk kamerik - YouTube

Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt.

Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt:
Actuele Liturgie - OneDrive (sharepoint.com)

Deelnemen aan de collecte kunt u doen met de Kerk-App of de QR-code.

De QR-code geldt voor een jaar en kunt u dus voor elke collecte in 2023
gebruiken.

U kunt uw bijdrage overmaken door bijgaande QR-code of link te gebruiken,
of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar:

Bankrekeningnummer NL65RAB00331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente
Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die
via deze link vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop binnenkomen,
zullen tot de collectes van die zondag berekend worden.
PayPaymentRequest (rabobank.nl)

De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.

Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op vrijdag 8 maart bij de redactie inleveren op het volgende emailadres:
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website.

De volgende reguliere Kerkbrief verschijnt op donderdag 14 maart.

De Kerkbrief wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom
eerst uit de Kerkbrief verwijderd. Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten!
Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto’s, privégegevens enz. uit de Kerkbrief te gebruiken of te
verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad!

Predikant :dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt) dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl
Scriba : Sandra Okkerman 06-52692656
Coordinatoren kosters  : Gert en Joke Vergunst  0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)
: koster@ontmoetingskerkkamerik.nl
Kerk : Hallehuis 4 06-30761446
Website : www.ontmoetingskerkkamerik.nl
Redactie Kerkbrief : kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
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Open Huis Israél Producten Centrum

Graag nodigen we u uit op,

Woensdag 6 t/m vrijdag 8,
maandag 11 en dinsdag 12 maart.

Van 10 tot 17.00 uur
bij mij thuis.
Mijn openhuis is op de eerste verdieping, de trap op.

Gods volk Israél gaat ons aan het hart.
Daarom willen we Israél vandaag de dag ook zegenen door prachtige producten uit
Israel te verkopen en ze zo te ondersteunen.
Dankbaar zijn de ondernemers in Israél voor het meeleven vanuit Nederland.

U bent welkom om het assortiment te bekijken en
een kopje koffie of thee te gebruiken.
Er is genoeg zitruimte om een praatje te maken.

Wilt u liever niet de deur uit en toch Israél steunen?
Dan kunt u ook telefonisch uw bestelling doorgeven.
We brengen de bestelling dan bij u thuis.

Bel hiervoor 06-14526532 een appje kan ook.

U kunt ook het assortiment bekijken op www.israelwinkel.nl

Welkom!

Bij Anneke Los-Meijers
Mijzijde 4
3471 GM Kamerik

06-14526532
a.los-meijers@live.nl

bij aankoop van 30 euro zak doppinda’s uit Isra€l cadeau.
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LOGEERHUIS
BREDIUS

Hier word je

HAPPY van!

Tijd is geld waard,
maar jouw tijd is veel
meer waard dan dat!

Vrijwi"iger worden?

Steek een beetje van je tijd in één van de leukste
vrijwilligersjobs en je zal zien; wat het je oplevert is
niet in geld uit te drukken!

Geloof je ons niet?
Wat dacht je van:

De glimlach van een dame met dementie omdat ze
zo'n fijne dag heeft en jou de spelregels van een potje
Uno wist uit te leggen.

De mannelijke logé van 89, zijn vrouw zorgt fulltime
voor hem. Hij heeft altijd hard gewerkt op een schip
en kan de mooiste verhalen vertelien en is blij met een
luisterend oor.

Een moeder van 3 kinderen die door een ongeluk
rolstoelgebonden is en haar man even op adem wil
laten komen en blij is met jou een stuk te gaan
wandelen.

En als een collega vrijwilliger je zegt zo'n fijne dienst
met je te hebben gedraaid en zo gelachen met het
koffiemoment met de logés samen, dan weet je, dit
werk verbindt mensen!

e
“Ilk heb al zoveel bijzondere mensen

ontmoet die kwamen logeren, met
hun eigen unieke verhaal”

- onze vrijwilligers -

We hebben al een groot team
vrijwilligers maar er is nog
plaats voor jou! Of eigenlijk, we

hebben jou ook gewoon nodig!
En misschien is dat wel waarom het

Nieuwsgierig geworden, laat het ons weten! Informeer
bij ons wanneer er weer een cursus start!

Meld je aan als vrijwilliger! Dit kan door een bericht te
sturen naar info@logeerhuisbredius.nl of bel even via
0348-591010

zo bijzonder werk is, je bent écht
nodig. je bent van grote waarde.
Gewoon jij zoals je bent. Kom eens
kennis maken!




