
Kerst... dat vieren we met elkaar
Welkom in onze kerken2
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Kerst in Kamerik



HERVORMDE GEMEENTE KAMERIK
Burg. Talsmaweg 18
3471 CM Kamerik
hervormdkamerik.nl
Alle kerkdiensten zijn te volgen via
www.kerkdienstgemist.nl > Kamerik

CAMA PAROUSIA GEMEENTE
Overstek 2
3471 EJ Kamerik
camawoerden.nl 

PAROCHIE PAX CHRISTI
R.K. Kerk H. Hippolytus
Mijzijde 132
3471 GT Kamerik-Kanis
parochiepaxchristi.nl 

ONTMOETINGSKERK KAMERIK
Protestantse Gemeente
Hallehuis 4
3471 EC Kamerik
ontmoetingskerkkamerik.nl 
Alle kerkdiensten zijn te volgen via
Youtube > Ontmoetingskerk Kamerik

December 2023

17
ONTMOETINGSKERK KAMERIK
10.00 uur dhr. ds. R. van der Weg uit Uithoorn

CAMA PAROUSIA GEMEENTE
10.00 uur spreker Johan Selier “Thuiskomen bij het Vaderhart van God”

HERVORMDE GEMEENTE KAMERIK
10.00 uur ds. G. Lugthart, bediening Heilige Doop
18.30 uur ds. A.J.R. Treur uit Bodegraven
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HERVORMDE GEMEENTE KAMERIK
10.00 uur prof. dr. H. v/d Belt uit Woudenberg
18.30 uur ds. M. van de Ruitenbeek uit Uddel 

ONTMOETINGSKERK KAMERIK
10.00 uur dhr. ds. A. Admiraal uit Kamerik
22.00 uur kerstnachtviering m.m.v. koor Miracles

CAMA PAROUSIA GEMEENTE
10.00 uur kerstfeest voor jong en oud met kindertheater. “Geef licht”

R.K. KERK H. HIPPOLYTUS, DE KANIS
18.00 uur kerstviering voor gezinnen met jonge kinderen
Het kerstverhaal wordt verteld in woord en beeld,
kinderen zingen in een kinderkoortje en het kindje Jezus in zijn kribbe kun je  
bewonderen in een levende kerststal.
Iedereen is welkom! Aanmelding vooraf is niet nodig.
Na afloop is er warme chocolademelk met iets lekkers.
Tip: Doe warme kleding aan.
22.30 uur nachtmis Pastor H. Spaan m.m.v. St. Hippolytuskoor

derde adventszondag

vierde adventszondag

16
R.K. KERK H. HIPPOLYTUS, DE KANIS
Eucharistieviering met plechtige zegening van de nieuwe altaren 
10.00 uur Bisschop H. van den Hende en Pastor H. Spaan

zaterdag

18
R.K. KERK H. HIPPOLYTUS, DE KANIS
19.30 uur Kerstsamenzang, viering van de gezamenlijke kerken 
m.m.v. muziekvereniging “Nieuw Leven” en Kamerikse koren.

maandag

‘Kindje van vrede, leer ons te zijn vindplaats van liefde in deze woestijn.’
(Liedboek 2013, lied 509, vers 4)

Vanuit de Ontmoetingskerk wensen 
we je een kerstfeest toe dat 

bemoedigt en bezielt. Het jaar dat bijna 
achter ons ligt, is gekleurd door  
oorlogsgeweld dat in journaalbeelden 
en ervaringen dichtbij kwam. Het ‘vrede 
op aarde’ klinkt daardoor anders,  
kwetsbaarder, deze kerst. 

We hopen dat het licht van kerst, het 
licht van Christus, mensen wereld-

wijd helpt liefde te vinden, en vrede. En 
dat het mensen aanzet om voor elkaar 
tot zegen te zijn.

Gezegende kerstdagen gewenst!

dhr. dr. K.G.W. Roffel, Ontmoetingskerk Kamerik



31
HERVORMDE GEMEENTE KAMERIK
10.00 uur ds. C.J. Overeem uit Zegveld
18.30 uur ds. G. Lugthart

CAMA PAROUSIA GEMEENTE
10.00 uur spreker Teun van der Leer

ONTMOETINGSKERK KAMERIK
10.00 uur Pastor A. Creemer

Oudejaarsdag

24 DECEMBER 18.00 UUR
R.K. KERK H. HIPPOLYTUS

Kerstviering in woord en beeld, levende 
kerststal en warme chocomel na afloop.

Iedereen is welkom!
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ONTMOETINGSPLEIN
HALLEHUIS 4

Vanaf 9 december kunt u een
 kerstboodschap ophangen in de 

verlichte kerstboom.

25
CAMA PAROUSIA GEMEENTE
10.00 uur Spreker Teun van der Leer “Geef ons vrede”

HERVORMDE GEMEENTE KAMERIK
09.45 uur zingen van kerstliederen
10.00 uur ds. G. Lugthart
18.30 uur kerstviering zondagschool

ONTMOETINGSKERK KAMERIK
10.00 uur dhr. dr. K.G.W. Roffel

R.K. KERK H. HIPPOLYTUS, DE KANIS
11.00 uur Woord- en gebedsviering Pastor J. Stam
m.m.v. St. Hippolytuskoor

eerste kerstdag

Licht, warmte, gezelligheid en verbondenheid. Ze horen bij 
het Kerstfeest. En ieder mens hunkert daar op een bepaalde 

manier naar. Toch kunnen deze woorden tegelijkertijd heel ver bij 
je vandaan staan. Omdat er over je leven een inktzwarte schaduw 
gevallen is van diep verdriet. Omdat de liefde weg is en het in je 
relatie zo kil geworden is. Omdat je Kerst in je eentje zal moeten 
vieren of omdat je misschien wel mensen om je heen hebt, maar 
echt kénnen doe je elkaar niet.  
Kerstfeest – je ziet er als een berg tegenop. 

ds. G. Lugthart, Hervormde Gemeente Kamerik

Het Kerstevangelie vertelt ons over de geboorte van Jezus, de 
Zoon  van God, die in deze donkere wereld is afgedaald. Hij is 

het Licht van de wereld, die mensen middenin in de gebrokenheid 
van hun bestaan de troost en houvast geeft dat hun leven niet  
hopeloos verloren is, maar dat zij mogen delen in de liefde van 
God en de toekomst van Zijn Koninkrijk. Daarom: ook al zie je er 
nog zo tegenop: met Jezus kan het ook voor u en voor jou een 
vreugdevol Kerstfeest worden. Laat je hart verwarmd worden door 
Zijn blijde boodschap en weet je van harte welkom in ons midden!

26
ONTMOETINGSKERK KAMERIK
Geen dienst

CAMA PAROUSIA GEMEENTE
Geen dienst

R.K. KERK H. HIPPOLYTUS, DE KANIS
Geen dienst

HERVORMDE GEMEENTE KAMERIK
Geen dienst

tweede kerstdag

30
R.K. KERK H. HIPPOLYTUS, DE KANIS
19.00 uur Oudejaarsviering waarin we afscheid nemen van 2023  
en hoopvol en met vertrouwen uitkijken naar 2024.
Pastor H. Spaan m.m.v. koor Jong van Hart

zaterdag



Ook in het nieuwe jaar 
Welkom in onze kerken
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24 DECEMBER 10.00 UUR
CAMA PAROUSIA GEMEENTE

Kerstfeest voor jong en oud met kindertheater 
Iedereen is welkom!

Januari 2024

01
HERVORMDE GEMEENTE KAMERIK
10.00 uur ds. G. Lugthart

ONTMOETINGSKERK KAMERIK
10.00 uur koffie en thee drinken en nieuwjaar wensen
10.30 uur kerkdienst, dhr. J. Buchner

07
DIENST CAMA PAROUSIA GEMEENTE
10.00 uur spreker Andrea Wesselius

HERVORMDE GEMEENTE KAMERIK
10.00 uur ds. G. Lugthart, bevestiging ambtsdragers
18.30 uur ds. A.J. Hagendoorn uit Zegveld

R.K. KERK H. HIPPOLYTUS, DE KANIS
11.00 uur Eucharistieviering Pastor H. Spaan  
m.m.v. St. Hippolytuskoor

ONTMOETINGSKERK KAMERIK
10.00 uur dhr. dr. K.G.W. Roffel

zondag

Nieuwjaarsdag

Het thema van onze Kerstdienst is Geef ons vrede. Niet erg origineel en 
tegelijk razend relevant. Relevant vanwege de oorlogen in Oekraïne 

en het Midden-Oosten, maar ook vanwege de onvrede die veel mensen 
ervaren over onze samenleving. Hoe overwinnen we dit geweld en deze 
onvrede?  

Geef ons vrede is een gebed. Het is wel duidelijk dat wij het zelf niet in 
handen hebben. We mogen eraan werken, maar doen dat al  

vragend en verwachtend. Ook dit jaar zijn we weer  ‘in verwachting’  van 
het Kind in wiens geboortenacht de engelen  ‘vrede op aarde’  zongen; 
en  ‘ere zij God’. Die twee horen bij elkaar en dat gaan we vieren.  
Er is Licht in de donkere nacht!

Teun van der Leer, voorganger Cama Parousia Gemeente

Het was in het jaar 1223, nu 800 jaar geleden, dat de heilige  
Franciscus in het bergdorpje Greccio in Italië samen met de  

bevolking het Kerstfeest op hele bijzondere wijze heeft gevierd. 
Het gebeurde op uitnodiging van een rijke koopman, die  
gevraagd had om het Kerstfeest in zijn dorp te komen vieren.  
Franciscus nodigde alle mensen uit om verkleed als herder, als 
Jozef en Maria, als de wijze koningen uit het Oosten mee te doen 
in een Levende Kerststal.

Die avond in het donker bij het schijnsel van het vuur van de 
fakkels heeft Franciscus het Kerstverhaal uit het Evangelie van 

Lucas voorgedragen. Hij besloot deze bijzondere viering met de 
Kerstwens:  “Alle duisternis van de wereld is machteloos tegenover 
het licht van één enkele kaars.”  Daarna legde hij een kerstkindje 
in de kribbe.

Van harte een Zalig Kerstmis en een goed begin van 2024.

Pastor Huub Spaan, R.K. Kerk H. Hippolytus, De Kanis


