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Pastoralia 
 
“Vertrouwen”  
  
De wereld staat te schudden op zijn grondvesten en 
de mensheid is op de vlucht.  
De zorgen zijn te groot voor een mensenziel; we 
kijken ernaar en zijn machteloos.  
Belangrijk om dit uit te spreken naar Onze Vader.  
Onze gebeden zijn voor hen die zo lijden.   
Ondertussen moeten wij wel positief in het leven 
blijven staan.   
Kunnen blijven genieten van alles wat wel goed en 
mooi is.  
Blijven helpen met wat in ons bereik ligt.    
En elkaar stimuleren te vertrouwen.    
En dit laatste woord “vertrouwen” stond op het 
briefje dat in mijn ballon zat bij de laatste dienst voor 
jong en oud.  
Sinds die tijd blijft dit woord in mijn hoofd zitten en 
bemoedigt mij.   

Ik geloof echt dat God tot ons spreekt op diverse 
manieren, zoals via deze briefjes.  
Hopelijk hebt u ook een mooi woord mogen 
ontvangen bij die dienst.  
Het leek een spelletje maar God is een gentleman die 
spreekt als anderen zwijgen en op allerlei manieren.  
Wanneer de kerkbrief uitkomt start de training 
luisterend bidden.   
Ik mag hopen dat in die groep ook momenten komen 
dat Hij iets geeft wat ons vertrouwen beloont.  
Hopelijk ontvangt u de komende tijd ook iets van Hem 
wat uw vertrouwen in deze wereld weer doet 
toenemen.  
  
 
Geluk en zegen gewenst namens de pastoraal 
ouderlingen Judi en ondergetekende, 
Alfons van Leeuwen  

 
 

Bijdrage van Geurt Roffel 
 

Petrus, Paulus en Johannes 
Naast bekende en minder verhalen over Jezus en zijn 
leerlingen, bevat het nieuwe testament ook een 
redelijk aantal brieven. Het lezen van die brieven is 
niet zo eenvoudig. Ze zijn weliswaar in goedlopend 
hedendaags Nederlands vertaald, maar hun inhoud is 
ruim negentienhonderd jaar oud. Hoe lees je zulke 
brieven? Voor iedere lezer is dat een eigen zoektocht. 
Deels zijn de brieven namelijk tot jou gericht, als 
gelovige man of vrouw. Ze hebben je iets te zeggen. 
Maar voor een ander deel zijn de brieven duidelijk tot 
anderen gericht, die leefden in een andere tijd, met 
andere gewoonten.  
 
Als ik de brieven lees, probeer ik zo geconcentreerd 
mogelijk te luisteren naar het geloof dat de schrijvers 
me willen aanreiken. Ze verwoorden dat soms in 
voorstellingen of aan de hand van voorschriften en 
oordelen die zover van me afstaan dat ik ze niet kan 
begrijpen. Het kost me moeite en energie om daar 
doorheen te breken. Maar als ik dat doe, ontdek ik 
vaak een geloofskracht waarvan het de moeite waard 
is om me ertoe te verhouden.  
 
Paulus komt daarbij op mij over als iemand die 
gekneed is in de Joods-gelovige manier van denken. 

Hij weet hoe Joodse Schriftgeleerden Bijbelteksten 
lezen en uitleggen. Overtuigd als hij is van Jezus, volgt 
hij hun werkwijze. Aan de hand van 
oudtestamentische teksten legt hij uit waarom en in 
welke zin Jezus de Messias is. En wat dat van ons 
vraagt. Paulus is daarin zwart-wit, veroordelend soms, 
maar dat doet hij om zo scherp mogelijk duidelijk te 
maken wat hij bedoelt. 
 
Petrus komt op mij gemoedelijker over dan Paulus, 
minder gericht ook op hoe het Bijbels gezien nu 
precies zit. Voor Petrus is geloven volhouden. Het is 
vasthouden aan de weg die je gaat en je teweer 
stellen tegen mensen die je er vanaf proberen te 
brengen: ‘Je bent geroepen, koester dat!’ Wie zo 
diens leven gaat, merkt dat het geloof, dat God, een 
rots in diens leven wordt, een steeds sterker 
fundament onder je levensweg. De brieven die in de 
Bijbel staan onder Petrus’ naam, zijn volgens 
Bijbelwetenschappers niet door Petrus zelf 
geschreven. Toch denk ik in kleine delen ervan wel de 
èchte Petrus te ontmoeten. Daar schrijft hij hoe hij in 
Jezus langzaam maar zeker, al doende, de waarheid 
heeft leren kennen. Die waarheid heeft hij als een 
geschenk aanvaard en hij probeert ernaar te leven, 
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met vallen en opstaan. Dat maakt hem tot een 
vreemdeling in het leven van alledag. 
 
De brieven van Johannes tonen weer een heel andere 
benadering van het geloof. Daarin staat de liefde 
centraal, meer precies gezegd: dat mensen in Jezus 
pas de ware liefde leren kennen. Die liefde is een heel 
intense, verenigende, toegewijde liefde. In die liefde 
worden mensen één met God en met Jezus Christus. 
‘Richt je uit alle macht op die liefde’ zeggen de 
mensen die gaan in het spoor van Johannes: ‘Want in 
die liefde ontstaan de nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde.’ De kring rond Johannes is daarmee lang niet 
zo zwart/wit als Paulus, of zo nuchter als Petrus. Hier 
maken mensen je gevoelig dat, net zoals de liefde 
tussen mensen, in de liefde van God normale dingen 
heel bijzonder worden, wonderen gebeuren en één en 
één drie wordt – of meer dan dat, een overvloed.  
 
Er zijn meer brieven, hier heb ik me beperkt tot het 
drietal aan wie de meeste brieven in de Bijbel zijn 

toegeschreven. Tijdens het lezen voel ik me op 
sommige momenten meer verwant met Paulus, dan 
weer met Petrus, dan weer met Johannes.  
 
Maandag 6 november, 14.00u. Samen lezen van 1 
Petrus 
In de vorige Kerkbrief vroeg ik of mensen interesse 
hadden om samen de Hebreeënbrief te bespreken. 
Dat leverde weinig reacties op, misschien ook omdat 
dat een vrij ingewikkelde brief is. Tegelijk: de reacties 
die ik kreeg, waren wel gemotiveerd. Daarom een 
nieuwe poging. Met een groepje gaan we op 6 
november, van 14.00u. tot 15.30u. 1 Petrus lezen. We 
komen bij elkaar in de Ontmoetingskerk. De vraag die 
centraal staat is: ‘Hoe lees je wat je leest?’ en terloops 
doen we een klein beetje kennis op over de brief. Er is 
koffie, thee en misschien ook wel een koekje. Vooraf 
lezen mag, maar is niet noodzakelijk. Als je hierbij wilt 
aansluiten, laat het me dan weten.  
Geurt Roffel 

 
 

Diaconie                                                                                         
 
Dankstond voor gewas en arbeid  
In deze dienst op 5 november staat onze 
dankbaarheid centraal. Dankbaarheid voor ons 
dagelijks eten en drinken, voor het werk dat wij 
mogen en kunnen doen.  
Helaas is niet voor iedereen voldoende eten en 
drinken vanzelfsprekend, ook in de gemeente 
Woerden zijn er nog een groot aantal gezinnen die 
rond moeten komen van een minimum en/of een 
bijstandsuitkering. De voedselbank Woerden speelt 
daarin een belangrijke rol en wekelijks worden er door 
deze organisatie levensmiddelpakketten uitgedeeld 
daar waar het nodig is.  
Om de voedselbank te helpen houden wij zondag 5 
november onze jaarlijkse inzamelactie voor de 
voedselbank en vragen wij u een 
levensmiddelenpakket mee naar de kerk te nemen 
met daarin artikelen met lange houdbaarheidsdatum. 
Onder dit bericht vindt u een boodschappenlijst met 
artikelen die de voedselbank graag ontvangt. De 
meegebrachte producten kunnen zondag 5 november 
in de hal van de kerk worden gezet, de diaken van 
dienst zorgt dat de artikelen bij de Liturgische tafel 
worden gezet, daar staat ook een mooi Liturgisch 
bloemstuk.   
Mocht u deze zondag niet in de gelegenheid zijn om 
de dienst bij te wonen dan is het ook mogelijk om uw 

levensmiddelen op vrijdag 3 of zaterdag 4 november 
af te geven bij Roelof de Wit, Handelsweg 26. 
De diaconie zorgt dat de 
pakketten bij de voedselbank in 
Woerden komen.  
Namens de Voedselbank en de 
Diaconie hartelijk dank!  
 
Boodschappenlijst voedselbank 
Koffie / koffiepads 
Oploskoffie 
Aardappelpuree 
Ontbijtgranen 
Pindakaas 
Pasta 
Ontbijtcrackers 
Zonnebloemolie / olijfolie 
Houdbare melk 
Groente in pot / blik 
Limonadesiroop 
Thee 
Beschuit 
Luiers maat 6 
Wc papier 
Afwasmiddel 

Cadeaukaartenactie 
Binnenkort staat er 
in het huis aan huis 
blaadje het Kontakt 
een artikel over AH 

cadeaukaarten van de Postcodeloterij. Samen met 
kerken in Harmelen en Woerden willen we deze 
cadeaukaarten inzamelen voor voedselbank Woerden. 
De cadeaukaart ontvangt u tussen 27 oktober en 2 
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november, waarna de cadeaukaart verzilverd kan 
worden tussen 30 oktober en 19 
november. 
Als u wilt mee doen aan deze actie, 
dient u de cadeaukaart (ter waarde 
van €12,50) eerst te activeren. De 
geactiveerde cadeaukaart kunt u 
daarna inleveren in de brievenbus 

van onze Ontmoetingskerk (tot 17 november). 
Wij brengen de cadeaukaarten bij de Bonavaturekerk, 
vandaaruit worden de kaarten aan de voedselbank 
gegeven.  
 
 
Kerstengelen gezocht 
In de gemeente Woerden brengen kerstengelen weer 
een kerstgroet aan mensen die wat extra aandacht 
nodig hebben. 
Denk aan alleenstaanden, jonge mensen die eenzaam 
zijn of mensen die ziek zijn. Stichting Present heeft al 
meerdere namen doorgekregen voor het ontvangen 

van een kerstgroet. Dit kan bijvoorbeeld een 
persoonlijk geschreven kaartje, tekening of iets 
lekkers zijn. Er worden nog kerstengelen gezocht om 
een kerstgroet over te brengen. Als kerstengel ga je 
vier keer dezelfde persoon verrassen. Dit kan ook 
door bijvoorbeeld samen een wandeling te maken of 
een kopje koffie te drinken. 
Jong en oud kan zich aanmelden als kerstengel. 
Ontvangers van de kerstengelactie worden aangemeld 
door inwoners, kerken of andere instanties. 
Aanmelden als kerstengel kan via 
www.presentwoerden.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kerstgroetenactie CD Hope                                                                                                                                    
 

Op 5 november worden er weer wenskaarten in de 
kerk verkocht na de morgendienst, voor de scholieren 
in Chawolo in Oeganda. 
Ook wordt dan de jaarlijkse ‘kerstgroeten-actie’ 
gehouden. U kunt dan een kerstkaart kopen en deze 
tijdens het koffiedrinken schrijven en weer inleveren 
bij Engelien. 

Henk en Nellie van der Vliet kunnen dan alle 
kerstkaarten meenemen als zij op 20 november 
vertrekken voor een bezoek aan Tim en Wilma en de 
scholen in Chawolo. Daar worden tijdens de 
kerstdagen de kaarten uitgedeeld aan de plaatselijke 
bevolking. 
Mvgr. Engelien de Heer 

 

 
 

Kerk in Actie 29 oktober Zendingsdienst                                                                                                                                  
Op zondag 29 oktober is de zendingsdienst, 
georganiseerd door de commissie KerkinActie. Tijdens 
deze dienst zal dominee Willemien van Berkum 
voorgaan.  De collecte en het thema van de dienst 
staan in  het teken van het project dat wij als 
gemeente steunen: de kinderen en ouderen in 
Moldavie.  Ook op 19 november is een collecte voor 
Moldavie.  
Aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en 
ouderen in Moldavië 
Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een 
kwart van de bevolking van Moldavië in het 
buitenland. Ouderen én kinderen blijven eenzaam 
achter. Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op 
zichzelf aangewezen, gaan daardoor niet regelmatig 
naar school en lopen groot risico slachtoffer te 
worden van geweld en mensenhandel. Van hun kleine 
pensioen kunnen vele ouderen onmogelijk rond 
komen. Hierdoor ligt ondervoeding op de loer en 
kunnen ze hun gas- en lichtrekening niet betalen. De 
christelijke organisatie Bethania, partnerorganisatie 
van Kerk in Actie, wil verandering brengen in de 
levens van deze kinderen en ouderen. In hun 

dagcentrum krijgen kinderen hulp bij hun huiswerk, 
een maaltijd,  en de mogelijkheid voor psychosociale 
hulp. Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en 
elke maand worden de verjaardagen van de kinderen 
gevierd. Hiermee wil Bethania voorkomen dat de 
emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in 
gevaar wordt gebracht. Vanuit haar dagcentrum 
voorziet Bethania de meest kwetsbare ouderen in de 
dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een 
warme maaltijd.  
 
Advent 
Twee weken geleden hebben Diaconie, 
Kindernevendienst, dominee en cie Kerkinactie met 
elkaar gesproken hoe er in de 4 adventsdiensten een 
samenhang kan worden gecreëerd in de diensten om 
daarmee het bijzondere van de periode voor kerst te 
onderstrepen. 
Lastig is daarbij dit jaar dat onze dominee zelf geen 
dienst leidt bij ons in de adventsperiode. Toch hebben 
we met het project van Bijbel Basics, dat gebruikt 
wordt door de kindernevendienst, een lijn in de 
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diensten. Daarbij proberen we met een liturgisch stuk 
die lijn te onderstrepen.  
Ook zal cie Kerkinactie het initiatief nemen om tijdens 
de adventsperiode in iedere dienst stil te staan bij 
Advent (Hij Komt) met inbreng van gemeenteleden. In 
de volgende kerkbrief meer details. De Diaconie is 

bezig met de voorbereiding van speciale attenties om 
zo de ontvangers daarvan een goede adventstijd te 
wensen. En natuurlijk ontbreekt het niet aan de 
voorbereiding van de kerstnachtdienst. Ook over die 
viering meer in de volgende kerkbrief.  
 

 
 

Goede Doelen Dagen in Elim 
 

Vrijdag    10 november  van  14.30 – 20.00 uur en 
Zaterdag 11 november  van  10.00 – 13.30 uur 
 
worden de Goede Doelen Dagen gehouden in Elim, Burg. Talsmaweg 19.  
 
Wat wordt er verkocht en wat zijn de ‘goede doelen’? 
Liesbeth Romijn en haar zus Gea staan voor het eerst in Elim om in 1 jaar tijd € 20.000,00 op te halen voor Stichting 
Tot Heils des Volks (strijd tegen mensenhandel en gedwongen prostitutie in Nederland). Zij verkopen o.a. grote, 
warmgebakken, verse stroopwafels, teddy tassen en heerlijke warme pantoffelsokken. 
Er is voor de kinderen een knutseltafel waar ze leuke werkjes kunnen maken op vrijdag van 14.30 – 17.00 uur. 
 
Een Taartenbak workshop wordt op vrijdagavond om 19.00 uur gegeven door Sylvia van Maanen bestemd voor 
Heleen Dandash- van de Berg. Opgeven bij Sylvia. 
 
‘Stichting Ontmoeting’ (opvang voor dak- en thuislozen) verkoopt o.a. decoratie en sjaals, verse baksels en ander 
lekkernijen. 
 
Bij ‘Woord en Daad’ (bestrijding van armoede wereldwijd) kunt u terecht voor fair-trade koffie uit Nicaragua, voor 
zowel zakken filterkoffie als -bonen. Ook voor wens- en kerstkaarten, diamond painting en decemberzegels. 
 
Anneke Los-Meijers verkoopt Producten uit Israël, o.a. voor huidverzorging, rode en witte wijn, jam, dadelpasta, 
diverse soorten thee, chocola, kruiden en nog veel meer lekkere en leuke dingen. 
 
‘CD-Hope’ staat er met handgemaakte Wenskaarten voor de 6 scholieren in Oeganda. Ook zijn er al kerstkaarten te 
koop en wordt de jaarlijkse ‘kerstkaarten schrijfactie’ voor de inwoners van Chawolo gehouden. 
Er zijn o.a. kettingen en armbandjes, gehaakte kraamkadootjes en knuffels en theezakjes uit Oeganda te koop.  
Het enveloppenspel voor kinderen en volwassenen ontbreekt ook deze keer niet,  
 
GZB staat er weer met Bijbelse Dagboeken. 
 
De Medische zending doet ook weer mee. Gerben is de zoon van oud predikant van de Herv. Kerk ds. Boon, en 
woont met zijn vrouw en kinderen in Ghana.  
Gerben is tropenarts en Dorien verpleegkundige. Ze zijn een kraamkliniek aan het opzetten. 
Er wordt o.a. ‘Groene Hart Zeep’ verkocht, gemaakt van natuurlijke oliën en geitenmelk. Elly Oskam verzorgt op de 
Goede Doelen Dagen de catering: 
 
Kom gerust vrijdagavond bij ons eten of kom zaterdag tussen de middag lunchen. In elk geval zullen er diverse 
soepen en broodjes en andere lekkernijen zijn. En de koffie en thee met cake of iets dergelijks staan ook voor u 
klaar. 

 
 
  

Kerstsamenzang maandag 18 december 

 
Maandag 18 december wordt de jaarlijkse 
Kerstsamenzang georganiseerd m.m.v. de koren en 

fanfare Nieuw Leven, aanvang 19.30 uur in de RK Kerk 
aan de Kanis. 
Vind je het leuk om met de gezamenlijke koren mee 
te zingen (zowel mannen als vrouwen), dan hoor ik 
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het graag. Je ontvangt dan via de mail de bladmuziek 
van de liederen. Op de website van onze dirigent: 
https://www.kusee.nl/cantorij kun je de eigen partij 
vooraf oefenen. Daarnaast kun je aansluiten bij 
onderstaande repetities; 
Op 4 december is er in onze kerk een repetitie met 
het RK Koor. Vooraf drinken we om 19.45 gezellig 
koffie. Daarna sluiten we om 21.00 uur aan in de 

Schulenburch voor een gezamenlijk vervolg bij 
Immanuel. Op maandag 18 december is er om 18.30 
uur een generale repetitie waarna we met elkaar 
koffie drinken voordat de avond begint.  
Van harte welkom! 
Ria van Leeuwen-van Dijk 
Secr. Werkgroep Kerstsamenzang 

 
 

Kerstbijeenkomst in ‘De Cope’ 
Het bewonerscomité van ”De Cope” organiseert op 
woensdagavond 13 december a.s. weer een 
kerstviering. Deze kerstviering wordt opgeluisterd 
door muziekvereniging  ”Nieuw Leven”. 
De avond wordt gevuld door muziek van ”Nieuw 
Leven” en samenzang van bekende Kerstliederen. 
Deze muzikale kerstviering wordt gegeven in het 
atrium van ”De Cope” welk in kerstsfeer is gebracht.  
Het bewonerscomité nodigt u uit om deze kerstviering 
met de bewoners van ”De Cope”  mee te maken. 
Entree is gratis. 
 

Het programma van de avond: 
19.30 uur inloop  koffie/thee/chocomel. 
20.00 uur aanvang van de kerstviering door 
muziekvereniging  ”Nieuw Leven” en samenzang. 
20.45 uur pauze     gelegenheid voor een kopje 
chocolademelk of glaasje glühwein 
21.15 uur  2e deel  van de kerstviering 
22.00 uur einde kerstviering. 
 
Tip: Het atrium van De Cope is maar weinig 
verwarmd. Pas u kleding daar op aan!   

 
 

Schoenendoosactie 2023                                                        Zondag 12 november 

Op zondag 12 november a.s. om 10.00 uur is er in de Ontmoetingskerk een Schoenendoosactiekerkdienst, een dienst 
voor jong en oud. Onze eigen dominee Geurt gaat voor. Helpen jullie mee om 
zo veel mogelijk gevulde schoenendozen in te zamelen? Dit zijn de 
mogelijkheden:   
Zelf een schoenendoos vullen  
Hoe dat moet, staat in een (digitale) folder. De digitale folder is te downloaden 
via de bijlage of kijk op schoenendoosactie.nl. Papieren folders liggen in de kerk. Gevulde schoenendozen die niet 
tijdens de kerkdienst kunnen worden ingeleverd, kunnen bij jou/u worden opgehaald. Stuur een berichtje naar 
jeugdraad@ontmoetingskerkkamerik.nl of bel naar Christine Verhoeve: 402410. 
Een schoenendoos kant en klaar bestellen 
Geen tijd? Geen inspiratie? Voor € 15,- per stuk kunnen gevulde en versierde schoenendozen besteld worden bij 
Maaike de Jong (mgmuylwijk@hotmail.com. Mobiel 06-17151605). Dit is exclusief € 5,- verzendkosten. Graag 
uiterlijk 6 november bestellen.    
 
Losse spullen doneren voor in de schoenendozen 
Wilt u/wil je losse spullen geven? Dat kan. Er zijn schone, nieuwe en kleine artikelen nodig die met de andere spullen 
erbij in een schoenendoos passen: schriften, (kleur)potloden, gummetjes, puntenslijpers, kleine knuffels, zeep of 
tandenborstels of andere artikelen (zie de digitale folder). Deze kunnen ingeleverd worden in een doos die in de 
kerkhal staat of bij familie De Jong – Mijzijde 97a voor 9 november. 
Bijdragen in de kosten voor organisatie en transport  
Dat kan via de daarvoor bedoelde collecte in de kerk op 12 november. Een geldbedrag overmaken kan op IBAN 
NL83INGB0000334243 onder vermelding van Schoenendoosactie/rc 16572 t.n.v. Stichting Global Aid Network 
Holland.  
Meer lezen en zien over de actie? Een bezoekje aan de website schoenendoosactie.nl is de moeite waard. Laten wij 
er met elkaar een succesvolle Schoenendoosactie van maken en veel kinderen ver weg verrassen met een groot 
cadeau. 
Hartelijke groet namens de jeugdraad, 
Maaike de Jong en Christine Verhoeve 
 

  

https://www.kusee.nl/cantorij
mailto:jeugdraad@ontmoetingskerkkamerik.nl
mailto:mgmuylwijk@hotmail.com
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Kerkdienst zondag 29 oktober 10.00                Zendingsdienst  
 

Voorganger  : Mevr. Ds. Willemien van Berkum  
Ouderling  : Henk van Vliet 
Diaken   : Aarnoud 
Begeleiding  : Henk Hilgeman 
Lector   : Commissie KerkinActie 
Mediateam  : Bob en Coby 
Kosters  : Marjolein en Aarnoud 
Kindernevendienst : Sandra van Vliet 
Crèche   : - 
Collecte  : KIA 
Koffie schenken : Klaas en Cootje 
 

Kerkdienst zondag 5 november 10.00            Dankstond gewas en arbeid                                                                 
 

Voorganger  : Mevr. Ds. A.A (Arianne) Geudeke 
Ouderling  : Arie van Eijk 
Begeleiding  : Arie Hardijzer 
Lector   : Arie van Eijk  
Mediateam  : Cars en Dineke 
Kosters  : Matsy en Hans 
Kindernevendienst : Tamaike den Hollander 
Crèche   : - 
Collecte  : Diakonie (voedselbank Woerden) 
Koffie schenken : Corrie en Piet Sloof 
 

Kerkdienst zondag 12 november 10.00          Dienst jong&oud  
                                                                                 actie schoenendoos 
                                                                                 M.m.v. Combo                                                   

 

Voorganger  : Geurt 
Ouderling  : Judi de Groot 
Diaken   : Marieke 
Begeleiding  : Gert van Zoelen 
Lector   : Marjolein Hillege 
Mediateam  : Arie en Adriaan 
Kosters  : Siena en Paul 
Kindernevendienst : - 
Crèche   : - 
Collecte  : Pastoraat 
Koffie schenken : - 
 
 

Kerkdienst zondag 19 november 10.00                                                       
 

Voorganger  : Mevr. Pastor. A.M. (Ans) Creemer-Allard  
Ouderling  : Henk van Vliet 
Diaken   : Aarnoud  
Begeleiding  : Henk Hilgeman 
Lector   : Bea Honig 
Mediateam  : Bert en Marieke 
Kosters  : Joke en Gert 
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Kindernevendienst : Lise  
Crèche   : - 
Collecte  : Diaconie (schuldhulpmaatje) 
Collecte  : KIA 
Koffie schenken : Patrick van Vreeswijk en Marcel van Vliet 
 

 

Kerkdienst zondag 26 november 10.00                              Eeuwigheidszondag 
                                                                                                     m.m.w Cantorij                                                            

 

Voorganger  : Geurt 
Ouderling  : Bert de Groot 
Diaken   : Roelof 
Begeleiding  : Wim Kusee 
Lector   : Marieke de Groot 
Mediateam  : Cars en Dineke 
Kosters  : Marjolein en Aarnoud 
Kindernevendienst : Danielle van Vreeswijk 
Crèche   : - 
Collecte  : Diaconie (Hospice de Mantelmeeuw) 
Koffie schenken : Gijs en Engelien 
 
 
 
 
 

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code 
 

Komt het even niet uit om naar de kerk te gaan? Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd: 
ontmoetingskerk kamerik - YouTube 
Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt. 
Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt: 
Actuele Liturgie - OneDrive (sharepoint.com) 
Ook zult u niet wekelijks meer de QR-code  ontvangen. Deze QR-code geldt 
voor een jaar en kunt u dus voor elke collecte in 2023 gebruiken.  
U kunt uw bijdrage overmaken door bijgaande QR-code of link te gebruiken, 
of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar: 
Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via 
deze link vanaf zondag  t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot 
de collectes van die zondag berekend worden. 
PayPaymentRequest (rabobank.nl) 
 

 
  

https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://ontmoetingskerkkamerik-my.sharepoint.com/personal/administrator_ontmoetingskerkkamerik_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadministrator%5Fontmoetingskerkkamerik%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FLiturgie%2FActuele%20Liturgie&ga=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Nj48lK83RcGRSQgFxH3LSg&qsl_reqcnt=1
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FIXbrigade Woerden 
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 Gospelkoor New Creation 
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Martin Luther Kingviering 
 

 
 
 

 

Persbericht: onderzoek naar eenzaamheid onder inwoners van Woerden 
 
Persbericht 
Onderzoek naar eenzaamheid onder inwoners van Woerden.  
Raad van Kerken Woerden gaat een kwalitatief onderzoek starten onder de inwoners in Woerden en onder 
professionals in de zorg en hulpverlening. Onderzocht wordt of het gevoel van zingeving en spiritualiteit in het 
algemeen een rol speelt bij de gezondheid van eenzame mensen. Verder wordt onderzocht of hulp is gewenst en 
welke hulp kerken en anderen kunnen bieden. Doel is om de kennis die wordt opgedaan algemeen ter beschikking te 
stellen, zodat die gebruikt kan worden in het streven eenzaamheid te verminderen of te voorkomen.  
Het onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Woerden en zal worden uitgevoerd met de 
inschakeling van HBO-studenten. Een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers uit de samenleving en uit de 
wetenschap begeleidt het onderzoek.  
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Dit onderzoek richt zich op inwoners en professionals in de gemeente Woerden. De onderzoekers zijn geïnteresseerd 
in het verhaal achter de mens, dus de persoonlijke ervaringen van mensen van alle leeftijden en met diverse 
achtergronden, die langer dan een jaar het gevoel hebben niet voldoende intensief in contact te zijn met anderen en 
met de maatschappij, terwijl zij daar wel behoefte aan hebben.  
Het thema eenzaamheid speelt in dit onderzoek een belangrijke rol. Een fenomeen dat van alle tijden is, maar dat 
pas sinds de laatste jaren op de maatschappelijke en politieke agenda staat. In het bestuursakkoord 2022-2026 van 
de gemeente Woerden wordt ingezet op het voorkomen van eenzaamheid en op tijdige signalering door 
laagdrempelige ontmoetingsplaatsen waar maatschappelijke organisaties, ‘buurt verbinders’ en Woerden Wijzer 
inwoners kunnen ondersteunen als zij daar behoefte aan hebben. De gemeente Woerden is voornemens om deze 
plekken te versterken of nieuwe initiatieven te creëren wanneer hiertoe aanleiding is. Hiervoor is het belangrijk om 
te weten waar de behoeften van mensen liggen en met het onderzoek hopen de onderzoekers hier een goed beeld 
van te krijgen.  
Raad van de Kerken wil onderzoeken welke bijdrage vertegenwoordigers van de kerken in Woerden kunnen leveren 
op het gebied van spiritualiteit, zingeving en religiositeit. Zij is van mening dat wanneer mensen zich zonder 
medische oorzaak lichamelijk of geestelijk ziek of eenzaam voelen, het belangrijk is om aandacht te hebben voor 
spiritualiteit en zingeving omdat het voor een mens niet prettig is om zich ziek of eenzaam te voelen. Raad van de 
Kerken is van mening dat mensen een hoger niveau van geluk en welzijn en minder eenzaamheid ervaren wanneer 
aandacht kan worden gegeven aan de spiritualiteit en zingeving van deze mensen.  
Woont u in de gemeente Woerden en mist u zelf iets in uw leven en zou u graag wat vaker in contact zijn met andere 
mensen, maar weet u niet goed hoe u dit zou moeten organiseren, dan zijn wij op zoek naar u! De onderzoekers 
komen graag met u in gesprek, dat kan gewoon bij u thuis op een moment dat het u schikt. De informatie zal 
anoniem worden verwerkt en niet herleidbaar zijn tot uw persoon. De gesprekken zullen ongeveer 45 minuten tot 
een uur duren.  
Lijkt het u fijn om met een onderzoeker het gesprek aan te gaan, dan kunt u contact opnemen met 
hoofdonderzoeker Monique Kingma. 
Telefoon: 06-1383 7941 
Mailadres: moniquekingma@outlook.com  
Noot voor de redactie: 
 
Nadere informatie bij:  
Hans Slooijer 
  
Raad van Kerken Woerden 
  
W    kerkeninwoerden.nl 
M    06-204 36 147   E    jslooijer@gmail.com 
  

mailto:jslooijer@gmail.com
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Top2000 kerkdienst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste Kerkgangers uit de gemeente Woerden, 
 
In de Kruiskerk wordt al 6 jaar de Top2000 kerkdienst georganiseerd. Dit jaar willen wij dat weer gaan doen en is er 
een datum geprikt: vrijdagavond 29 december. Lijkt het jou leuk om mee te werken aan dit project meld je dan aan. 
 
Wij zoeken met name mensen die nu al mee kunnen denken met de PR en de sponsoring. 
 
En wil je je nu alvast opgeven om te assisteren bij bijvoorbeeld de catering, het begeleiden van bezoekers, het 
inrichten/verbouwen/aankleden van de kerk, of bij andere hand- en spandiensten dan kan dat natuurlijk ook. 
 
Aanmelden kan op het volgende emailadres 
top2000kerkdienst@pknwoerden.nl 
 
De Top2000 commissie 
Anko Senneker 
Bram Knegt 
Egbert van Drie 
Ellen van Herwijnen 
Gertjan Robbemond 

 
 
 

                                                                                     
De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.  
Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op vrijdag 17 november bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website. 
De volgende reguliere Kerkbrief verschijnt op donderdag 23 november. 
De Kerkbrief wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom 
eerst uit de Kerkbrief verwijderd. Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten! 
Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto’s, privégegevens enz. uit de Kerkbrief te gebruiken of te 
verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad! 
 
Predikant   : dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt)    dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Scriba   : Sandra Okkerman 06-52692656 

Coördinatoren kosters : Gert en Joke Vergunst 0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)  

   : koster@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Kerk   : Hallehuis 4  06-30761446    
Website   : www.ontmoetingskerkkamerik.nl 
Redactie Kerkbrief : kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl  

mailto:top2000kerkdienst@pknwoerden.nl
mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
http://www.ontmoetingskerkkamerik.nl/
mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl

