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Van het kerkelijk erf

Beste leden van de ontmoetingskerk Kamerik

Het kerkelijk seizoen is weer begonnen en dat
hebben we gedaan met de startzondag op 10
september. We kunnen terugkijken op een hele
mooie dienst begeleidt door ons eigen Combo en
dominee met een Hoofdrol voor Arie en Jannita.
Het was heel fijn om met elkaar de doop van Arie
en de bevestiging van Arie en Jannita mee te
maken. We kunnen met zo’n dienst merken dat
we echt een gemeente met elkaar zijn die
vertrouwen heeft en steun wil geven aan de
mensen die naar voren stappen om een taak op
zich te nemen.

Aangezien Arie de rol van voorzitter
kerkrentmeester op zich zal nemen en ik als
opvolger van Jos de taak van voorzitter
kerkenraad, zal ik me eerst in het kort even
voorstellen: Bert de Groot, getrouwd met
Marieke, 3 kinderen (getrouwd) en 6
kleinkinderen. Wij wonen nu 3 jaar met zijn
tweeén op de Mijzijde. Na school enkele jaren
gewerkt in weg- en waterbouw daarna
melkveehouder en nu waterschapsbestuurder.

Daarnaast diverse bestuursfuncties gehad in
landbouworganisaties, onze kerk,
natuurorganisaties enz.

Na de dienst gezellig met elkaar koffie drinken,
praten en felicitaties uitwisselen bij zeer warm
weer. En daarna als onderdeel van de start van
het seizoen de introductie van de Donkey Mobile
App, een digitaal hulpmiddel bij het kerk zijn. Ik
mocht dit begeleiden en merkte in ieder geval bij
mezelf dat het soms best lastig is om het
helemaal onder de knie te krijgen, maar gelukkig
zijn er altijd mensen die willen helpen. Komend
jaar gaan we ervaren en leren welke plek deze
app in onze kerkcommunicatie gaat krijgen.
Daarna als afsluiting met een glaasje fris en een
hapje eten gezamenlijk brainstormen over wat
we dit seizoen met elkaar en anderen kunnen
doen. Het was een rijke oogst en u hoort er meer
van.

Zo’n zondag geeft mij als uw nieuwe voorzitter
energie.

Groeten, Bert

Israel

Geurt Roffel

leder jaar, in oktober, wordt in de protestantse
kerk aandacht besteed aan de bijzondere
verbondenheid van de kerk met het volk Israél.
Wie ‘Petrus’ leest of geabonneerd is op de
mailings van de PKN, heeft hier vast al iets over
gelezen. In de dienst van 8 oktober sluiten we ons
hierbij aan en is er aandacht voor Israél in onder
meer de liederen, de overweging en de
benadering van de schriftlezingen.

De bijzondere verbondenheid met het volk Israél
bestaat al sinds het begin van het christendom,
omdat Jezus zelf tot dit volk behoort. Hij was een
Joodse gelovige, die de Joodse Bijbel zeer goed
kende en zich in beginsel alleen tot Joodse
mensen richtte met zijn boodschap. Pas

gaandeweg Jezus’ optreden en daarna zijn
mensen van buiten het Jodendom toegetreden
tot het christendom.

De belangrijkste reden om in de kerk veel
aandacht te besteden aan het Jodendom is om
discriminatie te helpen voorkomen. Waar de
aandacht voor het Jodendom verslapt, bestaat
het gevaar dat mensen vanuit vooroordelen over
het Joodse geloof gaan denken en spreken.
Vooroordelen die in sommige gevallen door
Bijbelteksten worden aangewakkerd. Vergeten
raakt dan dat het Joodse geloof net zo levend is
als het christelijke — met stromingen van
orthodox tot vrijzinnig — en dat het Jodendom
voor driekwart van dezelfde Bijbelboeken uitgaat
als het christelijk geloof. Bovendien verdwijnt het




besef van de hechte Joodse verbondenheid met
God, die ook van fundamenteel belang is voor het
christendom.

Als je spreekt over het volk Israél, wordt de
thematiek al snel heel complex. Denk alleen maar
aan de staat Israél, de politiek, de omgang met de
Palestijnen, of het huidige Jeruzalem in vergelijk
met Jeruzalem zoals we dat in de Bijbel
tegenkomen. Tijdens de voorbereidingen van de
dienst op acht oktober spraken we daarom af dat
we ons in die dienst concentreren op de
bijzondere band tussen het Joodse en het
christelijke geloof. We hopen een dienst te vieren
die uitnodigt om op een positieve manier verder

te praten over Israél — zonder daarin uit de weg
te gaan wat ingewikkeld is en blijft. Ik zal iets
vertellen over het bezoek aan de synagoge dat
een groep Kamerikkers begin dit jaar bracht, Bert
van Vreeswijk zal de lezing uit de psalmen lezen,
Carin Stolk, die in mei Israél bezocht, zal iets over
haar ervaringen met het Joodse geloof vertellen
en met de cantorij zingen we onder meer
‘HinnematoV’ en ‘Door de wereld gaat een
woord’.

Uit de Bijbel lezen we psalm 119:1-16 en Mattels
5:1-12. Ik wil iets proberen te vertellen over hoe
sterk Jezus zich in dit gedeelte van de Bergrede
met het Joodse geloof verbindt.

Geurt Roffel

Pastoralia

Een stukje uit Geijkt op deze grond
Psalm 105 vers

Gedenk de wonderen die Hij heeft gedaan,
De oordelen die Hij heeft uitgesproken.

Zijn hand

Voor wie zien wil, ligt-onder een dikke laag
woestijnzand-

De hand van God. Onder zware soldatenvoeten,
onder eeuwen

Onderdrukking, onder kapotgeslagen ruggen en
onbetaalde arbeid,

Soms bijna onherkenbaar, ligt zijn hand.

Soms komt die even aan de oppervlakte, in een
wervelende

Op eenvolging van gebeurtenissen. Dan wordt
water bloed en

Worden slaven een vrij volk. Dan komt er brood
uit de hemel en

Water uit de rots. Dat zijn ijkpunten, de
momenten om op terug

Te kijken, de signalen die ons eraan herinneren:
onder alles ligt zijn hand.

Maar veel vaker is het zoeken. Dan is zijn hand er
alleen voor wie het wil zien.

Voor wie goed is van geloof is- want in de wirwar
van het wereldgebeuren

Is willekeur veel aannemelijker. De twijfel is
toegankelijker dan geloof.

Waar is Gods hand onder honger en dorst, onder
oorlog, onder al het leed?

Manna is schaars en de kwakkels viiegen
doorgaans over.

En toch.

Aarzelend kijken we naar de ijkpunten. Of
misschien wel: naar het ijkpunt.

Waar Gods hand gebonden werd. Waar zijn hand
zich machteloos liet

Vastpinnen op de onoplosbare wirwar van
wereldleed.

Maar we kijken ook naar dat ene moment, dat
Gods hand alles omverwierp

Wat wij vanzelfsprekend achtten.

En we zien zijn hand op het moment dat wij de
hoop hadden op gegeven,

Uitgestrekt, zegenend: "Vrede zij met jullie."
Die hand, die groet, die God ons aarzelend
belijden:

Het loopt Hem niet uit de hand.

De zieken in de gemeenten wensen wij sterkte en
Gods nabijheid.

De jarige gemeenteleden voor deze maand:

10 oktober mevr. Nel van Duijn- Busscher

10 oktober mevr. Henny van Elten

17 oktober mevr Wil Bastmeijer- van Eijk

Wij wensen allen een gezegend nieuw levensjaar.

Vriendelijk groet, Pastoraal team, Judi de Groot.




Memoriam

Op 1 September is overleden Jo Burggraaf op de
leeftijd van 86 jaar,

Zij is geboren in Zegveld en komt uit een gezin
van 8 kinderen.

64 jaar geleden is zij getrouwd met Wim en op de
boerderij aan de Mijzijde komen wonen, waar Jo
en Wim 6 kinderen kregen. 13 Kleinkinderen en

3 achterkleinkinderen.

In 2017 is hun oudste dochter Cora overleden,
wat een groot verdriet was dat voor hen

In dat jaar zijn Jo en Wim verhuisd naar de Cope.
Jo was erg actief in het jeugdwerk van de kerk.
Vrijwilligerswerk lag haar ook goed, zoals met het

Rode Kruis schip mee om vakantievierende
bejaarden te helpen.

Kaarten maken was haar hobby voor zieken en
verjaardagen.

Jo zong ook graag en was lid van het Holland
koor. Haar lied was "lichtstad met uw Paarlen
poorten".

Na afnemende gezondheid is zij 2 jaar geleden
verhuisd naar Weddesteyn in Woerden.

Daar is zij overleden.

Op 8 september was de herdenkingsdienst.

Eat en Meet

Hoi jonge ouders,

Voor jullie, ouders van kids en schoolgaande
jeugd is er vanaf dit seizoen elke 2° zondag van de
maand “ Eat en meet “

(soms een uitzondering, eerste keer is het op 1
oktober na de dienst voor jong en oud)

Op de 2¢ zondag van de maand staat de dienst in
het teken voor de gezinnen en nodig ik jullie uit
samen met de kids na de dienst en koffie uit om
even een half uurtje aan te sluiten op de
clubzolder.

Daar staat een lunch (brood e.d. en soep) voor
jullie klaar met als doel om elkaar nog even
afzonderlijk te ontmoeten.

Opgeven is niet nodig. Noteer het gewoon in je
agenda.

Elke 2¢ zondag van de maand is het na de dienst “
Eat en meet “ (ps. wordt jullie gratis
aangeboden)

De eerste keer is op 1 oktober a.s.

m.v.g.
Pastoraal ouderling Alfons v Leeuwen




Nieuws van de commissie Kerk in Actie

Beste gemeenteleden,

Hier volgt een belangrijk bericht van de
commissie Kerk in actie. Het
bankrekeningnummer van de commissie gaat
veranderen. Vanwege administratieve eisen
vanuit de landelijke organisatie en om kosten te
besparen stappen wij over naar de Rabobank.
Wilt u voortaan het volgende rekeningnummer
gebruiken voor de commissie kerk in actie?
Diaconie Protestantse gem. Kamerik Inzake KIA
NL 72 RABO 0339 7494 07

Let u vooral op automatische overboekingen?
De komende maanden wordt het oude
rekeningnummer nog wel in gebruik gehouden
zodat we overboekingen op het oude nummer
nog door kunnen zetten naar het nieuwe
nummer. Per 1 januari volgend jaar zal het oude
ING bank nummer buiten gebruik gesteld
worden.

Mocht u nog vragen hierover hebben dan kunt u
contact met mij opnemen via
eugenehoogendoorn@gmail.com

Ander nieuws van de commissie:
1 november gaan wij weer Moldavié producten
bestellen, mocht u belangstelling hebben voor de

wijnen of honing dan kunt dit op het
bestelformulier aangeven in de hal van de kerk.
We bestellen dit jaar wat eerder zodat de wijn en
honing voor de feestdagen in huis kan zijn.
Zondag 8 oktober is er weer een collecte voor ons
project in Moldavié.

Kerk in Moldavié helpt kwetsbare mensen

Door de economische situatie in Moldavié zien
veel mensen geen andere mogelijkheid dan een
baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft
desastreuze gevolgen voor de samenleving. In
sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en
jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die
hen stimuleren om voor elkaar te zorgen.
Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen.
Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en
bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders,
een plek waar ze met hun verhaal terecht
kunnen.

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk
in Actie het werk van kerken voor kwetsbare
mensen in Moldavié. Helpt u mee?

Met vriendelijke groet namens de commissie Kerk
in actie,

Eugene Hoogendoorn

Collecteopbrengsten

Hierbij een overzicht van de collecte opbrengsten van augustus 2023

6 augustus: KIA -€183,50
13 augustus: Pastoraat -€159,30
20 augustus: Pastoraat €117,95

Diaconie €113,00
27 augustus: Pastoraat €278,70

Totaal augustus: € 852,45
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Kerkapp

Op de startdag van 10 september jl. is de kerkapp van start gegaan.
Inmiddels hebben 64 gemeenteleden de kerkapp op hun telefoon
staan. Wij hopen uiteraard dat velen zullen volgen. Mocht het
downloaden niet lukken dan kunt u na de dienst terecht bij Tamaike,
Marieke, Alfons, Wiljan of Henk of een mail sturen naar:
penningmeester@ontmoetingskerkkamerik.nl.

Wij zijn nu bezig met het formeren van een werkgroep om de app
verder te optimaliseren. Heeft u interesse om hieraan deel te nemen,
stuur dan een mail naar bovenstaand mailadres.

Henk van der Vliet

Kerkdienst zondag 1 oktober 10.00 Dienst voor jong & oud
Voorganger : Mariétte en Alfons
Ouderling : Alfons van Leeuwen
Begeleiding : Band Testify
Lector : Jan Stol
Mediateam : Marieke en Bert
Kosters : Matsy en Hans
Kindernevendienst : Geen
Creche : Geen
Collecte : Pastoraat en Jeugd
Koffie schenken : Thom en Coby

Kerkdienst zondag 8 oktober 10.00 Israélzondag
Voorganger : Dhr. dr. Geurt Roffel
Ouderling : Arie van Eijk
Begeleiding : Wim Kusee
Lector : Bert van Vreeswijk
Mediateam : Bob en Dineke
Kosters : Siena en Paul
Kindernevendienst : Danielle van Vreeswijk
Creche :N.n.b.

Collecte : Pastoraat en KIA
Koffie schenken : Willy en Petra

Kerkdienst zondag 15 oktober 10.00

Voorganger : Mevr. ds. Marijke Gehrels
Ouderling : Alfons ven Leeuwen
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Begeleiding : Henk Hilgeman

Lector : Matsy van Eck
Mediateam : Adriaan en Coby
Kosters : Joke en Gert
Kindernevendienst : Nellie van der Vliet
Creche : Geen
Collecte : Pastoraat
Koffie schenken : Ton en Jeanette
Kerkdienst zondag 22 oktober 10.00 Avondmaal
Voorganger : Dhr. dr. Chris Koole
Ouderling : Bert de Groot en Judy de Groot
Begeleiding : Addo dam
Lector :n.n.b.
Mediateam : Marieke en Bert
Kosters : Ria en Alfons
Kindernevendienst : Maaike de Jong
Creche : Geen
Collecte : Diaconie — JOAC en Jeugd
Koffie schenken : Coby en Janette
Kerkdienst zondag 29 oktober 10.00 Zendingsdienst KIA
Voorganger : Mevr. ds. Willemien van Berkum
Ouderling : Alfons van Leeuwen
Begeleiding : Henk Hilgeman
Lector :n.n.b.
Mediateam : Bob en Coby
Kosters : Marjolein en Aarnoud
Kindernevendienst :Sandra van Vliet
Creche : Geen
Collecte : Kerk in Actie
Koffie schenken : Klaas en Cootje

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code

Komt het even niet uit om naar de kerk te gaan? Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd:
ontmoetingskerk kamerik - YouTube

Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt.

Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt:
Actuele Liturgie - OneDrive (sharepoint.com)

Ook zult u niet wekelijks meer de QR-code ontvangen. Deze QR-code geldt voor een
jaar en kunt u dus voor elke collecte in 2023 gebruiken.

U kunt uw bijdrage overmaken door bijgaande QR-code of link te gebruiken, of uw
bijdrage rechtstreeks over te maken naar:

Bankrekeningnummer NL65RAB00331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente
Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via deze
link vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot de collectes
van die zondag berekend worden.

PayPaymentRequest (rabobank.nl)



https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://ontmoetingskerkkamerik-my.sharepoint.com/personal/administrator_ontmoetingskerkkamerik_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadministrator%5Fontmoetingskerkkamerik%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FLiturgie%2FActuele%20Liturgie&ga=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Nj48lK83RcGRSQgFxH3LSg&qsl_reqcnt=1

De stoel voor de toekomst van Kamerik

Hoe willen we Kamerik doorgeven aan de
generaties na ons? Die vraag is het vertrekpunt
van het project Mooist Mogelijke Toekomst van
Kamerik, dat in april van dit jaar van start ging op
initiatief van een aantal inwoners.

De wens van deze inwoners is om als
gemeenschap meer zeggenschap te hebben over
de toekomst van ons dorp. En om te kijken: wat
kunnen we zelf en samen doen voor een mooie
toekomst.

Om te zorgen dat we de toekomst niet vergeten
helpt het als iets daar symbool voor staat. Zo is
het idee voor een Toekomststoel geboren en
heeft de Sleutelclub dat idee samen met
kunstenares Johanne ten uitvoer gebracht. De
stoel is helemaal gemaakt van gerecyclede
fietsonderdelen, want dat is toekomstbestendig.
De stoel is in april en mei te gast geweest op de
beide basisscholen van Kamerik en daar hebben
heel wat kinderen en volwassenen in de stoel
gezeten en verteld wat zij belangrijk, leuk of mooi
vinden voor de toekomst van Kamerik. Enkele
ideeén: Een vlindertuin, woonboten, meer
winkels en een theater, kleine woningen voor
ouderen en voor jongeren en een voedselbos.
De stoel staat nu in de hal van de kerk.

Je bent van harte uitgenodigd om in de stoel
plaats te nemen en de vraag te beantwoorden:

Wat zie jij voor je, als je denkt aan de Mooist
Mogelijke Toekomst van Kamerik?

Contactpersoon voor het project Mooist
Mogelijke Toekomst van Kamerik: Anne-Marie
Benschop (06-10738821 of info@your-self.nl).

Oud papier ophalen op zaterdag 7 oktober

Starttijd: 08.00 —auto 1 08.00 — auto 2

Ophalen in: Teckop, Oud Kamerik, Kanis Dorp Oost

Belader 1: Ferry Hoogerwerf Ton Rijnbeek

Belader 2: Wiebe Snijder Paul Alfons

Starttijd: Vanaf 09.30 —auto 1 Vanaf 09.30 — auto 2

Ophalen in: Dorp west 1 Dorp west 2

Belader 3: Arie van Eijk Ries Verhoef

Belader 4: Bert van Viegen Jan Baldé

Catering: Engelien de Heer Om 09.30 is er koffie en thee!
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Training: Leer luisterend bidden Kamerik

Training Leer luisterend bidden
God verlangt naar contact met de mens. Van Genesis tot Openbaring zien we hoe God tot mensen spreekt
en zij naar Hem luisteren en Hem volgen. Heb jij ook een verlangen om te luisteren naar Zijn stem?

“Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen” Jakobus 4:8

Doe mee met de training Leer luisterend bidden. Tijdens de drie sessies zullen we je toerusten,
bemoedigen en krijg je handvatten om zelf te oefenen in bidden en luisteren. Misschien ben je al bekend
met gebed, dan zal het een verdieping zijn en ruimte bieden voor nieuwe ontdekkingen. Misschien is
luisterend bidden nieuw voor je, dan is er ruimte om een nieuwe kant van gebed te onderzoeken en in de
praktijk te brengen.

We bidden dat je hierdoor gezegend zal worden en Gods stem zo ook mag leren herkennen in je dagelijks
leven. Word verrast door wat onze Hemelse Vader gaat doen en zeggen tijdens de training Leer luisterend
bidden.

Programma:

In 3 avonden ontdekken we hoe je luisterend kunt bidden.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

hoe spreekt God?

stil worden

obstakels om Gods stem te verstaan

hoe toets ik of iets van God is?

hoe kan ik woorden van God doorgeven aan een ander?

Informatie:

De kosten voor deze training bedraagt €34,95 voor 3 avonden training en is inclusief het 'gebeds-dagboek’
De training gaat door bij voldoende aanmeldingen (minimaal 25).

Aanmelden kan hieronder, mocht dit niet lukken stuur dan een mail naar trainingen@ewv.nl met uw naam, adres, postcode,
woonplaats en mailadres.

Status Open inschrijving

Start 26 oktober 2023

Einddatum 23 november 2023
Deelnemers Er zijn nog plaatsen beschikaar.

Programmavorm deeltijd-avond

Doelgroep Voor mensen die graag willen leren hoe je Gods stem beter kunt verstaan.

Kosten € 34,95

Meer weten?
Contactpersoon  Gerjo Pasman
Telefoonnummer 0342-460010

E-mail gerjopasman@ewv.nl
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De training wordt verzorgd door Els Okker.

do 26-10-2023 aanvang 19:30 uur Ontmoetingskerk.
do 9-11-2023 aanvang 19:30 uur Ontmoetingskerk.
do 23-11-2023 aanvang 19:30 uur Ontmoetingskerk.

Contactpersoon Ontmoetingskerk, Alfons v Leeuwen

Uit de regio

Ontmoetingsavond PKN Ring Woerden.

Graag willen u herinneren aan de bijeenkomst op woensdag 11 oktober om 20.00 uur bij de Protestantse
Gemeente in Benschop, Dorp 209.

Een inspirerende avond waar we met leden van 27 ringgemeenten elkaar ontmoeten en worden
meegenomen op ontdekkingsreis. Het onderwerp ‘geloofsverdieping’ is ons reisthema. Ds. Bert de Wit uit
IJsselstein zal deze avond verzorgen.

U kunt zich aanmelden kan via de mail (max. 30 mensen): woerdenring@gmail.com, of eventueel
telefonisch bij Wilma 0348563345.

God in het gewone leven

de Ongeziene tegenkomen op je levensweg

G e T g 5 PR T

11 oktober 2023
ert de Wit

19 45 mIoop/
anméTEIen wo‘erdenrmg@gmall com (max 30)

De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.

Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op vrijdag 20 oktober bij de redactie inleveren op het volgende emailadres:
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website.

De volgende reguliere Kerkbrief verschijnt op donderdag 26 oktober.

De Kerkbrief wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom
eerst uit de Kerkbrief verwijderd. Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten!
Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto’s, privégegevens enz. uit de Kerkbrief te gebruiken of te
verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad!

Predikant . dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt) dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl
Scriba : Sandra Okkerman 06-52692656
Coordinatoren kosters  : Gert en Joke Vergunst  0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)

: koster@ontmoetingskerkkamerik.nl

Kerk : Hallehuis 4 06-30761446
Website : www.ontmoetingskerkkamerik.nl
Redactie Kerkbrief : kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
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