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Van het kerkelijk erf 

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk 
Kamerik 
 
En weer is het raak.  Dramatische beelden stromen 
onze huiskamer binnen via het televisiescherm. Deze 
keer niet (alleen) van Oekraïne, maar van Turkije en 
Syrie , die beide getroffen zijn door een aardbeving. 
Een vader die de hand vasthoudt van zijn dode 
dochtertje, dat nog vastzit in het puin. De hoeveelheid 
ellende is om moedeloos van te worden. En kunnen 
we in het geval van Oekraïne de mens (Poetin) nog de 
schuld even, nu is er toch echt sprake van een wreed 
natuurverschijnsel. Begrijpen kunnen we het niet. 
Maar we zullen het wel moeten aanvaarden. 
Het is wel goed om te zien dat de actiebereidheid in 
veel delen van de wereld, en ook in Nederland, groot 
is. Ook Kerk in Actie laat zich gelukkig niet onbetuigd.  
Heel dicht bij huis, gaat alles gewoon door. Mooie 
erediensten, met en zonder interactie. Een 
ontmoetingsmiddag met een stamppottenbuffet : de 

opkomst was groot, en gelukkig zat er voor ieder wat 
in de (stamp-)pot. Komend weekend vindt het Koken 
en Stoken event plaats, waar we hopelijk op veel 
plekken in Kamerik met elkaar aan tafel kunnen gaan. 
En direct daarna begint de veertigdagentijd, waar ook 
de nodige aandacht aan zal worden besteed. We gaan 
op weg naar Pasen. 
Om dit allemaal mogelijk te maken zijn er ook 
middelen nodig : geld en mankracht. Onder leiding 
van penningmeester Henk vd Vliet hebben we de actie 
kerkbalans gehouden. Voor wie het toch nog vergeten 
is, graag het formulier inleveren bij Henk. En elders in 
deze kerkbrief vindt u de oproep om mee te denken 
over nieuwe ambtsdragers. Onze gemeente moet 
tenslotte ook bestuurd worden. 
 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet 
 
Jos Heuvelman 

 
 
 

Bijdrage van Geurt Roffel 

 
Alpha-catechese: bezoek aan de moskee 
Met de catechesegroep bezochten we in december de 
moskee in Woerden. Dat was een erg leuk bezoek. We 
werden allerhartelijkst ontvangen door drie 
twintigers, die ons aan de hand van een powerpoint-
presentatie een spoedcursus Islam gaven. Als motto 
van de avond hadden ze een tekst gekozen uit de 
Koran waarin de verbondenheid tussen christenen en 
moslims centraal staat.  
Onze rondleiding startte in de gebedsruimte. Toevallig 
was de man aanwezig die altijd zingend de oproep 
voor het gebed verzorgt. Hij was bereid om dat ook 
voor ons te doen. Daarna zagen we de wasruimte, de 
studiezalen, de ontmoetingsruimte en de ruimte waar 
overledenen ritueel worden gewassen. 
Indrukwekkend. Enerzijds zie ik verwantschap tussen 
een kerk als De Ontmoetingskerk en de moskee, 
anderzijds zijn er ook verschillen, die te maken 
hebben met hoe je het geloof beleeft.  
 
Een voorbeeld. De twintigers die wij spraken, waren 
allen druk met het ‘memoriseren’ van de Koran. 
Daaronder verstaan ze het pagina voor pagina uit het 

hoofd leren van de Koran in het Arabisch. Ze toonden 
ons de ruimte waar ze dat doen, de platen waarmee 
ze dan werken en vertelden ons hoelang ze daarmee 
druk zijn. Een flink aantal uur per zaterdag, en dat 
vervolgens weken-, jarenlang. Het doel ervan is dat de 
Koran niet verloren gaat. Zelfs als er geen papieren 
Koran meer zou bestaan, dan nòg zit de Koran in de 
hoofden van deze moslims. Dat die Koran vervolgens 
goed in het hoofd zit, merkte ik in onze gesprekken. 
Geregeld werd, gastvrij en omdat het op het moment 
paste, uit het hoofd een Koranvers geciteerd, en 
verbeterden onze rondleiders daarbij elkaar. Dat is 
een heel andere omgang met het belangrijkste boek 
van je geloof dan ik ken vanuit ons eigen geloof.  
 
Na afloop spraken we na met thee en cake, want zoals 
onze inleiders zeiden: ‘We zijn een Marokkaanse 
moskee, en Marokko staat bekend om zijn thee.’ Een 
van de catechisanten verwoordde de waardering van 
allemaal: ‘Op school leer je de theorie, maar hier 
ervaar je hoe het echt is.’ Dat was raak gezegd, vond 
ik.  
Op weg naar huis dacht ik na over hoe ik ons eigen 
geloof zou presenteren als we bezoek zouden 



Kerkbrief     
               

 
Jaargang 56  -  Nr.3 – zo 19 februari t/m za 18 maart 2023  

  2 
 

  

ontvangen uit de moskee. Misschien komt het er eens 
van, want onze rondleiders gaven aan graag een keer 
een tegenbezoek te brengen en we hebben ze 
hartelijk uitgenodigd. De catechisanten zijn daar dan 
graag bij. Ik zou beginnen bij het doopvont en het 
avondmaals-servies, denk ik. Daarin komen 
belangrijke kernen van wie Jezus is tot uitdrukking. 
Vervolgens zou ik iets vertellen over dat Jezus voor 
iedereen in de kerk heel belangrijk is, maar dat 
mensen verschillende antwoorden geven op de vraag 
wie Jezus voor hen is. En dat het voor ons belangrijk is 
om in ons leven tot uitdrukking te brengen wat Jezus 
ons voorleeft. In het bijzonder dat de dood het einde 
niet is, en dat er een weg loopt dóór het lijden dat 
mensen, soms ook wijzelf, elkaar aandoen. Een weg 
tot in het hart van God. 
 

Mocht je geïnteresseerd zijn in deze thematiek en 
bijvoorbeeld zelf eens een bezoek aan de moskee 
willen brengen, laat het me weten. Onlangs brachten 
we met een groep uit De Ontmoetingskerk een 
bezoek aan de synagoge in Amersfoort, en ook dat gaf 
me veel stof tot nadenken. Heel fijn om dat samen te 
kunnen doen. 
Wat me raakte in ons bezoek aan de moskee, is dat ik 
ervoer dat de deuren er wijd open staan en we over 
en weer bereid zijn van hart tot hart met elkaar te 
praten. Dat voegt veel toe, in onze wereld. Daarnaast 
raakte het me dat ik in de moskee met oprechte 
gelovigen sprak, die oprecht geïnteresseerd en 
ontvankelijk waren voor ons geloof. Dat gaf 
verdieping aan alles wat we bespraken en opende 
weer nieuwe blikken op hoe ik zelf geloof. 
Geurt Roffel 

 
 

Zinzoekers: 12 maart om 14.30U 

Zinzoekers komt weer bij elkaar, de activiteit voor 
jongeren van 17-30 jaar. Rixt Vos (19) en ds. Geurt 
Roffel organiseren de bijeenkomsten. De vorige keer 
spraken we over het avondmaal, de komende keer 
staat de doop centraal. We ontmoeten elkaar in de 
ontvangstruimte in De Ontmoetingskerk (Hallehuis 4). 
De bijeenkomsten beginnen bij het leven van alledag 
en wat ons daarin bezighoudt, daarna spreken we 
over het geloof.  

Wees welkom als je wil aansluiten, een appje vooraf 
als je komt is handig. Dat kan aan Geurt via 06 52 35 
37 26.  
Rixt en Geurt 
 
 
 
 
 
  

 

Diaconie 
 

Thuisviering Heilig Avondmaal 
Vanuit de diaconie 
willen wij 
onderzoeken of er 
onder 
gemeenteleden - die 
om fysieke redenen 
niet naar de kerk 
kunnen gaan - 

verlangen is het Heilig Avondmaal thuis te vieren. Als 
hier behoefte aan is kunt u dit doorgeven aan één van 
de diakenen of u kunt een bericht sturen naar 
diaconie@ontmoetingskkerkkamerik.nl  
 

 

 

 

 Sobere Maaltijd op 1 maart 2023 
 
 

As woensdag 22 februari zouden we een sobere 
maaltijd houden, maar omdat Stoken en Koken al op 
zaterdag 18 februari plaats vindt hebben wij onze 
sobere maaltijd verplaatst. 
Niet op Aswoensdag (het begin van de vastentijd), 
maar op 1 maart willen wij een eenvoudige maaltijd 

organiseren. 
Tijdens deze maaltijd is er de mogelijkheid tot en goed 
gesprek aan de hand van het thema: 

UIT LIEFDE VOOR JOU 
De intekenlijst voor deelname ligt in de hal van de 
kerk. Wees welkom, de 40 dagen tijd commissie 

mailto:diaconie@ontmoetingskkerkkamerik.nl
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 Bijbelstudie 

Voor corona waren in onze kerk 2 groepjes actief die 
ieder 1 maal per maand Bijbelstudie deden.  
In de coronatijd is dit gestopt en daarna niet meer 
opgestart.   
Judi en ondergetekende willen die weer nieuw leven 
inblazen.   
We houden het 1x per maand in de in de grote zaal.  
Laat ons weten of je interesse hebt, dan informeer ik 
over het Bijbelgedeelte wat centraal staat zodat u die 
al van tevoren kunt lezen.  

Maar natuurlijk mag je ook zonder voorbereiding 
gewoon aanschuiven op woensdag avond 8 maart 
aanvang 19.30 uur in de grote zaal van onze kerk  
  
m.v.g.  
Pastoraal ouderlingen Judi de Groot en Alfons v 
Leeuwen.  

 
 
 
 
 
 

 Kerk In Actie 
 

Begin Januari zijn we van start gegaan met de 
voorbereiding van de 40 dagentijd. De 40 dagentijd 
start op woensdag 22 Februari en heeft dit jaar als 
thema Uit liefde voor jou. 
Uit liefde voor jou: Woorden die laten zien dat je voor 
iemand van betekenis wilt zijn. Dat je het echt om die 
ander te doen is. 
Alle zondagen in deze periode zullen er mensen uit 
verschillende commissies gevraagd worden aan de 
hand van een voorwerp hun beleving/ervaring over de 
40 dagentijd te vertellen. De voorwerpen zullen in een 
bloemschikking op de tafel geplaatst worden. 
Elke zondag in de 40 dagentijd zal er een ander land 
centraal staan: Zambia, Palestina, Bangladesh en 
Moldavië. 
 
Hoofdproject van deze 40 dagentijd is Moldavië, het 
land wat wij als Kerk in Actie in gemeente dit jaar en 
komende jaren zullen ondersteunen. 
 
Sobere maaltijd 
Tijdens de 40 dagentijd worden er ook weer sobere 
maaltijden georganiseerd, deze zullen gehouden 
worden op woensdag 1 Maart en woensdag 29 maart. 
Elders in deze kerkbrief kunt u hier meer over lezen. 
 
40 dagentijdkalender 
Kerk in Actie heeft 40 dagentijd kalenders besteld, 
deze zullen zondag 19 en 26 februari klaar liggen in de 
hal en mag u meenemen, ook zijn er spaardoosjes die 
aan de kinderen uitgedeeld zullen worden maar u als 
gemeentelid mag hier natuurlijk ook aan mee doen en 
een spaardoosje meenemen. 
Met elkaar hopen we een mooie en inspirerende 40 

dagentijd te beleven. 
 
Moldavie 
Ook blijven we als Kerk in Actie actief met ons project 
over Moldavië,  in de hal ziet u de tafel staan met 
informatie en wijnen en honing die ook te bestellen 
zijn. Hier wordt al mooi gebruik van gemaakt, als u 
invult op de bestellijst zal dit geregeld worden. 
Ook willen we op zaterdagmiddag 17 juni een boeken 
en speelgoedmarkt organiseren,  details hierover zijn 
we nog aan het uitwerken, in volgende kerkbrieven 
kunt u hier meer over lezen. 
 
Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen 
Door de economische situatie in Moldavië zien veel 
mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te 
zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze 
gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen 
wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie 
ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor 
elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame 
ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht 
en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een 
plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. 
 
Collectes 
Zondag 26 Februari is de collecte bestemd voor 
Zambia - Maatjes voor gezinnen zonder ouders 
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos, 
met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange 
tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat 
hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook 
overlijden, staan veel weeskinderen er alleen voor. 
Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden 
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doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere 
broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst 
valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te 
betalen (voor schoolmaterialen en schooluniform), ze 
hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven 
vaak in extreme armoede. Ze werken als dienstmeisje, 
metselaar of visser, dagloner of verkopen iets op 
straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie. 
De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om 
naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden 
getraind om hen te begeleiden en praktische te 
begeleiden. Ook kinderen die gezinshoofd zijn worden 
getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat 
zijn hun gezin te runnen en een opleiding af te maken. 
Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL89 
ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. collecte 
Zambia of doneer online.  
 
Zondag 5 maart is de collecte bestemd voor Palestina  
Samen Bijbellezen opent deuren 
Palestijnse christenen vormen een kleine 
gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 
procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie 
steunt het werk van verschillende organisaties in 
Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel 
bij Bijbelstudie als bij diaconaal werk. 
Gemeenteleden krijgen meer Bijbelkennis en dat 
opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en 
worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze 
problemen in de samenleving en zoeken naar 
oplossingen.  
Sinds Marjam door haar vriendin Layla meegenomen 
werd naar een Bijbelstudie is haar leven veranderd. 
De bijeenkomsten sloten goed aan bij de dagelijkse 
realiteit. We lezen verhalen over Jezus en Hij is nu 
haar grote voorbeeld. Geef in de collecte of maak uw 
bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk 
in Actie  o.v.v. collecte Palestina of doneer online. 
Hartelijk dank voor uw gift! 
 
Zondag 12 Maart is de collecte bestemd voor Omzien 
naar gevangenen in Nederland  
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en 
zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus 
vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar 
hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, 
tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om 
te werken aan herstel. 
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in 
Nederland die omzien naar gevangen en hun partners 
en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar 

een nieuwe kans bieden in de maatschappij. zoals 
bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die 
speciale herfstweken organiseert waar kinderen 
kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen 
doorbrengen en samen weer even iets van het echte 
gezinsleven kunnen ervaren. 
Steun het werk voor gevangenen en geef in de 
collecte. Of maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 
0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 
Gevangenenzorg of doneer online. 
 
Noodhulp 
Op 6 februari werd Syrië getroffen door twee 
allesverwoestende aardbevingen. Kerken vangen 
zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen 
van maaltijden, medicijnen en dekens. Vanuit het 
noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, 
ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken 
maximaal. 
Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe 
economische crisis naar twee allesverwoestende 
aardbevingen. Syrië overkomt ramp op ramp. Ruim 
1400 mensen hebben deze ramp niet overleefd, en dit 
aantal zal snel oplopen. Er zijn duizenden gewonden. 
Veel gebouwen zijn ingestort, onder andere in de stad 
Aleppo. 
Kerk zet deuren open 
De ramp gebeurt terwijl de weersomstandigheden 
belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. 
Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en 
voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. 
Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun 
beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen 
beschermen tegen neerslag en kou. Vanuit het 
noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, 
ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken 
maximaal.  
Kerk in Actie werkt in Syrië, niet in Turkije. Daarom 
vragen we je hulp voor de slachtoffers in Syrië. 
Uiteraard gaan onze gebeden net zo hard uit naar de 
getroffen bevolking van Turkije. 
 
Steun dit werk 
Steun dit belangrijke, levensreddende werk met een 
bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 
Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v.  'Noodhulp' 
 
 
Liefde 
Een woord, maar alles en alles is ermee gezegd.  
Alles en alles is ermee gezongen, Liefde, 
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Val samen met dit woord, ga er in op,  
Wees mens, mens tot het uiterste, tot het innigste. 

Laat liefde je trefwoord zijn, je diepste naam. 

 
 
 
 
 
 

Kerkdienst Zondag 19 februari 10.00                                  
  

Voorganger  : Dhr. Ds. H.J. (Henk) Steinvoort 
Ouderling  : Henk vd Vliet 
Diaken   : Willy 
Begeleiding  : Wim Kusee 
Lector   : Jan Stol 
Mediateam  : Marieke en Bert de Groot 
Koster   : Marjolein en Aarnoud 
Kindernevendienst : Danielle van Vreeswijk 
Crèche   : Tamaike 
1e Collecte  : Pastoraat 
Koffie schenken : Marcel van Vliet en Patrick van Vreeswijk 
 
 
 
 

Kerkdienst Zondag 26 februari 10.00   Avondmaal                1e zondag 40-dagentijd                              
 

Voorganger  : Mevr. Ds. A.A. (Arianne) Geudeke 
Ouderling  : Bert de Groot en Mariëtte vd Zouw 
Diaken   : Roelof en Anton 
Begeleiding  : Addo Dam 
Lector   : Geralda  
Mediateam  : Bob den Hollander en Coby Kon 
Koster   : Siena en Paul 
Kindernevendienst : Lianne  
Crèche   : Milan  
1e Collecte  : KIA 
2e Collecte  : Diaconie 
Koffie schenken : Ferry en Jan Nap 
 
 

Kerkdienst Zondag 5 maart 10.00                                              2e zondag 40-dagentijd                                  
 

 

Voorganger  : Dhr. H. Aantjes 
Ouderling  : Judi 
Diaken   : Willy 
Begeleiding  : Henk Hilgeman 
Lector   : Yvonne Kruk 
Mediateam  : Arie van Eijk en Adriaan Eveleens 
Koster   : Joke en Gert 
Kindernevendienst : Maaike 
Crèche   : Eva 
1e Collecte  : KIA 
Koffie schenken : Jos en Geralda Heuvelman 
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Kerkdienst Zondag 12 maart 10.00    Bidstond Gewas en Arbeid mmv Cantorij 
                                                                     3e zondag 40-dagentijd                           

 

Voorganger  : Geurt Roffel 
Ouderling  : Jos 
Diaken   : Aarnoud 
Begeleiding  : Wim Kussee 
Lector   :  
Mediateam  : Kars en Dineke  
Koster   : Ria en Alfons 
Kindernevendienst : Tamaike 
Crèche   : Janette 
1e Collecte  : Diaconie 
2e Collecte  : KIA 
Koffie schenken : Gijs en Engelien  
 
 

Kerkdienst Zondag 19 maart 10.00                                            4e zondag 40-dagentijd                           
 

Voorganger  : Dhr. Ds. ASN (Nathan) Noorland 
Ouderling  : Alfons 
Diaken   : Roelof 
Begeleiding  : Addo Dam 
Lector   : Cootje  
Mediateam  : Marieke en Bert de Groot 
Koster   : Marjolein en Aarnoud 
Kindernevendienst : Nelly 
Crèche   : Gijs en Engelien 
1e Collecte  : KIA 
Koffie schenken : Dennis en Joke Koster 
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Hoe House of Hope stil staat bij de ramp in Turkije en Syrië 
 

 
 
We konden niet anders dan besluiten om dinsdag 7 februari radicaal anders te doen dan anders, 
wetend dat veel bezoekers zelf uit de getroffen regio komen en er vaak nog familie woont. De 
bezoekers hebben we vooraf een mail gestuurd dat deze dag bij House of Hope in het teken zal 
staan van alle emoties die er zijn. Dinsdagochtend druppelden één voor één de bezoekers 
duidelijk aangeslagen binnen. Zij vertelden over hun situatie en hadden veel medeleven naar 
elkaar. Velen bleken inderdaad familie te hebben waarmee na vele onzekere uren telefonisch 
gesproken kon worden, de meeste nu op straat, dag en nacht in de kou....... Er is veel stuk en wat 
nog over is, is te gevaarlijk om in te gaan. De één volgt het nieuws op de minuut, de ander 
probeert het niet te doen omdat het allemaal teveel is. 
 
Na een bak koffie met wat lekkers hebben we een moment van stilte genomen. We hebben de 
kaarsen op tafel gezet en de bezoekers voorgesteld om met elkaar te bidden, ieder op zijn/haar 
eigen manier in eigen taal met eigen gebruiken en aansluitend een kaarsje aan te steken. En als 
je niets wilt of kunt of juist alleen een kaarsje wilt aansteken dan mag dat ook. De behoefte bleek 
groot, één voor één kwamen bezoekers bij de tafel staan......allen op hun eigen manier.....en het 
was heel stil, maar wat voelde dit goed zo samen verbonden te zijn met diep respect naar elkaar. 
Daar werden we met elkaar heel stil van..... 
 
Graag wilden we dit met u/jullie delen om te vragen of er ook vanuit de kerken in Woerden, Harmelen, Kamerik, 
Zegveld voor onze bezoekers, hun familie en landgenoten gebeden kan worden en daarnaast dat we als House 
of Hope een veilige plek mogen zijn waar iedereen, die is gevlucht, terecht kan om anderen te ontmoeten, 
zorgen te delen en te ontspannen. 
House of Hope – Woerden, Opstandingskerk, dinsdags van 9.30-12.00 u / donderdags van 14.00-16.30 u  

 
 

Niemand zal het ontgaan zijn welke ramp er 

heeft plaatsgevonden in Turkije en Syrië. Bij 

House of Hope komen de laatste maanden 

steeds meer bezoekers uit Syrië, sommige al 

langer in Woerden wonend en andere nog 

maar net. Regelmatig proberen we via 

verschillende kanalen te delen wat we met 

elkaar doen. Dat is heel divers van creatief, 

spelletjes, culturele thema's tot een goed 

gesprek. Alles is in ieder geval gericht op 

ontmoeting en ontspanning. 
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Doe je ook mee aan de Landelijke Opschoondag op 18 maart?  
Ook dit jaar willen we als Woerdense kerken meedoen aan de Landelijke Opschoondag op zaterdag 18 maart. De 
Missionaire Commissie van de Kruiskerk / Opstandingskerk heeft hiertoe het initiatief genomen. De startlocaties zijn 
dit jaar de Kruiskerk, Opstandingskerk, Rehobothkerk, het Baken en een locatie in Zegveld.  
 
Gemeenteleden én andere enthousiaste Woerdenaren kunnen zich vanuit elk van deze locaties inzetten om de 
buurten schoon te houden. Dit is niet alleen goed voor het milieu, het is ook nog eens gezellig en fijn om samen de 
handen uit de mouwen te kunnen steken en te zorgen voor de aarde!  
 
Wat gaan we doen? Zaterdagmorgen 18 maart zijn op elke locatie mensen aanwezig om tussen 9.15 en 9.30 uur de 
deelnemers te ontvangen. Zij voorzien iedereen van materialen (zoals prikkers, hesjes, handschoenen en 
afvalzakken) en praktische informatie. Rond 9.30 uur is er een gezamenlijke start, waarna iedereen in tweetallen of 
in groepjes (en evt. met enthousiaste familie, buren, vrienden, vriendinnen etc.) rond 9.45 uur vertrekt naar de 
schoonmaaklocaties. Tussen 11.15 en 11.30 uur verzamelen we weer bij de locatie waar je gestart bent. Daar kun je 
ook de zakken met zwerfvuil en materialen weer inleveren.  Om 11.30 uur sluiten we de activiteit af met een 
inventarisatie van de opbrengst en het maken van een groepsfoto. Natuurlijk staat er voor iedereen een passend 
bedankje klaar!  
 
Aanmelden of meer info? Wil je meedoen aan de opschoonactie? Meld je dan aan via het formulier op 
https://pknwoerden.nl/blog/landelijke-opschoondag-2023/ en geef jouw gewenste startlocatie aan. Aanmelden kan 
tot en met zondag 12 maart 2023. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met de coördinator per 
locatie:  
Coördinator Kruiskerk en Zegveld: Linda van Amerongen, linda.oskam@hotmail.com, 06-25124026.  
Coördinator Opstandingskerk: Jolanda van Tol, opstandingskerk@pknwoerden.nl, 0647139661  
Coördinator Rehobothkerk: Marjo Verkerk, marjo_olde@hotmail.com, 06-16302561  
Coördinatoren Het Baken: Martine van der Herberg en Mathijs Ardesch, pionier@hetbakenwoerden.nl, 06-39779774 
 

 

https://pknwoerden.nl/blog/landelijke-opschoondag-2023/


Kerkbrief     
               

 
Jaargang 56  -  Nr.3 – zo 19 februari  t/m za 18 maart 2023 

  10 
 

  

 

De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.  
Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op vrijdag 10 maart bij de redactie inleveren op het volgende e-mailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website. 
De volgende reguliere Kerkbrief verschijnt op donderdag 16 maart. 
De Kerkbrief wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom 
eerst uit de Kerkbrief verwijderd. Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten! 
Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto’s, privégegevens enz. uit de Kerkbrief te gebruiken of te 
verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de kerkenraad! 
 
Predikant   : dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt)    dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Scriba   : Sandra Okkerman 06-52692656    

Coördinatoren kosters : Gert en Joke Vergunst 0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)  

   : koster@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Kerk   : Hallehuis 4  06-30761446    
Website   : www.ontmoetingskerkkamerik.nl 
Redactie Kerkbrief : kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl  
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