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Van het kerkelijk erf                                                                                                  
 

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk 

Kamerik 

Langzaam komt het einde van ons kerkseizoen in 

zicht. Op ons kerkerf hebben we een drukke periode 

achter de rug. In de aanloop naar en rond de 

Paasdagen. En natuurlijk ook rond ons jaarthema Aan 

Tafel. Veel gemeenteleden zijn daarbij betrokken 

geweest. Sommigen op de voorgrond, anderen wat 

meer op de achtergrond. Maar allen heel belangrijk. 

Er blijft veel mensenwerk te doen, ook in een 

kerkgemeenschap. Fijn dat we een beroep op elkaar 

mogen doen, om bij te dragen en mee te helpen, 

ieder naar haar of zijn vermogen.  Daarbij 

ondersteund en geleid door onze predikant Geurt 

Roffel. 

 

Namens de kerkenraad een hartelijke groet 

Jos Heuvelman 

 
 

Pastoralia 
 
Lied naar mijn hart. 
Inmiddels is de lijst met aangedragen liederen al zeker 
de moeite waard en de voorgangers maken er 
regelmatig gebruik van. 
Hebt u een lied die u al lang niet meer gezongen heeft 
of een nieuw lied dat u erg aanspreekt, geef het mij 
door en mogelijk komt die dan in de loop van de 
diensten een keer terug. Mail maar naar 
onderstaande, ik verzamel deze in een mooie lijst die 
Ria de voorgangers aanreikt. 
pastoraalouderlingavl@ontmoetingskerkkamerik.nl 
 
De zon komt op, maakt de morgen wakker. 
Mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt.  
  
Misschien herkent u de tekst, het is opwekking 733: 
Tienduizend redenen.  

In deze tijd dat de zon eerder op is dan ikzelf, geniet ik 
van de morgen. Voorjaar is de tijd van nieuw leven.   
Waar de herfst met dorre bladeren het gemoed kan 
temperen, doet het voorjaar het tegenovergestelde.  
  
Ik heb van een aantal mensen uit onze gemeenschap 
geleerd om altijd je zegeningen te tellen.  
Ook bij tegenslagen niet bij de pakken neerzitten.   
Opstaan en doorgaan en dankbaar zijn.  Ik zag bij hen 
dat deze houding je energie geeft. Respect voor mijn 
zusters en broeders die zo in het leven staan.  
Voor mij een voorbeeld.  
  
Dus laat ons danken en zingen voor de avond valt.  
Namens het pastoraal team,  
Alfons van Leeuwen en Judy de Groot  
 

 
 

Bijdrage van Geurt Roffel 
 

Kamerikse pastoreslunch 
Vier voorgangers van Kamerikse 
geloofsgemeenschappen waren aanwezig op de 
interkerkelijke ontmoetingsavond die we vorig jaar 
organiseerden. Janneke Stam van de parochie Pax 
Christi, Teun van der Leer van Cama-Parousia, collega 
Lugthart van de Hervormde Gemeente en ikzelf. 
Tijdens de pauze, met een kopje koffie in de hand, 
zeiden we tegen elkaar dat het wellicht zinnig zou zijn 
elkaar eens vaker te treffen in Kameriks verband. Dat 

geeft ruimte om elkaars gemeenschappen en wijze 
van vieren beter te leren kennen, samen te spreken 
over het dorp waarin we ons ambt vervullen en elkaar 
als Kamerikse voorgangers beter te leren kennen. We 
zien elkaar weliswaar nu en dan bij verschillende 
gelegenheden en in wisselende samenstelling, maar 
dat is toch anders. Na overleg besloten we een 
periodieke lunch te plannen van een uur, waarbij 
telkens één van ons de anderen ontvangt in de eigen 
gemeente.   
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Op 28 april vond deze eerste Kamerikse pastoreslunch 
plaats. We waren welkom in de hervormde kerk, waar 
collega Lugthart met ons psalm 27 las, een gebed 
uitsprak en een heerlijk broodje voor ons had. De 
sfeer was hartelijk en open, het deed me goed elkaar 
als Kamerikse collega’s zo in het hart van het werk aan 
te zien en te bemoedigen. Hoewel onze 
gemeenschappen verschillen en wijzelf dus ook, staat 

dat niet in de weg dat wij elkaar zien als verbonden in 
het geloof dat wij samen delen. 
We sloten af met een gezamenlijk gebed waarin we 
elk na elkaar een deel van het gebed uitspraken. 
Daarin baden we voor elkaars 
geloofsgemeenschappen, ons dorp, onze 
verstandhouding en meer. We sloten af met het 
gezamenlijk gebeden Onze Vader. 
Geurt Roffel 

 

Zinzoekers                                                                                        Rixt en Geurt 
 

Zinzoekers op 4 juni, 14.30u. – en een bijzondere 
doopdienst 
Zinzoekers is de activiteit voor jongeren van 17-30 
jaar. Op 4 juni komen we weer bij elkaar, in de 
ontvangstruimte van De Ontmoetingskerk. De 
bijeenkomsten duren een uur en beginnen bij het 
leven van alledag en wat ons daarin bezighoudt. 
Daarna spreken we over het geloof. Rixt Vos (20, van 
De Open Poort in Harmelen) en Geurt Roffel 
organiseren de bijeenkomsten.  
Tijdens de serie bijeenkomsten kreeg bij 
medeorganisator Rixt het verlangen vaste vorm om 
zelf gedoopt te worden. Toen we tijdens Zinzoekers 
over de doop spraken, vertelde Rixt hierover. De doop 
is voor haar een tastbare uitdrukking van de nabijheid 
van God, zoals zij die al haar leven lang ervaart. Bij 
God mag je zijn wie je bent. In de natuur, het geloof 
en de verbondenheid tussen mensen licht Gods 
Geestkracht op.  

De doop van Rixt vond plaats op Paasmorgen in De 
Open Poort in Harmelen, Geurt Roffel was de 
voorganger. We zongen onder meer ‘De Heer is mijn 
herder’ en ‘Heer U doorgrondt en kent mij’, liederen 
die door Rixt waren uitgekozen. Rixts moeder en haar 
Beppe waren haar doopgetuigen.  
Toen we met Zinzoekers weer bij elkaar kwamen, 
keken we terug op deze doopdienst en spraken erover 
na. Vervolgens deelden we met elkaar wat voor ons 
belangrijke momenten waren in het geloof, 
momenten waarop we ons geloof sterker, of juist 
zwakker voelden worden. Zo spraken we over onze 
spirituele biografie. 
Wees welkom als je wil aansluiten bij Zinzoekers, een 
appje vooraf als je komt is handig. Dat kan aan Geurt 
via 06 52 35 37 26.  
Rixt en Geurt 

 
 
 

Kerk in Actie: Moldavie Markt en Openluchtdienst                                                                                                                                  
 

Zoals al eerder vermeld in onze kerkbrief, op  
zaterdagochtend 17 juni van 10.00 tot 13.00 
organiseert commissie KerkinActie een Moldavie 
markt op ons Ontmoetingsplein.  Tijdens de Moldavie 
markt worden speelgoed, (kinder)boeken en 
decoratie materiaal verkocht. Wij zijn nog op zoek 
naar spullen om te verkopen. Deze kunnen ingeleverd 
worden bij Willy van Dijk (Goudenregenlaan 2) of 
Maaike de Jong (Molentocht 10). Dus, heeft u 
boeken, speelgoed of decoratiemateriaal 
(serviesgoed, kaarsenstandaards, andere 
snuisterijen) dat al lang op zolder staat. Wellicht dat 
een ander er met een gelukkig gevoel mee naar huis 
toe gaat!   De opbrengst van de markt gaat naar ons 
project in Moldavie. Uiteraard kunt u ook terecht voor 
lekkere Moldavische wijn en honing, welke na wat 
leveringsproblemen geleverd kunnen worden.  Ook is 
er de mogelijkheid om een kopje koffie, thee of 
limonade te drinken met een lekker stukje koek of 
gebak erbij. Dit alles gezellig aangekleed en met 
Moldavische muziek. U snapt, het beloofd een 

gezellige ochtend te worden  waar u misschien ook 
nog met iets moois naar huis gaat. Om dit alles te 
organiseren heeft onze commissie helpende handjes 
nodig.  

• Wij zoeken mensen die willen helpen in de 
ochtend met koffie zetten of verkopen. 

• Daarnaast zijn wij op zoek naar bakkers om 
lekkere koek te bakken die wij kunnen verkopen 
bij de koffie.  

Het zou geweldig zijn als wij hier hulp bij krijgen! Zo 
dragen we een steentje bij om de mensen in Moldavie 
te steunen in hun strijd tegen eenzaamheid en 
armoede. Opgeven kan bij Willy van Dijk of Maaike de 
Jong. 
 
Ook wordt er op zondag 25 juni vanaf 16.00U de 
Openluchtdienst gehouden. Natuurlijk in 
samenwerking met de Fanfare! Het thema van deze 
dienst wordt: Samen op weg naar een mooie 
toekomst! Om alvast in de agenda te zetten!
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Sing-In                                                                                                                              
Zondag  30 april  was er een Sing-In, deze keer in onze 
Ontmoetingskerk. Het was een mooie avond waarin 
we prachtige liederen hebben gezongen onder 
begeleiding van de band Testify. Alfons en Arie Nap 
hebben ons een overdenking meegegeven over onze 
relatie met God. Fijn om daar met elkaar te zingen 
vanuit dezelfde overtuiging en om te horen hoe God 
werkt in het leven van anderen. Ook een reden om de 
bandleden van Testify, Alfons en Arie te bedanken dat 
zij met regelmaat een Sing-In organiseren! Dit alles 
wordt toch maar weer geregeld en georganiseerd in 
ons mooie dorp!  Voor wie de dienst terug wil 
luisteren: https://youtu.be/5h4_a7otky4 

 
 

 
 
 

Child’s Destiny of Hope 
 
 

Op Koningsdag is een actie gehouden voor stoelen, 

tafels en schooluniformen. De Generation of 

Hopeschool in Chawolo (Oeganda) heeft in februari jl. 

namelijk 100 nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. 

De hervormde kerk hield hiervoor een actie door 

verkoop van koffie, thee en iets lekkers in de tent, een 

plantenverkoop en een actie voor het autowassen. 

Deze actie resulteerde in een prachtige opbrengst van 

ongeveer € 3.500,--.  Naast de actie die bij de 

hervormde kerk gehouden is hadden we zelf ook een 

kraam langs de wetering. Ook hier kwamen we uit op 

een bedrag van ongeveer € 3.500,--. Al het werk heeft 

dus het mooie bedrag van ongeveer € 7.000,-- 

opgebracht, die besteed zal gaan worden voor 

aanschaf van meubilair en uniformen. De kinderen in 

Chawolo zullen hier heel blij mee zijn. Wij willen 

iedereen die heeft meegewerkt aan deze acties heel 

hartelijk bedanken. 

Waar de kinderen ook heel blij van worden is als er 

een groep jong en/of oud vanuit Kamerik naar 

Chawolo komt. We hebben al 

gesproken met een paar jongeren en 

misschien zijn er ook bij nog meer 

mensen die een keer mee willen om 

het project van dichtbij te bekijken. Heb je interesse 

om mee te gaan in de zomervakantie van 2024, meldt 

je dan aan bij Nellie van der Vliet, 

nellievliet@gmail.com. 

Misschien zijn er ouderen die (nog) een keer naar 

Chawolo willen reizen, meldt je dan ook aan. Een 

andere periode dan de zomervakantie is 

bespreekbaar, bijvoorbeeld februari/maart. 

Wij zien er naar uit en hebben zin om weer met een 

groep naar Chawolo te gaan. 

Het is mooi dat het project Kamerik bouwt voor 

Oeganda nu door bijna heel Kamerik wordt gedragen 

en daarvoor zijn wij zeer dankbaar. 

 

Henk, Nellie en Bert van Koerten            
                                                            
 
 

  

https://youtu.be/5h4_a7otky4
mailto:nellievliet@gmail.com


 

  
4 

 
  

 

Kerkdienst zondag 14 mei 10.00                Dienst voor jong & oud, mmv Combo                                                                                                                                                                                                
 

Voorganger  : Geurt  
Ouderling  : Mariëtte van der Zouw 
Diaken   : Marieke 
Begeleiding  : Gert van Zoelen 
Lector   : - 
Mediateam  : Arie en Adriaan 
Kosters  : Siena en Paul 
Kindernevendienst : - 
Crèche   : Vike 
Collecte  : Jeugd 
Koffie schenken : Janita en Susan 
 

Kerkdienst zondag 21 mei 10.00                                                                   
 

Voorganger  : Dhr. ds. J.W. (Jan Willem) Stam 
Ouderling  : Judi de Groot 
Diaken   : Roelof 
Begeleiding  : Addo Dam 
Lector   : Adriaan  
Mediateam  : Bob en Coby 
Kosters  : Matsy en Hans 
Kindernevendienst : Tamaike den Hollander 
Crèche   : - 
Collecte  : Pastoraat 
Koffie schenken : Willy en Mirjam 
 

Kerkdienst zondag 28 mei 10.00                                                     Pinksteren                                                   
 

Voorganger  : Mevr. Pastor A.M. (Ans) Creemer-Allard 
Ouderling  : Jos Heuvelman 
Diaken   : Anton 
Begeleiding  : Gert van Zoelen 
Lector   : Bert de Groot 
Mediateam  : Marieke en Bert 
Kosters  : Joke en Gert 
Kindernevendienst : Sandra van Vliet en Anouk 
Crèche   : - 
Collecte  : Diaconie, raad van kerken vakantieproject 
Koffie schenken : Patrick van Vreeswijk en Marcel van Vliet 
 

Kerkdienst zondag 4 juni 10.00                                                      Avondmaal                                                           
 

Voorganger  : Geurt 
Ouderling  : Henk van der Vliet en Bert de Groot 
Diaken   : Aarnoud en Anton 
Begeleiding  : Addo Dam 
Lector   : Joke Koser 
Mediateam  : Kars en Dineke 
Kosters  : Marjolein en Aarnoud 
Kindernevendienst : Lianne 
Crèche   : - 
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Collecte  : Pastoraat en Diaconie, JOAC 
Koffie schenken : - 
 

 

Kerkdienst zondag 11 juni 10.00                                                                  
 

Voorganger  : Mevr. Drs. D.F. (Dorothée) Berensen - Peppink 
Ouderling  : Jos Heuvelman 
Diaken   : Willy van Dijk 
Begeleiding  : Henk Hilgeman 
Lector   : Henk van der Vliet 
Mediateam  : Bob en Coby Kon 
Kosters  : Ria en Alfons 
Kindernevendienst : Danielle van Vreeswijk 
Crèche   : Gijs en Engelien de Heer 
Collecte  : Diaconie 
Koffie schenken : - 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code 
 

Komt het even niet uit om naar de kerk te gaan? Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd: 
ontmoetingskerk kamerik - YouTube 
Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt. 
Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt: 
Actuele Liturgie - OneDrive (sharepoint.com) 
Ook zult u niet wekelijks meer de QR-code  ontvangen. Deze QR-code geldt 
voor een jaar en kunt u dus voor elke collecte in 2023 gebruiken.  
U kunt uw bijdrage overmaken door bijgaande QR-code of link te gebruiken, 
of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar: 
Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via 
deze link vanaf zondag  t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot 
de collectes van die zondag berekend worden. 
PayPaymentRequest (rabobank.nl) 
 

 
 

Persbericht NPV 

 
Op donderdag 11 mei  a.s. organiseert de NPV afdeling Woerden een openbare lezing over het thema :  “2030 :  En 
de mens zag dat het perfect was”. In deze lezing hoopt dhr. Diederik van Dijk, directeur van de NPV, in te gaan op 
het sleutelen aan het DNA van menselijke embryo’s om ziekten uit te bannen. 
 
Sleutelen aan DNA van menselijke embryo’s om ziekten uit te bannen. Wie kan daarop tegen zijn? Er bestaan 
inmiddels technieken om ongewenste genen aan te passen en verbeterde genen toe te voegen. Mensen kunnen 
genetisch geoptimaliseerd worden. Een brandweerman die geen stress kent, bijvoorbeeld. Mooie beloften, maar 
enorme vragen. Om de technieken te ontwikkelen , wil men menselijke embryo’s kweken puur voor onderzoek. 
Mogen we zo omgaan met beginnend leven van mensen? 

https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://ontmoetingskerkkamerik-my.sharepoint.com/personal/administrator_ontmoetingskerkkamerik_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadministrator%5Fontmoetingskerkkamerik%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FLiturgie%2FActuele%20Liturgie&ga=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Nj48lK83RcGRSQgFxH3LSg&qsl_reqcnt=1
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En als de ontwikkeling van mensen meer in regie wordt genomen door de techniek, wordt het lichaam dan niet 
steeds meer een maakbaar voertuig? De mens die zichzelf of zijn kinderen ontwerpt? Is de mens bezig een 
technische heilstaat te vormen waarin voor blijvende zieke en gehandicapte mensen geen plaats meer zal zijn? Deze 
indringende en actuele ontwikkelingen vragen om heldere duiding vanuit christelijk perspectief. 
 
De NPV is een christelijke patiëntenvereniging. Zij staat leden maar ook anderen bij in medische en ethische 
vraagstukken, zoals o.a. hierboven benoemd.  
De lokale afdeling Woerden richt zich vooral op het verlenen van hulp via sociale netwerken. Voor verdere 
informatie zie: npvzorg.nl/afdelingen/woerden/ 
De lezing wordt gehouden in de Maranathakerk, Molenvlietbaan 10 te Woerden en begint om 20.15 uur. 
Voorafgaand is er een besloten ledenvergadering. 
We willen u van harte uitnodigen om deze lezing bij te wonen. Het is een onderwerp waar we vroeg of laat allemaal 
mee te maken krijgen.  
 
U bent van harte welkom op deze avond. Wilt u komen, laat het ons even weten. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cor van Tuijl, voorzitter NPV Woerden, M 06-50517124 of E: 
voorzitter@npvwoerden.nl of 
Aafke Hofland, bestuurslid PR E: hofland.aafke@gmail.com 

   

 

 House of Hope 

 
 
 
 
 
 
 

Op 12 april 2022 opende House of Hope haar deuren 
 

 
 
In zo’n jaar is veel gebeurd. Veel is gelijk gebleven (de vaste dinsdagochtend en de donderdagmiddag) en veel is veranderd. 
Eerst vooral bezoekers met Oekraïense achtergrond, nu meer gemêleerd met bijvoorbeeld bezoekers uit Syrië, Turkije en Iran. 
We hebben het afgelopen kwartaal stil gestaan bij: 
* één jaar oorlog in Oekraïne met  een bijzondere bijeenkomst daarvoor in de Willemshoeve.  
* de enorme aardbeving in Turkije en Syrië. We beleefden heel  bijzondere ontmoetingen bij House of Hope.  
* de vastentijd Ramadan en daarna ook gekeken naar de vastentijd welke wij als Christenen kennen. De 40-dagen tijd was 
de meeste mensen welke bekend, maar wat het met Pasen te maken heeft niet. Erg leuk omdat uit te mogen leggen. 
* Nowruz, met onze gasten en vrijwilligers vierden we de eerste dag van een nieuw jaar voor o.a. Koerden, Afghanen en 
Iraniërs. Een bijzonder moment, wat veel emoties opriep; blijdschap, verdriet door gemis naar eigen familie, maar ook 
dankbaarheid dat er ruimte gegeven werd aan deze feestdag. 
 
We werken achter de schermen samen met veel groepen in Woerden die allen op eigen manier iets doen aan opvang van hen 
die het thuisland zijn ontvlucht. Zo wordt bijvoorbeeld sinds januari iedere zaterdag een excursie of activiteit georganiseerd 
waaraan mensen van House of Hope ook meewerken.  

Deze maand beleefden we het éénjarig bestaan van 

House of Hope. We zijn veel ervaringen rijker geworden. 

We hebben prachtige moedige mensen ontmoet. We 

hebben met elkaar gelachen, maar ook tranen gelaten. 

Met vallen en opstaan, geduld en gebed, zijn we gekomen 

waar we nu zijn: iedere dinsdagmorgen en 

donderdagmiddag ontmoeten zo’n 15-20 nieuwe en oude 

Woerdenaren elkaar. 

mailto:voorzitter@npvwoerden.nl
mailto:hofland.aafke@gmail.com
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We zijn dankbaar dat cie Diaconie van de Raad van kerken in Woerden ook voor 2023 financiële steun heeft toegezegd voor het 
werk van House of Hope. Wil je meer weten over House of Hope ga dan naar de website www.houseofhopewoerden.nl of stuur 
een bericht naar houseofhopewoerden@gmail.com 

   
House of Hope – Woerden, Opstandingskerk, dinsdags van 9.30-12.00 u / donderdags van 14.00-16.30 u  
 

 
 

Zomerpakkettenactie Stichting Present Woerden 

 
 
Zomerpakkettenactie stichting Present Woerden 
De zomer is een heerlijke tijd met vakanties, leuke uitjes naar de dierentuin of het pretpark, ijsjes eten met z’n allen, 
van de glijbaan in het zwembad en ga zo maar door. Maar wat doe je als gezin als er geen geld is om deze dingen te 
doen? De zomer kan heel lang duren als de mensen om je heen wèl op vakantie gaan en wèl dit soort leuke dingen 
ondernemen. Stichting Present Woerden organiseert daarom de zomerpakkettenactie om de zomer voor een aantal 
van deze gezinnen een beetje zonniger te maken. De pakketten worden samengesteld door inwoners uit de 
gemeente Woerden en komen terecht bij cliënten van maatschappelijke organisaties. Deze hulpverleners kunnen 
goed inschatten waar een zomerpakket een mooie aanvulling is. Bij de gezinnen speelt vaak meer dan alleen 
geldzorgen. 
Als je je opgeeft, krijg je van Present te horen hoe groot het gezin is, wat de leeftijden zijn van de kinderen en wat ze 
leuk vinden om te doen. Daardoor kun je een persoonlijk zomerpakket op maat samenstellen. Denk aan 
zomerspeelgoed, zonnebrand, leuke tijdschriften, gezelschapspelletjes etc. Door sponsoring, donaties en een 
bijdrage van de commissie diaconie van de raad van kerken kunnen we ook enkele bonnen voor een lokaal uitje in 
het pakket doen. Met een persoonlijk pakket op maat wordt de zomer voor deze gezinnen net een beetje mooier.  
Wil je (samen met  je gezin, vrienden, collega’s, klas, buren of Bijbelkring) ook een zomerpakket samenstellen? Ga 
dan naar www.presentwoerden.nl  voor meer informatie en meld je aan!  
 
Lukt het niet om zelf een pakket samen te stellen maar wil je de actie wel steunen? Doneer dan een pakket via 
www.steunpresent.nl  
Vorig jaar konden we 88 gezinnen een mooi pakket bezorgen. Doet u dit jaar ook mee? Aanmelden kan tot 29 mei 
a.s. 
 
 
 
 
  

http://www.houseofhopewoerden.nl/
http://www.presentwoerden.nl/
http://www.steunpresent.nl/
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Oud papier ophalen op zaterdag 3 juni                                                                                                 
 

Starttijd: 
Ophalen in: 

08.00 – auto 1 
Teckop, Oud Kamerik, Kanis 

08.00 – auto 2 
Dorp Oost 

Belader 1: 
Belader 2: 

Aarnoud Langendoen 
Hans van Eck 

Klaas de Wit 
Marcel van Vliet 

Starttijd: 
Ophalen in: 

Vanaf 09.30 – auto 1 
Dorp west 1 

Vanaf 09.30 – auto 2 
Dorp west 2 

Belader 3: 
Belader 4: 

Kees Dirk Kroon 
Piet Jan van Dijk 

Arie van Eijk 
Ferry Hoogerwerf 

Catering: Ada Nieuwenhuizen Om 09.30 is er koffie en thee! 

 
 
 

 
 
 

                                                                                     
De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.  
Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op vrijdag 2 juni bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website. 
De volgende reguliere Kerkbrief verschijnt op donderdag 8 juni. 
De Kerkbrief wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom 
eerst uit de Kerkbrief verwijderd. Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten! 
Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto’s, privégegevens enz. uit de Kerkbrief te gebruiken of te 
verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad! 
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