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Van het kerkelijk erf

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk,

We spoeden ons naar het voorjaar, maar voor we er
zijn moeten we daarbij wel regelmatig kou en een
regenbui trotseren. Enige gelijkenis met de 40
dagentijd is er wel . We zijn op weg naar Pasen, maar
moeten eerst door de lijdenstijd.

Ondertussen is het druk op het kerkelijk erf. Rondom
ons jaarthema ‘Aan Tafel’ zijn diverse activiteiten
georganiseerd, en er volgt nog meer. Zie ook verder
op in deze kerkbrief.

Onze penningmeester Henk is ook flink bezig geweest.
De actie kerkbalans is gehouden, met een

bemoedigend resultaat. En ook de jaarcijfers van vorig
jaar zijn weer geproduceerd. U vindt ze bijgesloten ,
en we willen ze graag met u bespreken tijdens de
gemeentevergadering van 26 maart aanstaande.

Tenslotte zij we bezig met het proces rond
vertrekkende en nieuwe ambtsdragers. Voordrachten
zijn nog van harte welkom . Graag bij de scriba Sandra
inleveren.

Namens de Kerkenraad een hartelijke groet

Jos Heuvelman

Pastoralia

In de 40 dagentijdkalender 2023 uitgegeven door Petrus met als titel ‘Uit liefde voor jou, ontvangen en delen’ staat

een tekst die ik met jullie wil delen

Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen
om elkaar tot leven te brengen.

Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen
om samen te werken aan
welzijn en geluk.

Mensen hebben mensen nodig
om te laten zien wie U bent
God van liefde

God van gerechtigheid.

De gemeenteleden die de komende maand jarig zijn:

Wek dan die kracht in ons.

Doe die liefde in ons ontvlammen
die ons omkeert naar elkaar

die ons doet zorgen voor elkaar.

Dat wij U liefhebben.
Dat wij onze naaste beminnen.
Dat wij onszelf kunnen beminnen.

Marinus van den Berg.

Hartelijke groet namens het pastorale team,
Mariétte




Wij wensen alle kracht en Gods nabijheid toe.

Lied 657: 1-2-4.

Zolang wij ademhalen
Schept Gij in ons de kracht
Om zingend te vertalen
Waartoe wij zijn gedacht:
Elkaar zijn wij gegeven

Tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
Geeft stem aan onze dank.
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Al is mijn stem gebroken
Mijn adem zonder kracht,
Het lied op andere lippen
Draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen

Of in verdriet verstild:

Het lied van uw verlangen
Heeft mij aan t licht getild.
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Ons lied wordt steeds gedragen
Door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
Om leven dat verloopt.

Het zingt van vergezichten,
Het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
Het komend bruiloftsfeest.

Namens het pastoraal team Judi de Groot

Geestkracht als hulp in de nood

Geurt Roffel

In Engeland tikte ik ooit een boekje op de kop waarin
bekende Britten hun favoriete Bijbeltekst noemden en
vervolgens uitlegden waarom dat hun favoriet was.
Geweldig leuk om te lezen, want al kende ik veel van
de Britten niet, veel van de teksten kende ik wel. Door
de uitleg leerde ik die teksten op nieuwe manieren
kennen. Bladerend door het boekje ontdekte ik ook
Bijbelgedeelten die ik nog niet kende en waarvoor de
uitleg me enthousiast maakte. Een mooie manier om
de Bijbel aangereikt te krijgen door wat anderen erin
raakt. Nog altijd hoop ik dat zo’n boekje ook in
Nederland eens gemaakt wordt. Misschien zouden we
het in Kamerik eens kunnen organiseren met
bijvoorbeeld een Veertigdagenkalender.

Een tekst die mij in de Veertigdagentijd veel zegt, is
Matteus 4:1-11, de verzoeking in de woestijn. Direct
nadat Jezus is gedoopt en de Geest van God op hem
neerdaalt, leidt diezelfde Geest Jezus in de dorre
droogte van de woestijn, waar hij een eeuwigheid niet
drinkt en eet. Dat had voor mij in het begin iets
tegennatuurlijks. Waarom leidt de Geest Jezus
uitgerekend naar zo’n doodse plek? Ik zou juist
verwachten dat de Geest, die ik ken als een Geest van

uitzicht, enthousiasme, samenbindende kracht en
hartstocht, Jezus direct naar een plek vol uitzicht
brengt. Dat gebeurt niet, en hoe meer ik van het leven
leer kennen, hoe beter ik dat denk te begrijpen. Voor
uitzicht is het namelijk ook nodig om te kunnen
volharden, om met weinig toe te kunnen. Om te leren
waaraan je kunt vasthouden als al het andere wegvalt.
Wie dat geleerd heeft, kan het met het uitzicht
volhouden, zelfs op plekken waar er van dat uitzicht
niets doordringt.

Matteus beschrijft hoe Jezus dat voorleeft, in de
doodsheid van de woestijn. Ondanks de nood die hij
meemaakt, doorziet Jezus dat de helper die op zijn
pad komt misbruik van hem probeert te maken. Jezus
blijft vasthouden aan zijn band met God, en aan wat
hij geleerd heeft dat goed is om te doen, hoewel hem
dat concreet minder dan niets oplevert. Jezus laat zich
niet verleiden met mooie beloften, en niet van de wijs
brengen als hem om een bewijs voor zijn band met
God wordt gevraagd. Zelfs als hem wordt
voorgehouden hoe hij op een nagenoeg eerlijke




manier gemakkelijk aan zijn nood kan ontsnappen,
hapt hij niet toe en blijft het verduren.

Dat inspireert me op momenten dat aan mij beloften
worden gedaan die te mooi zijn om waar te zijn, en
waaraan in het verborgene een prijskaartje blijkt te
hangen. Het inspireert me waar ik met nood wordt
geconfronteerd die vraagt om volharding, verduren.
Nood die zich niet laat verdrijven met gemakkelijk
voorgeschotelde oplossingen, maar die inzet en
betrokkenheid vraagt.

Op die momenten denk ik aan het verhaal van de
verzoeking in de woestijn. En aan dat dezelfde Geest
die ik ken als een Geest van uitzicht, enthousiasme,
samenbindende kracht en hartstocht, ook de Geest is
die ons door de dood heen naar het leven leidt.
Omdat ze ons helpt volharden in de nood, en het uit
te houden met de belofte.

Geurt Roffel

Werving ambtsdragers

Als kerkenraad moeten we weer na gaan denken over
de ambtsdragersverkiezingen. Vorig jaar hebben we
nog eens goed gekeken naar de regels die de Kerkorde
ons voorhoudt. Op welke manier moet een
ambtsdrager verbonden zijn met onze kerk. Hierover
schreef onze voorzitter een uitgebreid stuk in
kerkbrief 4 van vorig jaar. Als u het nog eens na wilt
lezen, kunt u daarvoor de link gebruiken.

Na de zomer vindt de wisseling van wacht plaats. We
willen u vragen na te denken over nieuwe
ambtsdragers. We zullen afscheid nemen van Jos
Heuvelman als voorzitter, Aarnoud Langendoen als
voorzitter van de diaconie, Mariétte van der Zouw als
jeugdouderling, Anke Arensman als pastoraal
bezoeker en van Tamaike en Bob den Hollander als

pastoraal bezoeker voor de jonge gezinnen.

Als kerkenraad en pastoraal team zijn we op zoek naar
gemeenteleden die deze functies willen bekleden. De
zittingsduur van alle leden van de kerkenraad is in
principe 4 jaar. We willen u oproepen om met ons
mee te denken en uw voordracht door te geven aan
de scriba via:

06-52 69 26 56 of scriba@ontmoetingskerkkamerik.nl.
Dat kan tot en met vrijdag 17 maart a.s.

Bedenk dat vele handen licht werk maken, en dat
we samen sterker staan.

Namens de Kerkenraad en het pastoraal team,
Sandra Okkerman
Scriba

Agenda gemeentevergadering 26 maart 2023

Aanvang na de kerkdienst + 11.30 uur in de grote zaal van de kerk

1. Opening
2. Mededelingen

3. Verslag gemeentevergadering 10 april 2022. Dit verslag staat in kerkbrief nr. 9 -2022

4. Financién
a. Jaarcijfers 2022

b. Resultaat Actie Kerkbalans
5. Kerk app Donkey Mobile

6. Rondvraag

7. Sluiting
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Paaswake zaterdagavond 8 april 22.00 u

Paaswake is het feest van het Licht,
Het feest van het (doop)water en
het feest van de opstanding van Jezus uit de dood.

In de liturgie van de Paaswake 2023 ontsteken we de nieuwe paaskaars buiten aan het paasvuur op het
kerkplein. We vieren de kern van ons geloof: Jezus die gestorven is aan het kruis, is niet in de dood
gebleven, maar door God tot nieuw leven gewekt.

Welkom bij en in de Paaswake

Het volk Israél werd uit Egypte door de woestijn geleid naar ‘t beloofde land.
Jezus ging door het duister van de nacht van de dood naar het licht van het leven.
Maak met ons de doortocht mee in de Paaswake; uit ‘t duister naar ‘t licht.

Tijdens de Paaswake mogen we zelf ervaren dat God ons door de nacht naar het licht leidt. Door het
nachtelijk duister, door water, licht en vuur ervaren we Gods nabijheid tijdens de Paaswake en we bleven
de doortocht van dood naar leven, van donker naar licht van graf naar verrijzenis

Kom naar de Paaswake
op zaterdagavond 8 april om 22.00 uur. We beginnen de viering op het kerkplein en vervolgen de liturgie,
die dit jaar is voorbereid door ds. Geurt Roffel, Willy van Dijk en Cootje de Wit, in de Ontmoetingskerk.

Verbinding tussen jonge gezinnen

Zoeken naar mogelijkheden tot meer verbinding te praten.

tussen de jonge gezinnen in onze kerk. En dan met name hoe krijgen de jonge ouders meer
verbinding met elkaar.

Na aanleiding hiervan zijn vrijdagavond 17 februari

Sandra O, Tamaike, Maaike, Lianne, Nellie en Mariétte Het komende half jaar zullen we proefdraaien met het
bij elkaar gekomen om over de toekomst van de kerk volgende idee:




We focussen ons op iedere 2° zondag van de maand.

Als alle jonge ouders op die 2° zondag naar de kerk
komen en we ook proberen de jonge ouders die een
taak hebben op die 2° zondag van de maand in te
roosteren, zullen de jonge ouders binnen onze
gemeente elkaar in ieder geval die ene zondag in de
maand treffen en meer verbinding met elkaar aan
kunnen gaan.

Ook onder de kinderen zal er dan meer verbinding
kunnen ontstaan.

We zullen andere gemeenteleden zoeken om de

andere zondagen kindernevendienst te doen en er zal
een lijstje in de kerk komen te hangen waarop namen
staan van gemeenteleden die stand-by willen staan
wanneer er kinderen jonger dan 3 jaar in de kerk
komen.

Zo voorkomen we dat jonge ouders elkaar mis lopen,
omdat men (begrijpelijk) in de kerk komt, als ze een
taak hebben.

Hartelijke groet,
Mariétte, ook namens Lianne, Maaike, Tamaike en
Sandra O.

Koken en Stoken

In het weekend van 18 februari hebben in totaal
31 gemeenteleden, verdeeld over 5 huiskamers,
samen gegeten. [dee was om aan te sluiten bij
ons jaarthema "Aan Tafel, van de Maaltijd van de
Heer naar de tafel van verbinding".

Aan de onderlinge verbinding heeft dit zeker
bijgedragen. Een mooie laagdrempelige manier

Er waren meer kokers dan gasten aangemeld.

Dat zegt iets over de instelling van onze leden.

We willen eerder dienstbaar zijn dan consumeren.

Een compliment.

Ria en ik mochten samen met Engelien en Gijs de Heer
komen eten bij Josien en Piet Verlaan.

We werden om 18.00 uur welkom geheten en ik
schrok ervan dat het in een mum van tijd 22.00 uur
was geworden.
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om elkaar beter te leren kennen, of juist van een
heel andere kant leren kennen.

Veel dank aan de gastgezinnen die dit hebben
mogelijk gemaakt : Alfons, Verlaan, de Kort, Nap
van der Zouw en Heuvelman.

Een impressie vindt u hieronder.

Judi de Groot en Jos Heuvelman

We hebben heerlijk gegeten en met elkaar gesproken

over allerlei onderwerpen variérend van kerkzijn naar

wereldproblematiek en gezinsleven.

We waren geen vreemden van elkaar maar zo’n avond
leer je elkaar toch veel beter kennen en dat maakt het
bijzonder.

Wij hebben genoten. Het voelde als samen uit eten in

goed gezelschap!

Alfons van Leeuwen

Wat heerlijk dat wij Dennis, Joke, Anton, Dineke Henk
en Nellie een avondje niet hoefde te koken en stoken.
Wij waren te gast bij Siena en Paul en zij hadden een
heerlijke Indonesische rijsttafel klaargemaakt!

Vooraf hadden we ook nog heerlijke hapjes bij de
borrel zoals: pindakoekjes, kroepoek en zelfgemaakte

pasteitjes.

Nellie van der Vliet

Van de 40-dagen Commissie

Op woensdag 1 maart hebben we met een aantal
gemeenteleden een sobere maaltijd genuttigd. Omdat
deze maaltijd een week verzet was, viel deze in de

voorjaarsvakantie en was het fijn dat nu ook de jonge
kinderen met hun ouders deel uit konden maken van
deze avond. Het zelfgebakken brood dat de kinderen




gemaakt hadden, viel in de smaak bij alle aanwezigen.
We kijken terug op een geslaagde avond.

Zondag 19 maart vieren we met elkaar halfvasten.
Halfvasten of Laetare (Latijn voor Verheug U) is op de
vierde zondag in de 40dagentijd.

Op deze zondag wordt gevierd dat de vastentijd
halfweg is en dat (over drie weken) het Paasfeest
in aantocht is. We hopen dat een aantal kinderen
met een beetje hulp van hun ouders ons wil
helpen om vastenkoekjes te bakken die we
tijdens de koffie op deze zondag uit zullen delen.

Hieronder het recept: (als je wilt bakken, wil je
dan een berichtje sturen naar Sandra Okkerman)
https://lekkertafelen.nl/recepten/limburgse-
krombroodjes-bakken/

Op woensdag 29 maart a.s. staat er nog een sobere
maaltijd op de planning. Deze avond zullen we wat
later starten, 18.00 uur inloop en zullen we om 18.30
uur aan tafel gaan. Bij de eerste sobere maaltijd was
er door de samenstelling van de groep wellicht minder
ruimte om dieper in gesprek te gaan over het thema
“Uit liefde voor jou”. De ontmoeting en het eten met
elkaar stonden daarbij meer centraal. Op woensdag
29 maart zal er meer ruimte zijn voor de gesprekken
rondom het thema.

Voor deze maaltijd ligt de intekenlijst voor deelname
in de hal van de kerk. Maar u kunt zich ook opgeven
doormiddel van een mailtje aan
scriba@ontmoetingskerkkamerik.nl

Wees welkom, de 40 dagen tijd commissie

Bijbelstudie

We hebben de Bijbelstudie avonden weer opgepakt
(tijdens de coronaperiode waren deze gestopt).
Woensdag 8 maart jl. zijn we met al een leuk groepje
gestart.

Een fijne avond van 1,5 uur waar we in de grote zaal
de lezing voor komende zondag doorgenomen
hebben

en elkaar onze gedachten erover gedeeld.

Gezongen, gebeden en elkaar vragen gesteld over dit
onderwerp.

Een open, gezellige sfeer waar ieder mocht delen en
vinden wat hij of zij wilde.

Prima start en dat willen we graag volhouden.
Volgende keer is op donderdag 13 april a.s. aanvang
19:30 uur in de grote zaal van de Ontmoetingskerk.

Wil je aansluiten dan mag dat altijd, wil je in de
groepsapp dan even melden bij onderstaande

Pastoraal ouderlingen Judi de Groot en Alfons v
Leeuwen
pastoraalouderlingavi@ontmoetingskerkkamerik.nl

Ontmoetingsbijeenkomst

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk Kamerik,

Graag willen we jullie uitnodigen om samen in gesprek te gaan over ons jaarthema:

Aan Tafel! Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding.

We willen dit op een creatieve en ontspannen manier doen en kan zowel 's middags als 's avonds:

vrijdagmiddag 14 april (14.00-15.30) en
woensdagavond 19 april (20.00-21.30).

Beide keren in de Ontmoetingskerk.

Aanmelden voor een van beide bijeenkomsten, via app of mail, kan bij ondergetekende.

We kijken er naar uit jullie te ontmoeten.

Mede namens Judi de Groot, Geurt Roffel, Jos Heuvelman, Alfons v Leeuwen

Alfons van Leeuwen,

pastoraalouderlingavi@ontmoetingskerkkamerik.nl



https://lekkertafelen.nl/recepten/limburgse-krombroodjes-bakken/
https://lekkertafelen.nl/recepten/limburgse-krombroodjes-bakken/
mailto:scriba@ontmoetingskerkkamerik.nl
file:///C:/Users/Gebruiker/Desktop/KERKBRIEF%20(hoofdmap)/KERKBRIEVEN/.Kerkbrieven%202023/Kerkbrief%2004-%202023/pastoraalouderlingavl@ontmoetingskerkkamerik.nl 
mailto:pastoraalouderlingavl@ontmoetingskerkkamerik.nl

Zelfgemaakte kaarsen

Zondag 12 maart hebben een aantal kinderen zelfgemaakte kaarsen verkocht.
Hartelijk dank aan iedereen die een kaars heeft gekocht, de opbrengst van zondag was € 37,50.
In totaal hebben de kinderen in de afgelopen weken € 80,10 opgehaald.

De gehele opbrengst gaat naar giro 555.

Als u nog lege potjes of oude kaarsen heeft, zouden ze die graag gebruiken om nieuwe kaarsen te maken.

Die natuurlijk weer worden verkocht voor het goede doel.

U kunt de kaarsen bij Lauren den Hollander aan het Verlaat 1 brengen, of een berichtje sturen met uw adres erin
naar 0652692656, dan worden de kaarsen bij u thuis opgehaald.

Hartelijk bedankt namens de kaarsenmakers.

Kennismaking met het Joodse geloof

Het is al weer even geleden, maar op zondag 15
januari bracht een veelkleurig gezelschap,
gemeenteleden en andere belangstellenden
waaronder twintigers en zeventigers, een bezoek aan
de joodse synagoge en aan Rabbi Evers en zijn vrouw
in Amersfoort.

In de druilerige regen kwamen we bij de synagoge aan
waar mevrouw Mirjam Samson ons verwelkomde.
Naar joods gebruik moesten de mannen een keppeltje
op.

We mochten elk moment haar verhaal onderbreken
met vragen en daar maakten we dan ook dankbaar
gebruik van. In de gevels van de synagoge bevinden
zich 12 ramen. Een getal refererend naar de 12
stammen van Israél. De 12 ramen waren voorzien van
glas in lood met in elk raam een symbool met een
Bijbelse betekenis. De vraag over de invulling van een
joodse dienst leerde ons dat elke sabbat een deel van
de Thora, in boekrolvorm, gelezen wordt. We zagen
een oud exemplaar, want wanneer de Thorarol op
vierplaatsen is beschadigd mag het niet meer gebruikt
worden en wordt er een nieuwe gemaakt. Een
kostbare exercitie.

Wanneer deze eerste vijf Bijbel boeken uit zijn begint
men weer opnieuw. Mannen en vrouwen zitten niet
bij elkaar in de synagoge, hier zitten de vrouwen
boven terwijl de mannen beneden over de Thora van
gedachte wisselen. Maar als de boekrol uit de kast
wordt gehaald is men stil. Het zingen van psalmen is
precisiewerk. Het juiste ritme en toonhoogte komt
heel nauw. Er wordt op toegezien, soms moet het
opnieuw.

De besnijdenis werd in detail uitgelegd, wat toch
menig wenkbrauw deed fronsen. Eén van ons zei;
“Dat raakt je moederhart”. We hadden nog meer
vragen , maar het echtpaar Evers verwachtte ons op
tijd, dus was het voor ons gevoel te vroeg, om
mevrouw Samson hartelijk te danken voor haar uitleg
en gastvrijheid.

Konden we de regen op weg naar de synagoge nog
druilerig noemen, tijdens de terugweg naar de
parkeergarage moesten we door een hoosbui. De één
was natter dan de ander, dus waren we extra blij dat
we het huis van de familie Evers gemakkelijk konden
vinden. In de synagoge hadden we van Mirjam
geleerd dat het een joodse gewoonte is dat men geen
handen schut met het andere geslacht, dus pasten we
ons natuurlijk aan.

De Rabbi heette ons van harte welkom en we namen
plaats aan een lange tafel die bijna de gehele lengte
van de kamer in
beslag nam.
Vandaar dat
veertien personen
wel het maximum
was.

Dat we koosjer
gingen eten was
wel bekend, maar
niet iedereen was
bekend met een
standaard joodse
keuken die uit twee gedeelten bestaat. Een zuivel- en
een vleesgedeelte. ‘De Thora schrijft ons dat voor en
heeft geen relatie met gezondheidsregels”, legde de

Rabbi uit, “want anders zouden we dat iedereen
aanraden”.

Het starten met een voorstelrondje had ook zijn
voordeel voor onszelf, want niet iedereen kende




elkaar. De Rabbi was geinteresseerd in onze
achtergrond, waar het veel genoemde ‘onderwijs’
extra zijn aandacht trok, omdat hij ook zelf doceert.
Ons wordt een eenvoudige doch zeer smakelijke
maaltijd geserveerd, waarbij de Rabbi tussen de
gangen door allerlei zaken uitlegde en wij onze vragen
voorlegden.

Een voorde handliggende vraag was waarom het
echtpaar zich nog niet aangetrokken voelde om zich
ook bij terugkeer naar het thuisland aan te sluiten. De
Rabbi en zijn vrouw vertelden dat zij zich nog steeds
geroepen voelden om in Nederland van betekenis te
zijn.

We leerden dat bij het bezoek aan een joods graf een
herinnering van dat liefdevolle bezoek wordt achter
te laten. Men laat dan een steentje op het graf achter.
Dat stamt mogelijk uit de oudtestamentische tijd,
toen het joodse volk een nomadisch bestaan leidde.
Verrassend was de Rabbi’s uitleg over het dubbele V
teken dat men gewoonlijk op een joods grafsteen
vindt Het wordt gevormd door de vingers van twee
handen.

We keken enigszins vreemd op toen de Rabbi n.a.v.

een vraag vertelde eigenlijk geen persoonlijke
ervaring te hebben met antisemitisme. De Rabbi
vertelde over een ervaring dat iemand in de trein met
een keppeltje juist geprezen werd, omdat hij voor zijn
geloof uitkwam. Juist een positieve ervaring dus in
tegenstelling tot wat wij verwacht hadden.

Mevrouw Evers, haar naam was Gilah, kwam ook
regelmatig aan het woord, zo nodig vulde zij haar man
aan. Voor beiden geldt dat zij het doorgeven aan
volgende generaties van hun manier van leven
belangrijk vinden, om zo te zorgen dat het bewaard
blijft. Gilah benadrukt hoe boeiend zij het vindt om
steeds dieper te ervaren hoe God in heel het leven
doordringt en van betekenis is.

Beste lezer, heeft u het einde gehaald? Het zal u niet
verassen dat deze ontmoetingen onuitwisbare
herinneringen hebben gecreéerd. Ook al vertelde de
Rabbi dat het nieuwe testament voor hem niet veel
betekende, werd het gevoel van samen te putten uit
één bron versterkt.

Namens alle bezoekers,

Bert van Vreeswijk

Kerk in Actie

Tijdens het schrijven van dit stukje over ons KIA
project in Moldavié sneeuwde het hier in Nederland.
Het maakte me nieuwsgierig naar het weer in
Moldavié, naar de mensen daar die in zulke andere
huizen en in zo’n andere situatie leven dan wij. Na wat
googelen viel het gelukkig mee, het is daar
momenteel in de nachten tegen het vriespunt maar
overdag rond de 15 graden. Moldavié heeft een
landklimaat. De zomers zijn lang en zonnig en de
temperatuur aangenaam warm kwam ik achter tijdens
mijn struinen op het net.

Wat echt hartverwarmend is, is het werk dat
Moldovan Christian Aid (een zusterorganisatie van
KerkIinActie) in Moldavié doet. Vanwege de grote
armoede en werkloosheid in Moldavié werken veel
inwoners in het buitenland. Dat betekent dat veel
kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel

kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben,
willen ze er voor deze kwetsbare kinderen en ouderen
zijn.

In vijf dorpen in de regio Edinet traint MCA samen
met de lokale kerkelijke gemeente kinderen en
jongeren om steun te geven en op te komen voor
ouderen in hun dorp. Dit heeft een hele positieve
uitwerking op zowel de jongeren als de ouderen. De
jongeren zien dat ze wat kunnen betekenen voor
anderen, krijgen hierdoor meer gevoel van
eigenwaarde. Zij krijgen een training en een deel van
hen doet mee aan de summerschool. De ouderen
krijgen ondersteuning en zijn blij met de aandacht die
er is, want zij hebben veel te maken met
eenzaambheid.

Op 19 maart en op Paasmorgen (9 april) collecteren
we voor het werk van MCA in Moldavié.

Tijdens de 40-dagentijd zijn er nog een paar collectes voor KerkinActie:

12 Maart

Omazien naar gevangenen in Nederland

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en
zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus
vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar
hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen,

tbs-patiénten en hun familie een helpende hand om
te werken aan herstel.

Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in
Nederland die omzien naar gevangen en hun partners
en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar




een nieuwe kans bieden in de maatschappij. zoals
bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die
speciale herfstweken organiseert waar kinderen

26 maart

Bangladesh — kansen creéren voor jongeren

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren
hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen
niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er
bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide
vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India
aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met

2 april

Kerk voor de samenleving

Door de jarenlange economische crisis in Oekraine
hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes
aan elkaar te knopen, maar de aanhoudende oorlog
zet alles op zijn kop. Raketaanvallen verwoesten
steeds meer de infrastructuur, elektriciteit valt
continu uit, huizen blijven onverwarmd, er is
onvoldoende drinkwater en de voedselvoorziening is
in gevaar.

Kerken in Oekraine schieten te hulp en zijn een
toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van

kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen
doorbrengen en samen weer even iets van het echte
gezinsleven kunnen ervaren.

een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar
werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject
volgen, bijvoorbeeld als elektricien of
computerspecialist, en krijgen daarnaast training in
ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf
kunnen starten.

de oorlog. Samen met hulporganisaties doen ze er
alles aan om mensen in nood te kunnen helpen.
Overal in het land worden gaarkeukens ingericht,
maar ook mobiele ruimtes waar mensen even kunnen
opwarmen en een kopje koffie of thee kunnen
drinken.

De oorlog in Oekraine betekent onbeschrijflijk leed
voor de mensen daar. Bijna 18 miljoen mensen in
Oekraine hebben humanitaire hulp nodig.

Uitnodiging

- IHEI 2023 -

Wi willen jefjullie va arte uitnocigen om tijdens onze kerkelijke inzege

1/ ey 2023

Gemeenteleden mogen zich aanmelden bij ceremoniemeester Raymond:

trouwerijfferryenlianne@gmail.com

tel 06-45087022
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Hartelijke groet van Cootje

Collecte opbrengsten februari 2023

5 feb. Pastoraat €101,15
Jeugd €104,90

12 feb. Diaconie (giro 555) €850,65
19 feb. Pastoraat €192,35
26 feb. KIA €115,00

Diaconie € 93,70
Totaal februari: €1.457,75

Kerkdienst zondag 19 maart 10.00

Voorganger : Dhr. ds. Nathan Noorland
Ouderling : Alfons van Leeuwen
Diaken : Roelof de Wit
Begeleiding : Addo Dam

Lector : Cootje de Wit
Mediateam : Marieke en Bert

Kosters : Joke en Gert
Kindernevendienst : Nellie

Creche : Gijs en Engelien

Collecte : Kerk in Actie

Koffie schenken

: Joke en Dennis

Kerkdienst zondag26 maart 10.00

Voorganger : Dhr. Dr. Geurt Roffel
Ouderling : Henk van der Vliet

Diaken : Anton Nap

Begeleiding : Henk Hilgeman

Lector : Arie van Eijk

Mediateam : Arie van Eijk en Coby Kon
Kosters : Matsy en Hans
Kindernevendienst : Daniélle

Créche : Vike van Eijk

Collecte : 1° Pastoraat 2° Kerk in Actie

Koffie schenken

: Piet-Jan en Jan Stol
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Kerkdienst zondag 2 april 10.00 Palmzondag
Voorganger : Dhr. Ds. Tjeerd de Boer
Ouderling : Bert de Groot
Diaken : Marieke de Jong
Begeleiding : Aart-Jan van Pelt
Lector : Nellie van der Vliet
Mediateam : Arie en Adriaan
Kosters : Ria en Alfons
Kindernevendienst : Maaike de Jong
Créche :?
Collecte : Kerk in Actie
Koffie schenken : Coby en Thom
Kerkdienst donderdag 6 april 19.30 Witte Donderdag
Voorganger : Dhr. Ds. Frans van Dijke
Ouderling : Mariétte van der Zouw
Diaken : Aarnoud Langendoen
Begeleiding : Aart-Jan van Pelt
Mediateam : Marieke en Bert
Kosters : Marjolein en Aarnoud
Kerkdienst vrijdag 7 april 19.30 Goede Vrijdag
Voorganger : Mevr. Pastor Ans Cremer-Allard
Ouderling :Judi de Groot
Diaken : Roelof de Wit
Begeleiding : Henk Hilgeman
Mediateam : Marieke en Bert
Kosters : Matsy en Hans
Kerkdienst zaterdag 8 april 22.00 Paaswake
Voorganger : Dhr. Dr. Geurt Roffel
Ouderling : Alfons van Leeuwen
Diaken : Anton Nap
Begeleiding : Wim Kusee
Mediateam : Kars Oomkes en Dineke Nap
Kosters : Joke en Gert
Kerkdienst zondag 9 april 10.00 Pasen

Voorganger : Dhr. Ds. Anton Admiraal

Ouderling : Jos Heuvelman

Diaken : Willy van Dijk

Begeleiding : Arie Hardijzer

Lector : Matsy van Eck

Mediateam : Bob en Coby Kon

Koster : Matsy van Eck

Kindernevendienst : Tamaike

Creche : Engelien en Gijs

Collecten : 1% Kerk in Actie 2° Stichting Thuishuis Woerden

Geen Koffiedrinken na de dienst i.v.m. Paasontbijt

Kerkdienst zondag 16 april 10.00

Voorganger : Dhr. ds. Erick Versloot
Ouderling : Henk van der Vliet
Begeleiding : Erick Versloot
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Diaken :Aarnoud Langendoen

Lector : Marieke de Groot
Mediateam : Arie en Adriaan

Kosters :?

Kindernevendienst : Sandra van Vliet en Anouk
Créche : Tamaike den Hollander
Collecte : 1° Pastoraat 2° Cantorij
Koffie schenken : Willy en Petra

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code

Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd: ontmoetingskerk kamerik - YouTube

Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt.

Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt:
Actuele Liturgie - OneDrive (sharepoint.com)

Ook zult u niet wekelijks meer de QR-code ontvangen. Deze QR-code geldt
voor een jaar en kunt u dus voor elke collecte in 2023 gebruiken.

U kunt uw bijdrage overmaken door bijgaande QR-code of link te gebruiken,
of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar:

Bankrekeningnummer NL65RAB00331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente
Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via
deze link vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot
de collectes van die zondag berekend worden.

PayPaymentRequest (rabobank.nl)

Oud papier ophalen op zaterdag 1 april

Starttijd: 08.00 —auto 1 08.00 —auto 2

Ophalen in: Kanis en Oud Kamerik Teckop en Kanis, daarna na
dorp/koffie

Belader 1: Lennart Nap Ton Rijnbeek

Belader 2: Ferry Hoogerwerf Paul Alfons

Starttijd: Vanaf09.30—auto 1 Vanaf 09.30 — auto 2

Ophalen in: Eerst koffie, dan Dorp Oost Eerst koffie, dan Dorp west

Belader 3: Klaas Vergeer Ries Verhoef

Belader 4: Bert van Viegen Jan / Daniél Baldé

Catering: Engelien de Heer Om 09.30 is er koffie en thee!

De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.

Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op vrijdag 7 april bij de redactie inleveren op het volgende emailadres:
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website.

De volgende reguliere Kerkbrief verschijnt op donderdag 13 april.

De Kerkbrief wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom
eerst uit de Kerkbrief verwijderd. Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten!
Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto’s, privégegevens enz. uit de Kerkbrief te gebruiken of te
verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad!

Predikant
Scriba
Coodrdinatoren kosters

Kerk
Website
Redactie Kerkbrief
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https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://ontmoetingskerkkamerik-my.sharepoint.com/personal/administrator_ontmoetingskerkkamerik_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadministrator%5Fontmoetingskerkkamerik%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FLiturgie%2FActuele%20Liturgie&ga=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Nj48lK83RcGRSQgFxH3LSg&qsl_reqcnt=1
mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
http://www.ontmoetingskerkkamerik.nl/
mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl

PERSBERICHT

30 maart: Presentatie van een bemoedigende bundel met

bijdragen van christenwetenschappers

Geloof en wetenschap combineren: kan dat? Ja, zeggen achttien
Nederlandstalige wetenschappers in Inzicht. Zij laten vanuit de theologie,
kerkgeschiedenis, wetenschapsvisie, natuurwetenschappen en biologie
zien dat vooronderstellingen een grote rol spelen bij het beantwoorden
van deze spannende vraag. De scribenten leggen uit wat het is om
wetenschap te bedrijven ‘voor Gods aangezicht’. Ze stellen dat het
belangrijk is om ‘uit te gaan van God als Schepper van de wereld en de
betrouwbaarheid van Zijn spreken in de Schrift en natuur’. Wie dat doet,
krijgt meer inzicht in onze werkelijkheid dan wetenschappelijke
methodes op zichzelf kunnen bieden. Terwijl velen in onze maatschappij
een tegenstelling zien tussen geloof en wetenschap, blijkt in deze bundel
dat ook verbindingen mogelijk zijn. Ter bemoediging van hen die

studeren of willen gaan studeren.

Inzicht

‘Wetenschap voor
Gods aangezicht

Over het onderwerp “geloof en wetenschap’ valt veel te zeggen en te doordenken. Tijdens de

presentaticavond van Inzicht geven de redactieleden Mart-Jan Paul, Wim de Vries en Benno Zuiddam een

korte toelichting vanuit verschillende invalshoeken. Daarna is er ruimte voor interactie tijdens een

forumdiscussie. Uitgever René Heij van uitgeverij De Banier overhandigt de eerste exemplaren van het

boek. Ook is er een boekentafel waar de nieuwe bundel verkrijgbaar is. Inzicht is ook zeer geschikt als

cadeau voor eindexamenkandidaten.

Praktische gegevens:

Wanneer?  Donderdagavond 30 maart van 20:00 uur tot 22:00 uur

(inloop vanaf 19:45 uur)

Waar? Auditorium in het gebouw van de Erdee Media Groep (EMG)

Laan van Westenenk 12 te Apeldoorn

De avond wordt ook uitgezonden via een livestream op het YouTube-kanaal van Uitgeverij De Banier:

https://www.youtube.com/@debanieruitgeverij9844
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