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Van het kerkelijk erf                                                                                                  
 

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk 
Kamerik, 
 
We zijn de drempel van het nieuwe jaar 
overgestapt. Vaak een goed moment om terug te 
blikken ,maar ook om vooruit te kijken. Vorig jaar 
hebben we het virus dat ons toch een paar jaar 
gegeseld heeft, weliswaar niet helemaal onder 
controle gekregen, maar we hebben er wel mee 
leren leven. Ook in onze Ontmoetingskerk zijn we 
weer ‘gewoon’ volop bezig. Met voor het eerst 
sinds 2019 weer mooie, druk bezochte 
kerstdiensten! Tegelijkertijd is een nieuwe 
schaduw boven ons komen te hangen : de oorlog 
in Oekraine. Ons leven van alledag werd daardoor 
opnieuw op z’n kop gezet, althans voor velen. En 
dat zal ook nog wel een tijdje zo blijven, gelet ook 
op de mislukte ( en misschien ook nooit serieus 
bedoelde) poging om tot een staakt het vuren te 

komen tijdens het Orthodoxe kerstfeest.  De 
gasprijzen zijn weer wat gedaald, maar dat komt 
bepaald niet door goede vooruitzichten.  
Wat moeten we doen temidden van al die 
somberheid? In elk geval niet bij de pakken neer 
gaan zitten. We mogen erop vertrouwen dat het 
uiteindelijk weer goed gaat komen. We mogen 
vertrouwen op de bron des levens, zoals ds 
Noorland zondag 8 januari preekte. Daar mogen 
we dankbaar voor zijn. En ondertussen hebben 
we werk te doen. Omzien naar elkaar, dichtbij en 
verder weg. Verbinding zoeken, in Kamerik en 
daarbuiten. Laten we die opdracht proberen te 
vervullen. Daar kunnen we weer een heel jaar 
mee vooruit. 
 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet 
 
Jos Heuvelman 

 
 
 

Pastoralia 

 

Een stukje uit de 25 Psalmmomenten 
God geeft uit overvloed. 
Naar Psalm 67 vers 8 
Moge God ons zegenen 
Opdat de einden der aarde 
Ontzag hebben voor Hem. 
 
Het zijn twee paaltjes van een boerderijhek, aan 
weerszijden van de op rit. 
Op het ene paaltje staat de tekst: "Aan Gods 
zegen", aan de rechterkant wordt die vervolgd: 
" is alles gelegen”. Het hek is een stille getuigenis: 
wat aan deze oprijlaan ligt, is een cadeau van 
boven. Wij zijn afhankelijk van God. 
 
Als dat waar is, dat aan Gods zegen alles gelegen 
is, heeft dat stevige implicaties. 
Het betekent dat alles wat we hebben niet van 
onszelf afkomstig is. 
We hebben het gekregen; God geeft ons van uit 
zijn overvloed. 

En daarmee mogen we zelf ook weer uitdelen van 
wat we gekregen hebben. 
 
Gods zegen is niet bedoeld om te houden, maar 
zodat de einden der aarde ontzag hebben voor 
Hem. Hij vult onze beker om anderen te drinken 
te geven. 
God zegent ons met vrede en maakt ons daarmee 
vredestichters. 
God zegent ons met liefde en maakt ons daarmee 
liefdevolle mensen. 
God zegent ons met overvloed en maakt ons 
daarmee verwelkomende mensen. 
Gezegend worden betekent een zegen zijn. 
  
  
Op vakantie in Italie heeft Saar haar been 
gebroken. 
Cootje is tijdens de gladheid gevallen en heeft 
een ruggenwervel gebroken. 
Wij wensen jullie een voorspoedig herstel toe. 
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Na een verblijf van twee weken ziekenhuis is Ad  
weer thuis. De nierdialyse slaat goed aan. Ank 
heeft een nieuw medicijn gekregen en hoopt dat 
zij zich beter gaat voelen. 
 
Wij wensen Ad en Ank veel sterkte toe, ook hun 
kinderen en kleinkinderen. 
En Gods Nabijhied. 
 
De gemeenteleden die de komende maand jarig 
zijn: 
Mevr. A. Hoogendoorn-Senten,  

 
Mevr. M. Blom-Poldervaart, 
Dhr. N. Kon.  
Dhr. E. Jongsma en mevr.A.G.J.C. Jongsma-
Kruithof,  
Mevr. A.C. Voges- Karpes. 
Dhr.  A. Veenis 
 
Wij wensen u allen een gezond en een gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
 
Namens het pastoraal team. 
Judi de Groot 

 
 

Gesprek over de viering van de Maaltijd van de Heer                                Geurt Roffel 
 

Een avondmaalsliturgie vormgeven, is een 
intensieve klus. Aan de ene kant wil je zorgvuldig 
de rijkdom verwoorden en bezingen van alles wat 
je viert, en zorgen dat de dienst ook praktisch 
gezin in alle rust kan verlopen. Aan de andere 
kant wil je dat doen op een manier die mensen 
raakt, en helpt om ten volle te kunnen 
meebeleven wat er in de viering van de Maaltijd 
van de Heer aan de orde is. De woorden en 
liederen moeten dus ook iets verrassends, iets 
eigentijds hebben, iets herkenbaars. Voorkomen 
moet worden dat ze teveel als formules ervaren 
worden, en hun gevoelslading op de achtergrond 
raakt. Vanuit die gedachten zijn we aan het begin 
van dit seizoen met elkaar het gesprek aangegaan 
over de avondmaalsliturgie in Kamerik. We 
besloten dat al vierend te doen. In een avond- 
maalsdienst in oktober gebruikten we een 
nieuwe liturgie en vroegen reacties uit. 
Het was mooi om te merken hoe dit het gesprek 
over de waarde van het avondmaal stimuleerde. 
Voor het gezongen tafelgebed, samen met de 
cantorij, was veel waardering. Het zingen bracht, 
in de ervaring van velen, de Maaltijd van de Heer 
op een nieuwe manier heel dichtbij. Tegelijk 
gaven mensen ook aan elementen te missen als 
de zondenvergeving en de gesproken 
instellingswoorden. Ook bleek het gezongen 
‘onze Vader’ in het tafelgebed niet voor iedereen 

herkenbaar en is een gezongen tafelgebed niet in 
elke avondmaalsdienst een optie. 
Al deze opmerkingen namen we mee naar de 
klankbordgroep en de Kerkenraad. Op basis 
hiervan maakte ik twee avondmaalsliturgieën, 
een gesproken en een gezongen versie. In de 
gesproken versie is veel ruimte voor de (gast-
)voorganger om alternatieve liederen en teksten 
te gebruiken, al staat daarbij wel voorgegeven 
welke inhoud ze moeten hebben. Zo waarborgen 
we dat iedere avondmaalsliturgie een herkenbare 
structuur heeft, en tegelijk de inhoud kan 
verrassen en op nieuwe manieren kan 
aanspreken. Net als bij de avondmaalsliturgie die 
tot voor kort in Kamerik gebruikt werd, is de 
structuur ontleend aan het dienstboek van de 
protestantse kerk.  
De komende tijd blijven we reacties uitvragen op 
diensten waarin we de Maaltijd van de Heer 
vieren, bij gemeenteleden en gastvoorgangers. Zo 
willen we kijken of de ontworpen liturgieën 
voldoen of nog aanpassing nodig hebben. De 
Kerkenraad heeft in dat proces de leiding, gevoed 
door de gesprekken in de klankbordgroep. 
Uiteraard zijn ook reacties op dit stukje van harte 
welkom.  
 
 
Geurt Roffel  
 

 



Kerkbrief     
               

  
Jaargang 56  -  Nr.02 – zo 22 jan. t/m za 18 feb. 2023    

  
3 

 
  

 

Aan Tafel: van de Maaltijd van de Heer naar de Tafel der Verbinding  
 

Koken en Stoken, 18 februari 
 
Ons jaarthema is dit jaar : 
 
Aan Tafel; van de Maaltijd van de Heer naar de Tafel der Verbinding 
 
Aan dit thema hebben we dit jaar al diverse activiteiten kunnen relateren.  Nu willen we de gemeenteleden 
graag uitnodigen voor wat we gekscherend een avondje Koken en Stoken kunnen noemen. Het plan is dat 
een aantal gemeenteleden (vanaf ca 17 uur) hun huis openstellen om voor  mede gemeenteleden ( 4 tot 
maximaal 6) een maaltijd te verzorgen. Het gaat er daarbij niet om wie het beste kan koken, maar wel om 
samen de maaltijd te gebruiken en aandacht voor elkaar te hebben : verbinding. Een goed gesprek tijdens 
de maaltijd, en misschien nog een gezelschapsspel daarna of iets anders. En in deze tijden van dure energie 
betekent dat ook dat de gasten een avondje niet of minder hoeven te stoken. Maar wel als gast je beste 
beentje voorzetten, en met belangstelling voor de ander de avond in gaan. 
In de hal van de kerk liggen met ingang van 29 januari tm 12 februari inschrijfformulieren voor wie als gast 
deel wil nemen aan deze avond van zaterdag 18 februari. En per email aanmelden bij ondergetekenden 
mag ook, uiterlijk 12 februari. En gastgezinnen, desnoods als reserve want we zijn immers afhankelijk van 
het aantal aanmeldingen, zijn ook nog welkom. 
Nadat de aanmeldingen bekend zijn, zal de organisatie de gasten verdelen over de gastgezinnen, en 
iedereen op de hoogte brengen van de indeling. 
 
Jos Heuvelman; email : voorzitter@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Judi de Groot; email : pastoraalouderlingjdg@ontmoetingskerkkamerik.nl 
 
 
 

Zinzoekers: 5 februari 14:30u. in de ontvangstruimte van de Ontmoetingskerk                                                                                                                                     
 

De vorige keer was online, maar de volgende keer 
ontmoeten we elkaar weer in levenden lijve.  
Zinzoekers, de activiteit voor jongeren van 17-30 
jaar, komt in februari weer gewoon in de 
ontvangstruimte van de kerk bij elkaar.  
Rixt Vos (19) en ds. Geurt Roffel organiseren de 
bijeenkomsten. Het onderwerp waarover we van 
gedachten wisselen zijn de sacramenten. Daarin 

worden we aangeraakt door God. Hoe gaat dat 
en waarom telt onze kerk twee sacramenten: 
avondmaal en doop? 
Wees welkom als je wil aansluiten, een appje 
vooraf als je komt is handig.  
Dat kan aan Geurt via 06 52 35 37 26.  
 
Rixt en Geurt 

 
 
 

Collecte-opbrengsten december 2022                                                                                                                                       
 

4 dec.:          Pastoraat € 117,00 
                      KIA € 17,00 
  
11 dec.:        Diaconie € 273,60 
  
18 dec.:        Jeugd € 207,50 

24 dec.:        KIA € 497,50 
  
25 dec.:        Pastoraat € 183,10 
                      Jeugd € 158,75 
 
Totaal december: € 1.554,45 
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Actie Kerkbalans                                                                                                                                 
 
Vanaf zaterdag 21 januari a.s. zal de informatiebrief over de actie Kerkbalans 2023 rond gebracht worden. 
Wij verzoeken u de antwoordstrook voor 11 februari a.s. in te leveren per post of mail bij onze 
penningmeester Henk van der Vliet. 
 
De thema voor deze actie is:” Geef vandaag voor de kerk van morgen”. 
 
Wij bevelen uiteraard deze actie van harte bij u aan. Alvast bedankt voor uw bijdragen voor het komende 
jaar. 
  
Henk van der Vliet 
 
 
 

Sfeerplaatjes van de kerstnachtdienst                                                                                                                                       
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Kerkdienst zondag 22 januari 10.00                                                                                                                                                                                                        
 

Voorganger  : Dhr. ds. (prop.) Daan Gutter 
Ouderling  : Alphons van Leeuwen 
Begeleiding  : Wim Kusee 
Lector   : Vike van Eijk 
Mediateam  : Bob en Coby 
Kosters  : Siena en Paul 
Kindernevendienst : Maaike de Jong 
Crèche   : Janette de Kwaasteniet 
Collecte  : Postoraat en cantorij 
Koffie schenken : Janette en Coby Kon 
 

Kerkdienst zondag 29 januari 10.00                                                                   
 

Voorganger  : Dhr. ds. Jeroen de Jong 
Ouderling  : Judi de Groot 
Begeleiding  : Aartjan van Pelt 
Lector   : Ria van Leeuwen 
Mediateam  : Arie en Adriaan 
Kosters  : Joke en Gert 
Kindernevendienst : Tamaike den Hollander 
Crèche   : Lyzanna Vroege 
Collecte  : Jeugd 
Koffie schenken : Klaas en Cootje 
 

Kerkdienst zondag 5 februari 10.00                                                     Jong&Oud-dienst                                                   
 

Voorganger  : Dhr. Dr. Geurt Roffel 
Ouderling  : Mariëtte van der Zouw 
Begeleiding  : Gert van Zoelen 
Lector   : Roelof de Wit 
Mediateam  : Kars en Dineke 

Kosters  : Ria en Alphons 
Kindernevendienst : Sandra van Vliet en Anouk 
Crèche   : Gijs en Engelien 
Collecte  : Pastoraat en jeugd 
Koffie schenken : Jannita en Suzan 

 
Jong&Oud-dienst = Licht&Zout-dienst 
Bij mij thuis staat een mijnwerkerslampje. En vroeger had ik een nachtlampje dat een troostlampje voor 
me was. Als ik me verdrietig voelde, deed ik het aan. De hele nacht. Bij meer mensen kom ik zulke lampjes 
tegen, lampjes met een speciale betekenis. Misschien heb jij er ook wel een. Als dat zo is, dan hoop ik dat 
je me het wilt laten weten (app: 06 52 35 37 26). In de dienst van 5 februari wil ik er een paar laten zien. 
Het thema van de Jong- en ouddienst is namelijk licht en zout.  
Naar aanleiding van Jezus’ oproep om licht en zout te zijn in de wereld, horen we de verhalen van drie 
mensen die proberen om dat invulling te geven. Jesaja, Paulus en een stem in de vorm van een gedicht. De 
teksten van Jesaja en Paulus klinken in een bewerking die ik voor deze dienst maak en waarin ik tot 
uitdrukking breng hoe zij dat proberen te doen.  
De teksten klinken niet vanaf de lessenaar, maar uit vier hoeken van de kerk. Zo willen we ze op een 
andere manier dichterbij laten komen, laten raken.  
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Het combo zingt, en we gaan onder meer aan de hand van stellingen in gesprek over hoe we zelf licht en 
zout kunnen zijn. En natuurlijk is er ook dubbelzoute drop om een beetje gevoel te krijgen bij wat zout is. 
Mariëtte en Geurt 
 

Kerkdienst zondag 12 februari 10.00                                                                  
 

Voorganger  : Dhr. Dr. Geurt Roffel 
Ouderling  : Jos Heuvelman 
Begeleiding  : Wim Kusee m.m.v. de cantorij 
Lector   : Janette de Kwaasteniet 
Mediateam  : Kars en Dineke 
Kosters  : Marjolein en Aarnoud 
Kindernevendienst : Nellie van der Vliet 
Crèche   : Eva Langendoen 
Collecte  : Diaconie 
Koffie schenken : Mirjam en Willy 
 

Kerkdienst zondag 19 februari 10.00                                                                  
 

Voorganger  : Dhr. ds. Henk Steinvoort 
Ouderling  : Henk van der Vliet 
Begeleiding  : Wim Kusee 
Lector   : Jan Stol 
Mediateam  : Marieke en Bert 
Kosters  : Matsy en Hans 
Kindernevendienst : Danielle van Vreeswijk 
Crèche   : Tamaike den Hollander 
Collecte  : Pastoraat 
Koffie schenken : Marcel van Vliet en Patrick van Vreeswijk 
 
 

Kerkdienst via livestream, link naar de liturgie en QR code 
 

Komt het even niet uit om naar de kerk te gaan? Kerkdiensten kunnen ook live worden gevolgd: 
ontmoetingskerk kamerik - YouTube 
Elke zondag is er natuurlijk een liturgie en deze wordt door diverse mensen gebruikt. 
Omdat deze nu ook online staat, kan de liturgie ook voor iedereen beschikbaar worden gemaakt: 
Actuele Liturgie - OneDrive (sharepoint.com) 
Ook zult u niet wekelijks meer de QR-code  ontvangen. Deze QR-code geldt 
voor een jaar en kunt u dus voor elke collecte in 2023 gebruiken.  
U kunt uw bijdrage overmaken door bijgaande QR-code of link te gebruiken, 
of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar: 
Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Kamerik. Bijgaande QR-code en link zijn wekelijks gelijk. Alle bedragen die via 
deze link vanaf zondag  t/m zaterdag de week daarop binnenkomen, zullen tot 
de collectes van die zondag berekend worden. 
PayPaymentRequest (rabobank.nl) 

https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://ontmoetingskerkkamerik-my.sharepoint.com/personal/administrator_ontmoetingskerkkamerik_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadministrator%5Fontmoetingskerkkamerik%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FLiturgie%2FActuele%20Liturgie&ga=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Nj48lK83RcGRSQgFxH3LSg&qsl_reqcnt=1
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Van de ONTMOETINGSMIDDAG  
 

31 oktober maakten we een kerstkaart en 13 december 
was er een kleine kerstviering en maakten we een 
kerststukje. Het was weer erg gezellig om zo met elkaar 
bezig te zijn.  

              

 

 

 

 

 

 
Maandag 23 januari a.s. is er weer een  
 
STAMPPOTTENBUFFET  
 

Het is hartje winter en daarom nodigen wij u uit voor een heerlijk stamppottenbuffet met toetje en een 
glaasje Glühwein vooraf.   
U bent van harte welkom van 16.00-18.30 uur in de  “Ontmoetingskerk”.   
U kunt ook iemand meenemen om met ons mee te eten. De kosten zijn € 7,50  
Opgegeven vóór vrijdag 20 januari bij Ella, Judi of Engelien.            
                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
Voor vervoer naar Judi bellen.  

 

Met vriendelijke groet,  
Judi de Groot - tel. 227133  
Ella Droogers - tel. 401764  
Engelien de Heer - tel. 402100  
           
(volgende bijeenkomst: maandag 27 febr. 2023)  
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 Verkoop wenskaarten voor CD Hope 
 

Kerstgroeten-actie voor CD-Hope in Oeganda 
Onlangs zijn Henk en Nellie van der Vliet met Bert en Barry van Koerten teruggekeerd uit Oeganda waar ze 
120 kerstkaarten uitgedeeld hebben aan de inwoners van Chawolo. Dat gaf veel blijde gezichten. Deze 
kerstkaarten zijn door de inwoners van Kamerik geschreven tijdens de Goede Doelen Markt in Elim en in 
de ‘Ontmoetingskerk’.  Hartelijk dank aan allen die een kaartje hebben gestuurd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook was er nog de kerstkaarten-bezorg-actie in Kamerik en omstreken. Met het rondbrengen hiervan leer 
je aardig de woonwijken kennen waar je anders niet komt. Met 13 mensen is het gelukt om alle kaarten 
vóór de kerst te bezorgen, soms na wat zoekwerk naar huisnummers of brievenbussen. Dit heeft € 345,00 
opgebracht.  
Eind van het jaar hopen we weer kerstkaarten rond te kunnen brengen. 
De verkoop van de wenskaarten in 2022 heeft €  2.800,00 opgebracht. 
Op 4 februari en 5 maart worden er weer kaarten verkocht in de kerk. 
Namens CD-Hope, Engelien  
 

Bezoek aan Chawolo 
 

We hebben tijdens ons bezoek gezien dat Wilma echt op haar plek is in Chawolo. Ze gaat nog steeds 
vooruit ook al zijn het hele kleine stapjes. Zij bedanken u voor u steun in vorm van kaarten en gebed, Tim 
en Wilma hebben weer een prachtige musical opgezet waarbij meer dan 1000 mensen aanwezig waren.  
Deze kunt u nog zien op de facebookpagina van Child’s Destiny of Hope. Na afloop kon iedereen genieten 
van een heerlijke kerstmaaltijd. 
Tim en Wilma zijn nu bezig met de voorbereiding van het nieuwe schoolseizoen dat start begin februari a.s. 
Henk en Nellie 
 

Uitnodiging CD Hope sponsordiner                                                                                                  
 

Vrijdag 10 februari om 18:30 in de Elim houden wij het CDHope sponsordiner. 

Er zal ook een korte presentatie over de voortgang van CDHope gehouden worden. 

De kosten voor dit 3-gangen diner inclusief drankjes/ koffie en thee zijn 35 euro. 

Je /u bent van harte welkom! 

Opgeven voor 28 januari bij Nellie van der Vliet. 

Hartelijke groet, 

Barrie, Marjon, Matsy en Nellie 
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Oud papier ophalen op zaterdag 4 februari                                                                                                 
 

Starttijd: 
Ophalen in: 

08.00 – auto 1 
Teckop, Oud Kamerik, Kanis 

08.00 – auto 2 
Dorp Oost 

Belader 1: 
Belader 2: 

Dominic Bastmeijer 
Edwin Bastmeijer 

Rens Rijneveld 
Arie Veenis 

Starttijd: 
Ophalen in: 

Vanaf 09.30 – auto 1 
Dorp west 1 

Vanaf 09.30 – auto 2 
Dorp west 2 

Belader 3: 
Belader 4: 

Hans van der Geest 
Marcel van Bemmel 

Arie van Eijk 
Ferry Hoogerwerf 

Catering: Geertje Veenis Om 09.30 is er koffie en thee! 

 
 
 

Van wie is deze jas???? 
 

 
 
1ste Kerstdag heeft iemand mijn jas meegenomen na de kerkdienst. 
Deze jas bleef hangen toen iedereen weg was. 
Maar dat is mijn jas niet, wie heeft hem? 
Als iemand de jas herkent ,bel me , dan kom ik hem graag terug ruilen . 
Mijn telefoonnummer 0348-401869 of 06 28342870 
 
Groetjes  Geertje7 
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Nieuws uit de regio 

 

OECUMENISCHE AVONDGEBEDEN 2023 

in de veertigdagentijd en de goede week 

 

Ze worden wekelijks gehouden in de veertigdagentijd (de weken vóór Pasen), en dagelijks in het begin van de goede 

(of stille) week. Een werkgroep, waarin  de Rooms-Katholieke parochie, de Hervormde gemeente, de Gereformeerde 

kerk en de Evangelisch-Lutherse gemeente vertegenwoordigd zijn, zorgt voor de voorbereiding en uitvoering. Dit 

alles onder auspiciën van de Raad van Kerken in Woerden. In de werkgroep zijn. 

 

Plaats van samenkomst: de Lutherse kerk aan de Jan de Bakkerstraat in Woerden. Nadat de veertigdagentijd is 

begonnen met de Aswoensdag op 22 februari (met vieringen in de Bonaventurakerk en in de Lutherse kerk!) worden 

ze gehouden op woensdag 1, 8, 15, 22 en 29 maart, en daarna op maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 april. De 

vaste aanvangstijd is steeds 19.00 uur, en rond 19.30 zal het einde ervan zijn. 

 

Wat kunt u verwachten? Momenten van inkeer, en stilte. Enkele liederen, Bijbellezing, gebeden, een tekst of 

gedachte ter overweging, muziek, en…. stilte. Alles met een eenvoudig en stijlvol liturgisch ‘raamwerk’. En met een 

invulling die voor mensen uit verschillende kerkelijke tradities herkenbaar kan zijn.  

 

Doorgaand thema is :  ‘Wat Jezus vóór ons heeft gedaan, dat heeft Hij ons 

ook vóórgedaan!’ Dit legt een verbinding tussen de veertigdagentijd (de 

weg van Jezus in uiterste kwetsbaarheid!) én de wegen waarop wij mensen 

worden geroepen in deze tijd, in deze wereld. En bij de vele ‘crisissituaties’ 

van deze tijd zullen vooral ménsen in beeld komen, ménsen die op allerlei 

manieren kwetsbaar zijn, in de knel komen, en de hoop dreigen te 

verliezen…. 

 

We hopen dat velen de weg naar deze avondgebeden zullen vinden, en 

worden geraakt door momenten van bezinning én verstilling. En dat er zo 

ook verbindingen ontstaan tussen mensen uit de verschillende kerken die elkaar vinden in dat ene bijzondere 

verhaal, dat in alle veelkleurigheid telkens weer klinken wil. Júist in een tijd, een wereld die zo vol is met 

ingrijpende vragen en onzekerheden. 

 
 

Rembrandt, De barmhartige Samaritaan 
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