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    Jezus is geboren 

  Kind van het Licht, Hoop voor de volken 

Van het kerkelijk erf 
 
 

 

 

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk 

Kamerik 

En toen was het al weer kerst.  Een van de kerkelijke 

hoogtijdagen. Dat betekent volop actie voor onze 

kerkewerkers. Juist met kerst proberen we van 

betekenis te zijn voor onze medemens , dichtbij en 

verder weg. Dichtbij is de kerstsamenzang die we in 

de RK Kerk in De Kanis organiseren met de drie 

Kamerikse kerken. Voor het eerst sinds 2019 kon dit 

weer doorgang vinden.  Het Ere zij God schalde door 

de Hippolytus kerk, mede dankzij onze eigen Cantorij, 

en de herdertjes lagen weer in het veld! Dichtbij is ook 

het werk van de Diaconie die door middel van diverse 

inzamelingsacties de Voedselbank steunt, en 

kerstattenties rondbrengt bij oudere gemeenteleden. 

Dichtbij is zeker ook de kerstnachtdienst die onze Kerk  

in Actie commissie organiseert voor alle Kamerikkers. 

Verder weg is de Kia actief ten behoeve van ons 

project in Moldavie, een land waar de mensen het ook 

nu weer zwaar te verduren hebben, door de 

ontwikkelingen in buurland Oekraïne.  Verder weg is 

ook het dorp Chawollo in Oeganda waar Henk en 

Nellie de kerst samen vieren met de schoolkinderen 

van CD Hope. Wat mooi om te zien dat 

gemeenteleden op zoveel fronten actief zijn!  

Samen staan we sterk! 

Namens de kerkenraad een hartelijke kerstgroet en 

een goede jaarwisseling. 

Jos Heuvelman 
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Kerst                                                                                                            
 

Wat is het lang geleden dat we Kerst konden vieren in 

een volle kerk. Veel te lang. Twee jaar geleden maakte 

ik, als verrassing, mondkapjes op de naaimachine met 

kerstbomen erop. Ze waren voor mijn rooms-

katholieke collega en mezelf, om te gebruiken in onze 

online Kerstmorgenviering van 2020. Toen nog 

dachten we dat het onze enige online kerstviering ooit 

zou zijn. Een jaar later appte ze me dat ze haar 

mondkapje weer uit de kast had gehaald. Net als ik. 

Opnieuw werden alle kerstactiviteiten een voor een 

afgelast, tot we opnieuw via de camera verbonden 

met elkaar, Kerstmorgen 2021 vierden.  

Nu is alles anders, en ik hoop op veel bekende en 

onbekende gezichten in de Kerstnacht. Ik verheug me 

erop met een volle kerk de bekende liederen te 

kunnen zingen, de adventskaarsen en de kerstkaars 

aan te steken en elkaar samen de vrede van Christus 

te wensen. Gospelkoor Together uit Houten is door de 

commissie Kerk-in-Actie gevraagd te komen. Hen 

maakte ik heel lang geleden mee in een gloedvolle 

feestelijke dienst in mijn eerste gemeente. Ze kunnen 

op een swingende en enthousiaste manier de kracht 

van het geloof invoelbaar maken. In de laatste 

‘gewone’ Kerstnachtviering in Kamerik, die van 2019, 

waren ze ook te gast.  

Het thema van de dienst is ‘Geef licht’ en in het 

bijzonder denken we daarbij aan kinderen in 

vluchtelingenkampen in Griekenland. Voor hen is ook 

de collecte-opbrengst bestemd. Zij leven in een heel 

andere werkelijkheid dan wij. Het is het licht van Kerst 

dat ons deze bijzondere nacht verbindt. Dat licht 

straalt voor mij onder meer uit het tweede couplet 

van ‘Er is uit ’s werelds duist’re wolken, een van de 

liederen die we zullen zingen.  

De loden last die op ons drukte,  

de stang, het juk, ons ongeluk, 

de zweep, de stok die diep deed bukken, 

verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk, 

verbrand de laarzen der soldaten 

en elke mantel rood van bloed, 

geen wapentuig meer door de straten –  

de velden rood van overvloed. 

 

Vroeger dacht ik bij dat couplet altijd aan de Tweede 

Wereldoorlog, en aan hoe blij ik met de vrede ben in 

ons land. Dat is nog steeds zo. Tegelijk word ik steeds 

gevoeliger voor hoeveel mensen nog steeds leven met 

soldatenlaarzen, zwepen en wapentuig. Ook kinderen, 

voor wie dat de werkelijkheid is waarin ze groot 

worden. Het licht van Kerst is de vaste hoop dat aan 

hun ellende een einde komt, de vasthoudende liefde 

waarin wij ons met hen verbinden en het geloof dat 

ons roept en draagt om daarin de weg te gaan die 

Jezus ons voorleeft. 

Geurt Roffel  

 

Pastoralia 
 

De Adventsperiode is een tijd van verwondering. 
In het boek Stroom van Hoop staat een Psalm van 
verwondering over de Schepping waarin wij als mens 
leven met als titel: 
 

Geweldig... 
 

HEER, onze HEER, 
wanneer ik naar de sterren kijk 
en naar de baan van de planeten, 

dan word ik overweldigd 
door de grootheid van de ruimte. 
Dan denk ik: Wat geweldig 
is het werk van Uw Handen! 
 
Wanneer ik naar de branding kijk 
en naar de zee, die reikt 
zover het oog kan kijken, 
wanneer ik zie hoe kunstig 
een bloem in elkaar zit 



Kerkbrief     
               

 
Jaargang 56  -  Nr.1 – zo 25 december 2022 t/m za 21 januari  2023   
 

  3 
 

  

en sierlijk een paard 
zich voortbeweegt in draf, 
dan voel ik het als een wonder 
dat ik leef en dit mag zien. 
 
Dan kijk ik naar de mens, 
die vliegtuigen als zilveren vogels 
door de blauwe lucht stuurt 
en huizen bouwt als bescherming 
tegen de regen en de wind. 
Dan hoor ik hoe hij uit een instrument  
de mooie klanken tovert 
en met zijn stem een ander mens 
kan raken en gelukkig maken. 
 
Dan lijkt het of ik vleugels heb, 
en denk ik: Wat geweldig 

hebt U de mens gemaakt, 
dat hij ondanks zijn kleinheid 
zoveel krijgt en zoveel kan 
en zoveel verantwoordelijkheid 
voor Uw Schepping mag dragen! 

 
De laatste 2 zinnen zijn actueel en een opdracht voor 
iedereen of je nu wel of niet geloofd: 
Zorg goed voor deze Aarde, Gods Schepping! 
 

Namens het pastorale team Geurt, Alfons en Judy 
wens ik iedereen Gezegende Kerstdagen en een 
Mooi, Inspirend, Liefdevol & Gezegend 2023  
 
Mariëtte 

 
 
Onze gemeente leden die komende weken jarig zijn: 
 
Op 26 december  
Mevr. A.D. den Blanken-Pak 
De Werf 23 
3471DA Kamerik 
 
0p 7 Januari 
DHR. J.Honing 
Kievitstraat 7A 
347 XC Kamerik 
 
Op 14 Januari 
Mevr. C. Sloof-van den Berg 
Goudenregenlaan 17 
3471CD Kamerik 
 
Wij wensen alle een gezegend nieuw 
Levensjaar toe. 
                                        Judi de Groot    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

Dankwoord van de familie Verhoeve 
 

Lieve, beste gemeenteleden, 

Wat een verdriet en wat een gemis om opeens zonder 

Rob verder te moeten! Het is bijzonder en 

overweldigend te ervaren dat er zoveel mensen met 

ons meeleven en om ons heen staan. In gebed, in 

daden, met woorden of in stilte. Woorden zijn niet 

altijd te vinden. Ook wij zijn er vaak stil van.  

De dankdienst voor Robs leven was naast het verdriet 

troostvol en indrukwekkend. Niet alleen voor ons als 

gezin, maar voor iedereen die het verlies met ons 

deelt. Het was persoonlijk en liefdevol. Zo waardevol. 
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Daar zijn we Geurt en iedereen die eraan heeft 

meegewerkt heel dankbaar voor.  

Iedereen die met ons meegeleefd heeft en met ons 

meeleeft in welke vorm dan ook, hartelijk dank! Wij 

weten dat wij het niet alleen hoeven te doen. Het 

helpt ons om verder te gaan met Rob voor altijd, 

dieper dan diep, in ons hart, verbonden in liefde.  

Tom, Lotte en Frank, Christine 

 
 

“Een witte kerst”   van   Godfried Bomans  (deel 2) 
 

 

Deel 1 van het kerstverhaal van Godfried Bomans eindigde in de laatste kerkbrief  toen een man met vrouw 

en kinderen juist begonnen was, na uitgebreide voorbereiding, aan een super kerstdiner. De kamer was 

versierd, de kaarsjes brandden, de servetten lagen op tafel, het kerstevangelie was voorgelezen en ze 

hadden juist opnieuw gehoord dat er nergens plaats was voor Jozef en Maria. Ze begonnen te eten. En op 

dat ogenblik werd er gebeld. 

“Dat is nu vervelend,” zei hij, “er is ook altijd wat.” Hij 
knoopte zijn servet los, sloeg de kruimels van zijn knie 
en slofte naar de voordeur. Er stond een man op de 
stoep met een baard en heldere, lichte ogen. Hij vroeg 
of hij hier ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo. 
Het was namelijk een witte Kerst, dat heb ik nog 
vergeten te zeggen, hoe kan ik zo dom zijn. De beide 
mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en 
toen werd de een door een grote drift bevangen. 
“Uitgerekend op Kerstmis,” zei hij, “zijn er geen 
andere avonden.” En hij sloeg de deur hard achter 
zich dicht. Maar terug in de kamer kwam er een 
vreemd gevoel over hem en de tulband smaakte hem 
niet. “Ik ga nog eens even kijken,” zei hij, “er is iets 
gebeurd, maar ik weet niet wat.” Hij liep terug naar de 

stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar zag hij 
de man nog juist om de hoek verdwijnen, met een 
jonge vrouw naast zich, die zwanger was. Hij holde 
naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was 
niemand meer te zien. Die twee leken wel in de 
sneeuw te zijn opgelost. Want het was, zoals gezegd, 
een witte Kerst. 
Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er 
stonden tranen in zijn ogen. “Zeg maar even niets,” 
zei hij, “die wind is wat schraal, het gaat wel weer 
over.” En dat was ook zo, men moet zich over die 
dingen kunnen heen zetten. Het werd nog een heel 
prettig Kerstfeest, het was in jaren niet zo echt 
geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht door en 
zelfs het kind werd opnieuw in een schuur geboren. 

 

Activiteiten in het kader van jaarthema  Aan Tafel 
 
Noteert u vast in uw agenda : 
 

23  januari:     Stamppottenbuffet  
18 februari:    Stoken en Koken 

 
 
Nadere informatie volgt. 
Jos Heuvelman

 

https://1.bp.blogspot.com/-IWf0LlPbvec/WL2bHfhGYjI/AAAAAAAACt4/TTYMGvGb7MofB2Z-ft3OBy-N_nM2lDi5gCLcB/s1600/Een%2Bwitte%2Bkerst%2BGodfried%2BBomans.jpg
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Collecte Kerstmorgen                                                                                Kerk in Actie 
 

Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in 

Griekenland 

Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis 

Griekenland weten te bereiken krijgen niet het 

welkom waar ze op hoopten. Ze worden 

ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan 

kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze 

wachten, soms wel jarenlang. 

Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich 
inzetten voor de vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie 
eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en 
ze helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor 
kinderen en jongeren zijn er leerzame en 
ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen 
krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene 
ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige 
jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, 
krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. 
De kerk helpt kwetsbare gezinnen met 
voedselpakketten en onderdak.  

Met de opbrengst van de kerstcollecte steunt Kerk in 
Actie de vluchtelingenkinderen in Griekenland andere 
Kinderen in de Knel projecten. Helpt u mee? Geef in 
de collecte of maak uw gift over via  
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

collecte Kinderen in de Knel Kerst. 

Meer informatie op kerkinactie.nl/kerst  

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te 
maken?  

Hartelijk dank! 

Oud Papier ophalen zaterdag 7 januari 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkinactie.nl/kerst
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Opbrengst collecten november 2022 
  
6 nov. :         KIA (extra gift)                   €30 
                      Diaconie (Voedselbank) €399,40 
  
13 nov.:        Actie schoenendoos       €306,30 
                       Pastoraat                         €139,25 
  

20 nov.:        Diaconie       €188,75 
  
27 nov.:        Pastoraat     €124,10 
                       Diaconie      €111,35 
  
Totaal november:          €1299,15 

 
 

Kerkbrieven 
 
Beste gemeenteleden en belangstellenden, 
 
Onze Kerkbrief verschijnt met ingang van dit exemplaar voortaan om de vier weken, zie onderstaand schema. 
 
Het redactieteam. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Kerstnachtdienst  24 december  22 uur                                                            
 

Voorganger  
 

: Dhr. dr. K.G.W. (Geurt) Roffel 

Ouderling  : Judi de Groot 
Diaken  : Roelof de Wit 
Begeleiding : Henk Hilgeman 
Lector : cie KIA 
Mediateam : Dineke Nap en Kars Oomkes  
Kosters  : Joke en Gert Vergunst 
Kindernevendienst : Geen 
Crèche  : Geen 
1e Collecte  : Kerk in Actie 
2e Collecte  : Geen 
Koffie : -  
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Kerkdienst Zondag  25 december  10 uur                                        Kerstmorgendiest                                                     
 

Voorganger  
 

: Dhr. ds. E. (Erick) Versloot 
Ouderling  : Alfons van Leeuwen 
Diaken  : Anton Nap 
Begeleiding : Wim Kusee 
Lector : Siena Alfons 
Mediateam : Marieke en Bert de Groot 
Kosters  : Joke en Gert Vergunst 
Kindernevendienst : Sandra van Vliet 
Crèche  : Maaike de Jong 
1e Collecte  : Pastoraat 
2e Collecte  : Jeugd 
Koffie : Geen 
 

Kerkdienst Zondag 1 januari  10.00 uur                                       Nieuwjaarsmorgen                   
 

Voorganger  
 

: Dhr. dr. K.G.W. (Geurt) Roffel 

Ouderling  : Jos Heuvelman 

Diaken  : Aarnoud Langendoen 

Begeleiding : Henk Hilgeman 

Lector : Geralda Heuvelman 

Mediateam : Coby Kon en Bob den Hollander 

Kosters  : Ria en Alfons Van Leeuwen 

Kindernevendienst : Geen 

Crèche  : Geen 

1e Collecte  : Pastoraat 

2e Collecte  : Geen 

Koffie : Coby en Thom de Kort 

  

Kerkdienst Zondag 8 januari  10.00 uur                            viering Heilig Avondmaal 
 

Voorganger  
 

: Dhr. ds. A.S.N (Nathan) Noorland 

Ouderling  : Henk van der Vliet 

Diaken  : Roelof de Wit en Aarnoud Langendoen 

Begeleiding : Addo Dam 

Lector : Engelien de Heer 

Mediateam : Arie van Eijk en Adriaan Eveleens 

Kosters  : Marjolein Hillege en Aarnoud Langendoen 

Kindernevendienst : Daniëlle van Vreeswijk 

Crèche  : Lianne van Bemmel 

1e Collecte  : Pastoraat 

2e Collecte  : Diaconie 

Koffie : Petra Eveleens en Willy van Dijk 
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Kerkdienst Zondag 15 januari  10.00 uur 
 

Voorganger  
 

: Dhr. H. (Henk) Aantjes 

Ouderling  : Bert de Groot 

Diaken  : Anton Nap 

Begeleiding : Wim Kusee 

Lector : Carin Stolk 

Mediateam : Marieke en Bert de Groot 

Kosters  : Matsy en Hans 

Kindernevendienst : Nellie van der Vliet 

Crèche  : Vike van Eijk 

1e Collecte  : Kerk in Actie 

2e Collecte  : Geen 

Koffie : Jeanette en Ton den Blanken 

  

Kerkdienst Zondag 22 januari  10.00 uur 
 

Voorganger  
 

: Dhr. ds.Prop. D.J. (Daan) Gutter 

Ouderling  : Alfons van Leeuwen 
Diaken  : Willy 
Begeleiding : Henk Hilgeman 
Lector : Vike van Eijk 
Mediateam : Coby Kon en Bob den Hollander  
Kosters  : Siena en Paul 
Kindernevendienst : Maaike de Jong 
Crèche  : Jannette de Kwaasteniet 
1e Collecte  : Pastoraat 
2e Collecte  : Cantorij 
Koffie : Jannette de Kwaasteniet en Coby Kon 

 

 

De livestream volgen,  QR code en link naar de liturgie. 
 
Link naar de Livestream: 

 

Kerkdienst Ontmoetingsk 
erk Kamerik 

Link naar de actuele Liturgie: 

Liturgie Ontmoetngskerkkamerik 

 
U kunt uw bijdrage overmaken door bijgaande QR-
code of link te gebruiken, of uw bijdrage rechtstreeks 
over te maken naar:  

Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 
t.n.v. Protestantse Gemeente Kamerik. 
Bijgaande  link en QR-code zijn wekelijks gelijk.  

Alle bedragen die via deze link 
vanaf zondag t/m zaterdag de week 
daarop binnenkomen, zullen tot de 
collectes van die zondag berekend 
worden. 
 

Link voor de collecte:  

Collecte Ontmoetingskerkkamerik 

https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://ontmoetingskerkkamerik-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/administrator_ontmoetingskerkkamerik_onmicrosoft_com/EllWr9A0QYdLiLtbhfcMREQBFb4JewFURFiS_9IqzBYMTg?e=5%3aOIl2gr&at=9%20
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=-8oAmm6BTz6sYA4vdi0Fug
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De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 4 weken.  
Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op vrijdag 13 januari bij de redactie inleveren op het volgende e-mailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website. 
De volgende reguliere Kerkbrief verschijnt op donderdag 19 januari. 
De Kerkbrief wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom 
eerst uit de Kerkbrief verwijderd. Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten! 
Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto’s, privégegevens enz. uit de Kerkbrief te gebruiken of te 
verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de kerkenraad! 
 
Predikant   : dhr. dr. K.G.W. Roffel (Geurt)    dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Scriba   : Sandra Okkerman 06-52692656    

Coördinatoren kosters : Gert en Joke Vergunst 0348-401587, 06-22183184 (Gert), 06-23471115 (Joke)  
   : koster@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Kerk   : Hallehuis 4  06-30761446    
Website   : www.ontmoetingskerkkamerik.nl 
Redactie Kerkbrief : kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl  

 

 

 

mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
http://www.ontmoetingskerkkamerik.nl/
mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl

