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Van het kerkelijk erf 
 
Beste leden van de Ontmoetingskerk Kamerik, 
 
De herfst vordert gestaag, de bomen verkleuren en de 
bladeren vallen. Het weer is nog zacht, dus we hoeven 
ondanks de hoge energieprijzen nog niet in de kou te 
zitten. Wel zullen we natuurlijk richting de winter 
extra scherp moeten zijn op hoe we ons kerkgebouw 
zo efficient mogelijk kunnen gebruiken. Alles warm 
stoken voor een kleine bijeenkomst wordt een prijzig 
gebeuren! 
 
De afgelopen weken hebben eerst onze predikant 
Geurt en daarna ook ondergetekende een 
weeksluiting verzorgd voor de bewoners van De Cope 
en het Waterschapshuis. Zie dit als een minikerkdienst 
op de vroege zaterdagavond, waar liederen worden 
gezongen en een korte overdenking wordt gehouden. 
Met een kleine inspanning wordt de bewoners zo een 

mooie bijeenkomst aangeboden, hetgeen zeer op prijs 
wordt gesteld. Als u bij dit lezen denkt , dat wil ik ook 
wel een keer doen, er is zeker nog wel plek op het 
rooster. Ook logistieke handjes zijn welkom! De 
bezoekers moeten gehaald en terug worden gebracht 
naar hun kamer. 
  
Tijdens de avondmaalsviering van afgelopen zondag is 
een nieuwe liturgie gebruikt, waaraan diverse 
gemeenteleden en ook de Cantorij hebben 
meegewerkt. Mooi dat we naast traditie ook 
vernieuwing hebben. Als kerkenraad zijn we heel 
benieuwd hoe dit is ervaren. 
 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet 
 
Jos Heuvelman 

 

Pastoralia 
 

Prijs de dag niet voordat deze om is.   
Klopt, maar prijs wel wat je op de dag ziet aan 
zegeningen.  
Want mogelijk ben je die op het eind van de dag 
vergeten.  
Dat is een opdracht die wij thuis ons voorhouden.  
  
Als pastoraal ouderlingen hebben we als team 
regelmatig overleg en onderzoeken   
of we de signalen goed opvangen die ons zouden 
moeten bereiken vanuit de gemeente.  
Daarbij krijgen we hulp van de pastoraal bezoekers.   
We hebben de leeftijden in 3 groepen verdeeld om ze 
op de gewenste manier te bedienen.   
Ouderen worden graag nog aan huis bezocht door de 
pastoraal ouderling of bezoeker.   
De middengroep en de groep tot 30 is dat al veel 
minder.  
Door activiteiten te organiseren proberen we die 
groep te bereiken.   
En hopelijk weten ze de weg naar ons te vinden 
wanneer ze dit nodig hebben.  
 

Zelf weet ik dat je soms hulp moet zoeken, want ieder 
mens is kwetsbaar en er kan je zomaar wat 
overkomen.  
Fijn dat er dan hulpinstanties zijn en hulp vanuit de 
kerk en zoveel lieve reacties van gemeenteleden.  
Ria en ik kunnen daarover meepraten en zijn daar 
dankbaar voor.   
Nu stonden wij eens aan de andere kant. Niet van het 
bedienen, maar bediend te worden.  
En weten hoe belangrijk het is dat je zoveel lieve 
mensen om je heen hebt.  
Fijn dat het groepje christenen dat samenkomt in de 
Ontmoetingskerk Kamerik elkaar tot steun zijn.  
Goed te weten dat je daar een beroep op mag doen.  
Aan ieder gezegd, heb je (pastorale) hulp nodig, 
schroom niet bij de kerk aan te kloppen.  
Wij pastorale ouderlingen en bezoekers willen er voor 
u / je zijn.   
  
m.v.g.  
Alfons v Leeuwen  
Namens het pastoraal team. 
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Onze gemeenteleden die komende weken jarig zijn: 

 

2 November  

Dhr. J.L. van Vliet 

Burg. Van Loonstraat 1 

3471CS Kamerik  

 

7 November 

Mevr. J.G. Burggraaf-de Jong 

Burg. Reijerslaan 38 

3471 CJ Kamerik 

 

9 November  

Dhr. P. de Groot 

Liezeweg 47 

2851ED Haastrecht 

 

12 November 

Dhr. P. Maarleveld 

Van Teijlingenweg 17 

3471GB Kamerik 

 

 

 
Gezang 94:2  liedboek 1973 

 

God onze toekomst, God is onze 
Vader, 
Hij is het licht voor onze dagen uit. 
De hele wereld leeft van zijn genade, 
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd.    

Namens het pastoraal team  
   
Judi de Groot 
 

Catechesegroep  en  kring  Zinzoekers                                                 ds. Geurt Roffel 
 

Catechesegroep brengt bezoek 
 

In oktober gingen we met de catechesegroep (13-16 

jaar) op bezoek bij Kees en Marrie Burger. Beiden 

werkten hun hele leven met geloof en kerk, Kees 

Burger als gemeentepredikant, zijn vrouw Marrie als 

geestelijk verzorger. Een klein uur lang spraken we 

met hen. Kees en Marrie vertelden waarom ze 

theologie gingen studeren, wat ze tijdens de studie 

ontdekten en waarom ze het werk kozen dat zij 

deden. Voor Kees is een belangrijke reden dat de 

uitleg hem interesseert over wie Jezus is, en hoe we 

bijvoorbeeld over de hemel kunnen denken. Marrie 

inspireert het contact met mensen rond levensvragen 

en vragen over zingeving. Daarin speelt ook de vraag 

naar God een rol. Gevraagd naar een voorwerp dat 

voor hen laat zien wat het geloof betekent, las Marrie 

het gedicht ‘Daglicht’ van Judith Herzberg, een gedicht 

over hoop. Kees liet ons een buste zien van de 

componist Schubert, wiens muziek talloze mensen 

raakt, hoewel hij bij leven nauwelijks bekend was. De 

bijeenkomst sloten we af zoals we dat ook doen als 

we op de zolder blijven, ieder van ons stak een kaarsje 

aan.  

Zinzoekers gestart 
 

De nieuwe kring ‘Zinzoekers’, voor mensen van 17-30 

jaar, kwam in oktober voor het eerst bijeen. Net als bij 

de catechesegroep komen de deelnemers zowel uit 

Harmelen als Kamerik. Iedereen in deze leeftijdsgroep 

heeft een persoonlijke uitnodiging gehad. Het gesprek 

komt zoals het komt, we sturen het zelf de kant op die 

we interessant vinden. Na kennis gemaakt te hebben, 

spraken we over de actualiteit en kwam het gesprek 

over de geraaktheid door het geloof. Soms zijn er 

ervaringen die je overkomen en waarvoor je geen 

woorden hebt. Door vanuit het geloof naar die 

ervaringen te kijken, probeerden we er woorden bij te 

zoeken. Ook spraken we over mensen die op een 

waardevolle manier over hun geloof vertellen, zodat 

je er meer van wilt weten. Van daaruit spraken we 

ook over onze eigen kijk op het geloof. Half november 

spreken we verder. Voor nieuwe deelnemers is het 

nog mogelijk aan te sluiten. 

Geurt Roffel  
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Zendingsdienst                                                                                             Kerk in Actie  
 

Zondag 30 oktober – Zendingsdienst met een vervolg 

 

Komende zondag wordt de dienst geleid door dhr Daan Verbaan. De dienst is in overleg tussen cie KerkinActie 

Kamerik en Daan voorbereid. Er wordt uitvoerig stil gestaan bij wat er speelt in Moldavie. Ook in de uitvoering van 

de dienst heeft de commissie haar eigen inbreng.  

 

           

In de afgelopen week had ik via internet een gesprek met Rodica uit Tintareni (Moldavie). 

Rodica is samen met haar man actief voor het dagcentrum Bethania. 

Dit centrum krijgt steun van Kerk in Actie Nederland en onze 

Ontmoetingskerk heeft dit project voor de komende jaren 

“geadopteerd”.  Op zondag 30 oktober kunnen we na afloop van de 

kerkdienst allemaal kennismaken met haar. We zullen dan via een 

life verbinding met haar in gesprek gaan na afloop van de dienst. 

Eén van de opmerkelijke zaken uit ons gesprek was dat er een 

situatie werd beschreven die voor haar en voor mij van toepassing 

is: Onze woonplaats ligt zo ongeveer 30 km ten zuiden van de 

hoofdstad van ons land. Het is een plattelandsgemeente met 

tussen 3000 en 4000 inwoners. Het dorp ligt centraal in ons land. Vroeger werkten veel inwoners van ons dorp in 

de landbouw. Maar de landbouw in ons dorp en in ons land is erg veranderd en biedt tegenwoordig veel minder 

werkgelegenheid. 

Veel van onze dorpsbewoners werken nu buiten het dorp. We hebben een paar verschillende 

geloofsgemeenschappen in ons dorp. In een dienst op zondag komen in onze kerk tussen 50 en 60 mensen naar de 

kerk.  

 

Zondag 30 oktober a.s. na afloop van de dienst spreken we verder met Rodica.  

Heeft u vragen voor haar, dan is het zondag de kans om die te stellen tijdens de life-verbinding. 

Namens cie KerkinActie – Klaas de Wit  

 
 
 
 

Meer over Daan vindt u in de vorige kerkbrief. Het project Bethania van 

KerkinActie staat centraal in deze zendingsdienst. Wat doet Bethania in 

Moldavie en wat drijft de mensen achter het project.  

 

Daan is in september op bezoek geweest en heeft daar onder andere 

gesproken met Igor Kohaniuk, directeur van Bathania in Moldavie. Hij 

heeft ook kennis gemaakt met Rodica, de echtgenote van Igor.  

In het vervolg op de dienst spreken we met Rodica in life-verbinding 

tussen Kamerik en Tintareni 
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Dankstond voor gewas en arbeid  6 november                                                Diaconie 
 

Zondag  6 november  is  het  dankstond  voor  gewas 
en  arbeid.  
in deze dienst staat onze dankbaarheid centraal. 
Dankbaarheid voor ons dagelijks eten en drinken, voor 
het werk dat wij mogen en kunnen doen.  
Helaas is niet voor iedereen voldoende eten en drinken 
vanzelfsprekend, ook in de gemeente Woerden zijn er 
nog een groot aantal gezinnen die rond moeten komen 
van een minimum en/of een bijstandsuitkering. De 
voedselbank Woerden speelt daarin een belangrijke rol 
en wekelijks worden er door deze organisatie 
levensmiddelpakketten uitgedeeld daar waar het nodig 
is.  
Om de voedselbank te helpen houden wij zondag 6 
november onze jaarlijkse inzamelactie voor de 
voedselbank en vragen wij u een levensmiddelenpakket 

mee naar de kerk te nemen met daarin artikelen met 
lange houdbaarheidsdatum. Onder dit bericht vindt u 
een boodschappenlijst met artikelen die de 
voedselbank graag ontvangt. De meegebrachte 
producten kunnen zondag 6 november in de hal van de 
kerk worden gezet, de diaken van dienst zorgt dat de 
artikelen bij de Liturgische tafel worden gezet, daar 
staat ook een mooi Liturgisch bloemstuk.   
Mocht u deze zondag niet in de gelegenheid zijn om de 
dienst bij te wonen dan is het ook mogelijk om uw 
levensmiddelen op vrijdag 4 of zaterdag 5 november af 
te geven bij Lisette, De Werf 17.  
  
De diaconie zorgt dat de pakketten bij de voedselbank 
in Woerden komen.  
Namens de Voedselbank en de Diaconie hartelijk dank!  
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Van de Ontmoetingsmiddagen 
 
Dit seizoen zijn we gestart i.p.v. geeindigd met een uitje naar het Natuurmuseum 

en klompenwinkel “De Wielewaal” in Lopik.  

Dit uitje was al eerder gepland maar vanwege coronamaatregelen uitgesteld. 

Donderdag 22 september om 9.00 uur stond in de kerk de koffie klaar met een 

stuk slagroomgebak. Daarna reden we gezamenlijk naar het Natuurmuseum 

waar we hartelijke ontvangen werden door Marijke Rijneveld. Marijke gaf ons 

een kleine uitleg en vertelde ons dat zij en haar man Lou  in 1998 het 

natuurmuseum op de voormalige boerderij begonnen zijn. Het begon met een 

paar vogels, maar inmiddels zijn er heel veel verschillende dieren te 

bewonderen. Bijna alle opgezette dieren en vogels zijn slachtoffer van het 

verkeer. Lou brengt met  muurschilderingen  de opgezette vogels en dieren weer 

terug in hun unieke omgeving wat er echt prachtig uitziet en een sfeervol beeld 

geeft van de mooie natuur in het Groene Hart.  

Nadat we uitgebreid de dieren bekeken hadden gingen we lekker naar buiten het was die dag ook prachtig weer, we 

troffen het enorm. Buiten was er nl. ook nog  van alles te zien en te koop . In een 

groentenstalletje hebben we prei, goudernetten  en  pastinaak gekocht . Ook een 

borstel en wat kadootjes gingen mee naar Kamerik. Het klompenwinkeltje met 

borstels en ouderwetse huishoud-artikelen en de 

mooie tuin waren ook zeker de moeite waard 

om te bekijken.  

Nadat we hier allemaal uitgekeken en gekocht 

waren zijn de we de weg overgestoken naar de 

lunchroom de “Wilgensprong”. Ook hier werden 

we gastvrij ontvangen door Piny Schep waar we 

een heel uitgebreide en heerlijke en gezellige 

lunch genoten.  

Om een  uur of half drie waren we na een zeer 

geslaagde dag weer terug in Kamerik.  

Voor de volgende keer op maandag 31 oktober is er gepland een kerstkaart te 

maken, maar als men toch liever alleen maar wat wil bijpraten  terwijl de anderen 

knippen en plakken is dat natuurlijk ook prima. U bent allen van harte welkom om 

14.30 uur voor een kopje koffie of thee. 

Heeft u vervoer nodig ? dan kunt u bellen naar Judi 

Vriendelijke groeten en tot maandag  de 31e oktober 

Judi de Groot                                Ella Droogers                                   Engelien de Heer    
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Oud Papier ophalen zaterdag 5 november 
 

 
 
 
 

Kerkdienst Zondag  30 oktober  10 uur       Zendingsdienst  (KiA)                                                     
 

Voorganger  
 

: dhr Daan Verbaan 
Begeleiding  : Henk Hilgeman 
Kosters  : Marjolein en Aarnoud 
Kindernevendienst : Lianne van Bemmel 
Crèche  : Vike van Eijk 
 

Kerkdienst Zondag 6 november  10.00 uur      Dankdienst voor Gewas en Arbeid                   
 

Voorganger 

 

: Dhr. dr. K.G.W. (Geurt) Roffel 

Begeleiding  : Aartjan van Pelt 

Kosters  : Matsy en Hans 

Kindernevendienst : Combinatie met crèche 

Crèche  : Lise Zwetsloot 

  

Kerkdienst Zondag  13 november  10.00 uur      Jong en Oud                                                 
 
Voorganger 

 
: Dhr. dr. K.G.W. (Geurt) Roffel 

Begeleiding    : Gert van Zoelen en Combo 

Kosters : Siena en Paul 

Kindernevendienst : Geen Kindernevendiest 

Crèche  : Jannette de Kwaasteniet 

1e Collecte      : Pastoraat  
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De livestream volgen,  QR code en link naar de liturgie. 
 
Link naar de Livestream: 

 

Kerkdienst Ontmoetingskerk Kamerik 

Link naar de actuele Liturgie: 

Liturgie Ontmoetngskerkkamerik 

 
U kunt uw bijdrage overmaken door bijgaande QR-code of link te gebruiken, of uw bijdrage rechtstreeks over te 
maken naar:  

Bankrekeningnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente Kamerik. 
Bijgaande  link en QR-code zijn wekelijks gelijk.  
Alle bedragen die via deze link vanaf zondag t/m zaterdag de week daarop 
binnenkomen, zullen tot de collectes van die zondag berekend worden. 
 

Link voor de collecte:  

Collecte Ontmoetingskerkkamerik 

 

Stichting Present Woerden 
 

  

      Kerstengel Woerden 2022 
 
Stichting Present Woerden organiseert voor de derde keer 
Kerstengel Woerden! Een mooie manier om in de periode vóór Kerst 
een lichtpuntje te zijn voor iemand die het nodig heeft.  
 
Wat doet een Kerstengel? 
In de vier weken voorafgaand aan Kerst (27 november tot 24 december) 
breng je als ‘Kerstengel’ in totaal vier keer een presentje bij iemand die een 
steuntje in de rug kan gebruiken. Dit kan anoniem maar hoeft niet. Het gaat 

om een klein gebaar of presentje. Bijvoorbeeld door een kaartje te sturen, een verrassing aan de deur te hangen of 
wat lekkers te bakken. Het gaat om het gebaar en zeker niet om de hoeveelheid. 

 
Voor wie word je een Kerstengel? 
Ouderen, jongeren, statushouders, mensen die eenzaam of ziek zijn, eigenlijk komt gewoon iedereen die wat extra 
aandacht verdient in aanmerking als Ontvanger van Kerstengel-presentjes.  

 
Ontvangers opgeven 
Ken je zelf iemand uit je omgeving die wel wat extra aandacht verdient? Geef hem of haar dan op als ontvanger van 
kerstengel-presentjes.  
 
Wil je zelf een Kerstengel zijn? Alleen of met je gezin? We zijn blij met je. 
 
Wil je jezelf opgeven als Kerstengel of wil je iemand opgeven die wat extra aandacht verdient? Kijk op de website 
van Stichting Present Woerden: www.presentwoerden.nl. Daar vind je voor beiden een aanmeldformulier. 
Aanmelden kan tot 14 november.  

 

https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+kamerik
https://ontmoetingskerkkamerik-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/administrator_ontmoetingskerkkamerik_onmicrosoft_com/EllWr9A0QYdLiLtbhfcMREQBFb4JewFURFiS_9IqzBYMTg?e=5%3aOIl2gr&at=9%20
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=-8oAmm6BTz6sYA4vdi0Fug
http://www.presentwoerden.nl/
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Stichting Present Woerden 
Stichting Present helpt mensen waar het even iets minder goed mee gaat. Deze mensen hebben geen eigen netwerk 
of financiën. Groepen vrijwilligers helpen (eenmalig) deze mensen zodat ze net de hulp ontvangen om weer verder 
te kunnen. In een dag verlichten wat al maanden donker is. Een lichtpuntje zijn. Present slaat een brug tussen de 
mensen die iets te bieden hebben naar de mensen die daarmee geholpen worden. 
 
Meer info kunt u vinden op www.presentwoerden.nl of stuur een mail naar info@presentwoerden.nl. Ellen Vossen is 
de coördinator van stichting Present Woerden. 

 
 

House of Hope Woerden 
 

 

 

 

 

 

 

House of Hope geeft u graag weer een update over onze contacten met mensen die hun thuisland zijn ontvlucht. U 

denkt misschien direct aan Oekraïners, maar de laatste weken mogen we vooral ook veel statushouders uit Syrië in 

House of Hope verwelkomen. 

 

Oekrainers 

Vorige maand zijn veel vluchtelingen uit Oekraïne (die eerst bij particulieren woonden) verhuisd naar de nieuw 

ingerichte locatie aan de Bleek in Woerden. Huisvesting bij particulieren was in veel situaties niet geschikt voor langere 

termijn, toch was verhuizen soms een emotionele beslissing voor alle betrokkenen. Ook in de nieuwe situatie blijven we 

graag ‘ontmoeting en ontspanning’ bieden, op dinsdagochtend en op donderdagmiddag in de Opstandingskerk. 

 

Syriërs 

De laatste weken hebben we regelmatig meerdere  

Syrische vrouwen op bezoek. Ze stimuleren elkaar 

om naar House of  Hope te komen, onze flyer in het 

Arabisch helpt hen. Voor Eritreërs hebben we een 

flyer in het Tigrinya (foto) beschikbaar. Kent u  

Arabisch of Tigrinya sprekende statushouders, vraag 

ons gerust om een flyer om hen uit te nodigen. 

 

Wij zijn dankbaar dat we voor nieuwe of tijdelijke 

Woerdenaren een House of Hope kunnen zijn.  

 

Namens kernteam van House of Hope, Klaas de Wit 

houseofhopewoerden@gmail.com of 06-82663134 

 

 

http://www.presentwoerden.nl/
mailto:info@presentwoerden.nl
mailto:houseofhopewoerden@gmail.com
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Herinnering  -  Save the date                                                                      Kerk in Actie 
 
16 november vrijhouden 
Op 16 november a.s. hebben we een volgende activiteit gepland voor het project in Moldavie..  
Houd u deze avond alvast vrij in uw agenda. Als het allemaal gaat lukken, wordt het een Moldavisch culinair 
gebeuren.  
 

 
 
U krijgt daarover nog meer informatie. Ook willen we dan de wijn en de honing die al op de Moldaviëtafel staat dan 
echt presenteren. Tot die tijd vragen wij u om nog even geduld. Wat in het(wijn)vat zit verzuurt niet, moet u maar 
denken. 
Noteert u nu vast de datum 16 november en dat u dan niet thuis hoeft te koken.  
In de hal van de kerk ligt de komende weken een intekenlijst. 

 

 De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 2 weken. 
Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op vrijdag 21 oktober 2022 bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website. 
De volgende reguliere Kerkbrief verschijnt op donderdag 27 oktober 2022. 
De Kerkbrief wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom 
eerst uit de Kerkbrief verwijderd. Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten! 
Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto’s, privégegevens enz. uit de Kerkbrief te gebruiken of te 
verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad! 
 
Predikant   : Dhr.dr. K.G.W. (Geurt) Roffel      dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Scriba   : Sandra Okkerman 06-52692656 
Coördinatie kosters : Joke en Gert Vergunst  0348-40158           koster@ontmoetingskerkkamerik.nl 
                                                 06-22183184 (Gert)          06-23471115 (Joke) 
Kerk   : Hallehuis 4  06-30761446    
Website   : www.ontmoetingskerkkamerik.nl 
Redactie Kerkbrief : kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl   

 

 
 

 

mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/KERKBRIEVEN/Kerkbrief%2015-%2011-07%20tm%2024-07%20Arie(door%20Piet)/klaar/dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl
mailto:koster@ontmoetingskerkkamerik.nl
http://www.ontmoetingskerkkamerik.nl/
mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl

